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OPENING 
 

Openingslied: Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft GvL 569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
 Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
 Als gij de zwervers niet uw woning biedt 
 durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
 Schenk uw brood aan de geboeiden 
 schenk uw troost aan de vermoeiden. 
 Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 
 en durf uw vasten niet vertrouwen. 
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3 En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 
 Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
 Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 Want gij zijt ook zelf geschonden 
 door een menigte van zonden, 
 en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 
 Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 

4 En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 
 en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 Vergeet uzelf en dien elkander maar 
 – en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 Aan elkander prijsgegeven 
 vindt gij honderdvoudig leven. 
 Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 
 En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
  
Kruisteken en begroeting 
 
Aansteken van de Parochiekaars 
 
Gebed om ontferming 
 
Kyrië: voor de 2e zondag van de Veertigdagentijd door de cantores
    

Kyrië, 
die Abraham geroepen heeft 
in de nacht van het geloof, 
voer ons binnen in ons verbond, 
eleison. 
Christe, 
gevormd in het lijden 
in eenzaamheid, 
wie zal U van ons scheiden? 
Kyrië, 
Gelaat van God stralend als de zon, 
overschaduwd door een wolk, 
in het zicht van de dood, 
eleison. 
God, Gij hebt uw Zoon aan ons geschonken, 
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dat wij luisteren naar hem, 
en U aanschouwen in Christus onze Heer. Amen 

t. Kees Waayman / m. Chris Fictoor 

 
Openingsgebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing: Gen. 12,1-4a 
 

De roeping van Abraham, de vader van Gods volk.  
 

Lezing uit het Boek Genesis  
In die dagen zei de Heer tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam 
en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot 
volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw Naam groot maken, zodat 
gij een zegen zult zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u ver-
vloeken zal lk vervloeken. In u zullen alle geslachten op aarde geze-
gend worden.” Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedra-
gen.  
Woord van de Heer         
Wij danken God 
  
Antwoordlied Op mijn levenslange reizen  

t. Huub Oosterhuis / m. Tom Löwenthal 
 
 

Op mijn levenslange reizen-twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit zing ik steeds op andere wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: ‘ooit mijn hart te breken, ooit mijn hart voor jou te bre-
ken.’ 

 
Opgereisd, pas halverwege, met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde,  
smeek dat nu het eind zal komen, smeek de dood dat hij al komen. 
 

mm Spoorloos trok voorbij de twijfel waar ik lag. 
De liefde keerde, zag mij, bracht mij drank en spijze,  
deed mij opstaan uit de dood.  
Nog een leven zal ik reizen. Nooit meer zonder reisgenoot. 
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Tweede lezing: 2 Tim. 1, 8b-10 
 

God roept en verlicht ons.  
 

Lezing uit de Tweede brief van de heilige apostel Paulus  
aan Timótheüs  
Dierbare,  
Draag uw deel in het lijden voor het Evangelie op grond van de kracht 
van God, die ons heeft gered en geroepen met een heilige roeping, 
niet op grond van onze werken, maar op grond van zijn eigen besluit 
en genade, ons van alle eeuwigheid verleend in Christus Jezus en nu 
geopenbaard door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, 
die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten 
door het Evangelie. 
Woord van de Heer         
Wij danken God 
 
Vers voor het evangelie Gij zijt in glans verschenen GvL 450, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
 

Evangelielezing: Lc. 10, 25-37 
 

Zijn gezicht straalde als de zon. 
 

De Heer zij met u.. 
En met uw geest. 
Lezing uit het het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas  
Lof zij U Christus 
 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes mee en 
bracht hen op een hoge berg, waar zij alleen waren. En Hij werd voor  
hun ogen van gedaante veranderd: zijn gezicht straalde als de zon en 
zijn kleren werden wit als het licht. En zie, Mozes en Elia verschenen 
hun en spraken met Hem. Petrus van zijn kant zei tegen Jezus: “Heer, 
het is goed dat wij hier zijn; als Gij wilt, zal ik hier drie tenten op-
slaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Hij was nog aan 
het spreken, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een 
stem uit de wolk zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen 
heb; luistert naar Hem.” Toen de leerlingen dat hoorden, vielen zij 
met hun gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam 
naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en vreest niet.” Toen 
zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. En terwijl 
ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: “Zegt aan niemand wat ge 
gezien hebt, totdat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.” 
Woord van de Heer         
Wij danken God 
 

Evangelieacclamatie: Gij zijt in glans verschenen GvL 450, 3  
 

3 Gij zijt in glans verschenen, 
 verschenen voor altijd. 
 Gij wilt uw kruis ons lenen, 
 als licht van eeuwigheid. 
 Geen ondergang kan dreigen, 
 of heerlijk rijst uw beeld 
 en doet ons mee ontstijgen 
 in glans die alles heelt.  

  
Overweging 

 
Meditatieve orgelmuziek 
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Uitspreken van ons geloof  
 

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen, waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geloofd word, maar dat ik liefheb, 
 

want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 

 

toegeschreven aan Franciscus van Assisi 
 

Voorbede 
 

Acclamatie bij de voorbede: Zuivere vlam 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 

Tijdens de voorbede wordt gebeden voor: 
Pastor Frans Verhaar, Sascha van der Ven, Willy Marlet-van den Hen-
gel, Ans Kiebért, Truus de Haan-Ruiter, Wijntje Zijl-van der Berg en 
ZR. Gabriël van der Arend. 
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COMMUNIERITUS 
 

Vredeswens 
 

Ophalen van de gewijde gaven: Danket dem Herrn – H. Schütz 
 

Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich 
und seine Güte währet in Ewigkeit, 
der allem Fleische Speise gibt 
der dem Vieh sein Futter gibt, 
den jungen Raben die ihn anrufen.  
Der Herr hat kein Lust an der Stärke des Rosses 
noch Gefallen an jemands Beinen. 
Der Herr hat Gefallen an denen die ihn fürchten 
und die auf seine Güte warten. 

 
Onze Vader: gezongen – Oosters-Orthodox 
 

Uitnodiging tot de Communie  
 

Vg.: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

A.:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar  
spreek en ik zal gezond worden. 

Tijdens de communie-uitreiking: Orgelspel 

 
Communielied God be in my head – J. Rutter 
 

God be in my head and in my understanding 
God be in mine eyes and in my looking 
God be in my mouth and in my speaking 
God be in my heart and in my thinking 
God be at mine end in my departing. 

 
Communiedankgebed: Leven in het licht 
 

Acclamatie   
 

Ongeziene ooit beloofde,  
verre verten zoeken wij  
op hoop van zegen 
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Vg.: Goede God, wij loven en prijzen U  
om de weldaden, aan ons bewezen:  
het brood uit de hemel  
en dat wij leven mogen in uw licht.  
Sterk ons door uw gave  
en maak ons tot een licht  
voor wie wij ontmoeten op onze levensweg.  

 

Acclamatie 
 

Vg.: U bent voor ons de weg ten leven,  
ook als wij gehuld gaan in duisternis.  
U gaat niet af op uiterlijke schijn,  
maar ziet wat er omgaat in ons hart.  
Schenk ons uw Geest ten leven: 

 

Acclamatie 
 

Vg.: U hebt ons aangenomen als uw kinderen  
om in uw licht op te groeien,  
om goede vruchten voort te brengen:  
gerechtigheid en waarheid. 
Schenk ons uw Geest ten leven:   

 

Acclamatie 
 

Vg.: U komt ons te hulp  
als wij, door blindheid geslagen, ons afkeren van U.  
U maakt ons ziende  
en doet ons geloven in het woord van Jezus, uw Zoon.  
Schenk ons uw Geest ten leven:   

 

Acclamatie 
  
Vg.: U leert ons luisteren naar uw woord van wijsheid 

en maakt ons tot volgelingen van uw Zoon 
die met U en de Geest 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. 

 

Allen: Amen. 
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SLUITING 
 
Collecte: Orgelspel 
U kunt uw gift in het collectemandje doen. 
Of overmaken via de QR-code. 
 
 

Er is een tweede collecte (Vastenactie 2026)  
(in de mededelingen leest u hier meer over). 
  

Mededelingen 
 

Zegen en wegzending 
 
Slotlied: Gij zijt voorbijgegaan GvL 451 
 

1. Gij zijt voorbijgegaan,  
een steekvlam in de nacht, 
De vonken van uw naam  
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord  
om onze wereld heen, 
Wij leven in U voort,  
wij zijn met U bekleed. 

 
2 Gij zijt voorbijgegaan,  

een voetspoor in de zee. 
 Gij zijt te ver gegaan, 

Gij zijt een mens te veel. 
 Gij zijt voorgoed.  

Gij zijt verborgen in uw God. 
 Geen stilte spreekt U uit,  

ondenkbaar is uw dood. 
 

3 Gij zijt voorbijgegaan,  
een vreemd bekend gezicht, 

 een stuk van ons bestaan,  
een vriend, een spoor van licht. 

 Uw licht is in mijn bloed,  
mijn lichaam is uw dag, 

 ik hoop u tegemoet  
zolang ik leven mag. 
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Vandaag na de viering en onder koffie drinken 
Presentatie Vastenactie door Frans Groot 

De presentatie duurt 10 minuten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Gezegende Veertigdagentijd toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor uw komst naar de kerk. 
We vinden het gezellig u nog te ontmoeten 
bij de koffie/thee in het parochiecentrum. 
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AGENDA VOOR DE KOMENDE WEEK: 
 

Woensdag 4 maart 2026  
09.30 uur: Woord- en communieviering  
Voorganger: Francine van Rees 
10.15 uur: Inloop in het parochiecentrum 
 
Zondag 8 maart 2026  
09.30 uur: Woord- en communieviering  
Voorgangers: Francine van Rees en Marjolein Tiemens 
Zang: Mediant 
Na de viering koffie/thee in het parochiecentrum 
   

 
 
 
 

Mededelingen 
  

Boodschap kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd 2026 
Achterin de kerk ligt de brief van Kardinaal Eijk voor de Veertigdagen-
tijd. U kunt gerust een exemplaar meenemen. 
 
Tweede collecte tijdens de Veertigdagentijd 
Tijdens de Veertigdagentijd zijn er twee collectes. De eerste is 
bestemd voor onze kerk, de tweede voor het Vastenactieproject in 
Kameroen. In het onlangs gerealiseerde opvangcentrum voor 
weeskinderen in het bisdom Bafia zorgen kloosterzusters voor alle 
vormen van hulp aan ca. 60 kinderen. Aan alles is behoefte: duurzame 
voeding, gereedschap voor de landbouw en het gebouw en middelen 
om de kinderen op te leiden. Wilt u een gift overmaken? Dat kan op 
rekeningnummer NL20 RABO 0376 2287 72 t.n.v. kerkbestuur Sint 
Petrus’ banden te Driebergen-Rijsenburg, o.v.v. ‘Vastenactie 2026’. 
Meer informatie vindt u op de website van de parochie:  
https://rk-familie.nl/vastenactie-voor-kinderen-in-kameroen/ 

 

https://rk-familie.nl/vastenactie-voor-kinderen-in-kameroen/
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Nieuwe vacatures 
Op het vacaturebord bij de zij-ingang van de kerk zijn twee nieuwe 
vacatures toegevoegd, die hieronder kort worden toegelicht.  
 

• Lid pastoraatgroep 
De pastoraatgroep houdt zich bezig met alles wat inhoudelijk met de 
vieringen te maken heeft en neemt het initiatief bij activiteiten die 
de onderlinge band versterken. Het gaat vooral om meedenken en 
meepraten, de uitvoering van plannen hoeft niet altijd bij de leden 
van de Pastoraatgroep te liggen. Geschatte tijdsinvestering: 1-2 uur 
per week. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne 
Banda (voorzitter) via info@liannebanda.nl 
 

• Bestuurslid begraafplaats 
De begraafplaats aan de Drieklinken heeft een eigen bestuur en is op 
zoek naar versterking. Van het nieuwe bestuurslid wordt vooral ge-
vraagd mee te denken over het beheer en de toekomst van de be-
graafplaats. Dat kost ca. 20 uur per jaar, in de vorm van een aantal 
vergaderingen met elkaar en met de hovenier. Neem voor meer infor-
matie contact op met Clemens van der Burg (voorzitter) via  
clemensvanderburg@gmail.com 
 
Wilt u op een andere manier een actieve bijdrage leveren aan onze 
geloofsgemeenschap? Kijk dan eens op het vacaturebord.  
 
Vespers in Driebergen 40 dagentijd 
In de 40 dagen tijd zullen de diverse kerken uit Driebergen op woens-
dag een maaltijd én vesper organiseren. Om 18.15u start de sobere 
maaltijd. Om 19.15u start de vesper. 
Alle bijeenkomsten zijn in ‘t Hoge Licht. 
Geef je op voor de maaltijd bij secretaris RvK Annelies van 
Dijk: annelies_hiemstra@hotmail.com of bel: (06-53627282) 
Of via contactpersoon van de eigen gemeente. Van harte welkom! 
Datum Organiserende kerk 
25 februari Catharijne gemeente 
4 maart Traject24 
11 maart Hagediensten 
18 maart Petrus Banden 
25 maart Immanuel  
 
 
 

mailto:info@liannebanda.nl
mailto:clemensvanderburg@gmail.com
mailto:annelies_hiemstra@hotmail.com
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Oproep Liturgisch Projectkoor 
Zondag 15 maart a.s. zingt het Liturgisch Projectkoor in een Woord- 
en Communieviering waarin Marcel Sarot zal voorgaan. De repetitie 
hiervoor is op dinsdagavond 10 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur in de 
Petrus- en Pauluszaal. Graag niet eerder de zaal binnenlopen in ver-
band met de repetitie van de Cantores Gregoriani. Opgave kan via 
projectkoor@kaldeway.nl. De deelnemers ontvangen via de mail een 
hand-out met de muziek en voor degenen die niet in staat zijn thuis te 
printen ligt een exemplaar gereed in de Petrus-en Pauluszaal. Graag 
aangeven in de mail of je van deze faciliteit gebruik wilt maken. 
 

Uitvoering Stabat Mater op 29 maart 
‘Stabat mater dolorosa’: het zijn de eerste woorden van een middel-
eeuws gedicht over Maria, die bedroefd is omdat haar zoon is gekrui-
sigd. Op zondag 29 maart, in de aanloop naar Pasen, voert een en-
semble onder leiding van Inge van Keulen de versie van G.B. Pergolesi 
(1710-1736) uit in de Sint Petrus’ bandenkerk.  
Aanvang 15.30 uur; toegang volwassenen 15 Euro (contant of QR aan 
de deur), kinderen 1 Euro. 
 
Lezing ‘Loslaten en Groeien’ door Leo Fijen 24 maart 
De KBO Utrechtse Heuvelrug organiseert op dinsdag 24 maart om 14.30 
uur een lezing over het boekje Loslaten en Groeien, gemaakt voor de 
Veertigdagentijd. Leo Fijen zal aanwezig zijn om samen er over te 
praten. De bijeenkomst vindt plaats in Het Hoge Licht. De inloop is 
vanaf 14.00 uur. Het boekje is te koop voor €5,-. Dit bedrag is inclu-
sief koffie en de lezing. U kunt de 5 euro op de volgende rekening 
overmaken na dat u zich opgegeven heeft bij Bram Dekker 0343518826 
Utrechtse Heuvelrug NL56RABO0385201567 
 
Nieuwsbrief Zuid 
Berichten over onze geloofsgemeenschap, nieuws uit andere locaties 
in de omgeving en aankondigingen van activiteiten in de regio leest u 
in de digitale Nieuwsbrief regio Zuid, die tweewekelijks verschijnt. Als 
u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via de websi-
te: https://rk-familie.nl/locatiebladen-en-nieuwsbrieven/ (scrol naar 
beneden voor het aanmeldingsformulier), of door een mail te sturen 
naar redactie@rk-familie.nl 

 
 
 

mailto:projectkoor@kaldeway.nl
https://rk-familie.nl/locatiebladen-en-nieuwsbrieven/
mailto:redactie@rk-familie.nl
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GELOOFSGEMEENSCHAP SINT PETRUS’ BANDEN 
Parochiecentrum en -secretariaat: Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ Driebergen-R. 
Tel.: Secretariaat 0343-514708. Als ’t dringend is: 06-10433511.  
E-mail:  secretariaat.petrusbanden@rk-familie.nl 

driebergen@rk-familie.nl   
Website: www.rk-familie.nl 
  

mailto:secretariaat.petrusbanden@rk-familie.nl
mailto:driebergen@rk-familie.nl
http://www.rk-familie.nl/

