
 
 

 

29ste zondag door het jaar C 
Zaterdag 18 oktober 2025  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden 
Driebergen-Rijsenburg 

Eucharistieviering 
Celebrant: Pastor Jozef Wissink 

Zang: Cantores Gregoriani o.l.v. Marina Kaldeway 
Organist: Hans van Duren 

Lector: Peter Bardoel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 
 

OPENING 
 

Introïtus: Ego clamavi 
 

Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus: 
inclina aurem tuam, et exaudi verba mea: 
custodi me, Domine, ut pupillam oculi:  
sub umbra alarum tuarum protege me. 
Exaudi Domine justitiam meam:  
Intende deprecationem meam. (Ps. 16, 6.8 en 1) 

 

Vertaling: 
Heer, ik roep U aan, want bij U vind ik verhoring. Luister naar mij, 
hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen; wees 
mijn toevlucht en mijn beschermer. 
 
Kruisteken en begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 

A.:  Ik belijd voor de almachtige God, 
en voor u allen, 
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

C.:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
      onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
 

A:  Amen. 
 

Kyrië: Mis VIII GvL 802  
  
Loflied: Mis VIII GvL 808   
 
Openingsgebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Ex., 17, 8-13 
 

Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de  
Israëlieten aan de winnende hand.  

 

Uit het boek Exodus 
 

In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei 
Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde 
tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top 
van de heuvel staan." Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij 
bond de strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de top 
van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield 
waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen 
zakken dan won Amalek. Tenslotte werden Mozes' armen moe. Toen 
haalden ze een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aäron en Chur 
ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen 
omhooggeheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en 
zijn leger met het zwaard. 
Woord van de Heer        Wij danken God 
 

Graduale Dirigatur  
 

Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectus tuo, Domine.  
Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum . (Ps. 140. 2) 

 

Vertaling: 
Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aanschijn, Heer.  
Mijn opgeheven handen als een avondoffer.  
  
Tweede lezing: 2 Tim. 3, 14-4, 2 
 

De man Gods zij voor zijn taak berekend, toegerust voor  
elk goed werk.  

 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.  
 

Dierbare, Blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie 
het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af ver-
trouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid 
putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk 
door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de 
waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en  
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de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man 
Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Ik 
bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die le-
venden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koning-
schap: verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, 
berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld. 
Woord van de Heer        Wij danken God 
 
Alleluia  
 

Alleluia. 
Lauda, anima mea, Dominum: laudabo Dominum in vita mea: 
psallam Deo meo, quamdiu ero (Ps. 145, 2) 

 

Alleluia.  
 

Vertaling : 
Loof, mijn ziel, de Heer: ik zal de Heer loven heel mijn leven; zingen 
voor mijn God zolang ik leef. 
 
Evangelielezing: Lc. 18, 1-8 
 

Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, 
die tot Hem roepen.  

 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
 

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
                      Lof zij U Christus 
 

In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij 
steeds moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: “Er was eens 
in een zekere stad een rechter die zich om God noch gebod bekom-
merde. Er was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem 
kwam met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn te-
genstander. Een tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij 
bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die 
weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door 
haar eindeloze bezoeken." En de Heer sprak: “Hoort wat de onrecht-
vaardige rechter zegt! “Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn 
uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzich-
te van hen onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht ver-
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schaffen. Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde 
vinden?" 
Woord van de Heer        Wij danken God 
 
Evangelieacclamatie: Alleluia     
 
Verkondiging 
 

Credo:   Gesproken door allen  
 

Celebrant: Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 

Allen:  
Schepper van hemel en aarde 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle ,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  
Amen. 

 
Voorbede 
 

Acclamatie bij de voorbede: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ 
 

Adem van God, vernieuw ons bestaan’ 
 

Tijdens de voorbede wordt gebeden voor: 
Sascha van der Ven, Lidy de Boer-Wouters en Gerda Jamin-Stello. 
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LITURGIE VAN HET ALTAAR 
 

Collecte en klaarmaken van het altaar 
 

U kunt uw gift in het collectemandje doen. 
Of overmaken via de QR-code.  
 

Er is vandaag een tweede collecte t.b.v. de Caritas Utrechtse Heu-
velrug, (in de mededelingen leest u hier meer over)  

 
Offertorium: Meditabor 
 

Meditabor in mandatis tuis, 
quae dilexi valde: et levabo manus meas 
ad mandata tua, quae dilexi. (Psalm 118, 47. 48) 

 

Vertaling: 
Overwegen zal ik uw geboden, die ik zeer bemind heb; 
en mijn handen opheffen naar uw geboden die ik heb liefgehad. 
 
De bereiding van de gaven 
 

C.: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
 

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

Gebed over de Gaven 
 
Eucharistisch gebed:  
 

De Heer zal bij u zijn 
 De Heer zal u bewaren. 
Verhef uw hart. 
 We zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer-
lijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 
overal. Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een verlosser 
hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want Gij 
wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon: door zijn ge-
hoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven, die wij verloren  
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hadden door de zonde van ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen, 
met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en zingen vol 
vreugde:  
 

Sanctus: Mis VIII GvL 814  
  
C.: Gij zijt waarlijk heilig , onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leer-
lingen met deze woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
  

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT DAAR ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER 

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND. 

DIT IS MIJN BLOED  

DAT VOOR U EN DE VELEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN ZONDEN.  

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.  
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 

Acclamatie: GvL 304  
 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 

 
C.: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het le-
vensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waar-
dig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te ver-
richten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij 
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smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één 
enige kudde. 
 

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, 
onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, en heilige Jozef haar bruide-
gom met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in 
uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelach-
tig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon door Hem 
en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn Heer, onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
COMMUNIERITUS 

 

Pater noster GvL 820, door allen gezongen 
 

Pater noster qui es in caelis,  
sanctificetur nomen tuuum.  
Adveniat regnum tuum.  
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum  
da nobis hodie.  
Et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  
Et ne nos inducas in tentationem,  
sed libara nos a malo. Amen. 

 

C.: Libera nos, … 
 

Allen: Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.    
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei: Mis VIII GvL 822 
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Uitnodiging tot de Communie  
 

C.: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

A.:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar  
spreek en ik zal gezond worden. 

 

Tijdens de Communie-uitreiking: Orgelspel 

 
Communio Domine 
 

Domine Dominus noster,  
quam admirabile et nomen tuum in universa terra ! (Psalm 8, 2ab) 

 

Vertaling: 
Heer, onze Heer, hoe wonderbaar is uw Naam over heel de aarde! 

 
SLUITING 

 
Slotgebed 

 
Mededelingen 

 
Zegen en wegzending 

 
Slotlied: Wij groeten u, o Koningin GvL 555 
 

1. Wij groeten u, o Koningin, 
o Maria: 
u Moeder vol van teed're min, 
o Maria: 

 

Refrein: 
 

Groet haar, o Cherubijn; 
prijs haar, o Serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
salve, salve salve Regina. 
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2. O Moeder van barmhartigheid, 
o Maria: 
en troost in alle bitterheid, 
o Maria: 

Refrein 
 

3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, 
o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, 
o Maria: 

Refrein 
  

4. Toon ons in 't uur van onze dood, 
o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, 
o Maria 

Refrein 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedankt voor uw komst naar de kerk. 
We vinden het gezellig u nog te ontmoeten  
bij de koffie/thee in het parochiecentrum. 
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AGENDA VOOR DE KOMENDE WEEK: 
 

Woensdag 22 oktober 2025  
09.30 uur: Woord- en Communiedienst  
Voorganger: Teun Verheij 
10.15 uur: Inloop in het parochiecentrum 
 
Donderdag 23oktober 2025 
18.00 uur Alphacursus 
 
Zondag 26 oktober 2025  
09.30 uur: Woord- en Communiedienst   
Voorganger: Werkgroep 
Zang: Mediant 
Na de viering koffie/thee in het parochiecentrum 
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Mededelingen 
  

Tweede collecte 
Gisteren 17 oktober 2025 was de internationale dag voor de uitroeiing 
van de armoede. De tweede collecte is vandaag ten behoeve van de 
Caritas Utrechtse Heuvelrug, zodat de mooie projecten en hulpvragen 
van de Caritas kunnen bekostigd worden. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 0375 2094 68 t.n.v. Cari-
tas Sint Maarten. (Het rekeningnummer is ongewijzigd gebleven na de 
fusie) 
 

Toekomst van Sint Petrus' banden 
Als we onze geloofsgemeenschap toekomstbestendig willen maken, 
dan moeten we dat samen doen, door naar elkaar te luisteren en onze 
verlangens en zorgen te delen. Vanuit die gedachte organiseren Loca-
tieraad en Pastoraatgroep een serie gespreksavonden. Tijdens de 
tweede open avond op 23 september stond de vraag centraal hoe we 
onze missie willen formuleren: wat is voor ons de basis van waaruit we 
verder willen, deels langs bekende wegen en deels door nieuwe wegen 
in te slaan. Begrippen als ontmoeting, zingeving, Bijbelse boodschap 
uitdragen, en verbinding kwamen in elk van de vijf groepen terug, op 
verschillende manieren geformuleerd. De avond werd zo opnieuw een 
bron van informatie en inspiratie. Begin volgend jaar willen we samen 
de volgende stap zetten.  
Achterin de kerk ligt de uitgeprinte versie van het verslag van deze 
avond, u kunt een exemplaar meenemen.  
 

Locatieraad en Pastoraatgroep 
 
Allerzielen 2025 
Allerzielen vieren wij traditiegetrouw op 2 november. Tijdens de vie-
ring van Allerzielen besteden wij aandacht aan alle overledenen, 
waarbij de overledenen van het afgelopen jaar tijdens de viering zul-
len worden genoemd. Dit jaar valt Allerzielen op een zondag. We heb-
ben er voor gekozen om geen avondviering te organiseren maar Aller-
zielen te combineren met de Woord & Communieviering in de och-
tend. Na afloop gaan wij naar het kerkhof en zullen alle graven geze-
gend worden. U bent van harte welkom in de viering en tijdens de 
zegening op het kerkhof. De nabestaanden van de overledenen van het 
afgelopen jaar zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Na afloop 
is er gelegenheid om met elkaar na te praten tijdens de koffie. 
U bent allen van harte welkom. 
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Oproep werkgroep gespreksviering 
Op 11 juni j.l. hebben wij de eerste open avond gehad, die goed werd 
bezocht. Doel van deze avond was elkaar te inspireren, naar elkaar te 
luisteren om nieuwe ideeën op te doen en daardoor onze parochie een 
positieve impuls te geven en vitaal te houden. Vanuit meerdere hoe-
ken werd de behoefte uitgesproken om te onderzoeken, of ook andere 
vieringen een plaatsje in onze geloofsgemeenschap verdienen. 
De locatieraad, de pastoraatgroep en de adviesraad zijn met dit idee 
aan de slag gegaan, hetgeen geresulteerd heeft in een gespreksviering 
op 7 september. Ook deze viering werd goed bezocht. 
Tijdens de tweede open avond op 23 september j.l. is de gespreksvie-
ring van 7 september geëvalueerd en hieruit kwamen verschillende 
suggesties naar voren. De algehele tendens was: het smaakt naar 
meer, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Daarom hebben 
wij besloten om een werkgroep in te stellen, die verschillende varian-
ten van een gespreksviering gaat onderzoeken en uitwerken. 
Wie van de parochianen zou hierin een steentje willen bijdragen? 
Neem dan contact met mij op; dat kan persoonlijk of telefonisch. 
Ook als je nog twijfelt of vragen hebt. 
Hannie van Kippersluis – 06-34057926 
namens pastoraatgroep, locatieraad en adviesraad 
 
30 oktober lunch voor alleenstaande 

Op 25 september waren er 
11 parochianen aanwezig bij 
de lunch. Na een heerlijke, 
zelfgemaakte aardap-
pel/wortelsoep hebben we 
weer genoten van een 
lunchbuffet met eierrolle-
tjes met roomkaas, rucola 
en ham, gevulde papri-
kaatjes, broodjes met 
vleeswaren, kaas, brie, zoe-
tigheid, een salade en fruit-

spiesjes. Afsluitend een kopje koffie of thee met een slagroomsoesje 
en een kleine attentie voor thuis. Het zou leuk zijn als wij volgende 
keer wat meer parochianen kunnen ontvangen. Dus als u alleen bent, 
geef u op en geniet van een gezellige lunch. De kosten voor de lunch 
bedragen 7,50 per keer en dienen contant betaald te worden bij bin-
nenkomst. Een en ander vindt plaats in de Petrus en Pauluszaal op 30 
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oktober van 12 tot 2 uur. U kunt zich opgeven voor de lunch in oktober 
via e-mail: lunchpetrusbanden@gmail.com of per telefoon: 06-
39879965. De volgende lunch vindt plaats op 27 november. Voor vol-
gend jaar moeten er nog data gepland worden, maar gezien het en-
thousiasme van de aanwezigen gaat dat zeker gebeuren. Wij hopen u 
te ontmoeten bij de lunch op 30 oktober! 

De organisatoren 
 
Invaliden opgang hersteld 
De invaliden opgang aan de Mariazijde van de kerk is afgelopen week 
hersteld. In 1973 is deze schuine opgang aangebracht maar de vloerte-
gels waren helaas door weer en wind, regen en vorst, koude en warm-
te op diverse plaatsen losgelaten. Een metselbedrijf uit deze regio 
heeft het probleem aangepakt en nu kunt u weer veilig in onze kerk 
komen via de trap of de schuine opgang. 
 
Koperpoetsers gevraagd 
Eenmaal per jaar moeten alle koperen voorwerpen in de kerk gepoetst 
worden. Omdat dat een hele klus is, zoeken wij voor deze ene keer 
extra helpers om op woensdag 29 oktober om 14:00 uur in de kerk de 
handen uit de mouwen te steken. En zoals u weet: vele handen maken 
licht werk. Wilt u meehelpen, dan kunt u dat laten weten aan Paula 
Lops, tel. 0615140484. 
 
Word u één van onze Poetsparels? 
Onze kerk en het parochiecentrum zijn plekken waar we samenkomen, 
vieren en tot rust komen. Het is dan ook fijn als deze ruimtes er 
schoon en verzorgd uitzien. Daar zorgen onze Poetsparels voor; een 
enthousiaste groep vrijwilligers die met liefde en aandacht het kleine-
re schoonmaakwerk op zich neemt. Het grote werk wordt gedaan door 
een professioneel bedrijf, maar juist de kleine dingen maken het ver-
schil – en die doen onze Poetsparels. Helaas hebben we afscheid moe-
ten nemen van twee trouwe vrijwilligers, waardoor ons team nu extra 
handen kan gebruiken. Zou u het leuk vinden om eens in de 12 weken 
een ochtend of middag te helpen? Samen schoonmaken is niet alleen 
nuttig, maar ook gezellig. Wilt u ons team versterken of meer infor-
matie ontvangen?  
Stuur een mail naar leon@schutijser.nl of bel 0343-5122223. 
Samen houden we onze kerk en het parochiecentrum stralend mooi! 
 
 

mailto:leon@schutijser.nl
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Werkgroep Zieken en Ouderen 
Wanneer u van iemand weet, die langdurig ziek is of in het ziekenhuis 
verblijft én bezoek van de parochie op prijs stelt, laat dat dan weten 
aan Fons Marlet 0343-531581, fonsmarlet44@gmail.com.  
  
Wenskaarten in het Parochiecentrum 
In het parochiecentrum staat een kaartenstandaard met prachtige 
wenskaarten, met liefde en zorg gemaakt door Hennie Schutijser.  
De opbrengst van deze kaarten komen volledig ten goede aan onze 
geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden. De kaarten worden elke week 
aangevuld, deze week met speciaal het Herfst thema. We vragen u 
een vrijwillige bijdrage van minimaal €1 per kaart. U bepaalt zelf welk 
bedrag u passend vindt. Door de hogere kosten van lijm, papier en 
karton is de vraagprijs echt een minimum! Een persoonlijk kaartje is 
nog altijd veel warmer en attenter dan een snel appje – en dat wordt 
door ontvangers zeer gewaardeerd, zo weten we uit ervaring. 
Hartelijk dank voor uw begrip en uw steun aan onze gemeenschap! 
  
Vacaturebord 
Het vacaturebord in de kerk voor vrijwilligers is weer aangevuld. Kijkt 
u eens of er een vacature op staat die u aanspreekt. Aan de zijkanten 
van het bord hangen afscheurblaadjes die u mee kunt nemen naar huis 
waar u alles kan lezen over de openstaande vacatures inclusief de 
contact adressen. 
Met de vele vrijwilligers proberen we deze kerk in stand te houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELOOFSGEMEENSCHAP SINT PETRUS’ BANDEN 
Parochiecentrum en -secretariaat: Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ Driebergen-R. 
Tel.: Secretariaat 0343-514708. Als ’t dringend is: 06-10433511.  
E-mail:  secretariaat.petrusbanden@rk-familie.nl 

driebergen@rk-familie.nl   
Website: www.rk-familie.nl 

 

mailto:fonsmarlet44@gmail.com
mailto:secretariaat.petrusbanden@rk-familie.nl
mailto:driebergen@rk-familie.nl
http://www.rk-familie.nl/
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Zittend aan de keukentafel denk ik aan mei 1996. Ik was hier in de paro-
chie twee jaar en wat me bij mijn aantreden bezig hield was het ontbreken 
van jonge mensen in de kerk en het zeg maar kerkelijk/gelovig leven. Met 
jonge mensen bedoel ik niet alleen tieners maar ook de massa van zo’n 20 
tot 45 jaar. Ik kende dat in mijn tijd (1984-1994) in Twente niet. Het kerkbe-

zoek was van alle leeftijden; het was vanzelfsprekend. Ook de babyboomgeneratie (zeg 
maar geboren van 1945 tot 1960) was er gewoon, dertigers en veertigers met hun kin-
deren, tiener- en de twintigers die nog thuis woonden. De meesten uit die groep waren 
getrouwd. Toch was ook voor die groep de hanteerbaarheid en zelfs de geriefelijkheid 
van het geloof door de cultuurwending van de jaren 60 en 70 ten dele ‘gesloopt’. Maar 
de betrokkenheid bij het kerkelijk leven werd mede gedragen door de saamhorigheid 
van de dorpse kleinschaligheid. Dat laatste is een kracht. De samenhang van elke groep 
is dan ook gediend met contact houden en dat gaat in een dorp makkelijker. 
     Uit de tijd van de jaren 80 en 90 herinner ik mij ook dat teleurstelde katholieken, 
onder wie veel priesters uitzagen naar een nieuwe Kerk (- d.w.z. terug naar hoe het 
ooit was! -) en hun best niet meer wilden doen de massa terug te krijgen, de weggelo-
pen en verdwaalde schapen bij de kudde terug te krijgen. “La’ maar zitten; daar doen 
we niks meer aan; bij de kinderen beginnen met een nieuwe opbouw van de Kerk.” Ja, 
nota bene, men sprak van de lost generation of ook wel génération perdue. Zelfs 
Mgr. Gijsen, destijds bisschop van Roermond, sprak in die termen. Dat is nou niet iets 
wat Jezus van Nazareth voor ogen stond. 
     Het onderwerp hield me bezig. Het was in die meimaand dat ik een tekst schreef 
met als titel “Een gesprek” Het was een ‘verslag’ van een gesprek dat ik voerde met 
een denkbeeldige gesprekspartner over de lost generation. Dat gesprek heb ik niet 
echt gevoerd maar het was een vorm van gedachteoverdracht, zeg maar een opstel. 
Gaande het lezen heeft de lezer dat begrepen maar intussen wel de tekst gezien als 
een ‘onderzoek’ naar de reden van die grote uittocht van de grote middenmoot van de 
bevolking, d.w.z. de bevolking onder afzien van de jonge jeugd en de ‘bejaarden’. In 
de steden en ook steeds meer in kleinere provincieplaatsen, waaronder Driebergen-
Rijsenburg, is die laag van de bevolking van jonge mensen (tieners plus de leeftijden 
20 tot zeg maar 45) afwezig, niet allemaal maar wel de massa daarvan. 
     Waar zijn zij? Wordt het niet tijd dat we als kleine gemeenschap van kerkbetrokken 
mensen daar achterheen gaan: de verdwaalde schapen uitnodigen en terugbrengen bin-
nen onze geloofsgemeenschap – d.w.z. hen niet te zien als lost generation? Het gaat 
om pastorale aandacht die ieder lid van de Kerk tot opdracht heeft. Hoe doe je dat? 
     Wie de betrokkenheid bij de Kerk niet wil, laat die in vrijheid. Dat is het uitgangs-
punt. Ook Jezus van Nazareth eiste niet dat zij Hem zouden volgen, maar nodigde hen 
wel uit voor een bijzonder leven. Kunnen we ook ons misschien iets dergelijks voorstel-
len dat we met programma’s die mensen aantrekken, binden als kerkleden naar wie we 
uitzien en hen laten weten: we willen jullie terug en niet afschrijven als een verloren 
generatie? Grote gevarieerdheid in programma’s is dan vanzelfsprekend. Met tieners 
praat je anders dan met twintigers en alweer heel anders dan met vaders en moeders 
die grote verantwoordelijkheden dragen. 
     Een algemene vraag zou kunnen zijn: “Ik zie uit naar jouw terugkeer in onze ge-
loofsgemeenschap; dat houdt me bezig.” Misschien een verbaasde blik, misschien een 
triest verhaal wat de ander ooit meemaakte, misschien een teken van verlegenheid. 
“Houd je dan niets bezig dan alleen maar de dingen van de dagelijkse dag?” 
     Het eerste pastorale contact: “Ik zie naar je uit; waar heb je behoefte aan; kan ik 
iets voor je doen? Ik wil me niet neerleggen bij je te zien als een verloren generatie.” 

Frans E.M. Verhaar pr. — 18.10.2025 

 


