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Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 

Van de redactie 
   

Jaargang  60                      nr. 8               24 september – 28 oktober 2025 
 

Als je een berichtje krijgt van een lezer dat Trefpunt een glimlach op zijn 

gezicht toverde… daar word je zelf ook weer blij van. Het vorige nummer 

was ook heel erg leuk om te mogen “maken”! Foto’s die een positief 

gemeenschapsgevoel geven, die kleuren letterlijk en figuurlijk ook al ben 

je er zelf misschien niet bij geweest. En gelukkig hebben we in 

Achterveld.Net ook een medium dat regelmatig filmpjes vertoont van 

gebeurtenissen (op weg naar 

de half miljoen weergaven!).    

We hopen dat de 

penningmeesters van de clubs 

die meegedaan hebben aan de 

RABO Clubsupport ook een 

glimlach op hun gezicht 

krijgen. 

Misschien kan het nog net: 

stemmen! 

Onder de “Gelderse Vallei” doen onder meer mee:  

Avanti, Bridgeclub Achterveld, LTV De Eemelaar, De Oude Bieb, De 

Puupenkoppen, De Singels, Door Wilskracht Sterk, EHBO, 

Gazonmaaierrace, De Ankervelders, SV Achterveld, De Zonnebloem. 

Onder “Amersfoort”: De Historische Kring, KBOuderen, Schoolvoetbal, 

De Moespot. 

Het is informatief om na te gaan waar er binnen zo’n vereniging behoefte 

aan is en waar geld aan besteed gaat worden.  

In ons dorp zijn gelukkig nog meer verenigingen en stichtingen actief.  
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Op Achterveld.net onder Dorpsleven vindt u een hele lijst: het is best leuk 

om eens door te snuffelen. Heeft u een vraag over het verenigingsleven 

dan kunt u die altijd bij ons kwijt: we zoeken het antwoord voor u op!  

We proberen het aanbod aan activiteiten in ons dorp zo veel mogelijk te 

vermelden. Daarnaast zijn er natuurlijk de vaste verenigingsactiviteiten 

“voor de leden”. De keuze is reuze en het is het, volgens ons, waard om 

dat in stand te houden en te onderhouden. Dorpsbelang! 

Het is goed te beseffen dat “erbij horen” iets anders is dan “meedoen”. En 

dat “samen” meer is dan gezien en gezien worden. Verbinding is meer dan 

aanwezigheid en beschikbaarheid. In een volgend nummer zullen we onze 

“nieuwe” dorpsverbinder Riek de Haan hier eens nader over gaan vragen. 

Op 29 oktober zijn er ook weer verkiezingen: voor de Tweede Kamer der 

Staten Generaal. We horen erbij en mogen meedoen! 

Onze bezorgers brengen bij de parochianen ook de Familieband rond: het 

blad van de parochie van de Heilige Familie. De verschijningsdata 

hiervan en die van Trefpunt proberen we op elkaar af te stemmen. De data 

van de Familieband 

zijn voor dit jaar pas 

heel laat vastgesteld 

en matchen niet 

echt met die van 

“ons”. Dus het kan 

soms even duren 

voordat de 

Familieband mee 

komt!  

Het volgende  

nummer van  

Trefpunt verschijnt 

28 oktober: daarna 

weer 2 december. 

Copy graag voor 14 

oktober via  

trefpunt@rk-

familie.nl 

 

 

mailto:trefpunt@rk-familie.nl
mailto:trefpunt@rk-familie.nl
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BuurtSaam gaat door als vereniging 
 

Ondertekening intentieverklaring Klein Achterveld, BuurtSaam en DAVA t.b.v. 

aanvraag Dorpendeal: Inge v Nimwegen, Ko v.d.Ham en Lucas Koch 
 
 

In Achterveld groeit een bijzonder initiatief: BuurtSaam, een woonvorm 

waar alle leeftijden samenleven in een hechte gemeenschap. Het idee 

achter BuurtSaam is eenvoudig maar krachtig: generaties bij elkaar 

brengen zodat ze elkaar ondersteunen, ervaringen delen en samen bouwen 

aan een duurzame en verbonden toekomst. 

Op 20 juli 2025 is BuurtSaam officieel een nieuwe Achterveldse 

vereniging geworden. Dit is een belangrijke stap. Als vereniging is 

BuurtSaam nu een rechtspersoon, met eigen rechten en plichten. Dat geeft 

meer gewicht en zichtbaarheid aan het initiatief. Bovendien opent het 

nieuwe deuren: als vereniging kan BuurtSaam nu ook subsidies 

aanvragen en nog beter samenwerken met partners en overheden. 

Vooruit kijken 

Naast deze mijlpaal kijkt BuurtSaam verder vooruit. Daarbij speelt de 

Gemeenschaps Alliantie Utrecht een belangrijke rol. Deze alliantie 

ondersteunt bewonersinitiatieven die zich inzetten voor leefbare, sociale 

en duurzame dorpen in de provincie Utrecht. 

BuurtSaam heeft samen met DAVA en Klein Achterveld (dagbesteding en 

begeleid wonen) een eerste stap gezet: na het reeds gehouden 

toetsingsgesprek met de Gemeenschaps Alliantie Utrecht (GAU), is 

besloten om krachten te bundelen. Een belangrijke voorwaarde om voor 

de subsidie in aanmerking te komen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke 

intentieverklaring.  
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Hierin spreken de partijen uit dat zij samen willen optrekken bij het 

aanvragen van een Dorpendeal voor Achterveld. Mogelijk dat er in de 

nabije toekomst meerdere Achterveldse organisaties zullen volgen.  

Dorpendeal 

Het doel is om per 1 januari 2026 officieel een Dorpendeal aan te vragen, 

met BuurtSaam als penvoerder. Een Dorpendeal biedt financiële 

ondersteuning, waardoor de kansen vergroten om samen met 

verschillende organisaties en inwoners plannen te realiseren die 

Achterveld versterken – van ontmoeting en samenwerking tot 

duurzaamheid en leefbaarheid. De maximale subsidie is € 200.000,- per 

aanvraag. 

Voor BuurtSaam is dit een logische volgende stap: van een inspirerend 

idee naar een stevig netwerk met mogelijkheden voor de hele 

gemeenschap. Samen maken we Achterveld vitaler. 

Meedoen of meer weten? 

Heb je vragen of wil je graag meedenken en meedoen? Voor actuele 

informatie en contact kun je terecht op onze website: www.buurtsaam-

achterveld.nl. 

 

 

 

VISIE 2025 Beste Achtervelders,  
Samen met een groot aantal inwoners is er de visie opgesteld voor 

Achterveld in 2035. Het is de bedoeling om regelmatig het document te 

updaten.  

Ditmaal wil ik dat proberen te realiseren via het Trefpunt. Per keer is er 

een onderwerp wat ik onder jullie aandacht breng en wat er veranderd kan 

worden.  
 

Wat leuk de reacties op 

onze vraag op de visie 

2035. Deze keer 

Gezondheid en scholen. 
 

Zijn er over dit onderwerp nieuwe inzichten, aanvullingen of wensen. 

Wij horen het graag. 

 

 

http://www.buurtsaam-achterveld.nl/?utm_source=chatgpt.com
http://www.buurtsaam-achterveld.nl/?utm_source=chatgpt.com
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Deze poster is de samenvatting van de visie. Ik ben benieuwd of er nieuwe 

inzichten zijn die een nieuwe update van de visie vragen.  

De complete visie is te vinden op de site van de Dorpsraad: 

https://achterveld.net/achterveld/wp-

content/uploads/2023/08/Dorpsvisie-Achterveld-2035-update-2023-

09.pdf  

Reacties kan je mailen naar: info@winterkamp.nl  

Edwin Winterkamp  
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Trefpunt 60 jaar: met Mien aan de praat 
 

Dit blad bestaat nu 60 jaar. We zochten 

Mien van Dalen op: zij zat in 1965 in de 

allereerste redactie. Ze moet flink in haar 

herinnering putten maar blikt al snel met 

zichtbaar veel plezier terug. Ik vraag haar 

natuurlijk hoe het blad is begonnen. 

Opvallend genoeg vertelt ze gelijk over de 

andere redactieleden. Voor mij bijzonder  

dat juist toen de pastoor/kapelaan er niet 

in zat. De redactie werd bemenst door 

gewone parochianen. Mien vertelt gelijk 

dat ze genoot van het contact met andere 

mensen die ze anders niet zo gauw zou 

zijn tegengekomen. Pastoor Bachg was 

nog pastoor: al snel kwam toen pastoor 

Jansen en omdat hij nogal van schrijven 

hield kwam hij wel in de redactie. De 

precieze reden om met Trefpunt te 

beginnen of waarom de naam zo is 

gekozen kan ze dus niet vertellen. Ze startte als typiste: nog alles op stencil 

zetten. Het blad werd in het begin gestencild op Kasteel Stoutenburg. Siem 

en Henk hebben daar heel wat afgedraaid. Met plezier vertelt ze van haar 

eerste fout die ze nog goed weer. Van het woord trommel werd de t vergeten 

aan te slaan: rommel bleef over. Mevr. Van Bergen ging toen de 

eindredactie en nacontrole voeren. Mevr. Van Bergen was volgens Mien het 

bindmiddel in de redactie. Andere leden van het eerste uur: Henk Smink (de 

“koster””), Siem van Zandbrink. Bij de oprichting was ook nog een 

schooljuffrouw betrokken maar haar naam is even ontschoten. Henk is de 

enige andere oprichter die nog leeft. De club vond Mien vooral gezellig en 

met alle verschillen ook leerzaam.  

Als ik vraag naar een voorbeeld dan komt het antwoord gelijk: “Ieder mens 

heeft het recht om anders te mogen zijn”.  

Ze herhaalt mogen nog eens dubbelvet. In Trefpunt zoeken we niet naar 

verschillen: vanaf het begin komen de berichten “gewoon” uit de 

gemeenschap. ”Wat in Achterveld gebeurt aan gewone dingen”. 
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In die tijd was het nog niet gewoon om een parochieblad te hebben gemaakt 

door “gewone” parochianen maar dat vindt Mien niet zo bijzonder. Gewoon 

doen zit letterlijk en figuurlijk in haar DNA. Maar liefst zo’n 25 jaar bleef 

deze redactie actief! Hele leuke jaren volgens Mien. We liepen zelfs wel 

eens met elkaar te zingen. Al kwam er wel eens een borreltje voorbij op de 

redactievergaderingen… maar Mien zegt er gelijk bij: we betaalden alles 

zelf. Als ik aangeef dat deze handelswijze bij de huidige redactie ook nog 

steeds geldt dan knikt ze instemmend. “Trefpunt is een mooi blad en goed 

op orde”. Het kost me geen moeite om haar met het blad samen op de foto 

te zetten maar… de foto moet niet te groot geplaatst worden. Dank Mien en 

met jou alle (ruim 30) redactieleden van ooit, de vouw -en nietploegen, en 

de bezorgers van dit blad al die jaren.  

 

Berichten uit Trefpunt 5e jaargang van 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Werkgroep DAVA onderzoekt toekomst dorpsorganisatie Achterveld 
 

DAVA organiseerde in de afgelopen tijd twee succesvolle bijeenkomsten 

met als thema dorpsbelang Achterveld. Eén van de uitkomsten is dat er 

een (tijdelijke) werkgroep ‘toekomstige dorpsorganisatie Achterveld’ is 

gestart, vooralsnog bestaande uit: 

 

✓ René Leppink (coördinator) 

✓ Jos Koot 

✓ Annie van Dijk  

✓ Riky v.d. Ven 

✓ Toon Stapelbroek 

 

Nu de Dorpsraad is opgeheven, gaat de werkgroep onderzoeken hoe 

Achterveld in de toekomst weer een sterke dorpsorganisatie kan krijgen. 

We zijn op zoek naar een organisatie die van ‘onderaf’ wordt aangestuurd 

en breed wordt gedragen door alle leeftijden in ons dorp. Belangrijk 

aspecten daarbij zijn: democratische (inwoners)betrokkenheid, 

verbinding/afstemming tussen verenigingen en organisaties en een goede 

vertegenwoordiging richting de gemeente. 
 

De werkgroep gaat o.a. kijken naar inspirerende voorbeelden uit andere 

dorpen in de provincie Utrecht en brengt deze samen in een 

onderzoeksrapport. Dit rapport wordt besproken met DAVA en andere 

betrokkenen in het dorp en sluit af met een advies voor de volgende stap. 
 

Het is de bedoeling dat op basis van het advies een derde, brede 

dorpsbijeenkomst voor geïnteresseerden wordt georganiseerd. In de 

daarop volgende fase gaat (waarschijnlijk) een groepje mensen het 

definitieve voorstel voor de nieuwe dorpsorganisatie concreet uitwerken. 
 

Iedereen die mee wil denken of ideeën wil aandragen, is van harte 

welkom! 

We zijn bereikbaar via dorpsbelangen@doorachterveld.nl  

Samen bouwen we aan de toekomst van ons dorp. 
  

mailto:dorpsbelangen@doorachterveld.nl
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Beste Achtervelders, 
 

Het afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met DAVA, Beweging 3.0, 

gemeente, Lariks, De Heelkom en Omthuis toegewerkt naar financiering 

voor een zogenaamde Dorpsverbinder. En dat is gelukt. Vanaf 1 

september is Riek de Haan gestart. Dat betekent ook dat ik afscheid heb 

genomen van het leuke Achterveld. Ik heb genoten om hier rond te mogen 

lopen, mensen te leren kennen, dingen te organiseren. En vooral te leren 

van hoe het hier gaat. Ik heb bewondering voor de inzet van zoveel 

inwoners voor het dorp, en de vanzelfsprekendheid waarmee dit meestal 

gebeurt. Achterveld voelde als een warm bad, waar ik gewoon mezelf kon 

zijn. Ik kijk terug op o.a. de ‘We Doen het Samen’ bijeenkomst in Ons 

Gebouw van afgelopen 12 oktober, waar veel is uitgewisseld. En ik heb 

samen met dorpsgenoten mogen werken aan de Optrommelactie.  

Waarvoor jullie vragen hebben ingevuld, die via een 

koektrommel langs kwam. In de uitkomsten daarvan 

zag ik het weer terug. Bijna iedereen staat open voor 

een vraag van een buur, is betrokken of wil dat zijn als 

er meer tijd komt. Op 20 september is de 

slotbijeenkomst van de Optrommelactie in Ons 

Gebouw. Daar hoop ik nog een aantal van jullie te zien en een kopje koffie 

met jullie te drinken. optrommelen@doorachterveld.nl). 

Groeten, Lonneke Lavrijssen.  

 

 

Hallo! Mijn naam is Riek de Haan. Samen met 

mijn man Peter woon ik in het gezellige 

Amersfoort. 

Sinds 1 september ben ik als dorpsverbinder in 

Achterveld gestart. Mijn werkzaamheden zijn een 

vervolg op de inzet van de kwartiermaker 

Lonneke Lavrijssen.  Lonneke heeft inmiddels 

afscheid genomen en ik ga verder waar zij 

gebleven is... 

 Je kunt me op maandag, woensdag en donderdag 

in het dorp tegenkomen.  

mailto:optrommelen@doorachterveld.nl
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Mijn rol als dorpsverbinder is simpel en krachtig: ik help mensen in 

Achterveld met elkaar in contact te komen, vooral degenen die elkaar 

anders misschien niet snel vinden. Achterveld bruist al van de activiteiten 

en verenigingen, en mijn missie is om alles wat er al is te versterken en 

nieuwe verbindingen te creëren. 

Ik ben er onder andere om mee te denken met: 

• Het samen zoeken naar praktische oplossingen bij hulp- of 

ondersteuningsvragen. 

• Vraagbaak te zijn voor thema’s rondom welzijn, wonen en zorg maar 

vooral over hoe u zelf in regie kunt blijven van uw eigen leven. 

• Mee te denken over het versterken van uw eigen netwerk, en zo 

nodig het uitbreiden hiervan. 

Het is een mooie uitdaging om de onderlinge banden in het dorp verder 

te versterken en samen te zorgen voor een nog hechtere gemeenschap. 

Ik ben aanwezig op mijn werkdagen in de oude bibliotheek, of bereikbaar 

op telefoonnummer 0658926028 of per e-mail via 

riek.dehaan@doorachterveld.nl. 

Graag tot ziens! 
 

Riek de Haan, Dorpsverbinder 

W.v.Amersfoortstraat 52; kwartiermaker@doorachterveld.nl 

 

 

Gezellige zondagmiddagen 
Heb jij ook regelmatig zo’n saaie en eenzame zondagmiddag? Kom dan 

ook eens naar het DAVA Singles Café “Samen Gezellig”! DAVA 

organiseert regelmatig op de zondag gezellige activiteiten voor singles.  

Vanaf september komen we weer een tot twee keer per maand bij elkaar 

in de Moespot om een spelletje te doen, een potje te kaarten of gezellig 

bij te praten.  

Praktische informatie 

Op zondag 21 september---19 oktober---9 november---30 november--

-14 december 

Aanvang 14.30 uur in de vergaderkamer van de Moespot 

Meer informatie? Of gewoon eens een luisterend oor?  

Bel Rijna v.d. Loo (tel. 0342-451837) of Corrie de Mooij (tel: 0342-

452255) 

 

mailto:kwartiermaker@doorachterveld.nl
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DAVA “Samen aan Tafel” 
Elke maand op wisselende avonden organiseert DAVA maaltijden 

bij iemand thuis. De maaltijden zijn bedoeld voor alle 

Achtervelders die op een informele manier anderen willen 

ontmoeten. Voor jong en oud, bijvoorbeeld nieuwe inwoners, 

mantelzorgers, alleen of met z’n tweeën, iedereen is welkom!  

Dorpsgenoten bereiden een lekkere maaltijd. De kosten worden 

gedeeld en bedragen rond de € 9,00. Water, fris, koffie en thee 

inbegrepen. Voor vervoer kan gezorgd worden via Automaatje.  

De volgende maaltijden zijn op:  16 oktober en 14 november. 

In de Buurthuiskamer hangt een inschrijflijst. 

Je kunt je ook opgeven via samenaantafel@doorachterveld.nl of 

telefonisch via 0342-452255 of 0342-451856 

Vermeld ook je telefoonnummer en eventuele dieetwensen! 

De kok benadert je een paar dagen tevoren met verdere gegevens 

over plaats en tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAVA 

Activiteiten bij DAVA  september en oktober 

2025 

Maandag , dinsdag, woensdag en donderdag  is de buurthuiskamer open 

van 9.30 - 11.30 uur.   

 De koffie staat klaar. Info: 0342- 200012 

Iedere maandag en woensdag wordt er een versbereide maaltijd 

geserveerd om 12.30 uur.       Kosten € 7,50.   U moet hier wel een 

afspraak voor maken tel: 06-42806159 

Papierknipkunst     21 oktober 9.30 -11.30 uur .                  

Loop eens binnen en doe mee! Goed voor je brein en welzijn. 

mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
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Café voor ouders, grootouders en ukkies om elkaar te ontmoeten en te 

praten over baby- en   dreumes onderwerpen.     1e vrijdag van de maand,  

10  tot 12 uur. 

Creatief schrijven    Aan de hand van allerlei speelse en creatieve 

opdrachten kom je tot het schrijven van korte stukjes uit je leven  info:  

06-22265511 vanzanten.marion@gmail.com. 

Handwerk activiteiten       maandag tussen 10 en 12 uur 

 Kijk ook eens in de etalage van de buurthuiskamer. Er staan bv. 

poppenledikantjes te koop. Hier in Achterveld lopen er al veel bewoners 

op de door ons gebreide sokken.   

De tassen van spijkerstof zijn een succes. Van de verkoopopbrengst  

kopen we weer materialen om mee te werken. 

Schaken: dinsdag oneven weken 14 tot 16 uur, 23 september 7 en 21  okt. 

Stoelyoga: dinsdag 10 - 10.45 u.       23 en 30  september, 7 en 14 oktober 

Koersbal:  woensdag      10.15 u.               1 oktober    10.15 uur 

Spelletjes : woensdag     14- 15.30 u    17  september, 1 en 15 okt. 

Stoel Gymnastiek:    donderdag    9.30-10 uur in De Heelkom,    info 

0342 451542 

 

TIP!!      De beweegtuin is geopend, neem eens een kijkje en doe mee. 

               Iedere maandag  om 10 uur kun je in  de beweegtuin met 

elkaar  bewegen en  een spelletje  doen o.l.v.  sportstudenten.  

Kijk ook eens op de website van DAVA, www.doorachterveld.nl,  er 

zijn meerdere werkgroepen met leuke activiteiten, zoals de Singleclub, 

Automaatje, Klusmaatje, Samen aan Tafel en de Boekenkast in de 

Oude Bieb. 

Vrijwilliger worden in de Buurthuiskamer van DAVA?? 

 Voor of na je pensioen….Het is leuk en zinvol  iets voor een ander te 

doen. Geef een paar uur van je tijd aan een ander. Dit geeft jou energie en 

maakt een ander blij. 

Je praat en/of doet een spelletje  met de gasten en intussen schenk je een 

kopje koffie of assisteert bij het koken van een lekkere maaltijd. Iets voor 

jou?         Bel dan: Coördinatoren van Buurthuiskamer+ : 

       Joke van Buuren-Houtveen en Margriet Kruithof 06-42806159 

https://hetkreatief.blogspot.com/2012/06/bloemenslinger.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


13 
 

  Geef ZIN!  - je leven schrijven. 

Ik houd van spelen met taal, dichten, rijmen. Zin geven 

aan hetgeen in mij leeft. Al vanaf dat ik kan lezen en 

schrijven. Graag wil ik dit plezier delen met anderen.  

Doe 1 x maand mee aan deze doorlopende schrijfgroep in Achterveld. Je 

schrijft over allerlei onderwerpen en fases uit je leven en je leert diverse 

dichtvormen.  

Je maakt kennis met een inspirerende schrijfmethode. Via speelse en 

creatieve schrijfopdrachten ga je intuïtief aan de slag. Je hebt geen 

schrijfervaring nodig, enkel een schrijfblok of schrift op A-4 formaat en 

een pen waarmee je prettig en snel kunt schrijven.  

Het uitgangspunt is dat je niet gericht bent op het schrijven van mooie 

teksten. Grammatica, spelling en zinsbouw zijn van ondergeschikt 

belang. Het gaat om het proces: schrijven als ontdekkingsreis.  

Voor wie: voor jong en oud. 

Waar: in de tuinkamer van DAVA, locatie Oude Bieb. Walter van 

Amersfoortstraat 52, te Achterveld. 

Wanneer: je kunt je aanmelden voor de woensdagavond of 

vrijdagochtend. 

- woensdagavond van 19.30 – 21.00.  

24-9/ 29-10/26-11/ 17-12- 2025. 28-1/ 25-2/25-3-2026 

- vrijdagochtend van 10.00 – 11.30. 

26-9/31-10/28-11/19-12-2025. 30-1/27-2/27-3-2026 

 

- NB. Aanmelden is noodzakelijk. 

NB. Er zijn weinig kosten verbonden aan deze avonden. Enkel 1,25 euro 

voor gebruik van een kopje koffie of thee. En eenmalig 5 euro voor de 

onkosten die ik maak als cursusleider. 

 

Voor opgave en meer info: Marion van Zanten.  

Tel. 06-22265511. Email: vanzanten.marion@gmail.com   

Kom gerust eens een ochtend of avond mee schrijven om te kijken of het 

iets voor je is.  

Meld je dan wel van tevoren even aan. 

mailto:vanzanten.marion@gmail.com
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                                           Foto LinkedIn Marion van Zanten 
 
 
 
 
 

Rondeel (n.a.v. schrijven over wonen in Achterveld) 
  
Overal zicht op groene bomen en struiken 
opgaan in de stilte van het laatste lichte uur 
genieten van de kleuren van de bloemen 
overal zicht op groene bomen en struiken 
mijn handen doen hun eigen werk 
de aarde heeft zijn eigen diepe geur 
overal zicht op groene bomen en struiken 
opgaan in de stilte van het laatste lichte uur 
 
 

 

 

De cursus Basisvaardigheden EHBO start vanaf 14 

oktober: het zijn 10 dinsdagavonden en eind januari is 

het examen. 

Meer informatie? secretariaat@ehbo-achterveld.nl.   

Opgeven kan via het aanmeldingsformulier op EHBO-

Achterveld.nl 

Op Hartslag.nu is alle informatie te vinden over de AED’s bij ons in de 

buurt en hoe het burgerhulpverlenerschap werkt.  

 

 

Cursus reanimatie volgen? 
 

1 avond in de Moespot. 16 oktober 20 uur. 

Aanmelden voor 26 september 
  

ehbo-Achterveld.nl 

 

mailto:secretariaat@ehbo-achterveld.nl
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Door Wilskracht Sterk 

 

Na en welverdiende zomervakantie zijn 

we in september weer gestart met onze 

muziek en dans. Je hebt ons misschien al wel gehoord en gezien! En 

anders krijg je komende periode nog genoeg kansen! 

 

Grote Clubactie 

In 2025 doet DWS voor het eerst mee met de grote clubactie en gaan onze 

(jeugd)leden loten verkopen. Door één of meerdere loten te kopen steun 

jij onze vereniging, waardoor we kleding voor onze nieuwste blaas-, 

drum- en danstalenten kunnen kopen.  

 

De afgelopen jaren is DWS hard gegroeid. 

We hebben meer dan 30 talenten in 

opleiding. Om te zorgen dat we niet uit ons 

jasje groeien, kopen we graag passende 

kleding voor onze jeugdleden. Door ons te 

steunen zorg je ervoor dat we hierdoor geen 

jasje uit hoeven te doen. 

 

De jeugdleden komen langs de deur om 

loten te verkopen. Maar loten kopen kan 

ook online via  

https://lot.clubactie.nl/lot/door-wilskracht-sterk/60382 (of scan de QR-

code). Loten kopen kan van 20 september tot en met 30 oktober. 

 

Oud papier 

Op 4 oktober (elke eerste zaterdag van de maand) staan de 

papiercontainers van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). 

Brengt u dan ook uw oud papier naar de containers? De opbrengsten ervan 

gaan direct naar de muziekvereniging. DWS betaalt hiermee een deel van 

de personeelskosten, of aanschaf en onderhoud van de instrumenten Zo 

zorgen we er samen voor dat het niet stil wordt op straat. 

 

 

https://lot.clubactie.nl/lot/door-wilskracht-sterk/60382
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Betreft: Energie subsidie gemeente Leusden 

 

Beste inwoners van Achterveld 

 

De gemeente Leusden wil huishoudens helpen die 

energiestress ervaren en vraagt hierbij de hulp van DAVA en van u.  

Er is een regeling voor huishoudens waarvan een groot deel van het 

inkomen opgaat aan energielasten. Met kleine maatregelen die makkelijk 

te nemen zijn kunt u snel geld besparen op uw energierekening, zoals: 

 

□ LED lampen 

□ Waterbesparende douchekop 

□ Radiatorfolie 

□ Radiator ventilator 

□ Deurdranger 

□ Brievenbusborstel 

□ Deurborstel 

□ Tochtstrip 

□ Energie advies 

□ Anders, nl. …………. 

Interesse hoe je aan deze spullen kunt komen? 

Stuur een mail naar Martien van ’t Klooster 

Mvtk@outlook.com, of doe een briefje met je contactgegevens 

in brievenbus buurthuiskamer DAVA W.v.Amersfoortstraat 52  

Dan neemt Martien, vrijwilliger van DAVA, kontakt op.  

 

 

 

 

 

www.svavanti.nl            Sportzaal Achterveld 

 

mailto:Mvtk@outlook.com
http://www.svavanti.nl/
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Er is een kegelclub in Achterveld, waar niet alleen met ballen wordt 

gegooid, maar waar ook een goed gesprek mogelijk is. 

Op deze herensociëteit heerst een vriendschappelijke ambiance en we 

nodigen ‘jonge ouderen’ van harte uit om deze sfeer met ons te delen.  

De officiële naam van de club is “De Heren Sociëteit Nijkerk”. In 1954 

opgericht destijds met de intentie om bij een goed glas wijn en een grote 

sigaar verstandige gesprekken te voeren met belangrijke plaatselijke 

ondernemers. 

Sedert enkele jaren vinden de sessies plaats bij ’Nog Eentje’ in Achterveld. 

Omdat we een clubje van rijpere mannen zijn, komt er af en toe wel eens 

iemand te overlijden, zodat we moeite doen om nieuw bloed aan te werven.  

Als de publicatie in de Trefpunt aan onze hoop en verwachtingen voldoet, 

moeten we overwegen onze naam te veranderen! 
 

Voor meer informatie: tel.033-2452637” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Kaartverkoop: 3 okt. in de Hessenkar                                Zaal open: 20:30 uur 

https://www.actiefachterveld.nl                                    Kaartverkoop: vrijdag 31 okt. 

                                                                                        In d’ Ouwe Peerdestal 

                                                                                        Leden gratis – niet leden € 5,00 

https://www.actiefachterveld.nl/
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  Wij vieren de vijven 
Vandaag bladerde ik weer 

eens door het boekje “Even 

serieus, nu gaan we 

lachen…”.  

Het is alweer dik tien jaar 

geleden dat we aan dit 44-

jarig jubileumboekje 

werkten:  

foto’s verzamelen, kranten 

doorspitten en vooral: 

betrokken Puupenkoppen 

interviewen om mooie 

verhalen boven water te                 

                                                                         krijgen. 

En nu: wat vliegt de tijd! 

Het volgende jubileum staat voor de deur: 55 jaar Puupenkoppen! 

Veel Puupenkoppen én leden van de vereniging zijn al geruime tijd in de 

weer om een jubileumprogramma in elkaar te draaien, en dat is ze gelukt! 

Het weekend van 21, 22 èn 23 november 2025 wordt het 

jubileumweekend, inclusief Prinsenbal, artiesten en diverse activiteiten, 

alles in het teken van 55 jaar carnaval in Achterveld. Zo zijn alle 

wagenbouwgroepen benaderd om op creatieve wijze te laten zien wat 

carnaval in Puupenkoppenland voor hen betekent. Ze hebben als basis 

daarvoor een grote houten plaat 

gekregen die onderdeel gaat 

uitmaken van een expositie. We 

laten ons verrassen. 

En van 13 tot en met 17 februari 

natuurlijk het carnavalsweekend 

2026. 

Hou de socials èn het Trefpunt in de 

gaten: de komende tijd zullen we 

steeds meer onthullen over ons jubileumjaar: “We Vieren de Vijven!”. 

Jubileumcommissie Puupenkoppen 

www.puupenkoppen.nl 
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OOGSTDAG                                                                                                 

    GROOT ZANDBRINK 
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Foto`s:  

      Cox van den Hengel 
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“De Puupenkoppen”: waar komt die naam vandaan? 
 

Met de Puupenkoppen mogen we de vijven vieren! 

De herkomst van de naam “Puupenkoppen”?  

Tja, zoals carnaval is mag iedereen een eigen creatie verzinnen en 

daarmee een gezellige sier maken. 

Er zijn tenminste 2 versies: wie biedt er meer? 
 

Versie 1: 

Bij graafwerkzaamheden in onze 

buurt is een groot aantal stenen pijpen 

gevonden. Voor de jongelui onder 

ons: die werden door de gewone man 

(m, nooit een v die een zware pijp 

rookte) gebruikt om tabak mee te 

roken. Tabak werd hier in de buurt 

veel verbouwd en eerlijk is eerlijk: de 

kwaliteit was voldoende voor die 

gewone man. 

Hier een foto van zo’n gevonden pijp. Meer dan een halve eeuw geleden 

gevonden door Rian van Dijk op boerderij Vendeloos Daatselaar aan de 

Hessenweg 120. Ze bewaart ze nog steeds zorgvuldig: een artefact 

waardig. 

In goed Achtervelds zeg je natuurlijk niks tegen een pijpekop: waarom 

zou je ook. Maar anders zou je deze “puupekop” noemen.  

Op de foto kun je duidelijk zien waarom de steel niet in de 

naam van de puupenkoppen is vermeld. Deze is 

afgebroken: jammer… kans verkeken op eeuwige 

naamsvermelding. O ja van puupekop naar puupenkoppen? 

Er werden er veel meer dan 1 gevonden en dan krijg je 

meervoud.  

Samen feest vieren is ook veel mooier. 

Afijn toch maar de tweede versie?  

Een puupenkop is de bijnaam van een bijzondere plant: de 

digitalis purpurea. Wordt ook wel vingerhoedskruid 

genoemd. Deze plant komt in onze streek overal voor op 

vooral ruderale grond. 
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 Je moet dan weten dat ruderale grond van toepassing is op een milieu dat 

door de mens sterk is verrijkt met vooral organisch materiaal en met 

soorten die in dergelijke milieus voorkomen (bijvoorbeeld brandnetels). 

In het woordenboek wordt zelfs het woord “puin” gebruikt. Een 

puupenkop heeft weinig nodig om te bloeien! Het is een giftige plant: je 

kunt heel goed zien als je er mee wordt besmet. Vrolijk word je er vast en 

zeker van!  

Het is natuurlijk een meerjarige plant, anders had de naam helemaal niet 

gepast. Voor mensen die het wat hoger in hun bol hebben is een gebied 

waar veel puupenkoppen groeien toch wat minder in tel. Jammer dan voor 

ze: blijven ze maar lekker thuis.  
 

Dat de naam Puupenkoppen niet zo maar is gekozen wordt ook bewezen 

door de rijke symboliek over de plant.  

In de klassieke literatuur en folklore wordt de plant vaak geassocieerd met 

magie en mysterie. Voor wie die lessen op school gemist heeft omdat er 

ook gewoon gewerkt moest worden hieronder in het kort een paar 

voorbeelden. Het bewijs voor de keus van de naam is hiermee wel 

geleverd denken we. 

 

• Verbonden met het bovennatuurlijke: De purperen bloemen 

roepen associaties op met andere werelden en de spirituele reis. 

• Fata morgana: In sommige verhalen verschijnt de plant op plaatsen 

die net buiten het bereik van de werkelijkheid liggen, wat de 

verbinding met het onbekende versterkt. 

• Genezing: Vingerhoedskruid staat ook bekend om zijn medicinale 

eigenschappen. In de oude geneeskunde werd het vaak gebruikt om 

hartaandoeningen te behandelen. 

 

 We kunnen het natuurlijk de oprichters, de mannen en vrouwen van het 

eerste uur, vragen. Dan horen we misschien de echte reden wel!  

 

In ieder geval: in november wordt alweer de 55-ste Prins der 

Puupenkoppen gepresenteerd. Weer een mooie tijd: mysterisch, spiritueel 

of gewoon weer even los van de waan van de dag…? Laat je weer 

verrassen! 
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25 jaar WALO – deel 1 – ontstaan 
 

De afkorting ‘WALO’ heeft gestaan voor ‘Werkgroep 

Achterveld/Leusden-Oekraïne’ waarbij de ‘W’  bij het omvormen naar 

stichting gewijzigd is in ‘Wisselwerking’ en door de verbreding naar hulp 

in Nederland nu alleen de afkorting ‘WALO’ nog gebruikt wordt. 

De oorsprong ligt in 1990 op ’t Hooge Landt College in Amersfoort. Daar 

werkte een leraar maatschappijleer, Edward Skubisz,  en hij zette een 

Kerstactie op touw voor pakketjes voor Oekraïne. 

Dat Edward de actie op touw zette kwam omdat zijn vader, Adam, 

geboren in Drohobyc (nu Oekraïne maar destijds Polen), een vriend had 

in Polen, priester Jan Buras die om hulp vroeg bij het opzetten van een 

kerk in Oekraïne. 

De samenwerking mondde uit in een uitnodiging van Jan Buras om 

leerlingen van het ’t Hooge Landt College naar Oekraïne te laten komen 

in een poging om tot uitwisseling te komen van middelbare scholieren. 

Die uitnodiging werd aanvaard en in juni 1993 gingen twee busjes naar 

het dorp waar Jan Buras inmiddels een kerk had. Ons gezin was daar bij 

betrokken: dochter Ankie als scholier, vader Gerard en moeder Annie als 

chauffeur/begeleider. Inmiddels 30 jaar geleden en nog steeds 

onvergetelijk. Dorpsgenoten Hanneke Voskuilen en Marieke Blom waren 

als scholier ook mee op deze reis. 

De conclusie van deze enerverende reis was dat het cultuurverschil en de 

taalbarrière te groot waren om hier een vervolg aan te geven. Maar dat 

kwam er wel van maar op een andere manier. 

De eerder genoemde Adam Skubisz onderhield goede contacten met 

Henriëtte Meijer van de Stichting Serafim, destijds Amersfoort, nu 

Leusden. Henriëtte zorgde regelmatig voor hulpgoederen naar Oekraïne 

waarbij Adam Skubisz de contactpersoon was in Oost Europa. 

Een van die acties betrof het transport van een orgel uit Utrecht naar een 

kerk in Ivano Frankivsk. Dat orgel is heelhuids aan gekomen en er wordt 

intensief en dankbaar gebruik van gemaakt. 

In 1997 kwam, ook weer via Adam Skubisz, een priester op bezoek op 

Klettersteeg 17. De priester, een van oorsprong industrieel, had allerlei 

plannen rond een ijsfabriek, een houtdrogerij en een  gezondheidscentrum 

voor kankerpatiënten.  
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Allemaal niks geworden. Henryc Dombrowsky was tolk voor de priester 

en die Henryc stuurde ons (‘Van Dijkjes’) in 1998 een brief vanuit Kiev 

met verzoek om een bus met kinderen uit Oekraïne naar Nederland te 

laten komen voor vakantie hier. Met  de ervaring uit 1993 hebben we toen 

gezegd dat dat niet haalbaar was maar dat we wel mee wilden werken aan 

het mogelijk maken van kindervakantiekampen in Oekraïne zelf. 

De brief van Henryc Dombrowsky is aanleiding geweest om in 1999 een 

bezoek te brengen aan Kiev om de partner aldaar te checken: Ria de 

Bruin, Margriet van der Wee, Fred Kok en Gerard van Dijk. Hieruit 

resulteerden kindervakantiekampen. 

De rode lijn: Edward Skubisz(woont al jaren in Polen), Jan Buras (komt 

in 2025 weer terug!), Adam Skubisz(overleden) en Henryc Dombrowsky 

(latere levensloop onbekend). 

Gerard van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 december a.s. is er de jaarlijkse kerstmarkt in de Jozefkerk. De 

opbrengst hiervan is bestemd voor kindervakantiekampen in Oekraïne en 

in de regio Oost-Utrecht. Hier een foto van een vakantiekamp voor 

jongeren uit Rivne in de Karpaten. 

 

https://www.stichtingwalo.nl 

 

 

https://www.stichtingwalo.nl/
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De kerk in de lokale gemeenschap: Toen, Nu en Straks??? 

 

Een verhaal in drie afleveringen: Aflevering 1, Toen: 

We weten allemaal van de lastige periode die de kerk 

in onze moderne samenleving doormaakt. De grote 

terugloop in de belangstelling voor de religieuze 

activiteiten, het gebrek aan professionele voorgangers, 

aan vrijwilligers en vaak ook aan geld. Achterveld is nu 

onderdeel van een grote gefuseerde cluster van wel 15 locaties onder één 

bestuur en hoe zal dat verder gaan? Wat betekent dat voor de lokale 

gemeenschap? 

Ik vraag me dat vaak af en ik wil in een drietal afleveringen daar eens 

over nadenken. Te beginnen hoe de kerkelijke betrokkenheid ooit bij 

mijzelf begonnen is, eigenlijk zo vanaf de leeftijd van 7 jaar. Ja, natuurlijk 

ik ben bij de geboorte gedoopt, in 1943, maar als kind zelf meedoen aan 

het kerkelijk gebeuren dat was vanaf 7 jaar. Onze ouders waren zeer 

kerkelijk en dus was er geen ontkomen aan: vanaf die leeftijd iedere 

zondag naar de kerk. Op de St. Jozefschool was het programma 

doordrenkt met godsdienst. Er werd begonnen met gebed en kapelaan of 

pastoor kwam regelmatig godsdienstles geven, over de sacramenten en 

ook over Bijbelse verhalen. Vanaf je eerste communie moest je ook gaan 

biechten, ook al wist je vaak niet wat. Er waren voldoende regeltjes om 

al snel een misstap(je) te maken en Onze Lieve Heer zag alles! Ik heb er 

wel eens wakker van gelegen dat ik ter communie was gegaan terwijl ik 

daarvoor die morgen al iets gegeten had, een doodzonde.  

Niet alleen de opvoeding maar heel 

het sociale leven was verweven met 

godsdienst en religie. Overigens 

niet alleen bij de RK groep, maar bij 

iedere kerkelijke groepering was 

dat zo. Maatschappelijke en 

politieke organisaties kenden ieder 

hun eigen zuilen en die 

concurreerden in hun 

belangenbehartiging.  
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De RK vakbonden (KAB), de boeren (KNBTB), de politiek (KVP), 

Vrouwenorganisaties (KPO). Maar ook op het gebied van sport RKSVA, 

cultuur, De Zonnebloem, Het Wit Gele Kruis, de ouderenzorg Huize St. 

Joseph, het onderwijs de St. Jozefschool. Et cetera. 

Die maatschappelijke activiteiten waren om verschillende redenen in de 

eigen zuil opgezet: Op de eerste plaats omdat er grote behoefte aan goede 

maatschappelijke voorzieningen was en de overheid daar niet in voorzag. 

Men hield het graag in de 

eigen zuil, deels om vooral de 

eigen mensen daarvan te laten 

profiteren, maar ook om de 

eigen opvattingen te bewaken 

en vermenging met anders 

denkenden (zoals dat toen 

genoemd werd) te voor- 

komen. Al die religieuze en 

maatschappelijke activiteiten 

zorgden er ook voor dat de 

lokale kerk een Ontmoetings- 

plek bij uitstek was, ons kent 

ons. Op zich natuurlijk prima 

dat zo het voorzieningen 

niveau in de samenleving op een hoger plan gebracht werd, het gaf ook 

een sterke binding binnen de eigen zuil, de eigen kerk. Dat alles werd 

stevig geregisseerd door de clerus, plaatselijk en landelijk.  

Zo vanaf de jaren zestig werd de rol van de overheid voor de 

maatschappelijke (en culturele) voorzieningen steeds groter en 

ontstonden er andere, professionele voorzieningen, op velerlei terrein die 

het werk van de aan de kerk gelieerde organisaties overnamen. 

Een mooie ontwikkeling, maar het kannibaliseerde wel op de 

voorzieningen vanuit de kerkelijke structuren. Over hoe dat verder ging,  

in de volgende aflevering. 
 

Gerrit Tijmensen 
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                                           gazonmaaierraceachterveld.nl 
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                   Sint Jozef: 
      Berichten van de Locatieraad 
 

We zijn weer opgestart… en hoe 

Wat hebben wij ons weer van onze beste kant laten zien op zondag 14 

september tijdens de aller eerste Heilige Familiedag. De zon scheen, de 

kerk en tuin lagen er prachtig bij, tenten uit Achterveld verschenen, 

kraampjes erbij. Natuurlijk de heerlijke poffertjes die we kenden van de 

Lucasdag. Het werd een echt festival terrein. Hoe beter kun je Festival 

van Hoop uitdragen. De kerk zat vol, en ook het middag programma is 

goed bezocht. Dank aan iedereen die dit voor elkaar heeft gemaakt! 
 

Het weekend van 4/5 oktober gaan wij onze gastvrijheid nogmaals 

inzetten. Zaterdag 4 oktober om 19.00uur bij de Slotviering van Kevelaer.   
 

Zondag 5 oktober gaan wij met de complete Heilige Familie parochie 

afscheid nemen van pastoor Harrold Zemann. Dit keer geen tenten in de 

tuin maar aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie in Ons 

Gebouw. U bent van harte welkom. 
 

Vers van de pers is het bericht dat per 1 januari we ook afscheid moeten 

nemen van pastor Johan Rutgers. Hoe dit vorm gaat krijgen moet allemaal 

nog besproken worden. 

Hoe verder?? Er zijn gesprekken met nieuwe kandidaten. We hopen zo 

snel mogelijk weer een compleet pastoraalteam te hebben. Tot die tijd 

zullen we zelf als parochianen onder elkaar ons best doen om de vieringen 

te kunnen blijven verzorgen. 
 

De zondag voor Allerzielen, 26 oktober, is er weer bakkie troost op ons 

kerkhof. Tijd voor ontmoeten, delen of gewoon er zijn voor elkaar.  
 

Namens de Locatieraad Achterveld 
 

G. v.d. Grootevheen, voorzitter. 
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Heilige 

Familiedag 

Zondag 14 

september 
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Vakantiekoor.  
Ook deze zomerperiode waren in totaal liefst 20 enthousiaste zangers, in 

wisselende samenstelling, spontaan aanwezig om tijdens de vieringen 

eenvoudig repertoire te zingen. Het concept begint, nu na drie jaar, aan te 

spreken: geen lidmaatschap, geen repetitie-avond, geen bestuur, geen 

verplichting. Gewoon lekker met elkaar eenstemmige volkszang zingen 

en een half uur voor aanvang viering alles even doornemen. Pianiste 

Annelieke moest zich iedere keer wel snel verplaatsen van Leusden 

09.15u naar Achterveld 11.00u, maar ze was telkens wel mooi ingespeeld.  

Bedankt al diegenen die hebben bijgedragen aan Vakantiekoor 2025! 

Volgend jaar gaan we het zeker continueren en in het mei/juni nummer 

van Trefpunt is daar de nodige info over te vinden.  

Henri Schouten.  

 

 

Zaterdag 4 oktober: eucharistieviering met 4-stemmige Latijnse 

Missa Brevis van Jacob de Haan.  

In de St. Jozefkerk van Achterveld is op zaterdagavond 4 oktober om 

19.00u de slotviering van de bedevaart naar Kevelaer. Tijdens de 

eucharistieviering zingt ons eigen Kevelaerkoor o.a. de vaste gezangen 

uit de Missa Brevis van Jacob de Haan, op orgel begeleid samen met de 

Harmonie van St. Jan uit Laren. Na de viering wordt afscheid genomen 

van pastoor Harrold Zemann, directeur van de Amersfoortse en Gooische 

Broederschappen van Kevelaer. U bent van harte welkom, ook al bent u 

misschien niet naar Kevelaer geweest.  

Namens het Kevelaerkoor: Henri Schouten.  

 

 

 

Kerstgroen??? 
Wij zijn er dit jaar vroeg bij, met de vraag, of u kerstgroen voor ons hebt, 

voor de kerstmarkt van 2025! 

In oktober/november begin iedereen weer met het werken in de tuin. Dus 

denk aan ons!! 

Hartelijke groet 

Tonny en Ton Bokkers en Henk v. Hamersveld 
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“Bakkie Troost” in Achterveld 
Allerzielen is zo’n moment waarop je je geliefden herdenkt en een bezoekje 

brengt aan het graf, de urnenmuur, strooiveld of gedenkmuur. Even een 

groet aan je dierbare, de bloemen verversen of een kaarsje aansteken. Het 

zijn vaak kostbare momenten waarin herinneringen opkomen en soms ook 

gedeeld willen worden. We voelen ons vaak nog verbonden met hen, ze zijn 

gestorven maar tegelijkertijd leven ze voort in ons hart. Troost halen we uit 

ons geloof dat zij veilig zijn in Gods hand, tegelijkertijd kan het gemis ook 

zo pijnlijk voelbaar zijn. 

 

Hoe we omgaan met gemis kan voor iedereen weer anders zijn, daarbij 

maakt het soms helemaal niet uit hoe lang geleden iemand gestorven is of 

hoe jong of oud hij/zijn was. We zeggen ook wel: verdriet is de keerzijde 

van liefde. 

 

In het weekend voor Allerzielen bieden wij voor mensen die het kerkhof 

bezoeken in Achterveld (Jan van Arkelweg) -buiten- een “bakkie troost” 

aan. Dat zal zijn:  

 

zondag 26 oktober tussen 11.00 -13.00u. 

Een “bakkie troost” is geheel vrijblijvend. Als u wilt is er gelegenheid voor 

een gesprekje over wat u bezighoudt of om herinneringen te delen over uw 

dierbare overledene van wie u afscheid hebt moeten nemen. Alleen even 

een kopje koffie/thee kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom.  

Tot ziens en een hartelijke groet mede namens pastoraal team, parochiële 

vrijwilligers. 

 

 

De familie van Ton van Dijk wil graag het bericht van zijn overlijden 

vermelden.   

Ton is geboren op 10 april 1949 in Achterveld 

en overleden in Achterveld op 20 juli 2025.  

20 juli 2025 Antonius Cornelis (Ton) van 

Dijk, 76 jaar 

Vriendelijke groet, Ria van Dijk 

Hessenweg 215, 3791 PG Achterveld 

mobiel nr.: 06-13825071 

e-mail: riaentonvandijk@gmail.com 

mailto:riaentonvandijk@gmail.com
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MOV: Beëindiging gezamenlijk MOV overleg 
 

Sinds de oprichting van de Sint Lucasparochie hebben 

een aantal geloofsgemeenschappen hun MOV 

activiteiten gezamenlijk afgestemd. Tot 2024 

gebeurde dit met de volle medewerking van Fred Kok. 

Veel activiteiten zijn uitgevoerd, maar we hebben de 

betrokkenheid van de geloofsgemeenschappen bij het 

MOV-werk over de jaren ook zien slinken. In een groot aantal 

geloofsgemeenschappen is er zelfs geen MOV-vertegenwoordiger meer.  

In onze vergadering van 23 juli 2025 hebben de deelnemers van het 

gezamenlijk MOV overleg besloten om het reguliere overkoepelende 

overleg te beëindigen.  
 

Daarbij spelen meerdere redenen een rol: 

• De toenemende leeftijd van de overgebleven deelnemers.  

• De afname van het aantal deelnemende geloofsgemeenschappen 

binnen de voormalige Sint Lucas. Tot nu toe zijn er nog zes 

vertegenwoordigers uit 5 locaties. 

• De signalen van het ontbreken van belangstelling tot gezamenlijkheid 

bij de geloofsgemeenschappen in de voormalige Sint Maarten.   

• Het ontbreken van gerichte aandacht vanuit de nieuwe parochie; de 

meeste pastores geven nauwelijks aandacht aan de thema’s die worden 

aangedragen. Op onze brief van 28 augustus 2024 om de MOV een 

plek in de nieuwe parochie te geven is alleen een ontvangstbevestiging 

gekomen van het secretariaat met de mededeling dat het de aandacht 

heeft van het PT, en dat we worden gevraagd door te gaan (24 

november 2024). Daarna hebben we niets meer vernomen. 

• Het gevoel dat wij niet namens de andere geloofsgemeenschappen 

kunnen communiceren. 

• Het gebrek aan nieuwe aanwas voor het MOV werk. 
 

Het is niet dat de wereld onze solidariteit en die van de kerk niet verdient, 

integendeel.  
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Daarom hopen we dat in onze vieringen, in het diaconale werk en in de 

communicatie het aspect van missionair werk, solidariteit en vrede 

zichtbaar blijft.  

Voor het schrijven van een bijdrage kunnen een aantal van ons nog 

worden benaderd, zeker als het gaat om communicatie binnen onze eigen 

locatie.  

Wellicht incidenteel ook op overkoepelend niveau, zoals bij de 

Vastenactie en andere door de bisschoppen voorgeschreven acties en 

collectes waar de MOV zich jaarlijks voor inzette. Hopelijk kan de 

distributie van materialen rond collectes door de secretariaten in de 

verschillende geloofsgemeenschappen worden opgepakt en weten 

lectoren hun weg te vinden naar informatie over deze collectes. 

Wij vinden het ook jammer maar wie weet wordt het op de een of andere 

manier toch weer opgepakt door ???????  

Want juist Missie, Ontwikkelings,- en Vredeswerk zijn 3 woorden die bij 

elkaar horen maar ook staan voor: Opdracht, Motivatie en Visioen. 

Hartelijke groet en dank voor alle jaren van plaatsing (incl. het mooie 

vignet van de MOV)  in Trefpunt. 

 

Namens het gezamenlijk overleg, Bernard Neijzen en Dick Bouman.  

Johanna Tolboom en Ria de Bruin 
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Vieringen 
 

De vieringen zijn online mee te kijken via kerkdienstgemist.nl. 

Zoek op St. Jozefkerk Achterveld 

                        
Zo. 28 sept.  9.15 uur Woord-&Communieviering,  

vg. pastoraalwerker Sebastiaan Benders  
                                      m.m.v. St. Caeciliakoor  
                                     2e collecte Pax Vredes week 

 

Za. 4 okt. 19.00 uur Kevelaer slotviering vg. pastoor 
                                                Harrold Zemann  
  m.m.v. Kevelaerkoor 
 

Zo. 5 okt. 10.00 uur Afscheid viering pastoor Harrold Zemann  
                                                m.m.v. projectkoor  
 

Zo. 12 okt. 10.00 uur Samenkomst gezin, schelpenviering 
        vg. parochianen  

  m.m.v. De Vlindertjes  
                                      2e collecte wereldmissie kinderen  
 

Zo. 19 okt. 10.00 uur Gebedsviering vg. Jaap Schouten  
  en Mieke Meijer  
  m.m.v. St. Caeciliakoor  
                                                2e collecte Wereldmissiedag 
 

Zo. 26 okt.   9.15 uur Woord-&Communieviering, vg. pastoraalw. 
                                                 Niels Morpey  
   m.m.v. Vivente 
                                                2e collecte Werelddag Armen PCI 
 

Zo. 2 nov.   19.00 uur Allerzielen, vg. Diaken Rini Bouwman  
                                                m.m.v. St. Caeciliakoor 

 
Zo. 9 nov. 10.00 uur Gebedsviering vg. Anita Snik en  
                                                 Anja van Rossum  
  m.m.v. Vivente  
 

Di. 11 nov. 18.30 uur St. Maartenspel vg. Parochianen  
  m.m.v. De Vlindertjes en DWS    
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Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 28 september 

Jgd. Harry Kleter en intentie voor Jan 

en Coba van den Tweel-Mispelaar 
 

Clemens van Esveld en intentie voor 

Bep van Esveld – de Vette 

Joop van de Grootevheen en intentie 

voor Jacqueline van de Grootevheen -

Fokkens 

Everarda Anna van Dijk – van 

Hamersveld 
 

Intenties 5 oktober 

Jgd. Maria van Dijk – van Esveld 

Jgd. Johannes van Dijjk 

Jgd. Gerard van Dijk 

Jgd. Annie Kok-van Wijnbergen 
 

Intenties 12 oktober 

Jgd. Albert Balvers en een  intentie 

voor Nel Balvers – van Houten 
 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel- van den Hengel 

Henk Rutte 
 

Intenties 19 oktober 

Clemens van Esveld en intentie voor 

Bep van Esveld – de Vette 
 

Intenties 26 oktober 

Geen 

 

Intenties 2 november 

Johannes Hendrikus van Dijk en 

Johanna Hendrika van Dijk – Rutten 

en overleden familie 

Tonia Wouters – Hak en Joop 

Wouters 

Christina Aleida Maria van den 

Hengel 

Gijsbertus Antonius van Zandbrink 

en intentie voor Maria Barbara van 

Zandbrink-van den Hengel 

Henk Eggenkamp, Hendrikus 

Cornelis Eggenkamp en Antonia 

Eggenkamp - Sleeking,  

Johannes van Dijk en Maria van Dijk 

van Esveld, Gerard van Dijk en Henk 

van Dijk 

en intentie voor overleden 

familieleden en vrienden 

Annie Kok – van Wijnbergen 

Ben en Eefje Grotenhuis en 

overleden kinderen, Herman en Greet 

Baalman en John Baalman 
 

Intenties 9 november 

Jgd. Bep van Esveld – de Vette en 

intentie voor Clemens van Esveld  
 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel- van den Hengel 

 

 

Overleden: 
10 september Everarda Anna van Dijk – van Hamersveld, 89 jaar 

 
Dopen:  

U kunt opgeven bij het secretariaat,  
achterveld@rk-familie.nl 

mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Pastores R.-K. Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.: 
 

Harrold Zemann:         pastoor@rk-familie.nl 

Nelleke Spiljard;           n.spiljard@rk-familie.nl 

Rini Bouwman:       rini.bouwman@rk-familie.nl 

Johan Rutgers                johan.rutgers@rk-familie.nl 

Marcel Sarot m.sarot@rk-familie.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 

Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk      - 451616 

3791 PJ Achterveld                               Marian Horst         06-15020362 

Tel.  451420                                               Jaap Schouten              - 452251 

  

Openingstijden secretariaat:                                                                    

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                          Ina de Vette                 - 452273 
        

                                            Banknr. NL53RABO 0300702884            Lay-out:              Corina v. Dijk 

                                    

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:           Abonnement Trefpunt  

 NL14RABO 0159468094                                    éénmaal per jaar verzoek   

                                                                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         

Werkgroep Caritas:                                                                             

https://caritas-stlucas.nl                                                                           QR code om een 

NL30RABO 0347802230                                                                       vrijwillige bijdrage 

t.n.v Parochiële Caritasinstelling St. Lucas                                                        te doen voor het                                   

                                                         ontvangen van  Trefpunt 

                                                                                                              .                                                 

E-mail adres kerk:              achterveld@rk-familie.nl                                              

E-mail adres Trefpunt:    Trefpunt@rk-familie.nl  
                                                                                                                       

RK Familieband:                 redactie@rk-familie.nl  

 

Website:                                www.rk-familie.nl 

 

Trefpunt online lezen: https://rk-familie.nl/lb-achterveld/ 
  

mailto:n.spiljard@rk-familie.nl
mailto:rini.bouwman@rk-familie.nl
mailto:johan.rutgers@rk-familie.nl
mailto:m.sarot@rk-familie.nl
mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Activiteitenkalender  

 
 

 
Elke zondag tem 31 

jan 12.30-16.30 

Tentoonstelling over 

zoogdieren 

 

Koetshuis Heerlijkheid 

Stoutenburg 

Stoutenburgerlaan 4 

Za 27 sep 20u Yellowfox www.schaapskooiagterveld.nl 

Za 4 okt 11-16u Yoghurt proeverij 

Oogstvaneigenerf.nl 

Stoutenburgerlaan 3 

Zo 5 okt 13.30u Excursie Beken van de 

Gelderse Vallei (inschrijven) 

Verzamelen bij de Kopermolen 

Hessenweg 

https://www.utrechtslandschap.nl/ 

Za 11 okt 20u The Amazing Stroopwafels www.schaapskooiagterveld.nl 

Zo 12 okt 12.15 AMBC Kleurenprachtrit De Moespot 

Di 14 okt 15.30u Café Doodgewoon De Moespot 

Do 16 okt Dava Samen aan Tafel samenaantafel@doorachterveld.nl                                                            

Do 16 okt 20:00u Reanimatiecursus EHBO De Moespot 

Vr 17 okt Freaky Friday Jeugdactiviteitenachterveld.nl 

Zo 19 okt 14.30 Singles Café De Moespot 

Ma 20 okt 20u Kaarten De Moespot 

Zo 26 okt 11-13u Bakkie Troost Tent op het kerkhof 

Vr 31 okt 20u Kaarten SV Achterveld kantine 

Zo 9 nov 14.30u Singles Café De Moespot 

Di 11 nov 18.30u Sint Maarten St.Jozefkerk en dorp 

Vr 14 nov Dava Samen aan Tafel samenaantafel@doorachterveld.nl                                                            

Za 15 nov 11-16u Vlees proeverij 

Oogstvaneigenerf.nl 

Stoutenburgerlaan 3 

Zo 16 nov 12.15u AMBC Snertrit De Moespot 

Ma 17 nov 20u Kaarten De Moespot 

Vr 21 nov 

20.30 

Prinsenbal CV De 

Puupenkoppen 

Ons Gebouw 

Vr 21-Za 22- 

Zo 23 nov 

CV De Puupenkoppen  Vieren de vijven: 55 jaar 

Za 22 nov Intocht van de Sint Dorp 

Vr 28 nov 16-20u Winterfair Hoeve Groot Zandbrink 

(deel/theehuis) 

Za 29 nov 11-16u Winterfair Hoeve Groot Zandbrink 

(deel/theehuis) 

Za 29 nov 20u Robbert Fossen Band www.schaapskooiagterveld.nl 

Zo 30 nov 14.30u Singles Café De Moespot 

Vr 12 dec 20u Kaarten SV Achterveld kantine 

http://www.schaapskooiagterveld.nl/
http://www.schaapskooiagterveld.nl/
mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
mailto:samenaantafel@doorachterveld.nl
http://www.schaapskooiagterveld.nl/
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Za 13 dec 19.00 

inloop 

Kerstconcert St.Jozefkerk 

Zo 14 dec 11u Kerstmarkt WALO St.Jozefkerk 

Zo 14 dec 14.30u Singles Café De Moespot 

Ma 15 dec 20.00 Kaarten De Moespot 

Zo 21 dec 15u 

alsmede om 20u 

The Heartstrings Cozy 

Country Christmas 

www.schaapskooiagterveld.nl 

Di 30 dec v.a. 11u  Winterwandeling 

Inschrijven vanaf 1 november 

Hoeve Groot Zandbrink 

www.valleihorstee.nl 

1 jan 16u De Plons  

Za 3 jan 16u Nieuwjaarsreceptie SV Achterveld kantine 

 
Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie 
Op https://achterveld.net kunt u ook diverse activiteiten vinden (en toevoegen): de 
Vlagdagen staan hier ook altijd vermeld. 
 
 

 
 
 
 

Betaalt u te veel voor uw verzekeringen of hypotheek?   
Ontdek het tijdens een gratis en vrijblijvende check bij u thuis!   
Onder het genot van een kop koffie neem ik uw huidige financiële 
situatie onder de loep en laat ik u zien waar u kunt besparen. Bel 
voor een afspraak op 06-138 563 48. 

 
 
 

http://www.schaapskooiagterveld.nl/
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Eriuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialisten in het begeleiden en coachen van 
 
- (hoog) begaafde kinderen  
- ouder(s) van (hoog) begaafde kinderen                                                     
                                                                     
                                    - scholen met betrekking 
       tot (hoog)begaafdheid 
    
                                    
                                 www.voorsprongintalent.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       Hypotheek en verzekeringsadvies in Achterveld 

                                         

 
 
 

 
• Gemiddelde waardering van mijn dienstverlening: 9.7  
• www.paulhypotheken.nl   
• Bezoekadres: Raadhuisplein 7a Barneveld. Of bij u thuis (ook in de avond afspraken mogelijk)   
• Alle geldverstrekkers en 100% onafhankelijk  
• Lees wat mijn klanten ervaren op : www.advieskeuze.nl of google en maak net als veel 

Achtervelders een vrijblijvende afspraak met Paul op 06-40280324 of info@paulhypotheken.nl 
 

http://www.voorsprongintalent.nl/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Voor de lekkerste hartige hap       Cafetaria “De Arkel” 
en gezelligheid en de grootste                wij zijn altijd tot uw dienst! 
sortering op alle gebied          tel.: 0342 - 451528 


