
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterveld 
 

April 2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 

Van de redactie 
   

   

Jaargang  61                              nr. 4                       21 april – 19 mei 2026 

 

Tussen Pasen en Pinksteren…het is een periode van bijzondere dagen, 

veel vrije dagen (voor sommige is het hard werken..), en ook veel feestjes 

en activiteiten. Het is bij uitstek de periode om elkaar te ontmoeten in alle 

vrijheid. Koningsdag duurt dit jaar maar liefst 3 dagen met van alles en 

nog wat te doen. Als je als “vreemdeling” in ons land met de viering van 

Koningsdag in aanraking komt dan weet je niet wat je overkomt: zo vrij, 

zo lekker ongedwongen, vrolijk. De stap om dan lekker mee te doen, nou 

die is echt niet groot. Hoe druk het ook is er is altijd ruimte.  

Lekker meedoen is misschien wel het toverwoord in onze volle drukke en 

drukzettende maatschappij. 

Meelopen in de massa dan maar? Nee dat niet. Je eigen uitdossing, je 

eigen invulling mag er ook gewoon zijn binnen de grenzen van vrijheid.  

Want dat vrijheid ook grenzen heeft dat realiseren we in ons met alle 

spanningen in de wereld maar heel goed. Als tegenstellingen worden 

uitvergroot dan is het feest van verbroedering en 

verzustering (als dat woord tenminste bestaat: nu 

wel…) snel achter donkere wolken verdwenen. 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn geen 

exclusieve herdenkingen die over de tijd en de 

mensen van “toen” gaan.  

Herdenken, herinneren, hervertellen.  

De geschiedenis zwijgt niet.  

Ze zijn heel erg “inclusief” om maar eens een 

modewoord te gebruiken. Dodenherdenking gaat 

in eerste instantie over de slachtoffers van de 

oorlog “toen”.  
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De vlag halfstok hangen kan voor iedereen wat anders betekenen maar 

aandacht voor het lijden aan onrecht, geweld, oorlog, discriminatie, 

veronderstelde superioriteit zal daar waarschijnlijk bij horen. En dan 

Bevrijdingsdag: het geeft alleen al een feestelijk gevoel als je de vlag van 

halfstok naar volstok mag hijsen. Nog geen nationale vrije dag maar het 

vuur van de bevrijding brandt toch echt voor iedereen. Zelfs voor degenen 

die onze vrijheid het liefst op een andere manier ingevuld zouden zien 

worden. Dit jaar verbinden we in ons dorp Dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag aan elkaar. Het vuur wordt door de vuurlopers 

overhandigd aan Annelies  

Mijnhardt, de vice voorzitter van de Raad van Toezicht van Kamp 

Amersfoort. Zij zal de grote vlam bij het beeldje Bijna Vrij ontsteken en 

een toespraak houden. In dit nummer van Trefpunt stellen we haar vast 

aan u voor: “Respecteer je medemens; we zijn uiteindelijk allemaal 

familie van elkaar.”  

In mei natuurlijk ook de prachtige periode rond Hemelvaartsdag en 

Pinksteren en voor veel mensen “vrij” om er op uit te trekken.  

Als je ergens naar toe gaat realiseer je meestal niet dat je daar eigenlijk 

bijna altijd als “vreemdeling” of als “gast” aan komt en verblijft. Ook nog 

eens in alle vrijheid om te doen wat je graag wilt. Iedereen kent wel de 

verhalen van toeristen die zich alleen als klant gedragen: alleen 

ontvanger/toeschouwer.  

Hoeveel sterren geef jij, welke review? En op naar het volgende.  

Het is ook geen wonder dat grote toeristencentra de druk te hoog gaan 

vinden. Lang niet alles is met “inkomsten” goed te maken of af te kopen.  

In een andere context vraagt Gerrit Tijmensen zich af “wie is de 

vreemdeling”. Het woord vreemdeling associeer je haast vanzelf met 

“niet of nog niet erbij horen (en soms mogen horen…)” en “gast” met iets 

tijdelijks. In die zin zijn we allemaal gast op deze wereldbol: op ons kleine 

stukje aarde en zit er niet zo veel verschil tussen vreemdeling en toerist 

of gast. Je gedragen als drager van een grote schat die ook weer 

doorgegeven moet worden. We hebben de term “echte Achtervelder” nog 

niet in de groep gegooid. Wat het wel betekent kan voor iedereen 

verschillen al zal er best een lijn in te ontdekken wezen. Wat het niet 

betekent ….dat weten we vaak veel beter.   

 



3 
 

De volgende nummers van Trefpunt verschijnen 19 mei, 7 juli, 25 

augustus, 22 september, 27 oktober, 1 december . De Kopijdatum is altijd 

2 weken daarvoor: de volgende keer dus 5 mei. Reacties of  bijdragen via 

trefpunt@rk-familie.nl of een van de redactieleden. 

     Tien minuten film van Ron Sebok laat je ronddwalen in deze prachtige kerk,  

      gesitueerd in de kern van Achterveld, een architectonisch hoogstandje  

      van “de beste kerkenbouwer van Nederland”; H.W. Valk rond 1930. 
     

     Foto/film: www.historieleusden.nl  

 

 

Wij zijn op zoek naar gastvrouwen of -heren voor de donderdagmiddag 

van 11.00 uur tot 13.30 uur om onze kerk open te stellen voor het publiek. 

Tijdens die donderdagmiddag ben je met ze tweeën om de gasten te woord 

te staan. De kerk is open in de maanden april/mei tot half oktober. 

Donderdag 7 mei wordt de eerste keer: welkom! 

Wilt u meer informatie dan horen wij het graag. 
 

Dorien Ossendrijver; dorien240@gmail.com  

achterveld@rk-familie.nl 0342-451420  

 

 

mailto:trefpunt@rk-familie.nl
http://www.historieleusden.nl/
mailto:dorien240@gmail.com
mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Achterveld doet het samen 
Maar liefst 110 aanmeldingen waren er voor de 

inspiratiedag “We doen het samen in 

Achterveld”. Uiteindelijk werden er dat wel 

130+. Heel fijn dat er opvallend veel “nieuwe” 

Achtervelders waren. Een heerlijke 

enthousiaste “vibe”, een perfecte organisatie, 

een afwisselend en actief programma met en 

door betrokken dorpsgenoten en heerlijk eten 

(de pauze was ook belangrijk)!  
 

Kortom een geslaagde activiteit, ook al zou er 

niks met de resultaten gebeuren. Het was alleen 

al inspirerend om zoveel mensen te ontmoeten 

die hart voor het dorp hebben en bewust 

“verbinding” zoeken. Een aantal duidelijk nog 

“zoekend”: het leverde weer ideeën op om beter je weg te kunnen vinden 

in het dorpse. Maar: natuurlijk gaat er wel wat met de resultaten gebeuren, 

dat laat de initiatiefgroep echt niet lopen!  
 

Verschillende groepen en organisaties hadden een standje ingericht met 

informatie. We zagen de EHBO, Tour de Junior (op zoek naar 

gastgezinnen voor buitenlandse renners en op zoek naar mensen die 

contact willen leggen met buitenlandse wielrenverenigingen in hun eigen 

taal: infotdj@tourdejunior.nl). 
 

Een werkgroep van Dava had een leuke slogan. Goed gevonden!  

De Zonnebloem, 

BuurtSaam, 

Humanitas met 

een zeer  

uitgebreid 

aanbod aan  

mogelijkheden 

voor vrijwillige ondersteuning: bent u het missende maatje? Info over de 

Caritas (zie email adres achterin Trefpunt): misschien hebben we niet alle 

standjes gezien, want het was een heerlijk druk geroezemoes!  

 

mailto:infotdj@tourdejunior.nl
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Tijdens de inloop werd er heerlijk gedanst door een aantal kinderen. 

Verbinding en samen- 

werking was duidelijk de 

boodschap van de 

enthousiastelingen:  

dank jullie jongelui!  
 

En toen klonk de bel: 

officiële start van het 

programma aan elkaar 

gepraat door Moniek v.d. 

Ven.  

Ontmoeting, inspiratie, actie: het waren de kernpunten van “we doen het 

samen”. Daarna een verrassende start waarbij een aantal kinderen werden 

geïnterviewd door Bea van Burgsteden. Luid applaus klonk het na het 

antwoord op de vraag: Waarom denken jullie dat je uitgenodigd bent”; 

Iedereen 

mag 

meedenken 

en wij zijn de 

toekomst! 

Een 

maquette van 

een ontmoe-

tingsplek en 

diverse 

tekeningen 

waren al eerder voorbereid op de scholen.  

 

In een zogenaamde Energizer werden 2 onbekenden aan elkaar gekoppeld 

om over een paar prikkelende vragen te praten. Wat is de kracht van 

Achterveld: Ik hoorde om me heen: geïnteresseerd zijn, elkaar in zijn 

waarde laten, gedag zeggen en elkaar helpen waar nodig. Op de vraag 

“Wat wil jij over 10 jaar bereikt hebben voor  Achterveld”: dat er net 

zoveel jongeren als ouderen in Achterveld wonen! Waarvan acte! 
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Bij de aanwezigen was het aandeel 

jongelui duidelijk een stuk minder. De 

zorg en aandacht voor de toekomst bij de 

aanwezige “ouderen” was er zeker niet 

minder om. 
 

In de “centrale” inspiratie kwam dat ook 

duidelijk naar voren. In elk 10 minuten 

kwamen BuurtSaam (Ko en Maria), de 

dorpsorganisatie in oprichting (René, Jos en Marion), het BenenOpTafel 

informele overleg van 

maatschappelijke organisaties 

(Edwin) en de Optrommelactie 

(Hennie) aan bod. In dit artikel 

slaan we de inhoud even over: 

in Trefpunt komen deze 

initiatieven regelmatig aan bod 

en we gaan daar zeker mee 

door. Info komt ook op de 

website achterveldsamen.nl.  

 

De dorps- 

organisatie in 

oprichting (René 

en Jos werden 

bevraagd door 

Marion) maakte 

duidelijk dat er 

nog veel werk 

aan de winkel is 

en dat er niet 

overhaast 

gewerkt wordt. 

Binnenkort volgt een startbijeenkomst waarbij mensen die mee willen 

denken en doen zeer welkom zijn. Het adviesrapport met “voorwerk” is 

aan te vragen via dorpsbelangen@doorachterveld.nl 

   

 

mailto:dorpsbelangen@doorachterveld.nl
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Opvallend vond ik dat in een aantal gevallen initiatieven aan elkaar 

worden geknoopt of verbonden met reeds bestaande. Samenhang en 

verbinding. Niet naast elkaar maar met elkaar klonk het een paar keer.  
 

Na het buffet met voor elk wat wils (en ruim genoeg) werden 3 workshops 

gehouden. “Nabije toekomst” trok een hoop belangstellenden! Betrokken 

buur(t) en Communicatie waren de andere twee. Uw “reporter” ging 

natuurlijk naar “Communicatie”. Het woord “Trefpunt” viel hier met 

enige regelmaat. De dorpse agenda, in samenwerking met Achterveld.net, 

valt in ieder geval goed. Natuurlijk werd gemeld dat Trefpunt voor alle 

dorpsgenoten verschijnt, ook al staan er lokale berichten van “de kerk” 

in.  
 

De resultaten van alle workshops gaan verwerkt 

worden: ze werden in het kort en vers van de pers 

gepresenteerd aan alle aanwezigen. De workshops 

werden door iedereen die ik daarna sprak als 

interessant, inspirerend en leuk genoemd. Op de 

website van  AchterveldSamen.nl komen de 

resultaten te staan, maar daar is nog wel wat tijd voor 

nodig. We houden u via Trefpunt op de hoogte.   
 

Foto’s Cox van den Hengel, tekst Jaap Schouten 
 

 

 

 

Wilt u nog een 

evaluatie invullen of 

iets anders laten 

weten aan de 

organisatie. Alle 

input is welkom! 

Volg bovenstaande 

QR code of vul het 

formulier op de 

website in!  

https://www.achterveldsamen.nl/ 

  

https://www.achterveldsamen.nl/
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Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…  
Zo eindigde de toespraak van 

burgmeester Gerolf 

Bouwmeester tot Wim van 

Ginkel, het scheidende CDA 

raadslid van de gemeente 

Leusden. Op dinsdag 31 maart 

was de laatste vergadering van 

de ‘oude” gemeenteraad waar 

Wim liefst 12 jaar deel van uit 

maakte. Natuurlijk hoort daar 

een persoonlijke toespraak van 

de burgemeester bij, maar de 

verrassing zat dus aan het eind:  

 

de koninklijke onderscheiding. Nu is 12 jaar raadslid een indrukwekkende 

periode maar een lintje verdien je vooral omdat je je op maatschappelijke 

en culturele terreinen verdienstelijk hebt gemaakt. 

Voor Trefpunt ontmoet ik Wim voor een gesprek in zijn gezellige woning 

aan de Verjaagde Ruiterweg waar de klok nog ouderwets de minuten en 

uren wegtikt. We vragen hem waaraan hij al die uren, naast het werk op 

zijn toenmalige boerderij in Asschat, heeft besteed. Uit zijn geordende 

archief komt een indrukwekkende lijst met bestuursfuncties en 

werkgroepen tevoorschijn. Opvallend is zijn verdienste voor het 

Hamershof Activiteiten Comité waar met allerlei acties de consumenten 

worden verrast op een leuke dag winkelen. Stichting Leusden Promotie 

zien we op de lijst staan, het Waterschap, boerenorganisaties zoals het 

Utrechts Landbouw Genootschap. Wim heeft telkens gezocht om 

praktische ervaringen uit het veld mee te nemen naar zijn werk als 

raadslid. Op mijn vraag of hij meer zijn hart liet spreken of voorrang gaf 

aan diplomatiek gedoe is zijn antwoord helder: zonder na te denken heeft 

hij altijd gekozen om zijn hart voorrang te geven. Het is een oprechte 

manier om af en toe je politieke doelen op een diplomatieke manier 

binnen te halen… 

Van harte gefeliciteerd Wim met de zeer verdiende onderscheiding! 

Henri Schouten. 
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   https://jeugdactiviteitenachterveld.nl 
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Nieuws van Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk  
 

De lente is begonnen! En dat betekent dat DWS de komende periode weer 

vaker buiten te horen is. Te beginnen op 25 april tijdens de dorpsloop en 

op 27 april tijdens Koningsdag. Loop/fiets je met Koningsdag ook achter 

ons aan?  
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Oud papier 

Op 2 mei (elke eerste zaterdag van de maand) staan de papiercontainers 

van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). 

Brengt u dan ook uw oud papier naar de containers? De opbrengsten ervan 

gaan direct naar de muziekvereniging. DWS betaalt hiermee een deel van 

de personeelskosten, of aanschaf en onderhoud van de instrumenten Zo 

zorgen we er samen voor dat het niet stil wordt op straat. 

 

Ophaaldag spullen rommelmarkt 

Ben jij er klaar voor? Zaterdag 9 mei komen we binnen de bebouwde 

kom van Achterveld huis aan huis spullen ophalen voor onze jaarlijkse 

DWS Rommelmarkt. 

Ben je niet thuis, maar wil je ons wel spullen doneren? Dat kan, via 

www.dwsachterveld.nl/rommelmarkt vind je alle info! 
 

Helpende handen 

We zijn altijd opzoek naar helpende handen om onze vereniging te 

ondersteunen bij onze activiteiten en organisatie. Vind je het leuk en 

gezellig om ons op 9 mei te helpen met het ophalen van spullen voor de 

rommelmarkt? Meld je dan aan via www.dwsachterveld.nl/rommelmarkt 
 

 

     Foto uit “de oude doos”: DWS gaat Olympisch 18-20 april 2024:  

    foto DWS 
 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dwsachterveld.nl%2Frommelmarkt&data=05%7C02%7Ctrefpunt%40rk-familie.nl%7C5eed0f48ffef4d68db5a08de946fe3b5%7C6e38efb8869a406e85ff251bf52f5473%7C0%7C0%7C639111405500646360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q2wfRvgMsP8v6zJ1bkjPXOGDwt1Ql93IIYXKWyd6iLo%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dwsachterveld.nl%2Frommelmarkt&data=05%7C02%7Ctrefpunt%40rk-familie.nl%7C5eed0f48ffef4d68db5a08de946fe3b5%7C6e38efb8869a406e85ff251bf52f5473%7C0%7C0%7C639111405500713656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nHNsnHBYJsQl4mHfcOAUqCHXJjyvIr06O63ivbD2nM0%3D&reserved=0
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Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en 

dat betekent dauwtrappen! Dauwtrappen met 

Passief Achterveld. Ook dit jaar is er weer een 

mooie route voor iedereen uitgezet, de route is 

circa 45 km. Onderweg word je natuurlijk goed 

verzorgd met een hapje en een drankje! Kopje 

koffie, thee, ranja en overheerlijke broodjes  
 

We zien jullie graag op donderdag 14 mei 

voor een heerlijke fietsrit tijdens de 

zonsopgang en door de ochtenddauw!  

Start tussen 5:30 en 6:00 uur  bij de 

Hessenkar. Inschrijven is niet nodig. Kosten  

€ 8,00 (kinderen onder de 12 jaar gratis). 

Met na afloop een gezellige verrassing! 

Deelname voor eigen risico. 
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OUD IJZER ACTIE 2026! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken terug op weer een geslaagde oud ijzer actie! Alle groepen en 

bewoners bedankt voor jullie inzet en al het oud ijzer dat jullie verzameld 

hebben. Dit jaar hebben we 4 volle containers met ijzer opgehaald!  

Heel erg bedankt! 

Met de opbrengst kunnen we weer mooie Achterveldse evenementen & 

activiteiten organiseren en natuurlijk verschillende zaken sponseren! 

 

Wij kijken weer uit naar volgend jaar! 

Actief Achterveld 
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Toespraak wethouder Wim Vos 

Dodenherdenking 2025 

Op 4 mei 2025 Dodenherdenking sprak 

wethouder Wim Vos in de viering in de kerk 

onderstaande reden uit. Op zoveel plekken in 

de wereld komen gewone burgers in de knel 

door oorlog en geweld. Het is bijna 

onvoorstelbaar dat dit ook hier is gebeurd.  

(foto: Gemeente Leusden) 
 

Vandaag is het Zondag.  

Vorige week was Koning Willem Alexander jarig op zondag. We vierden 

Koningsdag echter op de zaterdag.  
  

Terwijl Zondag als rustdag is verwaterd, de kerkgang vermindert, wordt 

onze dodenherdenking de afgelopen jaren weer indringender beleefd. 

Elk jaar komen er meer mensen op deze herdenking af.  
  

Vandaag zit de kerk stampvol. Goed dat u er bent. We herdenken 

vandaag de slachtoffers van oorlog. Op zondag! 

De oorlog ging namelijk ook gewoon door op zondag. Zo ook in de 

nadagen van de oorlog, in april 1945. 
  

Ik neem u mee naar zondag 22 april 1945. Het was een bizarre week 

geweest. 

Barneveld is afgelopen dinsdag, 17 april bevrijd. Daar is geen Duitser 

meer te bekennen. Maar heel West Nederland is nog wel in handen van 

de Duitsers. Daar wordt nog enorm veel hongergeleden. Hamersveld en 

Amersfoort zijn nog in handen van de Duitsers. 

En Achterveld?… Achterveld was afgelopen week een niemandsland. Je 

kon hier beter niet zijn die week. Een niemandsland is juist de plek waar 

gevochten wordt. En in die week, in april 1945 werd er rondom 

Achterveld nog volop gestreden. Het was heel dubbel.  

De kerktoren werd afgelopen maandag nog als uitkijktoren gebruikt 

door de Duitsers, op dinsdag 17 april, de dag dat Barneveld was bevrijd, 

wilden ze de toren zelfs opblazen. Maar gelukkig verjoegen de 

Canadezen op woensdag 18 april die laatste paar Duitsers en de kerk 

was gered. Daarna gebruikten de Canadezen onze kerktoren als 

uitkijkpost richting Amersfoort. 
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In het buitengebied zaten deze week nog her en der verdwaalde 

Duitsers. In de laatste dagen van de oorlog zijn er rondom Achterveld en 

De Glind nog vele slachtoffers gevallen… Ook op zondag…  
  

Het was een heel bizarre zondag, die zondag 22 april 1945.  

Stel u eens voor, u bent erbij. Het is zondagmiddag, vijf uur en U bent in 

deze kerk. Heel het dorp ging naar de kerk.  

Kijk om u heen. Ook toen zat deze kerk stampvol. U zit waarschijnlijk 

op uw vaste plekje, naast ouders, grootouders, ooms, tantes, buren, 

vrienden.  

Een enkeling hier aanwezig, was er misschien ook op die zondag, 80 

jaar geleden.  

Het was slechts 4 maanden na de barbaarse invallen van de 

Sicherheitsdienst in diverse boerderijen rond Achterveld. 

Het was slechts enkele dagen nadat de Canadezen enkele Duitsers uit de 

kerktoren hadden verjaagd.  
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Stel u eens voor: Zondagmiddag, 22 april 1945, vijf uur.  

De katholieke gebedsdienst met zang en eucharistie, onder leiding van 

Pastoor Smeets begint. 

De koster gaat zitten, de pastoor betreedt het altaar en met de bekende 

rituelen wordt de gebedsdienst gestart. Bij het gebed benoemt Pastoor 

Smeets dat het zo fijn is dat Barneveld afgelopen week was bevrijd. Dan 

spreekt de pastoor woorden van dank aan dhr Baalman en enkele 

Canadezen die afgelopen woensdag de kerktoren hadden gered en de 

pastoor dankt de heilige Sint Jozef. 

Na deze dankwoorden zet de pastoor een gezang in en de kerkbezoekers 

zingen mee. U hoort hoe mooi de muziek galmt op de akoestiek van 

onze prachtige kerk… en dan ineens … Boem!   Boem!! 

Artillerievuur! Granaten werden afgeschoten door de Duitse kanonnen 

in Amersfoort en ze slaan keihard in rondom de kerk.  

Paniek!  

De Pastoor roept de mensen op om rustig en binnen te blijven. Maar de 

knallen bleven aanhouden. Vertwijfeling. Wat is 

verstandig? De meeste mensen bleven in de kerk, 

zich verschuilend achter muren en pilaren.  

Maar niet iedereen bleef binnen.  

Enkelen, waaronder de 15 jarige Griet Hak van 

de Kleinhofweg, liepen naar buiten. Griet.. kwam 

niet ver.  

Een granaat die insloeg op het Kerkepad heeft 

haar dodelijk getroffen.  

15 jaar oud,  

Twee weken voor de bevrijding.  

Griet Hak had vandaag naast u kunnen zitten, ze 

zou 95 jaar oud zijn. 

  

Het verhaal van Griet Hak las ik op de website van de Lucasparochie 

(inmiddels geplaatst op https://ha-achterveld.nl (redactie), net als die 

andere aangrijpende gebeurtenissen rondom Achterveld in oorlogstijd.  

Zo las ik ook over de militairen en burgers die sneuvelden in de 

begindagen en einddagen van de oorlog.  

 

 

https://ha-achterveld.nl/
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- Over het verzet, 

- Over mensen die ook nog na de oorlog zijn gesneuveld door granaten 

en mijnen die zijn blijven liggen. 
  

Hun namen staan op de monumenten bij onze kerk. 

Er zijn ook helden die niet gesneuveld zijn. Hun namen staan niet op de 

monumenten. Maar dankbaar zijn wij voor alle mensen die verzet 

hebben geboden tegen gewelddadige onderdrukking. Door hun verzet, 

door hun offer, door hun strijd tegen onderdrukking, zijn wij nu 80 jaar 

vrij. Door samenwerking tussen verzet en geallieerden zijn we vrij. 

Straks zijn we 2 minuten stil voor alle slachtoffers van oorlog,  

Dan denk ik aan alle helden van het verzet en dan kijk ik even naar de 

naam van Griet Hak, van de Kleinhofweg, 15 jaar oud. 

Wim Vos 

 

4/5 mei  
Op 4 mei Dodenherdenking mag de nationale driekleur de hele dag 

halfstok. In de St Jozefkerk wordt om 19uur een dienst gehouden waarbij 

iedereen welkom is. Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk en Vivente 

verzorgen muziek en zang. Bij de monumenten aan de Hessenweg wordt 

om 20uur de nationale tweeminuten stilte in acht genomen: altijd een 

indrukwekkend ingetogen ”moment” dat elk 

jaar meer belangstelling trekt. De gedichten 

van de jongelui en bloemlegging en ons 

verbindende volkslied… De afsluiting is bij 

het Beeldje Bijna Vrij. De volgende dag 

Bevrijdingsdag wordt daar het Vuur der 

Bevrijding ontstoken met een toespraak van 

Annelies (zie verder in Trefpunt): vice 

voorzitter Raad van Toezicht van Nationaal 

Monument Kamp Amersfoort. De vlag in top. Iedereen is in alle vrijheid 

uitgenodigd om mee te doen! En kun je niet wachten tot het vuur der 

Bevrijding in Achterveld arriveert….. sluit je aan bij de hardloopgroep 

die het vuur gaat ophalen. Je hoeft niet de hele 33 km te rennen: elk stukje 

telt. We hebben maar 2 missies: het vuur moet blijven branden en we 

willen heelhuids op tijd in Achterveld aankomen.  

Info: jaap schouten 06 27038056 
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We zijn allemaal verbonden met de geschiedenis, alleen al 

via onze familiegeschiedenis 
Mijn overgrootvader (moederskant) (1879-1974) was 

amateur-historicus en schilder in Nijkerk. Hij hield 

tijdens WO II een dagboek bij over wat er feitelijk in 

Nijkerk en omgeving allemaal gebeurde. Dat is in 2020 

uitgegeven. Jaren geleden kwam ik in gesprek met Louk 

de Liever (1939-2023). Hij zat voor zijn huis naast de 

synagoge in Amersfoort. Als 2-jarig Joods jongetje was hij door zijn 

ouders in een pleeggezin ondergebracht om zijn overlevingskansen te 

vergroten. Hij werd echter verraden en afgevoerd. Hij heeft de holocaust 

in 3 kampen overleefd, maar zijn pijn hield niet op na de ‘bevrijding’. 

Omdat hij ook uit Nijkerk kwam, gaf ik hem (met enige aarzeling) het 

dagboek van mijn overgrootvader. Hij sloeg het op, zag de foto van mijn 

overgrootvader en zei: “Die ken ik! Wij hebben van hem een schilderijtje 

dat bij ons in huis hangt.” Zijn vrouw en hij toonden mij de voormalige 

synagoge uit Nijkerk. Verruïneerd in de oorlog, maar ‘vereeuwigd’ door 

mijn overgrootvader. Ik stond perplex. Aan het einde van onze bijzondere 

ontmoeting vroeg ik Louk wat hij nog zou willen meegeven. Hij zei: 

“Respecteer je medemens; we zijn uiteindelijk allemaal familie van 

elkaar.” 

Als mijn opa (vaderskant) zich niet bevrijd had uit de klauwen van de 

Nazi’s, was ik er niet geweest. Dat zit zo. 

Mijn opa werd bij een razzia op 13 januari 

1945 in het oude Tivoli in Utrecht 

opgesloten om samen met een heleboel 

andere jonge mannen te worden afgevoerd 

voor de Arbeitseinsatz. Met de hulp van een 

(voor hem onbekende, maar moedige) 

vrouw, wist hij letterlijk via een 

nooduitgang te ontsnappen. Hij heeft ruim 

een maand ondergedoken gezeten. Toen hij 

de kust veilig waande, keerde            

hij huiswaarts.  

Het weerzien met mijn oma was zeer 

heuglijk. Negen maanden later ……    werd 

mijn vader geboren!  
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Mijn vader had zich dit nooit gerealiseerd, maar ik ontdekte dat er precies 

9 maanden zaten tussen opa’s bevrijding en de geboorte van mijn vader. 

Vandaar dat ik mijn vader wel ‘bevrijdingskind’ noem. 

Mijn moeder is als eerstgeborene na de oorlog in de familie, vernoemd 

naar haar neef Albert Kleijn. Albert Kleijn was aan zijn ontberingen 

gestorven in Duitsland. Een schok voor de familie. Hij was opgepakt bij 

een bijeenkomst van een verzetsgroep en gevangen gezet in het 

Oranjehotel, een eufemisme voor de gevangenis in Scheveningen. In de 

cel werd hij op 15 december 1944 24 jaar. Via Kamp Amersfoort, kwam 

hij in de kampen Neuengamme en daarna Wöbbelin terecht. 

Om hem te gedenken wilde ik in zijn voetsporen naar deze plaatsen 

reizen. Hoe bijzonder dat Henri Schouten mij vroeg mee te gaan met de 

herdenkingsreis die vanuit Achterveld georganiseerd was. Met een groep 

Achtervelders, Leusdenaren en ook Puttenaren, waaronder nabestaanden, 

hebben we 2 jaar geleden deze plekken van onheil bezocht. Het leed dat 

nog steeds littekens in families heeft nagelaten, was zichtbaar en voelbaar. 

De herdenking in Wöbbelin op 2 mei 2024 maakte grote indruk. Op 2 mei 

1945 is kamp Wöbbelin ‘bevrijd’. Wat de Amerikaanse soldaten daar 

aantroffen was onbeschrijfelijk hartverscheurend. Albert heeft die 

bevrijding nog net meegemaakt, maar stierf 3 dagen later in het 

ziekenhuis in Ludwigslust. Op 5 mei 1945, op onze Bevrijdingsdag. 

In maart 1945 schreef Albert vanuit Kamp Amersfoort een brief aan zijn 

familie. Dat bleek zijn laatste levensteken. Die brief kreeg ik van mijn 

moeder. Over de dood en de decennia heen, sprak hij mij aan met zijn 

geloof, hoop en liefde. In maart 2022 schreef ik een brief aan Nationaal 

Monument Kamp Amersfoort, op een vacature in de Raad van Toezicht. 

Daarbij voegde ik een gedicht, dat ik ook voordroeg bij onze herdenking 

in Neuengamme (zie hieronder). 
 

Annelies Meijnhardt (54 jaar) 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp 

Amersfoort 

Advocaat in Amersfoort bij Meijnhardt advocatuur, met Ziel en 

Zakelijkheid 

Gehuwd met Paul de Jonge, geboren 5 mei (!) 

(ook een ‘bevrijdingskind’;)  Zoon Lucas, 19 jaar, 

Dochter Norah, 18 jaar 
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Het grootste onrecht is het onrecht 

waartegen je je niet kunt verweren  

Dat je wordt opgepakt 

en als vergelding voor verzet 

met jou vele anderen 

Dat je geen mens meer 

maar een nummer 

in een blok 

in een kamp 

de strijd verliest 

(mond)dood 

Snel of 

langzaam 

einde. 

 

 

 

Herdenken, herinneren, hervertellen 

De geschiedenis zwijgt niet 

Het schuldig landschap bloeit schaamteloos 

Maar de dood heeft niet het laatste woord 

                  Dat is die vlinder 

                        in het licht van de Lente 
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DAVA 

 
 

Activiteiten kalender april en mei 2026 
                                                                                                                                                         

Maandag -Dinsdag-Woensdag-Donderdag  9.30- 12.00 koffie/thee 

drinken 
  

Maandag     10.00-12.00   Handwerken/ handarbeid 

                     12.30             Warme maaltijd ( vooraf aanmelden € 7,50 ) 

Dinsdag      10.00-10.45 Stoelyoga 21 april, 5-12 mei 

                         9.30-11.30  Papier kunst knippen. 28 april 

                      14.00-16.00  Schaken 21 april, 5-19 mei 

Woensdag     10.00-12.00 Koersbal 6 mei 

                       10.15-12.00  Sjoelen 22 april, 13-27 mei 

                      12.30             Warme maaltijd ( vooraf aanmelden € 7,50) 

                    14.00-16.00 Spelletjes en creatieve activiteiten   29 april 

           Nieuw 14.30-16.00 Wijkspreekuur 13 mei                                

Donderdag     9.30          Gym in de Heelkom en aansluitend koffie bij 

                                      DAVA 

          Nieuw  14.00-16.00  Hulp bij gebruik telefoon, laptop, tablet   

  23 april  en 28 mei  

Vrijdag         10.00-12.00  Café voor ukkies, ouders en grootouders  

   iedere 1e vrijdag van de maand .  

 

Beweegtuin ’t Agteveld: iedere maandag om 9.30 o.l.v. sportstudenten 

bewegen en spelletjes.  

Kijk ook eens op de website van DAVA, www.doorachterveld.nl,  er 

zijn meerdere werkgroepen met leuke activiteiten, zoals de Singleclub, 

Automaatje, Klusmaatje, Samen aan Tafel, de Tuingroep en de 

Boekenkast in de Oude Bieb. 

Vrijwilliger worden in de Buurthuiskamer van DAVA??  Bel dan de 

coördinatoren: 

 Lucas Koch of Joke van Buuren-Houtveen  tel : 06-42806159 
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Gezellige zondagmiddagen  

Heb jij ook regelmatig zo’n saaie en eenzame zondagmiddag? Kom dan ook 

eens naar het DAVA Singles Café “Samen Gezellig”! DAVA organiseert 

regelmatig op de zondag gezellige activiteiten voor singles.  

Ook in 2026 komen we weer één tot twee keer per maand bij elkaar in de 

Moespot om een spelletje te doen, een potje te kaarten of gezellig bij te 

praten.  

Praktische informatie  

Op zondag 3 mei nog 1x binnen. Aanvang 14.30 uur in de vergaderkamer 

van de Moespot.  

In de zomer gaan we naar buiten voor een potje Jeu de Boules. De eerste 

keer op 31 mei! Aanvang 14.00 uur bij Annie en Gerard van Dijk, 

Klettersteeg 17. Volgende keren zie volgende Trefpunt.  

Meer informatie? Of gewoon eens een luisterend oor?  

Bel Rijna v.d. Loo (tel. 0342-451837) of Corrie de Mooij (tel: 0342-452255)  

DAVA “Samen aan Tafel”  

 

Elke maand op wisselende avonden organiseert DAVA maaltijden bij 

iemand thuis. De maaltijden zijn bedoeld voor alle Achtervelders die op een 

informele manier anderen willen ontmoeten. Voor jong en oud, bijvoorbeeld 

nieuwe inwoners, mantelzorgers, alleen of met z’n tweeën, iedereen is 

welkom!  

Dorpsgenoten bereiden een lekkere maaltijd. De kosten worden gedeeld en 

bedragen rond de € 9,00. Water, fris, koffie en thee inbegrepen. Voor vervoer 

kan gezorgd worden via Automaatje.  

De volgende maaltijd is op: 29 mei  

In de Buurthuiskamer hangt een inschrijflijst. Je kunt je ook opgeven via 

samenaantafel@doorachterveld.nl of telefonisch via 0342-452255 of 0342-

451856  

Vermeld ook je telefoonnummer en eventuele dieetwensen!  

De kok benadert je een paar dagen tevoren met verdere gegevens over plaats 

en tijd.  
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Fietstocht herdenkingsplaatsen 

Zie:  https://ha-achterveld.nl/ 

 
 

 

 

 
 

 

Lammetjesdag op Groot Zandbrink 

Veel bekijks! https://valleihorstee.nl 

https://valleihorstee.nl/
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Zwembad De Glind weer open 16 mei/29 aug 

 

 

 

 

 

info over de entree/ abonnementen  

op https://www.zwembaddeglind.nl  

Ringlaan 10 De Glind 

 

Splash is een duurzaam verwarmd openluchtbad (door 

zonnewarmtesysteem). Het wordt grotendeels door vrijwilligers gerund. 

Kijk altijd op de site voor de actuele openingstijden!  
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Trek de wandelschoenen aan: de 19e Klompen4daagse komt 
eraan!  

Zin in vier avonden vol gezelligheid, frisse lucht en 

de mooiste wandelpaadjes van Achterveld? 

Van dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei vindt de 

19e editie van de Achterveldse Klompen4daagse 

plaats. 

Ook dit jaar hebben we weer unieke routes 

uitgestippeld. Dankzij de gastvrijheid van lokale 

boeren wandelen we over erven en dwars door weilanden waar je normaal 

niet komt. Of je nu loopt met je buurman, je kleinkind, een goede vriend 

of je hele sportteam: het is dé manier om samen van onze groene 

omgeving te genieten. 

Onderweg is er een rustpunt met een versnapering en op vrijdag wacht de 

felbegeerde medaille. We sluiten de week traditioneel en feestelijk af met 

het defilé door het dorp. 

Praktische informatie 

Wanneer: Dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei 

Afstanden: 5 km of 10 km 

Kosten: € 8,50 voor 4 avonden, of € 2,50 per losse avond 

Inschrijven: Elke avond vanaf 17.30 uur bij de start: Sporthal Achterveld 

(W. v. Amersfoortstraat 50) 

Starttijden: 10 km vanaf 18.00 uur; 5 km vanaf 18.30 uur 

Contact: klompen4daagse@gmail.com 

 

Wandel & Ontmoet 

Wil je nieuwe mensen uit het dorp leren kennen? Sluit je dan aan bij 

‘Wandel & Ontmoet’. We verzamelen elke avond om 18.15 uur bij de 

sporthal en vertrekken om 18.30 

uur voor een gezamenlijke 

wandeling van 5 km. 

De Klompen4daagse wordt 

georganiseerd onder de vlag van 

de Sticht Gooise Wandelsport 

Bond 

Foto: intocht vorig jaar  

mailto:klompen4daagse@gmail.com
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Wie is vreemdeling?  
 

De wijk Mastenbroek 2 vordert gestaag, het rustige boerenlandschap is 

verdwenen en er zijn al heel wat panden daar bewoond, zowel door mensen 

uit Achterveld als door mensen van elders. Een paar van die nieuwe 

bewoners, 2 mannen, meldden zich onlangs in een van de winkels in het 

centrum en vroegen of de winkelier ook wist wie toch de eigenaar van de 

kerk was. Tja, zei de winkelier dan moet je bij de parochie zijn. Weet u, 

zeiden deze 2 mannen, we wonen sinds een paar maanden in een woning in 

Mastenbroek 2 en het stoort ons zoals die klokken van de kerk luiden, niet 

zozeer voor ons zelf maar het is slecht voor de vogels, die trekken daardoor 

weg. Deze mensen beseften niet dat de vogels er al waren voor dat zij er 

kwamen wonen en dat de kerkklokken al bijna 100 jaar klinken. De bouw 

van hun huizen zal meer verstorend zijn voor de vogels, al valt dat ook wel 

mee, vogels zoeken hun weg wel. Als mensen zich zo weinig kunnen 

aanpassen kunnen ze zelf een verstorende factor worden.  

Een paar dagen later was het de dag na de verkiezingsuitslag en iemand liet 

mij de voorpagina van het AD zien met daarop een mooie foto van een 

juichende dame die blij was met de winst van de combinatie Groen Links-

PvdA. Dat stoorde hem want de dame in kwestie droeg een hoofddoek, waar 

moet dat heen zei hij wat doen die mensen hier? Laat ze teruggaan.  

Een week eerder was ik in Barneveld bij een flink constructiebedrijf die 

over heel Europa heen zijn producten afzet. Er werken ruim 100 mensen en 

ongeveer 70% daarvan komt uit allerlei buitenlanden, Europees, Afrika en 

zelfs Zuid-Amerika. De eigenaar was er erg blij mee want zo zei hij. 

Nederlanders kan ik voor ons werk niet krijgen. Hij had ook zelf goede 

verblijfsvoorzieningen beschikbaar voor hen.  

Er wonen ± 5 miljoen mensen met een migratieachtergrond (1e en 2e 

generatie) in Nederland, ongeveer 28% van onze bevolking. Velen daarvan 

hebben de Nederlandse nationaliteit. Ruim de helft van die migranten heeft 

een niet westerse achtergrond.  

Deze mensen behoren dus bij onze samenleving en sterker nog, we kunnen 

ook niet meer zonder. Dat wil niet zeggen dat die integratie altijd soepel 

verloopt, er zijn wel degelijk problemen aan beide kanten.  
 

Van de nieuwkomers met de bereidheid om zich aan te passen aan onze 

normen en waarden en voor ons als oorspronkelijke bevolking om te 

wennen aan de andere cultuur van de nieuwkomers.  
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Realistisch is er van uit te gaan de nieuwe Nederlanders in de samenleving 

een blijvende situatie zijn. Dat is trouwens geen nieuws, al zolang er mensen 

bestaan zijn er verhuizingen en vemengingen van allerlei volken en rassen 

die geleidelijk aan weer tot een nieuwe identiteit geleid hebben.  

Ik vergelijk het wel eens met de dierenwereld. Als je een kudde dieren hebt 

(koeien, varkens, herten noem maar) op en er komen zo maar een paar 

vreemde soortgenoten binnen de groep dan ontstaan er gevechten. Soms 

zelfs op leven en dood! Pas na enige tijd raken de nieuwkomers 

geïntegreerd, ze nemen de geur en het gedrag van de bestaande groep over. 

Ja, dat kan bij ons mensen ook een probleem worden als de culturen veel 

van elkaar afwijken.  

Maar wij als ontvangende groep nodigen vaak zelf de gastarbeiders uit om 

hier te komen werken en wonen. Een klein deel (± 12 %) is echt vluchteling 

en daar is ons integratieprogramma niet optimaal op ingericht.  

In Achterveld ligt de uitdaging op de integratie van diverse nieuwe 

bewoners van elders uit het land. Van de nieuwkomers mag je dan de 

bereidheid verwachten om zich aan te passen, van de mensen die er al 

wonen een beetje flexibiliteit.  

Gerrit Tijmensen 
 

 

Broederschap van Kevelaer Amersfoort en ’t Gooi 

Op maandag 27 juli organiseren wij een dagbedevaart naar 

Kevelaer. 

Het thema voor dit jaar is: ”Ruimte geven” 

We zullen een gevarieerd programma aanbieden, en er is 

natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Voorgangers zijn dit jaar 

o.a.  pastoor Thanh Ta,  pastor Fred Kok  en pastor Antoinette Bottenberg. 

Vertrek uit Achterveld rond 08.00 uur en we verwachten rond 21.30 uur 

weer thuis te zijn. 

Mocht u interesse hebben voor deze dagbedevaart, dan kunt u zich 

aanmelden via achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl  

Bellen kan natuurlijk ook: 06-53942312.   Na aanmelding ontvangt u het 

inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 11 juli. 

De buskosten bedragen € 50.00 p.p. We organiseren dit jaar ook een 

gezamenlijk diner met alle pelgrims, kosten hiervoor € 30.00 Kinderen 

krijgen korting op de reis en het diner. 

Tot ziens in Kevelaer.  Namens het bestuur, Ton Ossendrijver  

mailto:achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                   Sint Jozef: 
      Berichten van de Locatieraad 

Toekomst 

Het afgelopen jaar heb ik regelmatig geschreven dat er nog 

een heleboel onduidelijk was over onze toekomst. Dat we 

voor een “kruispunt” stonden en onduidelijk was welke weg 

we op zouden kunnen.  

Gelukkig is dit een stukje duidelijker geworden!! 
 

Woensdag 25 maart is Pastor Thanh bij ons in de locatieraadvergadering 

geweest. We hebben een goed en open gesprek gehad. Hieruit is duidelijk 

naar voren gekomen dat onze St. Jozefkerk zeker een plek mag hebben en 

belangrijk is binnen de Heilige Familie parochie. Wij, de locatieraad, gaan 

er nu van uit dat we zeker de komende 10-20 jaar nog actief zullen zijn in 

Achterveld. Dit is ontzettend fijn en goed nieuws!! 
 

Verder is aan Achterveld gevraagd of wij per 1 september 2026 een vaste 

tijd kunnen hanteren voor al onze vieringen. Wij hebben dit met de diverse 

groepen, die betrokken zijn bij het maken van een viering, besproken en 

iedereen is akkoord. Dus met ingang van 1 september 2026 zullen alle 

vieringen in Achterveld om 09.30 uur zijn. 
 

Pastor Thanh heeft ook aangegeven dat PGV-leden (Diepar) mogen kiezen 

of zij een Woord- & Gebedsviering of een Woord-& Communieviering 

gaan houden. Met elkaar zullen we naar het rooster gaan kijken en kan het 

dus voorkomen dat er de komende tijd een PGV-viering met communie 

uitreiking gaat komen. 
 

Voorgangers gezocht 

Om in de toekomst vieringen te kunnen blijven verzorgen zijn wij op zoek 

naar nieuwe voorgangers. Vanuit het pastoraalteam start er een basiscursus 

voor vrijwillige voorgangers. Hierbij komen diverse onderwerpen zoals 

liturgie, bijbeluitleg, preek en persoonlijk geloof in theorie en praktijk aan 

bod. De eerste dag is zaterdag 25 april van 13.30 – 16.30 uur in de Kom in 

Leusden. Ook onze lectoren, nieuwe katholieken en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. Losse modules kunnen ook 

gevolgd worden. Lijkt het u wat? Meld u aan via mailadres 

secretariaat@rk-familie.nl 

mailto:secretariaat@rk-familie.nl
https://betterhealthwhileaging.net/advance-care-planning-end-of-life/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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St. Caeciliakoor 

In overleg met het bestuur van ons St. Caeciliakoor is besloten op dit koor 

per 31 maart op te heffen. Ondanks diverse mailtjes en telefoontjes is het 

ons niet gelukt om een Dirigent hiervoor te vinden en nieuwe leden. 

Bijzonder jammer!! We zullen ze zeker gaan missen. Zie ook het artikel 

elders in Trefpunt. 

De leden die nog willen blijven zingen kunnen meedoen (net als iedereen 

in Achterveld) met ons gelegenheidskoor. Belangstelling? Meld het bij ons 

secretariaat via achterveld@rk-familie.nl 

 

Gluren bij de buren 

Wij hebben onze tuin (of bij slecht weer de 

kerk) opgegeven als locatie voor Gluren bij 

de buren op zondag 28 juni a.s.  

Wij zijn nog niet gekoppeld aan een act. Hoe 

leuk zou het zijn als er een Achterveldse act 

bij ons optreed!!  

Ben of Ken je een 

band/koor/artiest/dansgroep/combinatie 

hiervan geef je op!! bij glurenbijdeburen.nl 

en geef aan dat je bij ons wilt optreden! Zou 

ook fijn zijn als je inschrijving aan ons meld, 

dan kunnen we alvast een en ander 

organiseren met elkaar! Kom op… de tuin is groot genoeg!! 

 

Vrijwilligersfeest 14 juni 2026 

Vrijwilligers noteer alvast in jullie agenda!! Zondag 14 juni a.s. 

aansluitend aan de viering organiseren wij weer een gezellig samenzijn om 

jullie te bedanken. 

 

Parochie Heilige Familie Jezus, Maria, Jozef 

Woensdag 22 april gaan leden van de locatieraad naar de 

voorjaarsvergadering van het parochiebestuur. Hier zal het nieuwe 

beleidsplan van Pastoraalteam en Parochiebestuur gepresenteerd worden. 

 

Ginette vd Grootevheen 

Voorzitter locatieraad 

 

mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Witte Donderdag zijn de kinderen van de 

St. Jozefschool langs geweest in onze 

kerk. 

Groep 5/6 heeft toen de cheque 

overhandigd aan Pastor Thanh met de 

opbrengst van de klusjes die zij gedaan 

hebben voor de Vastenactie. Zij hebben 

356,55 opgehaald. Bedankt!! 
 

De totale opbrengst van de Vastenactie is 

nog niet bekend. 

 

 
 
 
 

 

Sint Caeciliakoor 
Sint Caecilia is de patrones van de musici en van 

de religieuze muziek. Het kerkkoor van onze 

parochie heet sinds mensenheugenis ook naar 

haar. We kwamen zelfs notulen uit 1863 tegen.  

Op 31 maart jongsleden is het koor opgeheven na 

uitvoerig onderling beraad. In januari moest 

dirigent Gerard Wijnands (na 50 jaar trouwe 

dienst) besluiten te stoppen met het dirigeren. 

Enkele koorleden vonden dat dit ook voor hen een 

mooi natuurlijk moment was om te stoppen als koorlid. De overige negen 

overgebleven koorleden wilden wel doorgaan. Hierbij is opgemerkt dat er 

dan wel een dirigent gevonden moest worden en dat nieuwe koorleden 

zich zouden aansluiten. Helaas is gebleken dat het niet gelukt is het koor 

nieuw leven in te blazen. Er komt nog een afsluitend “feestje”. We hopen 

te zijner tijd hiervan een mooie foto in Trefpunt te kunnen zetten.  
 

Als je het fotoboek doorkijkt van alle Sint Caeciliafeesten dan werd de 

naamdag van Sint Caecilia op 22 november altijd heel origineel 

ingekleed. In ieder geval met een bijzonder lied en (als die er waren) met 

aandacht voor jubilarissen. Want jubilarissen zijn er heel veel geweest.  
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Trouw aan het zingen en de muziek, trouw aan het koor en ook trouw en 

interesse in de andere koorleden kenmerkt elk lid van het koor. En hoeveel 

vieringen zou Gods Lof gezongen zijn? Onnoemlijk! Dank, heel hartelijk 

dank aan alle leden van het koor ooit! Vroeger alleen al op zondag: de 

hoogmis en het lof. Later zelfs een hele tijd ook nog op zaterdagavond 

erbij. Regelmatig gastoptredens in het ziekenhuis en  

bejaarden/verpleegtehuizen in de buurt of bij de Zonnebloem.  

Uit oude jaarverslagen blijkt dat koorleden voor de doordeweeks rouw -

en trouwdiensten een tijd lang een presentievergoeding kregen van 1 

gulden: trouwe zangers namen dan gewoon een uurtje vrij van hun werk! 

Er was zelfs ooit een voorstel vanuit het koor dat de pastoor de preek 

helemaal aan het einde van de viering zou gaan houden: de zangers 

konden dan wat eerder weer naar hun werk. De jaarverslagen uit de 

midden jaren zestig zijn in het bijzonder interessant. In alles merk je dan 

de ontwikkeling en vernieuwing van “de kerk”. Een paar voorbeelden 

waarin “gewone” leden van het koor duidelijk een voorstrekkersrol 

namen.  

Er kwamen ook gekozen bestuursleden. Een zeer serieuze zoektocht naar 

bundels met liederen voor in de kerk mee te zingen en een voorstel om 

koor te versterken “door middel van een dameskoor”. Er verscheen direct 

een wervende oproep in Trefpunt. Maar liefst 8 dames meldden zich toen 

aan en heel opvallend: bij de bestuursverkiezing wordt bij een gelijk 

aantal stemmen de voorkeur gegeven aan een vrouw. Er is ook aandacht 

voor praktische zaken: de wijwaterbak op de koorzolder is vaak leeg! 

Een lid vraagt wanneer het koor Hollandse teksten gaat zingen (niet of 

maar wanneer!) en er wordt voorgesteld om de muziekvereniging DWS 

in de kerk te laten spelen met Kerstmis (en dat gebeurt ook). Het 

enthousiasme voor de ondersteuning van de liturgie door muziek is zo wie 

zo altijd leidend geweest. Licht en geluid komen ook steeds terug met 

voorstellen tot verbetering. Onder andere werd de koorzolder “boven” 

verruild met de zangplek op het priesterkoor en werd ruimte gemaakt voor 

een speciaal rouw -en trouwkoor “De Rietzangers” en jeugdkoren.  
 

De invloed van “het koor” is niet gering op hetgeen in de kerk aan beleid 

wordt gemaakt.  

Bij de feesten van 300 jaar parochie, 600 jaar Achterveld en 75 jaar kerk 

wordt groots uitgepakt.  
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Bijzonder hoogtepunt is het uitbrengen van de grammofoonplaat in 1982. 

Het Sint Caeciliakoor zingt daarop o.a. het “Achterveld -lied”. Voor de 

geïnteresseerden: bij de redactie van Trefpunt zijn nog een paar 

exemplaren van dit collectorsitem beschikbaar (stuur maar een 

mailtje…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderlinge band tussen de leden van het koor is altijd groot geweest. 

Het maandelijks terugkerende “Zangerscafe” na afloop van de repetitie  

zal hieraan bijgedragen hebben. Maar het jaarlijkse hoogtepunt was toch 

wel de zondag rond 22 november: de feestdag van St.Caecilia. Wat een 

originaliteit elke keer weer. Jarenlang organiseerden de bassen, alten, 

sopranen en tenoren om beurten “iets” ludieks. Er zal van onderlinge ijver 

ook wel enig sprake zijn geweest. Een keer werd een lied opgemaakt 

waarin steeds terugkwam dat steeds meer leden een bril moesten dragen. 

Brilletje gevraagd! Het gaf al aan dat de gemiddelde leeftijd aan het 

stijgen was! De laatste jaren was de aanwas van nieuwe leden helaas 

onvoldoende om de leden die moesten afhaken of overleden op te vangen. 

Uit de geschiedenis is natuurlijk nog veel meer te halen. De jaarverslagen 

(een groot aantal op rijm) geven best wel aanleiding hiertoe. Voor wie wil: 

ze zijn inzichtelijk.  
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Het is gelukt om in dit artikel geen namen te noemen van dirigenten, 

organisten, pianisten of zangers. Als hommage aan alle mensen die het 

St.Caeciliakoor trouw hebben bemensd plaatsen we een foto van 

november 1981 ter gelegenheid van een 50-jarige jubilaris. We hebben 

geprobeerd alle namen correct te achterhalen. Dit jaar waren maar liefst 

8 mensen hiervan nog actief voor het koor (Ans, Leontien, Ineke, Hennie, 

Christien, Joost, Wout en Gerard). Sint Caecilia: patrones van de musici 

heeft goed werk verricht. Dank!        

 

Achterste rij staand: Ben Grotenhuis, Piet Noortman, Richard Noortman, 

Joop Hak, Albert Balvers, pastoor Jansen, Wout van Ruitenbeek, Joost 

Coenen, Joep van Burgsteden 

Middelste rij staand: Arie van Kooij, Gerard Wijnands, Jan Zeeman, Jopie 

van Bekkum, Hennie van Bekkum, Wim Schouten, Ans van Valkengoed, 

Gerard Wijntjes, mevr. Van Bergen, mevr. Bourgonje, Leontien van 

Wieringen, Jo van den Hengel, Jan van Rijnsoever, pastor Goes 

Zittend: mevr. Boersema, mevr. Van Essen, mevr. Van Druten, Mien van 

Nimwegen, Toon Wolffenbuttel, mevr. Grotenhuis, mevr. van de Koedijk, 

Marie van Wieringen, Leny Kleinveld 

Vooraan: Ineke van Dijen, Henny van Daatselaar, Nan Nabuurs, Christien 

Jansen  

 

Met redactionele dank aan Ineke van Dijen en Anja Tolboom. 
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Vieringen 
 

De vieringen zijn online mee te kijken via kerkdienstgemist.nl. 

Zoek op St. Jozefkerk Achterveld 

 
Zo. 26 april 11.00 uur  Woord-&Communieviering vg. 

                                         pastoraalwerker Ben Piepers  

  m.m.v. Vivente 

 

Zo. 3 mei  9.15 uur    Eucharistie vg. Pastor Sebastian G. 

                                       2e Collecte roepingenzondag 

                                         m.m.v gelegenheid koor 

Ma. 4 mei  19.00 uur   Dodenherdenking vg. Anja v. Rossum 

                                        en Henri Schouten  

  m.m.v. Vivente en DWS 

 

Zo. 10 mei 10.00 uur  Samenkomst Gezin vg. Parochianen 

                                       m.m.v. De Vlindertjes 

 

Zo. 17 mei 9.15 uur    Eucharistie vg. Pastoor Thanh Ta 

                                        m.m.v. Vivente 

 

Zo. 24 mei 9.15 uur    Eucharistie Pinksteren vg. Pastoor Thanh Ta  

                                       m.m.v. Vivente 

 

Zo 31 mei 11.00 uur  Eerste Heilige Communie  

                                       vg. Pastoor Thanh Ta  

  m.m.v. De Vlindertjes 
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Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 26 april 

Jgd. Door Zwambag-Van den Hengel 

en intentie voor Jan Zwambag 

Clemens van Esveld en Bep van 

Esveld - de Vette 

Helena Gerarda van den Berg - van 't 

Klooster 

 

Intenties 3 mei 

Jgd. Jan van den Tweel en een 

intentie voor Stien van den Tweel 

Nieuwenburg en Wim Boersen 

 

Intenties 10 mei 

Jgd. Gerardus van Burgsteden  

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel- van den Hengel 

Johannes Hendrikus van Dijk en 

Johanna Hendrika van Dijk-Rutten en 

overleden familie 

 

Intenties 17 mei 

Jgd. Maria Barbara van Zandbrink – 

van den Hengel en intentie voor 

Gijsbertus Antonius van Zandbrink 

Jgd. Arnold de Ridder 

Jgd. Coba van den Tweel – van 

Mispelaar en intentie voor Jan van 

den Tweel 

 

Intenties 24 mei 

Clemens van Esveld en Bep van 

Esveld – de Vette 

 

Intenties 31 mei 

geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden: 

  5 april    Helena Gerarda van den Berg – van ’t Klooster, 93 jaar   

16 april    Theodorus Albertus Wilhelmus Blom, 72 jaar.    

  

 

 

Dopen:  

U kunt opgeven bij het secretariaat, achterveld@rk-familie.nl 

 
 
 
 
 
 

mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Pastores R.-K. Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.: 
 

Thanh Ta               thanh.ta@rk-familie.nl 

Sebastian Gnanapragasam  sebastian@rk-familie.nl 

Marcel Sarot      m.sarot@rk-familie.nl 

Rini Bouwman:            rini.bouwman@rk-familie.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 

Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk       0342-451616 

3791 PJ Achterveld                               Marian Horst           06-15020362 

Tel.  0342-451420                                        Jaap Schouten         0342-452251 

  

Openingstijden secretariaat:                                                                    

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                          Ina de Vette          0342-452273 
        

                                            Banknr. NL53RABO 0300702884            Lay-out:              Corina v. Dijk 

                                    

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:           Abonnement Trefpunt  

 NL14RABO 0159468094                                    éénmaal per jaar verzoek   

                                                                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         

Werkgroep Caritas:                                                                             

https://caritas-stlucas.nl                                                                           QR code om een 

NL30RABO0347802230                                                                       vrijwillige bijdrage 

t.n.v Parochiële Caritasinstelling St. Lucas                                                        te doen voor het                                   

                                                         ontvangen van  Trefpunt 

                                                                                                              .                                                 

E-mail adres kerk:              achterveld@rk-familie.nl                                              

E-mail adres Trefpunt:    Trefpunt@rk-familie.nl  
                                                                                                                       

RK Familieband:                 redactie@rk-familie.nl  

 

Website:                                www.rk-familie.nl 

 

Trefpunt online lezen: https://rk-familie.nl/lb-achterveld/ 

 

mailto:thanh.ta@rk-familie.nl
mailto:sebastian@rk-familie.n
mailto:m.sarot@rk-familie.nl
mailto:rini.bouwman@rk-familie.nl
mailto:achterveld@rk-familie.nl
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Activiteitenkalender 

  
Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie. Op Achterveld.net 

vindt u in de agenda ook alle activiteiten (en zijn deze ook zelf toe te voegen).  

Vlagdagen volgens de nieuwsbrief van: https://vlagvanachterveld.sumupstore.com/ 

 

za 25 apr 

14u 
Dorpsloop Koningsdag Dorp 

za 25 apr 14u 
Schilderijen “Afval” Latent 

Talent Hoeve Groot Zandbrink 

zo 26 apr Samen aan tafel 0342-452255  samenaantafel@doorachterveld.nl  

zo 26 / ma 27 apr 
Koningsdag (zie elders 

programma) 
Kerstens Sportpark 

ma 27 apr 10u Rondgang Koningsdag DWS Route in Achterveld, start Moespot 

zo 3 mei 13.15u 

Oorlogshandelingen 

Stoutenburg. aanmelden: 

https://www.utrechtslandschap.nl 

Heerlijkheid Stoutenburg, 

Stoutenburgerlaan 4a 

zo 3 mei va 9.30u 
Fietstocht Hessenwegen 

(inschrijven) 
De Hessenkar 

zo 3 mei 14.30u  Singles Café De Moespot 

ma 4 mei 19u Dodenherdenking Achterveld St. Jozefkerk, Hessenweg 325 

ma 4 mei 20u Herdenking bij de monumenten Tuin St.Jozefkerk 

di 5 mei 09.30u Vuur der Bevrijding St. Jozefkerk, Hessenweg 325 

vr 8 mei 20u Sense of Soul www.schaapskooi.agteveld.nl  

za 9 mei Ophaaldag DWS Rommelmarkt Dorp 

za 9 mei 10-16u Molen Den Olden Florus open Stoutenburgerweg 20 

zo 10 mei 14u Excursie Asschatterkeerkade Aanmelden leusdennatuurlijk.nl 

ma 11 mei 20u Kaarten De Moespot 

do 14 mei 05.30 
Dauwtrappen Actief/Passief 

A'veld 
De Hessenkar 

do 14 mei 11-16u Schapen scheren Stoutenburgerlaan 3 

za 16 mei 13u Zwembad Splash gaat weer open De Glind 

ma 25 mei Pinksterrit AMBC Achterveld De Moespot 

di 26/ vr 29 

mei 
Klompen Avondvierdaagse  Start bij de Sportzaal 

vr 29 mei Samen aan tafel 0342-452255  samenaantafel@doorachterveld.nl  

zo 31 mei 14u Singles Café Jeu des Boules Klettersteeg 17 

za 13 jun 
Boekenbeurs Documentatiegroep 

40-45 De Moespot 

za 20 jun 15-01u 
Redneck festival 

https://www.redneckfestival.nl/ 
Grote Fliertweg 1 

wo 24 jun Zomeravond concert DWS Tuin Huize St.Joseph 

https://vlagvanachterveld.sumupstore.com/
http://www.schaapskooi.agteveld.nl/
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za 27 jun 10-16.30u 
Opendag Zorgboerderij 

Blommendal 
Ruifweg 6 

zo 28 jun Gluren bij de Buren https://glurenbijdeburen.nl 

za 30 mei Actief Achterveld Tentfeest   

za 4 jul 9u 50 ste Rommelmarkt DWS De Moespot 

zo 5 jul  
De Singels De Theo Blom 

Natuurtocht  
De Singels/ de Fliert 

zo 5 jul  Klassiek motortreffen Jan van Arkelweg 6 

vr 10 jul 20u Robbert Fossenband www.schaapskooi.agteveld.nl 

zo 12 jul 14u Vocal Group Playground www.schaapskooi.agteveld.nl 

za 18 jul 16u Zomerfestival zwembad Splash De Glind 

ma 20- vr 24 juli Bouwdorp Kerstens Sportpark 

ma 20- za 

25 juli 
Tour de Junior Dorp 

wo 22 jul  

17-23u 
Braderie CV De Puupenkoppen  Jan v Arkelweg 

 

 
 

 

Betaalt u te veel voor uw verzekeringen of hypotheek?   
Ontdek het tijdens een gratis en vrijblijvende check bij u thuis!   
Onder het genot van een kop koffie neem ik uw huidige financiële 
situatie onder de loep en laat ik u zien waar u kunt besparen. Bel voor 
een afspraak op 06-138 563 48. 
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Eriuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

       Hypotheek en verzekeringsadvies in Achterveld 

                                         

 
 
 

 
• Gemiddelde waardering van mijn dienstverlening: 9.7  
• www.paulhypotheken.nl   
• Bezoekadres: Raadhuisplein 7a Barneveld. Of bij u thuis (ook in de avond afspraken mogelijk)   
• Alle geldverstrekkers en 100% onafhankelijk  
• Lees wat mijn klanten ervaren op : www.advieskeuze.nl of google en maak net als veel 

Achtervelders een vrijblijvende afspraak met Paul op 06-40280324 of info@paulhypotheken.nl 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de lekkerste hartige hap       Cafetaria “De Arkel” 
en gezelligheid en de grootste                wij zijn altijd tot uw dienst! 
sortering op alle gebied          tel.: 0342 - 451528 


