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Datum

Elke 1e dinsdag
Maandagavond
Woensdagmorgen
8 september
22 september
7 oktober

8 oktober

12 oktober

14 oktober

24 oktober

31 oktober

16 november
20 november
2 december
9 december
13 Januari

20 januari

3 februari

9 februari

10 februari

24 februari

26 maart

11 april

20 april

9 mei

17

26

Titel
Inloopochtend
Meditatie
Ommetje

Clara van Assisi
Lezen op maandag
Huub Oosterhuis
Palliatieve zorg
Zomerconcert
Antisemitisme
Literair bijbellezen
Omgaan met rouw
Gospelliederen

Boeren en eten met Ontzag

Adventsvesper
Gods menswording
Getijden

Al en geloof

Als een boom

Durf moedig te zijn
Spiegels

Vesper 40dagen tijd

Een God die in mij gelooft

Ademtocht
Nicea
Bloemen tekenen

Categorie
Ontmoeting

Bewegen/ontmoeten
Lezing

0ok 10/11-12/1-16/3
Muzikale lezing
Workshop
Concertlezing

Lezing

Ook 7/11-23/1-6/3
Bezinning/ontmoeting
concert

Lezing

Ook 9/12-16/12
Kunstlezing

Muzikale lezing
Lezing

Workshop Psalmen
Lezing

Muzikale vertelling

Ook elke dinsdag in maart

Lezing

Groene wandeling
Lezing

Workshop

Spreker
M. van Soest

Marco Last

Teun Monster
Marc v. Dijk

Ellis Coombe

Bas Verheijden
Bart Wallet
Diederiek van Loo
Diederiek van Loo
Gospelkoor Desire
Groene Kerk

H. Woorts

Bijma en Bregman
Jos Roerdink
Evelyn en Hans
Leo Oosterom
Utrechts Requiem

Claartje Kruijff
Groene Kerk
Paul Wansink
Elisa Schone

Locatie
JK
AK
Jihd JK
JK
JK
KH
JK
Jihd JK
KH
JK
Jihd JK
JK
JK
JK
JK
KH
KH
JK
KH
JK
AK
JK
JK
JK
JK

Toelichting: JK = Johanneskerk; MK = Maartenskerk; AK = Andrieskerk; KH = Koningshof
JihD = Johannes in het dorp.

Vragen over activiteiten in Leersum of Doorn

Teun Monster . tjmonster@planet.nl
Marjoke Limpens-Timmer  ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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oor u ligt het programmaboekje 2025/2026 met heel veel kerkactiviteiten:

van ’s morgens tot ’s avonds, op zondag en doordeweeks, van september

tot mei. Wilt u mensen en meningen ontmoeten - dat kan! Wilt u lezen of
luisteren - dat kan! Of misschien liever de wandelschoenen aan en naar buiten?
We organiseren het! Er is volop keus en iedereen is welkom. En dan zijn dit nog
niet eens alle activiteiten. De Johanneskerk organiseert ook ‘in het Dorp’ nog
mooie dingen. En wie weet welke initiatieven in de loop van het jaar nog geboren
worden. Houd daarvoor de nieuwsbrieven, de website of de Facebookpagina van
de Johanneskerk in de gaten.

Het thema van dit seizoen is ‘weerbaar’. Weerbaar als de oude, verweerde
strandpaal op de omslag. De zon schijnt, de regen striemt, het is eb en daarna
wordt het weer vloed, maar deze golfbreker staat rechtop aan het strand.

Ik zag online de reclame: ‘Wil jij sterker in je schoenen staan? Volg dan onze
weerbaarheidstraining voor volwassenen, zodat je beter met moeilijke situaties
kunt omgaan.’ Zie dit boekje maar als een uitnodiging om mee te doen aan een
‘weerbaarheidstraining’ voor gelovigen. Dat we niet moedeloos worden van alle
crises die op ons afkomen, niet onverschillig of hard. Maar dat we onszelf trainen
in het volharden in geloof, hoop en liefde en elkaar helpen om rechtop te blijven
staan.

De commissie Ontmoeten & Verdiepen van de Johanneskerk en de geloofsge-
meenschap Sint Andries - in samenwerking met de Maartenskerk in Doorn en de
Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen - wenst u veel inspiratie en plezier
bij het opdoen van nieuwe kennis en het ontmoeten van nieuwe kennissen en
oude bekenden. Zoals geschreven staat in het Boek der Spreuken (3:13): ‘Gelukkig
de mens die wijsheid ontdekt, de mens die inzicht wint.’

Johanneskerkgemeente: ds. Diederiek van Loo, Hilje Logtenberg van der Grient,
Christel Eijkelenboom, Epko Smit, Teun Monster

Geloofsgemeenschap St. Andries: Ellis Coombe

Maartenskerkgemeente Doorn: ds. Leo Oosterom en de kerngroep O#V

PG Maarn-Maarsbergen: ds. Mariélle Jochemsen

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten
door kunnen gaan.



lke eerste dinsdagmorgen van de maand is er in-

loopochtend in de ontmoetingsruimte van de Johan-
neskerk. ledereen die het gezellig vindt om een kopje
koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar
te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we
hierbij uit. U bent van harte welkom! Heeft u vervoer
nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of
Joke Stahlie.

Datum Elke eerste dinsdag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Johanneskerk

Contact Corry Ruiten tel. 06 55198129, Joke Stahlie tel. 410631

2

ie wil mediteren vanuit de R.K.

St. Andrieskerk is iedere maan-
dagavond welkom. Het programma
heeft altijd dezelfde indeling: achter-
grondmuziek bij binnenkomst, daarna
kort een muziekfragment waarna we
25 minuten in stilte mediteren. De
stilte wordt innerlijk vastgehouden,
terwijl uiterlijk een kort muziekfrag-
ment voor afsluiting zorgt. Daarna
staande in een kring bidden we het Onze Vader en zingen Dona nobis pacem. We
drinken thee in de kleine koffiekamer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen
en daarna bespreken.

Datum Elke maandagavond
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie St. Andrieskerk

Contact Marijke van Soest 0343-452841
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n samenwerking met het Sociaal Dorpsteam Leersum

en het Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS)/
Heuvelrug in Beweging verzorgt Johannes in het dorp
elke woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur een Ommetje
Leersum. Het ommetje is een wandeling in een bosrijke
omgeving onder professionele begeleiding. Het is voor
iedereen toegankelijk en duurt zo’n 45-60 minuten.
Routes van 3 & 4 km. We starten en eindigen bij de
Johanneskerk en na afloop is er koffie of thee (1 euro).

Een initiatief van Johannes in het dorp

edereen heeft gehoord van Franciscus van Assisi, die

preekte voor de dieren. Maar vanavond maken we on-
der leiding van Marco Last ook kennis met Clara van
Assisi (1193-1253), een buitengewone vrouw die in de
kerkgeschiedenis niet veel eer gekregen heeft. Clara
was leerling van Franciscus vanaf het allereerste uur,
zijn soulmate en de voortzetter van zijn gedachtegoed:
de navolging van Christus in soberheid en eenvoud. Zij
was van goede komaf en correspondeerde o.a. met het
koninklijk hof te Praag. Ze werd de eerste abdis van de door haar gestichte kloos-
terorde van de Clarissen, de ‘vrouwelijke franciscanen’.
Marco Last organiseert al vele jaren inspirerende reizen naar Assisi in de
voetsporen van Franciscus en Clara.

Datum maandag 8 september
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Entree €5

Locatie Johanneskerk

Begeleiding Diederiek van Loo



e verheugen ons erop om ook in het nieuwe

seizoen weer met een aantal mensen het-
zelfde boek te lezen en er dan later met elkaar
over van gedachten te wisselen. Dit seizoen wil-
len we vier boeken lezen. Via de bibliotheek is er
van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar.
Als u daar gebruik van wilt maken kunt u dat van
tevoren aangeven. We beginnen met ‘Er stromen
' rivieren in de lucht’ van de Turks-Britse auteur ELif
Shafak d1t is een ode aan het vertellen van verhalen. Een centrale rol wordt vervuld
door het Gilgamesj-epos, een gedicht dat eeuwenlang mondeling is doorgegeven.

Data

22 september Elif Shavak, Er stromen rivieren in de lucht
10 november Arthur Japin, Kolja

12 januari Frank Nellen, De onzichtbaren

16 maart Benedict Wells, Het einde van de eenzaamheid
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk

Begeleiding  Teun Monster

iograaf Marc van Dijk houdt een lezing over Huub Oosterhuis (1933-
2023), afgewisseld met samen te zingen liederen. Van Dijk vertelt
. over Qosterhuis’ jeugd in bezet Amsterdam, zijn visie op de Bijbel als
politiek manifest, zijn honderden liederen, en het oprichten van cul-
turele podia. Ook Oosterhuis’ conflicten met Rome, zijn werk buiten
de kerk en zijn verbindende taal komen aan bod. De avond schetst
een levendig beeld van ‘de paus van Amsterdam’.

Een projectkoor o.l.v. Bert Boer verleent muzikale medewerking.

Marc van Dijk is journalist en schrijver. Voor Huub Qosterhuis. De biografie ontving
hij in 2024 de Publieksprijs voor het Beste Religieuze of Spirituele Boek.

Datum dinsdag 7 oktober

Tijd 20.00 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Begeleiding Marjoke Limpens-Timmer

81



| Wanneer krijg je palliatieve zorg?
alliatieve zorg is gericht op het verbeteren

| “Palliatieve zorg draait om leven

toevoegen aan de dagen in plaats van van de kwaliteit van leven van mensen die

dagen toevoegen aan het leven”

ongeneeslijk ziek zijn. Het doel is niet om de ziekte
te genezen, maar om het lijden te verrichten en
het leven zo comfortabel mogelijk te maken op
lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Wanneer starten we met palliatieve zorg, wanneer spreken we van terminale zorg
en wanneer van de stervensfase? Wat betekent palliatieve sedatie?

Onder leiding van Ellis Coombe, werkzaam bij Bartimeus als verpleegkundige en
consulent palliatieve zorg, willen wij met elkaar in gesprek gaan over deze vragen
waarmee wij allemaal wel eens te maken kunnen krijgen.

Datum woensdag 8 oktober
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Locatie Johanneskerk

Begeleiding Ellis Coombe en Teun Monster

n de serie (Hans) Zomerconcerten neemt pianist Bas

Verheijden ons mee in de MidZomerNachtsdroom. Bas
zal muziek van Felix & Fany Mendelssohn spelen en ver-
tellen over hun leven. Hun levensverhaal is bijzonder en
wordt verbonden door de Midzomernachtsdroom.
U kunt kennis maken met de overeenkomsten in hun
muziek, hun affiniteit met Bach, met Italié, etc. Tijdens dit concert laat Bas u
soms raden of de muziek die hij speelt van Fanny of Felix is. Zo luistert u met
nieuwe oren naar de intense, maar ook lichte muziek waarin de elfjes en feeén
uit Midzomernachtsdroom altijd lijken rond te dansen. www.basverheijden.com
De serie Zomerconcerten is een initiatief van ‘Johannes in het Dorp’.

Datum zondag 12 oktober

Tijd 15.30 - 16.45 uur
Locatie Johanneskerk

Entree eigen bijdrage na afloop

Begeleiding Johan Doornenbal en Teun Monster



ntisemitisme vult opnieuw de voorpagina’s van onze

kranten en onze tv-rubrieken. Daarbij duikt ook re-
gelmatig het begrip ‘nieuw antisemitisme’ op. Wat is
dat precies? In hoeverre is er sprake van een nieuwe
vorm van Jodenhaat in onze samenleving? In deze le-
| zing gaan we op zoek naar de achtergronden en bron-
nen van het hedendaagse antisemitisme.
Deze lezing wordt gehouden door Bart Wallet, hoogleraar vroegmoderne en
moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum dinsdag 14 oktober

Tijd 20.00 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Begeleiding Christa Deekman-Moraal en Teun Monster

lke keer een verhaal. Open en onbevooroordeeld

en ondogmatisch samen lezen. De Bijbel is nhamelijk
helemaal niet bedoeld om in je eentje te lezen. Je hebt
anderen nodig, en liefst ook een gids. Social media
laten je in steeds dezelfde kringetjes ronddraaien, maar
in gesprek met deze krachtige oude teksten word je
uitgedaagd om te peinzen over jezelf en onze wereld,
en lijnen te trekken naar de actualiteit. Wie nieuwsgierig is, is welkom. Laat je
verrassen en je zult zien: er staat heel vaak niet wat je dacht. Diederiek van Loo
verzorgt dit literair bijbellezen onder het motto: we gaan met elkaar vier keer aan
het werk, maar één keer meedoen mag ook.

Data vrijdag 24/10, 7/11, 23/1 en 6/3
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Locatie Johanneskerk

Begeleiding Diederiek van Loo
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oelt u zich weleens alleen in het rouwproces of vindt u het soms
moeilijk? Deze avond biedt ruimte om stil te staan bij uw verlies,
in een sfeer van gezamenlijkheid. We starten met het luisteren naar
verhalen, gedichten en live muziek. Vervolgens eten we samen soep
en brood. Daarna kunt u met een kop koffie of thee in de hand zelf
kiezen wat u wilt doen. Er is een boekentafel om te bladeren en een
herinneringstafel om momenten met elkaar te delen, een creatieve ruimte om
te schrijven of tekenen. Ook kunt u een kaarsje opsteken in de kerk en luisteren
naar muziek of wandelen in de Johanneshof en bij de vuurkorf zitten.
Deze bijeenkomst is een initiatief van Johannes in het dorp

Datum vrijdag 31 oktober

Tijd 17.00 - 19.30 uur
Locatie Johanneskerk

Entree eigen bijdrage na afloop

Begeleiding Diederiek van Loo, Marieke Nap, Betty van Vorselen
Aanmelding: Marieke Nap voor 25 oktober (marieke.nap@samenopdeheuvelrug.nl)

12

ospelkoor Desire zingt mooie, meeslepende
nummers tot swingende gospelrock- en soul.

Het is een goed zingend en swingend koor, dat onder leiding staat van de dirigent
Bert Weijdema en Corinne Middelplaats begeleidt hen op de piano. Het is een
ongedwongen, gezellige groep van enthousiaste zangers die trots zijn op wat ze doen
en zich inzetten om samen iets moois te creéren. De sfeer is informeel en open.

Ze zingen vaak 4- a 5-stemmig en diverse nummers worden uitgevoerd met eigen
solisten.

Datum zondag 16 november
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Johanneskerk

Entree eigen bijdrage na afloop

Begeleiding Ans Middelplaats en Teun Monster
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Over onze bedoelde en niet-bedoelde relatie met schepping en voedsel.

s Groene kerken willen we een oefenplek zijn om

samen te zorgen voor de hele schepping. Luisteren
naar elkaar, respect tonen voor boeren en ontzag voor
de natuur, spelen hierbij een belangrijke rol.

Ds. Diederiek van Loo geeft een inleiding over dit thema
. vanuit Bijbels perspectief. Wim Schippers (Aardewerk

3 Advies) neemt ons mee in de wondere wereld van
voedsel telen en maaltijd houden. Hij hield zich ruim veertig jaar bezig met
natuur- en landschapszorg én landbouw. Zo was hij onder meer pionier boer bij
de omvorming van de schoonfamilieboerderij. Zijn ervaringen bundelde hij in het
boekje ‘Boeren met Ontzag’, waarin hij ons een spiegel voor houdt. Het vraagt
om serieuze reflectie en daagt ook de consument uit om moedige beslissingen
te nemen. De laatste jaren verzorgt Wim door het hele land presentaties onder
de titel ‘Boeren binnen gezonde grenzen loont en heeft de toekomst!’ Inmiddels
schrijft hij ook aan het boekje ‘Eten met Ontzag’. Over dat thema gaf hij lezingen
bij stichting L’ Abri en werkt hij momenteel samen met de PKN.

Datum donderdag 20 november
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Johanneskerk

Entree €5

Begeleiding Werkgroep Groene Kerk Doorn-Leersum-Maarn

14

n de periode van Advent houden we wekelijks, samen

met de geloofsgemeenschap St. Andries, een kort
avondgebed/vesper. ledereen is van harte welkom tij-
dens dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en
stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.

Data dinsdag 2, 9 en 16 december
Tijd 19.30 - 20.00 uur
Locatie Johanneskerk

12 |
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anaf de 3¢ eeuw is de aankondiging en de geboorte van

onze Heer Jezus verbeeld, waaronder in fresco’s, mozaiek,
schilderkunst en beeldhouwwerk. Het ‘Woord is vlees geworden’
(Joh. 1, 14); God is daarmee zichtbaar geworden in Zijn Zoon.
Om het mysterie van Gods menswording te verkondigen, voor
te stellen en in te leven, zijn Advent en Kerstmis veelvuldig in
beeld gebracht. De kunstgeschiedenis van het Oosten en het Westen laat daarin
een hele ontwikkeling en diversiteit zien, tot op vandaag.

Mgr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, zal hierover een presentatie
verzorgen.

Datum dinsdag 9 december
Tijd 20.15 - 22.00 uur
Locatie Johanneskerk
Entree €5

Begeleiding Ans Middelplaats en Teun Monster

ijdens deze avond presenteren Rens Bijma (musicoloog)
en Kees Bregman (theoloog) een muziekavond rond het
thema ‘Getijden’.

Sinds zijn eerste eeuwen kent het christendom een ritme
- # van gebedstijden. Van dag tot dag zijn er momenten waarop
de mens op aarde zich openstelt voor de hemel. ‘lIk zing U dagelijks zevenmaal
lof’ en ‘Midden in de nacht sta ik op en loof U’ zegt Psalm 119, op grond waarvan
Benedictus begin zesde eeuw in zijn kloosterregel acht getijden voorschreef. Deze
muziekavond verkennen we dit nog altijd actuele en aansprekende levensritme
van de Benedictijnse kloostertraditie aan de hand van een oecumenische keur aan
muzikale momenten.

Datum dinsdag 13 januari

Tijd 20.00 - 22.00 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
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rtificiéle Intelligentie (Al) is bijna dagelijks in het nieuws.

Het wordt op steeds meer terreinen toegepast, zoals het
produceren van teksten, medische diagnose, weersvoorspel-
ling, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, cyberveiligheid,
enz. Echter, de meningen over deze stormachtige ontwikke-
lingen zijn enorm verdeeld. Ongekende mogelijkheden of de
mogelijkheid van misbruik dat gemaakt wordt van of vrezen dat we volledig over-
vleugeld zullen worden door deze systemen? Jos Roerdink, emeritus-hoogleraar
Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal een korte inleiding geven in
de Al en proberen enige helderheid te scheppen in deze verwarrende materie.
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de ethische kanten van de Al. Kun-
nen we de ontwikkelingen beoordelen vanuit een christelijk perspectief?

Datum dinsdag 20 januari

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Begeleiding Marjoke Limpens-Timmer

18

Als een boom et kon de krant zijn ... Die oude teksten gaan keer op
‘ keer, tijd na tijd de dialoog aan met mensen die zich
daarvoor willen laten stilzetten.’

L N

| Het boek ‘Als een boom’ zet de psalmen midden in de
e R samenleving. Met een foto uit de wereld van nu, en teksten
die de psalm bevragen, beamen, onderstrepen.

In deze workshop zullen Evelyn Noltus en Hans Neecke samen met de aanwezigen
een paar psalmen uit het boek lezen, en kijken naar wat de foto en de tekst bij
onszelf oproept. Geen theologisch verhaal, maar een verhaal op belevingsniveau.
Wie weet gaan we ook nog zelf aan de slag met een psalm.

Datum dinsdag 3 februari
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Johanneskerk

Begeleiding Teun Monster
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MARIANN BUDDE isschop Mariann Budde werd internationaal bekend door

haar kritische preek bij de inauguratie van president Trump.
Maar dat was niet de eerste keer in haar leven dat ze naar
voren stapte. In dit boek analyseert Budde aan de hand van
bijbelteksten, belangrijke personen uit de geschiedenis en haar
eigen biografie wat je tot een moedig mens maakt.

| MOMENTE Moed is wat deze tijd van toenemende onrust en schrijnend
onrecht vraagt van de volgelingen van Jezus Christus. Het is
sz voor de kerk niet voldoende om een plaats van troost en rust te
zijn. Het komt ook aan op moed en weerbaarheid. Die eigenschappen zitten deels
in je DNA, maar je kunt ze ook leren. Wie zich daarbij wil laten inspireren door
Mariann Budde is van harte welkom bij deze lezing door Leo Oosterom.

“Let me make one final plea, Mr. President.
1ask you to have mercy”

Datum maandag 9 februari
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Koningshof Doorn

Begeleiding Leo QOosterom

et Utrechts Requiem combineert

zes levensverhalen met moderne
klassieke muziek tot een aangrijpende
voorstelling.

De mensen die vanuit de middenmoot de
top bereiken zijn vaak onze rolmodellen.
Maar mensen die vanaf de bodem de
mlddenmoot bere1ken worden zelden opgemerkt. In de projecten van het Utrechts
Requiem vormen deze mensen de inspiratiebron. Zij staan op het podium tussen de
professionele musici en laten ons hun veerkracht zien. Deze muzikale vertelling over
hoop en angst, inclusiviteit en buitengesloten worden, gevangen zitten en bevrijd
worden is een symfonie van hoop, confronterend en herkenbaar tegelijkertijd.

Datum dinsdag 10 februari
Tijd 20.00 - 21.30 uur
Locatie Johanneskerk
Entree €5

Begeleiding Diederiek van Loo
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n de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen
we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk
samen voor een moment van bezinning, stilte
en gebed. De vespers zijn georganiseerd
door de Johanneskerkgemeente en de
geloofsgemeenschap St. Andries We nodigen
u en jou van harte uit om gebruik te maken
van deze momenten van bezinning, verstilling
en gebed.

Data dinsdag 24 februari, 3, 10, 17 en 24 maart
Tijd 19.30 - 20.00 uur
Locatie St. Andrieskerk

22

21 maart. Een zwerfafvalvrij Nederland is
belangrijk voor mens, dier en milieu. Kom samen
met dorpsgenoten in actie voor een gedeeld

" it doel: een zwerfafvalvrije omgeving. Voor hesjes,
N ed er la nd SCh oon prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.

’ oe mee aan de Landelijke Opschoondag op

Datum zaterdag 21 maart

Tijd 10.00 - 12.00 uur

Verzamelplaats Kerkplein Leersum

Aanmelden Paul Mertens prikkers@dorpennatuur.nl
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Rust en richting in een wereld zonder zekerheid.

at als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden
zouden we dan geven aan de ervaring van betekenis en
diepgang? Claartje Kruijff, predikant in de Remonstrantse
Gemeente Utrecht (Geertekerk) biedt In haar boek ’Een God
die in mij gelooft’ tegendraadse en bevrijdende perspectieven
op wat geloven anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt
van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo mooi
/ zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel’. Of ze zeggen
s dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. En dat ze wel
willen geloven, maar het gewoonweg niet kunnen. Voor Kruijff is dit verlangen het
beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In haar boek en in haar lezing deelt
ze herkenbare en intieme verhalen van haarzelf en de mensen die ze ontmoet.
Vanuit deze verhalen verkent ze thema’s die in al onze levens voorbij komen —
overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies — en verbindt ze aan
hoe en wat we op die momenten kunnen en mogen geloven.

Datum donderdag 26 maart
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Johanneskerk
Entree €5

Begeleiding Epko Smit

oor de derde keer organiseren kerken uit Doorn,

Leersum en Maarn een gezamenlijke wandeling. Dit jaar
staan we, bijna vijf jaar na de valwind, niet alleen stil bij
de kracht van de natuur die zoveel schade teweegbracht,
maar ook bij het herstelvermogen. De wandeling van ca 6
km gaat 0.a. door het Lombokbos, over het Stormpad naar
het Breeveen en weer terug naar de Johanneskerk.

Datum zaterdag 11 april

Tijd 10.00 - 12.00 uur

Locatie Johanneskerk, Lomboklaan 9 Leersum
Entree €5

Begeleiding Werkgroep Groene Kerk
Aanmelding Hilje Logtenberg van der Grient scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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p een bijeenkomst in Nicea stelden leiders van verschillende

kerken voor de eerste keer in de christelijke geschiedenis
vast waar het ‘nieuwe geloof’ nou eigenlijk voor staat. Deze
tekst geldt al 1700 (!) jaar als oecumenische geloofsbelijdenis
voor alle kerken. Tijd om er eens met moderne ogen naar te
kijken. Dogmatiek heeft een negatieve klank gekregen in veel
kerken als een keurslijf. Maar hoe zien wij Jezus eigenlijk? En de
verhouding tussen kerk en staat? We ontcijferen de hartstocht
en wijsheid van vroeger eeuwen om ons aan te spiegelen en ons
aan op te trekken.
Paul Wansink is predikant in Lochem en gespecialiseerd in de ontwikkelingen in de
kerk van de eerste eeuwen.

Datum maandag 20 april
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Johanneskerk
Entree €5

Begeleiding Diederiek van Loo

26

eniet je ook zo van de Johanneshof? Wat een bloemen en wat een kleuren! Op

zaterdagochtend 9 mei gaan we een wandeling maken door de tuin en mag je een
bloem kiezen (en plukken!) die je daarna gaat tekenen op een ‘botanische manier’.
Dat doen we onder begeleiding van Elisa Schone. Zij legt uit hoe je een
tekening op kunt bouwen, en waar je rekening mee moet houden. Elisa neemt
alle materialen mee. Na twee uur ga je met een prachtige tekening naar huis.
Welkom om mee te doen, wel graag aanmelden, liefst in september. Want het
maximum voor deze groep is 10 personen.

Meer over Elisa op www.gardeningillustrator.com

Datum zaterdag 9 mei
Tijd 10.00-12.00 uur
Locatie Johanneshof
Entree €5

Begeleiding Christel Eijkelenboom
Aanmelding ceijkelenboom@gmail.com
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Kerkplein 1 Doorn
19.15 uur inloop,
19.30 uur aanvang film en gesprek na afloop
entree € 6,- inclusief een drankje na afloop

24 oktober The Old Oak

12 december  Conclave

30 januari All we imagine as light
6 maart I’m still here

Kapelweg 45, Maarn

19.30 uur inloop,

20 uur aanvang film, en gesprek na afloop
entree €7 inclusief een drankje na afloop

10 september The Wife

5 oktober The windermere Children
19 november  The children act

15 februari Une belle course

22 april The great escaper

Bekijk de volledige tekst van de programma’s die in
Doorn gehouden worden op
https://www.pgdoorn.nl en in onze twee wekelijkse
nieuwsbrieven.
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Contact

6 Protestantse
Kerk 3] Maartenskerkgemeente S _f PROTESTANTSE GEMEENTE

Johanneskerk - Leersum .+ Wl Protestantse Gemeente te Doorn ' ' MAARN-MAARSBERGEN

Ideeén voor activiteiten buiten dit programma om
zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen
van de activiteiten de betreffende websites.

Johanneskerk
Lomboklaan 9, 3956 DE Leersum
©0343 - 452 529 v johanneskerkleersum.nl

St. Andrieskerk
Planterslaan 19A, 3956 VL Leersum |
©0343 - 451 331 «/ rkfamile.nl

Maartenskerk/ Koningshof o et
Kerkplein 1, 3941 HV Doorn ;f &
©0343 - 414 270 v pgdoorn.nl 7
Prot. Gemeente Maarn-Maarsbergen & S“

Ontmoetingskapel Maarn
Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
(Ppknmm.nl

Dorpskerk Maarsbergen
Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen

(®pknmm.nl ,i

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen ( \i!" v{ ,

en websites in de gaten of de activiteiten door - ;
4

kunnen gaan.




