


Filippenzen 4:13

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.”

Afbeelding voorzijde:
Verrijzenis, 2006, ets-aquareldruk, 70 x 33 cm, Paul van Dongen



YOORWOORD

Metveel plezier bieden wij u het programma 2025/2026 van de kerngroep Ontmoeten # Verdiepen aan. Een
programma dat in samenwerking met de Johanneskerkgemeente en de Geloofsgemeenschap Sint Andries in Leersum tot
stand is gekomen.

Ook publiceren wij een uitgebreid aanbod van onze andere buren.

Weerbaar

We leven in een tijd vol onrust en onzekerheid. Juist dan zocken veel mensen de kerk op als een plek van rust en
bezinning, weg van alle drukte. Maar is de kerk alleen een toevluchtsoord? Of ook een plek waar we leren om stevig in
onze schoenen te staan?

Dit seizoen draait bi Ontmoeten en Verdiepen alles om weerbaarheid. Hoe gaan we om met moeilijke situaties die we
nict zomaar kunnen veranderen? Wat vraagt dat van ons in keuzes, in woorden, in daden? En vooral: hoe kunnen ons
geloof en de Bijbelse verhalen ons daarin richting en kracht geven?

We nodigen je van harte uit om mee te denken, mee te doen en samen te ontdekken wat het betekent om weerbare
mensen te zijn, geworteld in geloof, verbonden met elkaar, en met oog voor de wereld om ons heen.

Het oranje deel van dit boekje is ons eigen O#V-programma, met diverse onderdelen die we samen met Leersum
organiseren. In het grijze deel vindt u het kringenwerk van de Maartenskerkgemeente. Op de paarse, blauwe, rode en
groene pagina’s treft u respectievelijk de activiteiten van de Johanneskerk en Sint Andrieskerk in Leersum, de

Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen. Protestantse Gemeente Driebergen en de Parochie Heilige Familie.

Meer informatie vindt u op de desbetreffende websites.

We bieden ons programma nadrukkelijk ook aan in de regiogemeenten en voor hen die minder kerkelijk betrokken zijn.

Al onze activiteiten zijn fysick bij te wonen, omdat ontmoeten nu eenmaal het best gaat als je bij elkaar bent. Indien nodig
kunnen we activiteiten die zich daarvoor lenen - via Zoom — snel online beschikbaar maken. Actuele informatie hierover
vindt u in ons maandelijks magazine ‘Kruispunt’, de wekelijkse nieuwsbrief ‘Kruispunt op Zondag’, of de website
www.protestantsegemeentedoorn.nl

Aanmelding wordt, tenzij anders vermeld, in de loop van het jaar bekend gemaakt.
Mocht u suggesties hebben, dan vernemen wij dat graag! U kunt ze doorgeven via ontmoeten.en.verdiepen(@pgdoorn.nl
of bij één van kerngroepleden die vermeld staan op de pagina “Colofon” achterin. Ook als u vervoer nodig heeft, kuntu

hen benaderen. Wij zien u graag bij onze activiteiten!

Kerngroep O#V Maartenskerkgemeente



PROGRAMMA MAARTENSKERK DOORN

"Categorie . Workshop

Cyclus van 2 maandagavonden
15 september en 3 november 2025

Deze avonden zijn niet los van elkaar te bezoeken
20.00 — 2L.45 uur

Maartenskerk

' Begeleiding | Bernard Baakman en Bert Boer

"Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 10 voor de hele cyclus)
Hoe begint iemand de dag?

Met een dagboekje, gebed, een psalm of niets van dit alles? Bernard Baakman schreef een “zegening
van de dag”, een zegenspreuk van zeven regels die hij elke ochtend zingt.

Bram Stellingwerf, voormalig musicus in de kapel van Bartiméus, schreef hierbij de muziek.

In deze workshop gaan we niet alleen de zegening oefenen en aanleren. Bernard vertelt ook zijn
verhaal eromheen, over alles wat hem heeft bewogen om het z6 en niet anders te formuleren.
Bijvoorbeeld waarom hij JIJ gebruikt in plaats van U of Gij als het om God gaat.

Hij komt met een ‘tas’ vol persoonlijke aantekeningen die hij graag wil delen.

Bert Boer neemt ons muzikaal bij de hand.

De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten. In de tussentijd kan iedereen de zegening uitproberen
in de praktijk. Op de tweede avond is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Datlevert
ongetwijfeld verdere verdieping op en, als het goed is, nog meer inspiratie.

Totuiterlijk 8 september via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Daarna worden tekst en muziek toegestuurd.

| Categorie | Meditatic

Meestal op de laatste maandag van de maand:
2025: 29 september, 27 oktober, 24 november

2026: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 18 mei
Deze avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken.
(Wijd ] 19.00 - 1945 uur

‘Locatie | Koningshof

'Begeleiding | Guda Kraan en Ina Veldman

"Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 10 per scizoen)

In de drukte van ons bestaan is het vaak moeilijk om tot rust en stilte te komen. Toch is het goed om in
onszelf te keren en te verstillen. Voor jong en oud geldt dat ruimte maken in onze agenda voor een
meditatief uur ons daarbij kan helpen. Samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een kunstwerk
bekijken of een muziekstuk beluisteren. Het accent zal liggen op het geraakt worden door een woord,
een zin, een afbeelding of door muziek, die ons op onze weg helpt mens te worden zoals God dat heeft
bedoeld. Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en de mogelijkheid om ervaringen te delen.

"Aanmelding Via wveldman@hetnet.nl

' Categorie  Bijbelstudic- en gespreksgroep
Cyclus van 6 ochtenden (re dinsdag van de maand)
2025: 7 oktober, 4 november, 2 december

2026: 6 januari, 3 februari, 3 maart.

Deze ochtenden zijn niet los van elkaar te bezoeken

Wijd 1 10.00 - 145 uur

Koningshof

N



‘Begeleiding | ds. Christicn Flicr
_ € 10 voor het hele seizoen

Nu de wereld de ene na de andere crisis ondervindt en dit de mensen het gevoel geeft dat het einde
snel nadert, houdt het boek Openbaringen (de “Apocalyps van Johannes”) veel mensen bezig. Door
een groep christenen wordt daar de boodschap aan gekoppeld dat dit allemaal wel moet gebeuren.
Alsof het boek een soort spoorboekje is dat precies vertelt wanneer wat gaat gebeuren. Of een
routeplanner die je van A naar Beter brengt. Hoe vinden we een leeswijzer van dit boek dat niet alles
dichttimmert?

In zes bijeenkomsten bespreken we enkele centrale teksten uit dit boek. We zoeken naar de hoofdlijn
en gaan niet op alle opvallende details in. Wat wil dit boek zeggen voor gelovigen van alle tijden en
plaatsen, terwijl het geschreven is voor een specifieke groep gelovigen in een bepaalde tijd en situatie
in de geschiedenis? Wat is het nut van dit boek voor ons? Maakt dit boek ons weerbaar? En waartegen?

Aanmelding Via c.flier@icloud.com

| Categorie | Muzikale lezing
‘Datum | Dinsdag 7 oktober 2025

(Wijd L 20.00 - 245 uur

Koningshof

Marjoke Limpens-Timmer
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn €6) =
Biograaf Marc van Dijk houdt een lezing over Huub Oosterhuis (1933-2023), afgewisseld met samen te
zingen liederen. Van Dijk vertelt over Oosterhuis’ jeugd in bezet Amsterdam, zijn visie op de Bijbel als
politick manifest, zijn honderden liederen, en het oprichten van culturele podia. Ook Oosterhuis®
conflicten met Rome, zijn werk buiten de kerk, en zijn verbindende taal komen aan bod. De avond
schetst een levendig beeld van “de paus van Amsterdam’.
Een projectkoor o.1.v. Bert Boer verleent muzikale medewerking.
Marc van Dijk is journalist en schrijver. Voor “Huub Oosterhuis. De biografie™ ontving hij in 2024 de
Publieksprijs voor het Beste Religieuze of Spirituele Boek.
Dit boek is tijdens deze avond tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen.
Aanmelding | Eventucle aanmelding zal t.z.t. aangekondigd worden.

antisemitisme

‘Categorie | Lezing
‘Datum  Dinsdag 14 oktober 2025

20.00 — 21.45 uur

‘Locatie | Koningshof
'Begeleiding | Christa Deckman-Moraal enTeun Monster
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Hoe nicuw is het “nieuwe antisemitisme?” Geschiedenis en actualiteit van een omstreden term.
Antisemitisme vult opnieuw de voorpagina’s van onze kranten en onze tv-rubricken. Daarbij duikt ook
regelmatig het begrip “nieuw antisemitisme’ op. Wat is dat precies? In hoeverre is sprake van een
nieuwe vorm van Jodenhaat in onze samenleving? In deze lezing gaan we op zoek naar de
achtergronden en bronnen van het hedendaagse antisemitisme.

Deze lezing wordt gechouden door Bart Wallet, hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd.




Tegen moedeloosheid

Lees- en ontmoetingsgroep

Cyclus van 3 donderdagavonden: Meer

30 oktober, 13 november en 4 december 2025 d an

Deze avonden zijn niet los van elkaar te bezoeken

20.00 — 2145 uur het

Koningshof

Teun Kruijswijk Jansen Ieven
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 10 voor de hele cyclus) i i

In het boek “Meer dan het leven -Tegen moedeloosheid” (Kok/Boekencentrum 2025) bindt de RK-
theoloog en lekendominicaan Erik Borgman de strijd aan tegen de moedeloosheid. Die
moedeloosheid hangt samen met de (te) grote vragen van onze tijd. De aarde wordt aangetast, de
wereldvrede staat door de oorlogen die opgekomen zijn onder druk, en grote groepen mensen zijn op
drift. Anderen vrezen hun komst.

Het christelijk geloof biedt uitzicht in ellendige situaties. Wie zich opent voor de bron van “‘meer dan
hetleven’, wordt vrij van angst en moedeloosheid. De woorden van Borgman klinken hierin even
weerbarstig als stimulerend. Telkens wordt onze hoop gewekt en worden wij op onze mogelijkheden
aangesproken. Uitdagend dus voor verder gesprek!

Er wordt van uitgegaan dat u het boek zelf in bezit heeft en mee leest.

Tot uiterlijk 20 oktober via teun.kruijswijkjansen@gmail.com. Daarna wordt de ‘leeswijzer’ voor de
drie avonden toegestuurd.

7 INRICHTINGVANDEJEUGDZORGENDEROLVANTIMON _ — —
\Gategorie | 1cring = -

‘Datum | Dinsdag ir november 2025 P T ’ m o n
‘Tijd | 20.00-21.45uur s

‘Locatie | Koningshof dichterbij
Beeleiding | Aric v Dik |

‘Entree  Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

De ontwikkelingen in de samenleving gedurende de laatste jaren en welke invloed dat heeft op de
inrichting van de jeugdzorg stellen niet meteen gerust. Regelmatig komt in het nieuws op welke

manier kinderen en hun gezinnen daardoor in de knel komen. We krijgen deze avond een overzicht

van de organisatie van de jeugdhulp in Nederland.

Timon — waarvoor we in de kerk regelmatig collecteren — is een bekende christelijke jeugdhulp- en
pleegzorgorganisatie in Nederland. Ze helpt bij ernstige problemen met opvoeden en opgroeien en
werkt aan hoop en herstel van het gewone leven. Ze biedt specialistische hulp op maat. Naast de
professionele zorgmedewerkers is de aanvullende inzet van vrijwilligers onmisbaar. Een
gedragswetenschapper vertelt verhalen uit de praktijk en maakt ons deelgenoot van de dilemma’s waar

de hulpverleners en vrijwilligers in de praktijk van alledag tegenaan lopen.
"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd.

_ Groene lezing

‘Datum | Donderdag 20 november 2025
‘Tijd | 20.00-21.45uur
_ Johanneskerk Leersum
"Begeleiding | Werkgrocp Groene Kerk Doorn-Leersum-Maarn
‘Enwree | €5

'Toelichting | Over onze bedocelde en niet-bedoelde relatie met schepping en voedsel.



Als Groene kerken willen we een oefenplek zijn om samen te zorgen voor de hele schepping.
Luisteren naar elkaar, respect tonen voor boeren en ontzag voor de natuur, spelen hierbij een
belangrijke rol.

Ds. Diederick van Loo geeft een inleiding over dit thema vanuit Bijbels perspectief.

Wim Schippers (Aardewerk Advies) neemt ons mee in de wondere wereld van voedsel telen en maaltijd
houden.

Hij hield zich ruim veertig jaar bezig met natuur- en landschapszorg én landbouw. Hij schreef ‘Boeren
met Ontzag’, waarin hij ons een spiegel voorhoudt. De laatste jaren verzorgt Wim door het hele land
presentaties onder de titel ‘Boeren binnen gezonde grenzen loont en heeft de toekomst!”

Met het boekje ‘Eten met Ontzag’ zoekt hij verbinding tussen voeding en geloof.

Over dat thema gaf hij lezingen bij stichting L. Abri en werkt hij momenteel samen met de PKN.

_ Niet nodig

9 TOELICHTING OP HET WEIHNACHTSORATORIUMVANJ.S. BACH

| Categorie | Muzikale lezing S
‘Datum | Vrijdag 28 november 2025
‘Tijd | 20.00-21.30 uur
_ Maartenskerk

' Begeleiding | Marjoke Limpens-Timmer
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Het Weihnachtsoratorium BWV248 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) is één van de meest
geliefde klassieke werken die rond de kerstdagen worden uitgevoerd. Wat maakt deze compositie nu
zo bijzonder? Waarom willen zoveel mensen, juist in de kerstperiode, geraakt worden door precies
deze klanken en teksten?

Tijdens deze lezing krijgt u veel achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van dit
‘oratorium’, de manier waarop Bach de 6 afzonderlijke delen als een eenheid heeft samengebracht en
inzicht in de omstandigheden waarin Bach tot deze grote schepping kon komen.

Tevens wordt u, ondersteund door pianospel en zang, meegenomen in specificke details van met name
de koordelen, koralen en recitatieven waaruit de afzonderlijke delen zijn opgebouwd.

De lezing wordt gegeven door Bernhard Touwen, vaste dirigent van o.a. de Stg. Bachcantates Tilburg
en het Wijks Vocaal Ensemble, en vormt een opmaat naar de uitvoering van het Weihnachtsoratorium
door het Heuvelrug Bachkoor & Orkest in de Maartenskerk op 14 december 2025,

"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd

' Categorie | Kunstlezing
‘Datum | Dinsdag 9 december 2025
‘Tijd | 2015-22.00 uur
_ Johanneskerk Leersum

' Begeleiding | Ans Middelplaats en Teun Monster

Vanaf de 3¢ eecuw is de aankondiging en de geboorte van onze Heer Jezus verbeeld, waaronder in
fresco’s, mozaiek, schilderkunst en beeldhouwwerk. Het “Woord is vlees geworden’ (Joh. 1, 14); God
is daarmee zichtbaar geworden in Zijn Zoon. Om het mysterie van Gods menswording te verkondigen,
voor te stellen en in te leven, zijn Advent en Kerstmis veelvuldig in beeld gebracht. De
kunstgeschiedenis van het Oosten en het Westen laat daarin een hele ontwikkeling en diversiteit zien,
tot op vandaag.

Mgr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, zal hierover een presentatie verzorgen.

_ Niet nodig




Stichting Vrienden van de Maartenskerk ! _\/ rien 5@ nvan

Concert ‘ ’ de Maartenskerk

Zondag 14 december 2025
14.30 uur

Maartenskerk
‘Entree | €50

www.vriendenvandemaartenskerk.nl

i AAMSDEAE 45

| Categorie | Muzikale lezing
‘Datum | Dinsdag 13 januari 2026
‘Tijd | 20.00-22.00 uur
‘Locatie | Koningshof
_ Johan Beuckens
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Rens Bijma (musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) presenteren een muziekavond rond het thema
‘Getijden’.

Sinds zijn eerste eeuwen kent het christendom een ritme van gebedstijden. Dagelijks zijn er
momenten waarop de mens op aarde zich openstelt voor de hemel. ‘Ik zing U dagelijks zevenmaal lof
en ‘Midden in de nacht sta ik op en loof U’ zegt Psalm 119, op grond waarvan Benedictus begin zesde
eeuw in zijn kloosterregel acht getijden voorschreef. Van de metten tot de completen heeft de dag een
eb en vloed van inkeer en actie, ‘ora et labora’, ‘bid en werk’. We verkennen dit nog altijd actuele en
aansprekende levensritme van de Benedictijnse kloostertraditie aan de hand van een oecumenische
keur aan muzikale momenten. Er klinkt Gregoriaans, er zijn vespers van Monteverdi, een hymne van
Tallis, het Magnificat van Bach, Te Deum van Charpentier en Evening Prayer van Ola Gjeilo. Elk
getijde heeft een bijzondere, spirituele zin: van dapper opstaan tot in vertrouwen gaan slapen.
"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd

‘Categorie . Lczing

Dinsdag 20 januari 2026
20.00 — 21.45 uur
Koningshof

Marjoke Limpens-Timmer

‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn €6)

I Artificiéle Intelligentie (Al is bijna dagelijks in het nicuws. Het wordt op steeds meer terreinen

toegepast, zoals het produceren van teksten, medische diagnose, weersvoorspelling, onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek, amusement, kunst, rechtspraak, cyberveiligheid, enz. Chatbots maken
het eenvoudig om in gewone taal met Al-systemen te communiceren. Echter, de meningen over deze
stormachtige ontwikkelingen zijn enorm verdeeld. Sommigen zien ongekende mogelijkheden.
Anderen wijzen op het misbruik dat gemaakt wordt van Al-systemen of vrezen dat we volledig
overvleugeld zullen worden door deze systemen. Ook de deskundigen zijn het niet met elkaar eens.
Jos Roerdink zal een korte inleiding geven in de Al en proberen enige helderheid te scheppen in deze
verwarrende materie. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de ethische kanten van de Al
Kunnen we de ontwikkelingen beoordelen vanuit een christelijk perspectief?

Jos Roerdink is emeritus-hoogleraar Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Niet noodzakelijk. Vragen kunnen evt. vooraf worden gestuurd aan jbtm.roerdink@delta.nl
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Bibliodrama B e
Cyclus van 3 dinsdagavonden: / @
3, 10 en 17 februari 2026. \
De avonden zijn niet los van elkaar bij te wonen.

10.30 — 21.45 uur
Koningshof in Doorn P f ses ﬂ
Trudy Struijs R
Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 10 voor de hele cyclus)
Tijdens bibliodrama stap je in een Bijbelverhaal en ga je in gesprek met de tekst en wat die bij jou en
anderen oproept. We lezen samen een gedeelte uit Johannes 4 en onderzoeken welke rollen en
thema’s ons raken. Daarna brengen we het verhaal tot leven door een rol te kiezen en het spel te
spelen. In een interviewronde ontdekken we wie en wat er in het verhaal meespeelt. Halverwege
stoppen we het spel en laten we onze rol los. Tot slot praten we na over wat het met ons gedaan heeft
en lezen we de tekst nog één keer. Zo ontstaan verdieping en ontmocting op onze geloofsweg.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers en voor het spel is er een minimum van 6 spelers nodig.
Daarom is aanmelding gewenst.

Aanmelding | Via g.f.struijs@gmail.com

" Categorie | Lezing met nabespreking :
‘Datum | g februari 2026 @ ‘
20.00 — 2145 uur -

Koningshof

Leo Oosterom

Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Bisschop Mariann Budde werd internationaal bekend door haar kritische preek bij de inauguratie van president
Trump. Maar dat was niet de eerste keer in haar leven dat ze naar voren stapte. In haar boek “Durf moedig te
zijn” analyseert Budde aan de hand van bijbelteksten, belangrijke personen uit de geschiedenis en haar eigen
biografie wat je tot een moedig mens maakt.

Moed is wat deze tijd van toenemende onrust en schrijnend onrecht vraagt van de volgelingen van Jezus
Christus. Het is voor de kerk niet voldoende om een plaats van troost en rust te zijn. Het komt ook aan op moed
en weerbaarheid. Die eigenschappen zitten deels in je DNA, maar je kunt ze ook leren. Wie zich daarbij wil
laten inspireren door Mariann Budde is van harte welkom bij deze lezing met nagesprek.

"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd

MARIANN BUDDE

| Categorie | Muzikale vertelling
‘Datum | Dinsdag 1o februari 2026
‘Tijd  20.00-2r.30uur
_ Johanneskerk Leersum

' Begeleiding = Dicderick van Loo

Het Utrechts Requiem combineert zes levensverhalen met moderne kla551eke muziek tot een aangrijpende
voorstelling. De mensen die vanuit de middenmoot de top bereiken zijn vaak onze rolmodellen. Maar mensen
die vanaf de bodem de middenmoot bereiken worden zelden opgemerkt. In de projecten van het Utrechts
Requiem vormen deze mensen de inspiratiebron. Zij staan op het podium tussen de professionele musici en
laten ons hun veerkracht zien. Deze muzikale vertelling over hoop en angst, inclusiviteit en buitengesloten
worden, gevangen zitten en bevrijd worden is een symfonie van hoop, confronterend en herkenbaar
tegelijkertijd.

_ Niet nodig




Lezing
Donderdag 26 maart 2026
20.00 — 21.45 uur
Johanneskerk Leersum
Epko Smit

Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan geven aan de ervaring
van betekenis en diepgang? Claartje Kruijff, predikant in de Remonstrantse Gemeente Utrecht, biedt
in haar boek ‘Een God die in mij gelooft’ tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven
anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo
mooi zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel’. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel
spiritueel. En dat ze wel willen geloven, maar het gewoonweg niet kunnen. Voor Kruijffis dit
verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In haar boek en lezing deelt ze herkenbare
en intieme verhalen van haarzelf en de mensen die ze ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze
thema’s als overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies en verbindt die aan hoe en wat
we op die momenten kunnen en mogen geloven.

"Aanmelding Nict nodig

Zaterdag 11 april 2026
10.00 — I2.00 uur
Johanneskerk Leersum

Werkgroep Groene Kerk Doorn-Leersum-Maarn
€5

Voor de derde keer organiseren kerken uit Doorn, Leersum en Maarn een gezamenlijke wandeling.
Dit jaar staan we, bijna vijf jaar na de valwind, niet alleen stil bij de kracht van de natuur die zoveel

schade teweegbracht, maar ook bij het herstelvermogen. De wandeling van ca. 6 km gaat o.a. door het
Lombokbos, over het Stormpad naar het Breeveen en weer terug naar de Johanneskerk.
" Aanmelding  Bij Hiljc Logtenberg van der Grient via scribajohanneskerk@pknleersum.nl

| Categorie | Kloosterweekend
‘Data | r7april t/m 19 april 2026

‘Tijd | Vrijdag 13.00 uur t/m zondag 16.00 uur

Klooster Birgittinessen in Weert

Cor Kuyvenhove, contactpersoon Dick van der Lugt
Kosten vol pension € 325.- per persoon : :
Van 17 t/m 19 april 2026 zijn we te gast bij de zusters Birgittinessen in Weert. Hun klooster, de Maria Hart
abdij, ligt midden in de stad.

In de omgeving kun je mooie wandelingen maken. Dat gaan we dan ook zeker doen. Er worden tijdens de
wandeling ook verhalen verteld, zoals bij de “verkuskapel” en bij de open lege plek in het bos. Het thema
‘Weerbaar® komt zeker ter sprake bij de wandelingen.

Natuurlijk spreken we met de zusters en vragen we hen naar hun bijzondere hoofdkapje. Zij vertellen ons over
de Zweedse stichteres van de orde. Er is een mooie grote tuin en wanneer je wilt kun je ook de gebedsdiensten
bijwonen.

Onze reisleider is Cor Kuyvenhove, specialist in het organiseren van wandel - en pelgrimstochten en
ontmoetingsreizen (zie www.tevoetisgoed.nl).

Je reist op eigen gelegenheid naar het klooster en er is plaats voor 15 gasten. Nadere reisgegevens volgen t.z.t.

"Aanmelding | Voor 1 dec. ‘25 via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
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Lezing
Maandag 20 april 2026
20.00 — 21.45 uur

Johanneskerk Leersum
Diederiek van Loo

Op een bijeenkomst in Nicea stelden leiders van verschillende kerken voor de eerste keer in de
christelijke geschiedenis vast waar het “nieuwe geloof” nou eigenlijk voor staat. Deze tekst geldt al
1700 (!) jaar als oecumenische geloofsbelijdenis voor alle kerken. Tijd om er eens met moderne ogen
naar te kijken. Dogmatiek heeft een negatieve klank gekregen in veel kerken als een keurslijf. Maar
hoe zien wij Jezus eigenlijk? En de verhouding tussen kerk en staat? We ontcijferen de hartstocht en
wijsheid van vroeger ecuwen om ons aan te spiegelen en ons aan op te trekken.

Paul Wansink is predikant in Lochem en gespecialiseerd in de ontwikkelingen in de kerk van de eerste
eecuwen.

"Aanmelding| Nict nodig

" Categoriec | Bockbespreking en gesprek
‘Datum | Dinsdagavond 19 mei 2026

‘Tijd | 20.00-21.30uur
‘Locatie | Koningshof

' Begeleiding | Ds. Sophic van den Berg-Hofstee
‘Entree | Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
In 2025 verscheen het nieuwe boek van theoloog Kees van Ekris “De magie van het geloof. Theologie
over bezieling en betovering.” Als voormalig Theoloog des Vaderlands en nu scriba van de PKN,
onderzoekt Van Ekris hoe ‘moderne mythes’ — verhalen in politiek, sport, techniek, theater,
wetenschap en samenleving — mensen betoveren, kracht geven, maar ook risico’s kennen. In zijn boek
verweeft hij deze krachten met wat hij noemt de “magie van geloof’: de veranderkracht die mensen
raakt in het krachtenveld van Jezus. Aan de hand van het Markusevangelie laat hij zien hoe geloof
levens kan transformeren. Deze avond is voor iedereen die benieuwd is naar het boek of de thematick
ervan wil verkennen.

"Aanmelding | Vrijblijvend. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd

WGategorien) Fcursi

Eind mei 2026 (wordt tijdig bekend gemaakt)

9.00 — I7.00 uur

Woerden

Elin Oosterom en Richard Limpens
Ongeveer € 50

Woerden, hoofdstad van het Groene Hart, is een stad waar historie en platteland samenkomen. Met
een Romeins verleden, een rijke kaasgeschiedenis en een levendige markt is het dé plek voor
liethebbers van cultuur en streekproducten. Vaar over de singels, bezoek het Kaaspakhuis met
museum, lunch in het oude Arsenaal of wandel langs molens, kerken en het kasteel. Historie en
moderne architectuur gaan hier hand in hand. Net buiten het centrum vind je Landgoed Bredius met
een arboretum, pluktuin en kinderboerderij. Een sfeervolle stad met ruim 650 jaar geschiedenis én
cigentijdse charme.

Kortom: alleszins de moeite waard voor een O#V-excursie! Nadere gegevens volgen in Kruispunt of per e-mail.
Viarichardlimpens@icloud.com.
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' Categorie | Film voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
Datum - Vrijdag 3 juli 2026
‘Tijd | 17.00-20.00 uur, incl. samen frietjes eten

‘Locatie. | Koningshof

' Begeleiding | Pcter cn Else van de Kamp (jonge ouders Maartenskerkgemeente)
_ € 5incl. eten
Voor de vijfde keer organiseren wij onze jaarlijkse bioscoopavond voor kinderen!

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om met elkaar kennis te maken en frietjes te
eten met een ijsje toe. Daarna kijken we naar een mooie jeugdfilm in de grote zaal van de Koningshof.
Welke film we zullen kijken, wordt later bekend gemaakt via kerkblad, website en zondagsbrief. In de
pauze is het natuurlijk tijd voor popcorn! Alle kinderen uit de Maartenskerk en de Ontmoetingskapel
in Maarn zijn van harte welkom, maar ook kinderen uit omliggende gemeentes en vriendjes en
vriendinnetjes. Samen maken we er weer een gezellige avond van!

Deze activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd door de Maartenskerkgemeente in Doorn en de
Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen.

" Aanmelding | Bij Peter en Else van de Kamp via 06-41222361

Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn
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'Categorie | Film

Op vrijdagavond
2025: 24 oktober, 12 december

2026: 30 januari, 6 maart

Inloop 19.15 uur, start film 19.30 uur
Aansluitend iets drinken en een gesprek

‘Locatie " Koningshof
‘Entree | Vastbedrag € 6, inclusief consumpties
"Aanmelding’ Nict nodig

In een voormalig Engels mijnwerkersdorp is pub The Old Oak de laatste
ontmoetingsplek. Na de sluiting van de mijn zijn veel mensen vertrokken. Scholen en
winkels verdwenen. En uitgerekend in dit dorp, waar de lokale bewoners weinig
perspectief hebben, stopt een bus met Syrische vluchtelingen. Er ontstaan spanningen
¢n verbinding.

Regisseur Ken Loach toont in The Old Oak hoe solidariteit, ondanks grote verschillen,
mensen samenbrengt. Zijn film onderstreept dat gedeelde menselijkheid het beste
antwoord blijft op een verdeelde samenleving.

[Begeleiding. Aric van Dijk

Na de dood van de paus brengen kardinalen van over de hele wereld

hun stem uit in de meest geheimzinnige verkiezing ter wereld: het conclaaf.
Kardinaal Lawrence (Ralph Fiennes) moet ervoor zorgen dat alles goed verloopt,
ondanks zijn eigen geloofscrisis. Wanneer torenhoge ambities uitmonden in
schandalen, ontdekt hij dat de overleden paus verre van heilig was....

"Begeleiding Beavan Rijn

In haar speelfilmdebuut toont de Indiase regisseur Payal Kapadia (38) de alledaagse
levens van drie vrouwen in Mumbai, met ruim twintig miljoen inwoners de
grootste stad van India. Deze film volgt de vriendschap tussen verpleegkundigen
Prabha en Anu, en die tussen Prabha en Parvaty, een weduwe die haar huis dreigt te
verliezen. Anu wordt verliefd op een moslim, taboe in het India van premier Modi.
Subtiel verweeft de film hun levens, eindigend met een vlucht uit het chaotische
Mumbai naar de rust van de zee.

[Begeleiding. Aric van Dijk

In de jaren zeventig kende Brazili¢ een militaire dictatuur, die honderden mensen
spoorloos liet verdwijnen. Voormalig congreslid Rubens Paiva was er daar een van.
Voor zijn vrouw en vijf kinderen kwam er aan hun idyllische gezinsleven abrupt een
cinde. Gebaseerd op de memoires van Marcelo Rubens Paiva, toont het prachtige
I’'m Still Here de gevolgen voor de achterblijvers. Winnaar van de Oscar voor beste
niet-Engelstalige film en in deze tijd van desinformatie onmiskenbaar urgent.

| Begeleiding | Flschep Smits
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KRINGENWERK DOORN 2025/2026

Wie graag anderen wil ontmoeten en met hen in gesprek wil, is van harte welkom in ons kringenwerk.
Voor informatie en opgave voor ¢én van deze kringen kunt u terecht bij de desbetreffende contactpersoon.

Ontmoetingskring
Johan Beuckens en Friedhild den
Fricdhild den Toom (06-21230396)

‘Locatic  BijJohan Beuckens, Schoonoordselaang
Tgd AN

14.30 - 16.00 uur

Gesprekskring. We variéren in
onderwerpen en verschillende
deelnemers bereiden (bij toerbeurt) de
avond voor.

Frans van Dommele
SV
SV. com of 06-
3
2

cn uis in
ro
' rkeer per maand

is aangesloten bij de Iona
unity Nederland.
en oriénteert zich op ‘geloven vandaag’

Per jaar leest en bespreekt deze kri
actueel en aansprekend boek over
christelijk geloof en leven. Deze kring
wordt gevormd door ongeveer 10
gemeenteleden in de leeftijd tussen de
en de 69 jaar.

Sophie van den Berg-Hofstee
Marianne Brummel
(marianne_brummel@planet.nl of 06-
39198496)

. Bij éénvan de deelnemers thuis
hoo -22.00 uur

Frequentic | 8keer per jaar

utrec ion:

Koningshof en‘_ke!

18.00 - 20.30 uur
6 keer per jaar, op zondagavond

achtergronden en even
betekenislaag in het

DickvanAs N

ystiek en verschijnt 4x
i ema worden

-rs (s.'oemers@hetnet.nl
649)

Bij één van de declnemers thuis

Margreet Morelissen

Door de week 10. 30‘— 12.00 uur ; ;
Ongeveer om de 3 weken (margreetmorelissen@gmail.com)
Koningshof
20.00 - 21.45 uur (inloop vanaf 19.45)
Maandagavond

2025: 22 september, 1 december
2026: 16 februari, 11 mei.
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PROTESTANTSE GEMEENTE LEERSUM — JOHANNESKERK

De Protestantse Gemeente rond de Johanneskerk is een kleine,
hechte en vitale gemeenschap. Bescheiden én zelfbewust proberen we
te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn: de lofzang gaande te
houden, God en onze naaste met liefde te dienen op de weg die Jezus
ons voorging, en zo te werken aan Zijn koninkrijk, met alle gaven en
talenten die er binnen de gemeente zijn.

Predikant Ds. Diederiek van Loo, predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

Contactpersoon Teun Monster, tjmonster@planet.nl

Website www.johanneskerkleersum.nl

Kerngroep Ontmoeten & Verdiepen Leersum:

Johanneskerk Hilje Logtenberg-van der Grient, Teun Monster, Epko Smit, Christel
Eijkelenboom

Geloofsgemeenschap St. Andries  Ellis Coombe

Ontmoeten & Verdiepen £
2025-2026

Weerbaar

Johanneskerkgemeente
Geloofsgemeenschap St. Andries
Leersum

Voorkant boekje Ontmoceten & Verdiepen Leersum
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT JOHANNESKERK LEERSUM 2025/2026

Nadere details op de website van de Johanneskerk (www.johanneskerkleersum.nl)

__1edinsdagmnd  Inloopochtenden

" maandagavond  Christelijke meditatie
. 8sept.‘25 Claravan Assisi

- 23s¢pt."35 Lezen op maandag

. 7okt.‘25 Huub Oosterhuis

. 8okt‘25 Palliatieve zorg

. 120kt."25 MidZomerNachtsdroom
. 140kt ‘25 Nicuw antisemitisme?
" 240Kkt.‘25 Literair Bijbellezen

- Verlies in verbondenheid

" 7nov.“25 Literair Bijbellezen
| 10nov.%25  Lezen op maandag

.~ 6nov.“25 Gospels
_ Boeren en eten met Ontzag
. 2dec.‘25 Gods Menswording
_ Adventsvesper
_ Adventsvesper
_ Adventsvesper

| m2jan.26 Lezen op maandag
_ Getijden/ritme van leven
. 20jan.“26  Geloofin/en Al

" 23jan.“26  Literair Bijbellezen
_ Als een boom

. gfebr.°26 Durf mocdig te zijn
 iofebr."26 Spicgels

.~ 24febr.°26  Vesper jodagentijd
. 3mrt.26  Vesper jodagentijd
" 6mrt.“26 Literair Bijbellezen

. 1omrt. 26 Vesper jodagentijd
| 16mrt. 26 Lezen op maandag

. azmrt. 26 Vesper 4odagentijd
. 24mrt. 26 Vesper 4odagentijd
_ Een God die in mij gelooft
_ Ademtocht

. 20apr."26 Nicea

. 9mei‘26 Bloemen tekenen, ik?

Ontmocting

Lezing
Boekbespreking
Muzikale lezing
Workshop
Zomerconcert
Lezing

Bijeenkomst
rouwproces

Boekbespreking
Concert

Groene Lezing
Kunstlezing

Boekbespreking
Muzikale lezing
Lezing

Workshop psalmen

Lezing

Muzikale vertelling

Boekbespreking

Lezing

Groene wandeling

Lezing
Workshop

Marijke van Soest
Marco Last

Teun Monster
Marc van Dijk
Ellis Coombe

Bas Verheijden
Bart Wallet
Diederiek van Loo

Diederiek van Loo, Marieke Nap

en Betty Vorselen
Diederiek van Loo

Teun Monster
Gospelkoor Desire
Werkgroep Groene Kerk
Herman Woorts

Teun Monster

Rens Bijma en Kees Bregman
Jos Roerdink

Diederiek van Loo

Evelyn Noltus en Hans Neecke
Leo Oosterom

Utrechts Requiem

Diederiek van Loo

Teun Monster

Claartje Kruijff
Werkgroep Groene Kerk

Paul Wansink
Elisa Schone

JK
AK
JK
JK
KH
JK
JK (JihD)
KH
JK
JK (JihD)

JK
JK
JK
JK
JK
JK
JK
JK
JK
KH
KH
JK
JK
KH
JK
AK
AK

JK
JK
JK
JK

Toelichting: JK = Johanneskerk; MK = Maartenskerk; AK = Andrieskerk; KH = Koningshof; JihD = Johannes in het dorp.

Johanneskerk Leersum
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PROTESTANTSE GEMEENTE MAARN-MAARSBERGEN ) :"’? )

De Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, bestaande uit de
wijkgemeenten Dorpskerk (Maarsbergen) en Ontmoetingskapel
(Maarn), is een geloofsgemeenschap met open deuren en wil een
herberg zijn waar ontmoeting mogelijk is met God en mensen. De
protestantse gemeente wil graag een reisgezelschap zijn om onderweg
mensen in alle openheid te ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen
op te trekken.

Predikant Dorpskerk ds. Andries den Besten a.besteng@gmail.com

Predikant Ontmoctingskapel ds. Mariélle Jochemsen dsmmjochemsen(@gmail.com
Contact Dorpskerk Scriba scribadorpskerk(@pknmm.nl
Contact Ontmoctingskapel Scriba scribaontmoetingskapel@pknmm.nl
Website www.pknmm.nl

Categorie Theatervoorstelling

Datum Zondag 25 januari 2026

Tid 15.00 -16.15 uur; na afloop ruimte voor ontmoeting

Locatie Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen W I L D e e E “ ) W
Begeleiding PG Maarn-Maarsbergen PRODUCTIES

Entree Volwassenen: € 12,50, kinderen: € 6.

Toelichting  Hoe blijf je overeind na verschrikkingen van oorlog, haat en geweld? Waar vind je licht, als alles
duister is? Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar
antwoorden om zijn mensclijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de
schimmen van zijn verdwenen geliefden. Al ronddolend vindt hij geen enkele uitweg. Dan zet een
bijzonder geschenk hem op een nieuw spoor. ‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal gebaseerd op
hetwerk en leven van de joodse schrijver Abel Herzberg.

- Trio Wilde Eend staat bekend om hun mengeling van indrukwekkend verteltheater, meeslepende
o WiLoE EEN melodieén en sprankelende improvisaties. Hun vorige voorstelling "De poppenspeler van
Warschau’ werd bijna honderd keer gespeeld en kreeg overal lovende kriticken.
Aanmelding U kunt bij binnenkomst (contant) betalen.
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LEERHUISKRINGEN ‘ANDERS OMGAANMET DE WOORDEN’

- Cyclus van 2 maandagen:

13 en 27 oktober 2025

‘Tijd  10.00-12.00 uur

‘Locatiec  Ontmoctingskapel, Kapelweg 45, Maarn
‘Leiding | Ds. Frans Westermann

‘Entree | €12,50 p.p. voor beide ochtenden samen
Wanneer gesproken wordt over gestalten van Christus, hoor je vaak teksten uit Psalmen en Profeten,

die worden gelezen als een soort ‘voorspellingen’ van gebeurtenissen uit het leven van Jezus van
Nazareth. Zo wordt het NT een ‘verklarende woordenlijst’ bij het OT (Van Ruler), terwijl het andersom
moct zijn: we moeten het NT lezen binnen het raam van het anti-heidens getuigenis van Tenach. En het
zijn de verhalen die ons laten zien hoe dat verhelderend werkt bij de vraag hoe God aanwezig is, of het
nu het OT of het NT betreft: het aloude en toch steeds weer nieuwe Testament. We willen kijken naar
de gestalten van Christus in verhalen over, Jacob, Jozef, de Ark, Salomo en Jona. Niet omdat zij een
soort ‘voor-gestalten’ van Jezus zijn, maar omdat ze uitleggen hoe verhalen getuigen van God, en dus
ook hoe Jezus getuigt van God.

" Aanmelden  FEls ter Burg T:0343 441422, E: eterburgvds@gmail.com

- Cyclus van 2 maandagen:

10 en 24 november 2025

‘Tijd  10.00-12.00 uur

‘Locatiec  Ontmoctingskapel, Kapelweg 45, Maarn
‘Leiding  Ds. Anne Maric Booij

_ €12,50 p.p. voor 2 ochtenden

‘De vaderen zeiden... maar ik zeg u...”

Eeuwenlang heeft de kerk deze woorden uit de Bergrede (Matt 5-7) gebruikt om Jezus af te zetten tegen
zijn Joodse tijdgenoten. Zij leerden star wetticisme, hij leerde Liefde. Gelukkig is men teruggekomen
op die visie. Jezus was immers zelf een Jood en de Joodse achtergrond van zijn leer wordt tegenwoordig
door velen erkend. En toch. Met ‘maar ik zeg jullie’ liet Jezus wel degelijk een eigen geluid horen.
Eigen, maar niet uniek. Jezus was namelijk (hoogstwaarschijnlijk) geen ‘gewone’, maar een chassidisch
rabbijn. Wat dat inhoudt en wat dat betekent voor de interpretatie van de Bergrede zullen we op het
spoor komen aan de hand van het boek ‘Balk en Splinter’ van Marcus van Loopik.

Voor hetvolgen van de kring is het niet nodig om het boek aan te schaffen.

Aanmelden  FEls ter Burg T:0343 441422, E: eterburgvds@gmail.com
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- Cyclus van 4 dinsdagen:
10 en 17 februari, 3 en 10 maart 2026
‘Tijd | 10.00-12.00 uur
‘Locatiec | Ontmoctingskapel, Kapelweg 45, Maarn

‘Leiding  Dr. Lucien van Liere
_ €25.- p.p. voor 4 ochtenden

Zowel in het christendom als in het jodendom komt steeds de vraag naar boven waarom er toch zoveel
ellende en lijden is in de wereld. Zoveel pijn en verdriet, zoveel kapotte levens, en voor veel mensen zo
weinig hoop op een goed bestaan. Waarom laat God dat toe?

Deze vragen zijn niet nieuw. In de loop van de geschiedenis zijn deze en andere vragen steeds opnieuw
gesteld, met nieuwe woorden geformuleerd, en van nieuwe antwoorden voorzien. De vraag naar kwaad
en lijden opent voor ons een interessant perspectief op de manier waarop mensen naar God en naar
zichzelf kijken. Wanneer is God verantwoordelijk? Wanneer de mens?

In ditleerhuis gaan we dieper op deze vragen in.

"Aanmelden  Fls ter Burg T: 0343 441422, E: cterburgvds@gmail.com

YOOR KINDEREN

' Categorie | Dric ochtenden zingen, Bijbelverhalen, toneel, spelletjes & knutselen
‘Data | Woensdag, donderdag en vrijdag 22, 23 en 24 oktober 2025

Wijd  9.45-12.00 uur

‘Locatiec | Ontmoctingskapel, Kapelweg 45, Maarn

Elisabeth de Bruijn, Mathilde Damstra en Pytsje Boer
Gratis

In de herfstvakantie is er weer een VakantieBijbelFeest. Deze drie dagen zijn kinderen in de
basisschoolleeftijd welkom in de Ontmoetingskapel voor allerlei activiteiten. Er worden verhalen uit
de Bijbel verteld, spelletjes gedaan, geknutseld, liedjes gezongen, toneel gespeeld en nog veel meer!
Drie dagen lang iedere morgen feest! Datwil je niet missen!

Het thema dit jaar is; ‘Ik zie jou’. Ieder mens, jong of oud, heeft er behoefte aan gezien te worden. Het
geeft een gevoel van veiligheid te weten dat je gewaardeerd wordt en geliefd bent. Tijdens het VBF
willen we de kinderen vertellen dat God hen ziet — en ook de ander. Zijn liefde nodigt ons uit om elkaar
écht te zien en met liefde te benaderen.

Als je als ouder graag de gehele ochtend wilt blijven, dan kan dat. Er zijn altijd helpende handen nodig.
Je aanmelden als vrijwilliger kan via het e-mailadres.

Je mag komen zonder je aan te melden.

Vragen? Mail naar vakantiebijbelfeestmm@gmail.com

* af PROTESTANTSE GEMEENTE
M MAARN-MAARSBERGEN
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ZININFILM (MAARN)

20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
‘Entree | €7 (vrijwillig) inclusicf cen drankje na afloop

Jan Spilker

E: jan.spilker@planet.nl, T: 06-22975996

2025: 10 september, 15 oktober, 19 november
2026: 25 februari en 22 april

Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties.
Veertig jaar heeft ze haar eigen talent opgeofferd voor haar charismatische man Joe en
zijn succesvolle literaire carricre.

Aan de vooravond van de uitreiking van Joe’s Nobelprijs voor de Literatuur confronteert
ze hem met het grootste offer van haar leven en het geheim van zijn carriere.

Augustus 1945. Een groep Joodse kinderen die de holocaust overleefde, arriveert op

THE

Calgarth Estate bij het Windermere Lake in Engeland. AT

Het enige wat ze bij zich hebben is de kleding die ze dragen, een paar schamele
bezittingen en de littekens door de oorlog veroorzaakt.

De Duitse Oscar Friedmann begeleidt de kinderen en leert hun zware verleden te
verwerken.

Het huwelijk van rechter Fiona Maye met haar man staat op losse schroeven.

Ze stort zich op een ingewikkelde zaak waarbij een doodzieke r7-jarige jongen, ; -,b‘ -
gediagnosticeerd met kanker, behandeling weigert op grond van de religieuze o
overtuigingen van zijn familie. ( \ 1 ~

De g2-jarige Madeleine belt een taxi om haar naar het verzorgingstehuis te brengen .
waar ze voortaan zal wonen. C

Ze vraagt haar chauffeur Charles langs plekken te rijden die wat betekend hebben in
haar leven, om deze voor een laatste keer te kunnen zien.

‘

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van veteraan Bernard Jordan die in
2014 de krant haalde nadat hij spoorloos uit zijn verzorgingstehuis was verdwenen en
op de bonnefooi naar de Franse kust bleek te zijn afgereisd.

2
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PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN

De Protestantse Gemeente Driebergen bestaat uit drie wijkgemeenten:
Catharijne (Grote kerk), Immanuel en Traject24 (beide in “t Hoge Licht). Wij
willen geloof, hoop en liefde delen in Driebergen. Door een luisterend oor en
helpende hand te bieden waar nodig. Onze kerk is een plek om op adem te
komen en geinspireerd te raken door het evangelie. Als kerk brengen we de
vragen van onze tijd in gesprek met de Bijbel en de traditie. Niet om te komen
tot absolute antwoorden, maar om samen te zocken waar we tekens zien van
Gods koninkrijk van recht en vrede en hoe wij daar zelf aan kunnen bijdragen.

Het programma van Ontmoeten & Verdiepen biedt daarbij een breed scala aan mogelijkheden om het gesprek aan te

gaan.
Pastores-tcam Ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcatharijne.nl
Pastor Miriam Bierhaus miriambierhaus@wgcatharijne.nl
Ds. Marien Kollenstaart marienkollenstaart@traject24.nl
Pastor Hester van Gurp hestervangurp@wgcatharijne.nl

Contact Catharijne Miriam Dekker (scriba) scriba@wgcatharijne.nl

Contact Immanuel Esse van den Burg (scriba) scriba.imk@gmail.com

Contact Traject24 Fenneke van Gijzen (serc.) bestuur@traject24.nl

Website www.pg-driebergen.nl

KERK EN SLAVERNIJ(VERLEDEN)

Categorie Gespreksgroep

Data Maandag 22 september, 13 oktober, 3 november 2025

Tijd 20.00 — 2I.45 uur

Locatie Nieuw Salem, De Lei 86 Driebergen

Begeleiding = Gerritvan Dijk

Entree € 5 (voor koffie/thee en materiaal)

Toelichting = Wat was (is) de rol van de kerk en van het geloof als het gaat om slavernij? Hoe kan het dat geloof zowel
in stelling is gebracht om slavernij te handhaven als om het af te schaffen? Wat zegt de Bijbel over
slavernij? De laatste jaren komen deze vragen steeds vaker aan de orde. Naar het verleden kijken helpt
ons om ons heden te begrijpen en ons bewust te worden op welke manier racisme (on)bewust en
(on)bedoeld doorwerkt tot op vandaag.

Als materiaal wordt onder meer gebruikt: uitgaven van de Raad van Kerken, het boek “Uitverkoren’
(Pieterse en Stegeman), “Witte onschuld’ (Gloria Wekker).

Aanmelding  gerrivvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565

BASISCURSUS BIJBELLEZEN

Categorie Cursus

Data Donderdag 2 oktober, 16 oktober, 6 november, 13 november 2025

Tijd 20.00 — 2I.45 uur

Locatie Nieuw Salem, De Lei 86 Driebergen

Begeleiding = Gerritvan Dijk

Entree € 5 (voor koffie/thee en materiaal)

Toelichting  De Bijbel blijft boeien, maar hoe lees je zo’n veelzijdig boek? Door de eecuwen heen zijn er talloze
manicren ontwikkeld: letterlijk, symbolisch, historisch, sociaal of economisch. Zelfs het Nicuwe
Testament biedt al nicuwe lezingen van oude teksten. In deze cursus verkennen we in vogelvlucht
diverse interpretaties van de Bijbel en bespreken we inzichten uit twee recente boeken vanuit
uiteenlopende theologische perspectieven.

Aanmelding  gerrivandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565
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_ Wandeling met aandacht

Dinsdagmorgen 14 oktober 2025, 13 januari, 14 april, 30 juni 2026
10.00 — I1.30 uur

GedachteNis Grote Kerk Driebergen

Miriam Bierhaus

Wandelen metal je zintuigen: kijken, luisteren, ruiken, voelen. Door stil te vallen, zie je écht. Samen
ontdekken we de schoonheid van het alledaagse en hoe daarin iets van God oplicht. We vertrekken en
eindigen bij de Grote Kerk, waar we onder het genot van koffie of thee ervaringen en inzichten kunnen
delen.

miriambierhaus@wgcatharijne.nl of 06 - 29606012

Veiligheid
NGHEGOREN Thm-vond U
‘Datum  Woensdag 15 oktober 2025
‘Tijd  20.00-21.45uur - N
‘Locatiec | Nicuw Salem, De Lei 86 Dricbergen a&
'Begeleiding  Gerrit van Dijk :
‘Entree " Vrije tocgang
Veiligheid is een ‘hot’ thema. Oorlog is van alle tijden en plaatsen, maar de oorlog in Oekraine en ook
andere conflicten zetten onze tijd op scherp. Na jaren van bezuinigen gaan nu honderden miljarden
naar wapens, vaak zonder weerwoord. Maar is veiligheid alleen met wapens te bereiken? Kerken
denken na over alternatieven. In het boek “Veiligheid opnieuw doordenken’ (0.a. Kerk en Vrede,
Quakers, Firene) worden andere wegen verkend. In aanloop naar de verkiezingen willen we als kerk
meedoen aan het debat over veiligheid en de gevolgen van een nicuwe wapenwedloop.

‘Categorie  Lezing

‘Datum | Woensdag 22 oktober 2025
‘Tijd  20.00-22.00uur
Locatie | Grote Kerk Dricbergen
_ Clara Hagen en Miriam Bierhaus
‘Entree  €7.50

Laura Strating-Janssens komt al jaren in diverse Amish-gebieden en is persoonlijk bekend met mensen
uit deze gemeenschap. Tijdens deze lezing, neemt zij u mee in de wereld van de Amish — een
christelijke gemeenschap die kiest voor eenvoud, gehoorzaamheid en verbondenheid.

In deze interactieve lezing maken we kennis met hun manier van leven, waarin toewijding aan
gemeenschap en geloof centraal staan. Na deze lezing (aan de hand van foto’s) is er ruimte voor vragen
en gesprek over wat we hebben gehoord en gezien. Een tafel vol met spulletjes geeft meer gevoel bij
het bestaan van de Amish.

Dinsdagmorgen 28 oktober, 18 november, 2 december en
een vesper op 16 december 2025

10.00 — I1.30 Uur

Nieuw Salem, Lei 86 Driebergen

Miriam Bierhaus

‘Entree | €5 (voor koffie/thee en materiaal)

N
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Toelichting  Pastor/dichter Marinus van den Berg schrijft: “Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten. (...)

Luister gewoon, zonder advies of troost. Jouw stille aanwezigheid helpt mij meer dan woorden ooit
kunnen.”

Tijdens deze drie ochtenden maken we ruimte voor onze verhalen en ervaringen rond het verlies van
een geliefde. Samen met anderen die hetzelfde doormaken, luisteren we naar elkaar en zocken we
herkenning en troost. Rondom Schriftwoorden verkennen we gevoelens van gemis en de liefde die
daarin schuilgaat. Zo mag rouw een beetje zachter worden. We sluiten af met een vesper, waarin we
ons verdriet én ons verdere leven toevertrouwen aan het Licht van de Eeuwige.

Aanmelding miriambierhaus@wgcatharijne.nl of 06 - 29606012

GELOOF IN POPMUZIEK

Categorie Luisteravonden

Data Maandag 15 december 2025 en 12 januari 2026

Tiyd 20.00 — 21.45 uur

Locatie Nieuw Salem, De Lei 86 Driebergen

Begeleiding = Gerritvan Dijk

Entree € 5 (voor koffie/thee en materiaal)

Toelichting = Muzick raakt, troost, schudt wakker en zet aan het denken. Popmuzick is diep geworteld in gospel en

spirituals, maar heeft ook haar eigen weg gevonden. Sommige songs gebruiken letterlijke

Bijbelteksten, andere bekritiseren geloof of kerk. Artiesten tonen hun geloof of nemen er juist afstand

van. Door anders te luisteren, ontdek je nieuwe lagen in bekende nummers. De eerste avond vindt
plaats vlak voor de Top2ooo-dienst (30 dec. 25, Grote Kerk Driebergen). De tweede avond is dan
een soort “afterparty’. En misschien heb je wel nieuwe inspirerende songs gehoord.

PS: De Doornse Top2ooo dienst is gepland op 8 februari 2026.

Aanmelding  gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565

ALS SCHADUWEN LANGER WORDEN e

Categorie
Data

Tijd

Locatie
Begeleiding
Entree
Toelichting

KLEINE CURSUS KERKGESCHIEDENIS

Categorie
Data

Tijd

Locatie
Begeleiding
Entree
Toelichting

Gespreksgroep

Dinsdagmorgen 20 januari, 3 februari, 17 februari 2026
10.00 - 11.30 uur

Nieuw Salem, Lei 86 Driebergen

Miriam Bierhaus

€ 5 (voor koffie/thee en materiaal)

Dan, wordt het avond...

In de avond (van ons leven) kan de wereld om ons heen wat kleiner worden of aanvoelen, of zijn we ons meer
bewust van wat wij achter ons laten.

In de avond zijn we als mens wat vaker alleen en kunnen we misschien wel beter luisteren, naar anderen en naar

God. De avond geeft ruimte voor terugblik, reflectie en het delen van verhalen. Met opengeslagen Bijbel leggen

we in vertrouwen de vragen van de avond neer.

In drie bijeenkomsten gaan we samen op zock naar de eigenheid van deze volwaardige levensfase, met haar cigen

diepte, vragen en gaven.

Cursus

Donderdag 29 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april 2026
20.00 — 21.45 uur

‘t Hoge Licht, Klaproos 2 Driebergen

Gerritvan Dijk

€ 5 (voor koffie/thee en materiaal)

Tweeduizend jaar bestaat de kerk. Bibliotheken vol zijn er geschreven over die historie. Hoe kan je die in vier
avonden vangen? Dat is natuurlijk niet te doen. Tegelijk is het goed om je rekenschap te blijven geven van het
verleden. Hoe is de kerk begonnen? Welke ontwikkelingen zijn bepalend geweest? Waarom zijn er zoveel
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verschillende kerken? En wat betekenen al die voorbije eecuwen voor de kerk Anno Nu? We maken een reis
door de tijd met reuzestappen en nemen de tijd om stil te staan bij bijzondere momenten en spraakmakende
figuren.

gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565

‘Categorie | Gespreksgrocp
‘Data | Maandag g februari, 25 februari, g maart, 23 maart 2026
20.00 — 21.45 uur

‘Locatiec | Nicuw Salem, Lei 86 Dricbergen

Miriam Bierhaus

"Entree | €5 (voor koffie/thee en materiaal)
Geduld, moed, trots, tevredenheid...
Zijn het grote woorden 6f vinden we deze thema’s ook gewoon terug in ons eigen leven? Tijdens vier
avonden onderzoeken we hoe deze onderwerpen in ons eigen leven werken.

Kunnen we rond de Bijbel en het gezamenlijk denken rond deze thema’s wat verder doordringen tot
de eindeloze mogelijkheden die het leven biedt? Hoe kan de Bijbelse wijsheid een betrouwbare
richtingwijzer naar een vreugdevol leven zijn?

" Aanmelding miriambicrhaus@wgcatharijne.nl of 06 - 29606012

‘Categoric | Cursus
‘Data | Maandag 23 februari, g maart, 23 maart 2026

20.00 — 21.45 uur

Tid
‘Locatiec | Nicuw Salem, De Lei 86 Dricbergen
'Begeleiding | Gerrit van Dijk

"Entree | €5 (voor koffic/thee en materiaal)
De theologie van Andrew Root richt zich op de diepe verbinding tussen Gods aanwezigheid en menselijke
ervaringen, vooral in jeugd- en gemeentepastoraat. Hij verzet zich tegen functionele kerkmodellen en pleit voor
een existenti€le, theologisch gefundeerde benadering van geloof. Geinspireerd door Bonhoeffer ziet hij de kerk
niet als project, maar als gemeenschap waarin Christus aanwezig is. In zijn reeks ‘“Ministry in a Secular Age’
onderzoekt hij hoe kerken trouw kunnen blijven aan Gods handelen in een geseculariseerde wereld, zonder
strategische aanpassingen, maar door diepe reflectie op tijd, aanwezigheid en roeping.

"Aanmelding  gerrivvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565

‘Categorie | Cursus

Maandag 20 april, 1T mei, 18 mei 2026

20.00 — 21.45 uur
4

Nieuw Salem, De Lei 86 Driebergen
Gerrit van Dijk

€ 5 (voor koffie/thee en materiaal)
Kerk en kunst horen bij elkaar. Geloof vindt zijn expressie in heel veel verschillende kunstvormen: beelden,
muziek, dans, spel. De kerk is in Europa eeuwenlang de belangrijkste opdrachtgever van kunstenaars geweest.
Ook in onze tijd speelt kunst in de kerk een rol.

In onze regio vieren we elke twee jaar het Feest van de Geest, waarbij lokale kunstenaars van Hemelvaart tot
Pinksteren hun werk tentoonstellen in de kerk.

In de aanloop naar dit Feest van de Geest wordt tijdens drie avonden gesproken over wat kunst betekent voor
geloof en omgekeerd.

gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565
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PAROCHIE DE HEILIGE FAMILIE

Vijftien kerken maken deel uit van Parochie de Heilige Familie, o.a. de
Sint Martinuskerk in Doorn, de Sint Andrieskerk in Leersum, de Sint
Theresiakerk in Maarn en de Sint Petrus’ bandenkerk in Driebergen-
Rijsenburg. Deze kerken werken regionaal samen, maar ook de
verbinding met de andere 11 kerken is gelegd.

Contactpersoon pastoraal team

Nelleke Spiljard T: 0637119113
E: secretariaat@rk-familie.nl
Website hups://rk-familie.nl/

Gezamenlijke activiteiten, open voor iedereen:

Watis Alpha? De Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je op een informele manier het christelijk
geloof kunt ontdekken en onderzoeken. Laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die vragen heeft
over hetleven, geloof en God. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd gevolgd door een inleiding
over een specifiek thema en een gesprek in kleine groepen.

Tien bijeenkomsten op donderdagavond van 18.00-21.00 uur in parochiecentrum St. Petrus’” banden
(Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg) vanaf donderdag 18 september 2025. Aanmelden bij
Hennie Schutijser, 0343-512223 of via alpha.sintpetrusbanden@gmail.com.

De website www.geloventhuis.nl komt acht keer per jaar met een nicuw thema om geloven met je
kinderen thuis vorm te geven. Met een kijktafel, vaak een filmpje over kijken en spelen, Bijbelverhalen
en prentenboeken, versjes, gebedjes en creatieve knutseltips. En onontbeerlijk: geloofsverdieping
voor jezelf als ouder.

Elke donderdagmiddag (uitgezonderd de maand augustus) is er een Inloop in de Martinuskerk van 14
tot 16 uur. Een hoop gezelligheid aan een lange tafel. Koffie en thee staan klaar. Er wordt een
luisterend oor geboden, men kan een kaarsje opsteken en er is ruimte voor (gezamenlijk) gebed.

Zaterdag 30 augustus 2025

8.30 uur (het gaat altijd door, ook bij regen)

Parkeerplaats Bornia aan de Arnhemsebovenweg Driebergen (vanaf Driebergen direct na de
spoorwegovergang rechts).

Marjolein Tiemens-Hulscher info: 06 20774093

" Aanmelding | Nict nodig

Scheppingswandeling in periode van versobering.

Ervaar de stilte van landgoederen Bornia en Heidestein in de “vroege’ ochtend. Wandelen in stilte
opent onze ziel. In stilte wandelen is wandelen met aandacht met al je zintuigen open. Het maakt je
bewust van een gevoel van verbondenheid met alles om je heen. Gods aanwezigheid wordt voelbaar in
het kleinste bloemetje en in de grootste bomen, in het ruisen van de bladeren en de val van het zonlicht
op je pad. We sluiten af met gebed uit dank voor alles wat leeft. Graag zelf koffie of thee meebrengen.

Kledingbank We Share (www.kledingbankdoorn.nl) opent haar deur op dinsdag
van 10 tot 12 uur en op donderdag van 10 tot 14 uur. De kledingbank is bedoeld voor
mensen die het financieel lastig hebben. De kleding is gratis en men mag elke 6
weken kleding komen uitzocken.

Inbreng schone en bruikbare kleding, linnengoed, dekbedden enz.: iedere
woensdag tussen 10 en 12 uur
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT MAARTENSKERK 2025-2026

Datum
15 sept. ‘25
29 sept. 25
7okt. 25
7 okt. ‘25
14 okt. 25
24 okt. ‘25
27 okt. 25
30 okt. ‘25
3nov. 25
410V. ‘25
1 NoV. ‘25
13 N0V. 25
20 NOV. 25
24 NOV. ‘25
28 nov. ‘25
2 dec. ‘25
4 dec. “25
gdec. ‘25
12 dec. 25
14 dec. ‘25
6 jan. ‘26
13 jan. ‘26
20 jan.’26
26 jan. ‘26
30 jan. ‘26
3 febr. “26
3 febr. 26
g febr. “26
10 febr. 26
10 febr. ‘26
17 febr. “26
23 febr. ‘26
3 mrt. ‘26
6 mrt. ‘26
26 mrt. ‘26
30 mrt. ‘26
mapr. ‘26
17-19 apr.’26
20 apr. 26
20 apr. 26
18 mei ‘26
19 mei ‘26
Eind mei ‘26
3 juli ‘26
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Activiteit

Zegening (1/2)

Ruimte maken

Openbaring van Johannes (1/6)
Huub Oosterhuis

Nieuw anti-semitisme? - Bart Wallet

Zin in Film: The Old Oak
Ruimte maken

Tegen moedeloosheid (1/3)
Zegening (2/2)

Openbaring van Johannes (2/6)
Inrichting jeugdzorg - Timon
Tegen moedeloosheid (2/3)
Boeren en eten met Ontzag
Ruimte maken

Toelichting Weihnachtsoratorium
Openbaring van Johannes (3/6)
Tegen moedeloosheid (3/3)
Gods menswording

Zin In Film: Conclave
Heuvelrug Weinachtsoratorium
Openbaring van Johannes (4/6)
Getijden - Bijma /Bregman
Geloofin/en Al

Ruimte maken

Zin In Film: All we imagine as light
Ontmoeting bij de bron (1/3)
Openbaring van Johannes (5/6)
Hoe word je een moedig mens?
Ontmoeting bij de bron (2/3)
Spiegels - St. Utrechts Requiem
Ontmoeting bij de bron (3/3)
Ruimte maken

Openbaring van Johannes (6/6)
Zin In Film: I’m still here

Een God die in mij gelooft - Claartje Kruijff

Ruimte maken
Ademtocht

Onthaasten bij de zusters Birgittinessen

Ruimte maken
Geloofsbelijdenis van Nicea
Ruimte maken

De magie van het geloof
Excursie Woerden
Kinderfilm (nader te bepalen)

Type

Workshop

Meditatie
Bijbelstudiegroep
Muzikale lezing
Lezing

Filmavond

Meditatie

Lees- en ontmoetingsgroep
Workshop
Bijbelstudiegroep
Lezing

Lees- en ontmoetingsgroep
Groene lezing
Meditatie

Muzikale lezing
Bijbelstudiegroep
Lees- en ontmoetingsgroep
Kunstlezing
Filmavond

Concert
Bijbelstudiegroep
Kunstlezing

Lezing

Meditatie

Filmavond
Bibliodrama
Bijbelstudiegroep
Lezing

Bibliodrama
Muzikale voorstelling
Bibliodrama
Meditatie
Bijbelstudiegroep
Filmavond

Lezing

Meditatie

Groene wandeling
Kloosterweekend
Meditatie

Lezing

Meditatie
Bocekbespreking en gesprek
Excursie

Bioscoopavond voor kinderen

Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

Locatie Pag.
Maartenskerk 4
Koningshof
Koningshof
Maartenskerk
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Johanneskerk
Koningshof
Maartenskerk
Koningshof
Koningshof
Johanneskerk
Koningshof
Maartenskerk
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Johanneskerk
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Koningshof
Johanneskerk
Koningshof
Johanneskerk
Weert
Koningshof
Johanneskerk I
Koningshof 4
Koningshof I
Koningshof I}
Koningshof 2
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COLOFON (2025/2026)

E-mailadres ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl
Website www.protestantsegemeentedoorn.nl
Adres Maartenskerk en Koningshof
Kerkplein 1
3941 HV Doorn
Bankrekening NL 56 RABO 0373 7443 15
Tenaamstelling rekening: ~ Prot. Gemeente Doorn inz. OenV
Actuele informatie Voor actuele informatie over ons programma verwijzen wij naar ons maandelijks

magazine ‘Kruispunt’, de wekelijkse nieuwsbrief “Kruispunt op Zondag’, of de website
www.pgdoorn.nl/ontmoeten/ontmoeten-en-verdiepen.

Johan Beuckens (voorzitter) 0630868233 0343 - 412948
Marjoke Limpens-Timmer (secretaris) 06 48 96 52 74

Elin Oosterom (penningmeester) 06 58 92 29 70

Christa Deekman-Moraal 06 4868 83 30

Henriétte Riezebosch 061399 03 91

Dick van der Lugt 0622917199

Jos Roerdink 06 42 3779 32

Leo Oosterom (predikant) 0343 - 768424

Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn
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http://www.pgdoorn.nl/ontmoeten/ontmoeten-en-verdiepen

’Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”.
Jaarthema PKN 2025/2026



