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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten. 
Reknr. NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@rk-familie.nl 
website  : www.rk-familie.nl 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 
Gerda van Meerveld 

06-82006268 
06-23371736 
06-15439291 

 
Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

 
   
RK-PAROCHIE HEILIGE FAMILIE, JEZUS MARIA EN JOZEF 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 
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Beleef het Paasverhaal in woord en muziek 
 

Na 2 succesvolle edities in 2023 en 2024, nodigen we je ook 
deze Pasen uit om het Paasverhaal op een bijzondere manier 
mee te maken. 
In een sfeervolle setting nemen we je mee langs momenten 
van bezinning, hoop en nieuw leven. De vertelling wordt omlijst 
met prachtige nummers zoals Oh happy day (Sister Act), Door 
de wind (Miss Montreal), Hou me vast (Wende) en De diepte 
(S10), gezongen door jongerenkoor Milk & Honey. 
 
Laat je meenemen op een reis door het hart van Pasen, waarin 
het verhaal een nieuwe betekenis krijgt en toegankelijk wordt 
voor iedereen; ongeacht leeftijd, taal of kerkelijke achtergrond. 

 
Naar het concept van het tv-evenement The Passion van de KRO-NCRV en onder 
begeleiding van voorgangers Marianna van der Laan en Leo Fijen. 
 
    WAAR EN WANNEER? 
 
30 maart 2025, RK kerk H. Maria Zuivering, Putten, Brinkstraat 87 om 15:00 uur 
 

Bericht van de pastoraatsgroep 
 
Op het moment van schrijven verkeert de 
wereld in verwarring en verbijstering. De 
wereld en haar bewoners worden bekeken als 
“een zakendeal” waarover te onderhandelen 
valt. Alsof het niet om echte mensen gaat en 
echte oorlog. Kille berekening en omdraaiing 
van de werkelijkheid lijken gewoon te worden. 
Soms kun je nauwelijks geloven wat door 
wereldleiders wordt beweerd en voor waar 
versleten. 
Je merkt om je heen dat oude angstgevoelens weer worden opgeroepen, zeker voor de 
ouderen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt. 
Het enige dat wij kunnen en moeten doen is bidden en onze Heer om hulp en kracht 
vragen. 
Juist in deze tijd, waar alles donker lijkt, mogen we gedenken dat Jezus voor onze zonden 
heeft geleden en aan het kruis is gestorven. Maar we weten ook dat na alle donkerte het 
Licht weer kwam in de vorm van de verrijzenis van onze Heer. 
Het lijdensverhaal eindigt niet bij de Dood maar bij het Leven! 
 
Wij gaan nu de 40 dagen durende Vastentijd in. 
Voor ons is deze tijd een periode van vasten en bezinning. Alhoewel er 46 dagen verlopen 
tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de 
Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor de totale 
duur van de vastentijd op 40 dagen uitkomt  
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De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de "veertigdagentijd", maar 
tot de Goede week.  
Deze week begint zo opgetogen met Palmpasen. 
We zullen dan onze kinderen met palmtakken in de kerk verwelkomen! 
 
Laten we hopen dat deze tijd voor eenieder inspirerend en uiteindelijk hoopvol mag 
blijken. 
 
In de Goede Week, zal het Paastriduüm beginnen met vieringen op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Aan het einde van deze Goede Week, vieren we Pasen.  
 
En goede traditie dat wij met Pasen weer een Paaslunch hebben en dat zal ook dit jaar 
weer gebeuren. 
U bent weer van harte uitgenodigd om samen te eten. 
 
De data op een rij: 
Zo. 13 april 2025 9:15 uur Palmpasen, Woord en Communieviering met        

kinderen waarin Diaken Rini Bouwman voorgaat en 
kinderkoor de Toverbal zingt 

Do. 17 april 2025 19:00 uur Gebedsviering met Fransje Scheijde 
Vr. 18 april 2025 15:00 uur Kruisweg voor familie met kinderen 

Annemarieke Hollanders 
Vr. 18 april 2025 19:00 uur Gebedsviering met Gerda van Meerveld 
Za. 19 april 2025 19:00 uur Gebedsviering met Mery Falger 
Zo. 20 april 2025 9:15 uur Woord en Communieviering met pastor 

Sebastiaan Senders 
20 april na de viering  Paaslunch 

 
 

Hongerdoek 
 

In de Middeleeuwen kenden veel 
Europese landen het gebruik om tijdens 
de veertigdagentijd de ruimte waar het 
altaar staat met een groot doek of gordijn 
af te scheiden van de rest van de kerk. De 
pracht en praal van het koor werden 
verborgen voor de gelovigen omdat die 
moeilijk te verzoenen waren met de 
soberheid en boetedoening waartoe men 
hen aanspoorde. Later begon men dat 
eenvoudige doek te versieren met 
symbolen en voorstellingen uit het 

lijdensverhaal van Jezus. Omdat het doek alleen tijdens de veertigdagentijd in de kerk 
hing, werd het al vlug het 'hongerdoek' genoemd. Niet alleen de oorsprong, ook de 
beeldopbouw is middeleeuws. Vergelijk met de brandglazen in middeleeuwse kerken: op 
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een beperkte oppervlakte worden verschillende taferelen uit de bijbel of uit het leven van 
een heilige als een geconcentreerd stripverhaal bijeengebracht. Je kunt je hierbij 
gemakkelijk indenken dat het godsdienstonderricht erin bestond uit te leggen wat de 
betekenis van het glasraam/hongerdoek was.  
 
Thema van dit Hongerdoek 
Dit hongerdoek wil confronteren met mensen die 'aan de kant' staan, omdat ze vreemd 
zijn, arm, zwak of anders. Het wil getuigen van het geloof in de levende Christus en 
oproepen om in een wereld van dood en vernieling teken van hoop te zijn door de zorg 
van Jezus voor de armen en uitgestotenen over te nemen. Zo'n lijdende mens staat 
centraal in het doek. Gelovigen zien er de stervende Jezus in. Hij is zowel een aanklacht 
tegen onrecht als een bron van hoop. Want God heeft hem opgenomen in zijn liefde en 
met hem, alle lijdende mensen. Deze hoop wordt gesymboliseerd door de regenboog, 
teken van Gods hernieuwde belofte van leven: boven de ark van Noach, in het kleed van 
Myriam, in het kleed van de Indio-jongen en in het water van de Betsaïda-bron. Ook 
'water' is een terugkerend motief: de dodelijke vloed in het zondvloed-tafereel, bevrijdend 
water voor Myriam, zuiver drinkwater op tafel, levenschenkend water voor zieken.  
 
De verschillende taferelen 
De ark van Noach (Genesis 9, 8-15)  
Midden in een oceaan van verderf staat de ark. Een zinkende tanker loost zijn giftige 
vracht, een vogel vergaat in smeerolie. De zee is vol doodskoppen, visgraten, 
oorlogswapens. De ark drijft boven de vernieling uit. Noach kijkt door het venster samen 
met mensen uit verschillende werelddelen. Ze verwachten de vredesduif. De regenboog 
kleurt het uitspansel en wordt weerspiegeld in de smurrie van de oceaan.  
 
De dans van Myriam (Exodus 14, 26-31)  
Myriam, de profetes, danst en slaat op de tamboerijn. Ze bezingt haar vreugde als de 
muren instorten en het prikkeldraad rond de gevangenschap en onderdrukking van het 
joodse volk in Egypte verbroken wordt. Zij draagt een kleed in de kleuren van de 
regenboog. De rode zee splitst zich en wordt een groen dal. Langs beide zijden bloeien 
rozen op prikkeldraad. Want God zag de ellende van zijn volk gezien en leidde hen weg 
uit de slavernij in Egypte. Myriam is getuige van zijn reddend, bevrijdend en levengevend 
handelen. Deze vrijheid wordt bewaard in de zorg voor weduwen, wezen en de 
vreemdelingen én in de strijd tegen elke vorm van verdrukking.  
 
Het feestmaal (Lucas 5, 27-32)  
Een rijkgevulde tafel: brood, een tros druiven, twee vissen, een overvolle schaal rijst, 
twee appelen, een citroen, een waterkruik, een wijnfles, een beker gevuld met rode wijn. 
Rond de tafel zitten allerlei soorten mensen. Een jonge Afrikaan, een Indio, een 
bruidspaar, een vrouw die zich tegen een hand aanvlijt, een kleine zwarte jongen, een 
Aziatische vrouw en een donkere man die een glas wijn drinkt. Hij die het brood breekt 
en van wie het gelaat weerspiegeld wordt in de beker wijn, hij is het die de gemeenschap 
aan tafel uitnodigt. Een gastvrije gemeenschap zonder enig onderscheid. Deze 
tafelgemeenschap symboliseert het Rijk van God.  
 
Genezing van de verlamde (Johannes 5. 1-18)  
Een grote zwarte figuur is blind en kreupel, een zwarte verlamde man wordt gedragen 
door een blanke en een kleurling, twee vrouwen ondersteunen elkaar. Een vrouw drinkt 
water. Ze doet denken aan de Samaritaanse vrouw die bij de put levend water kreeg van 
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Jezus. Iedereen staat tot aan de lenden in het water waarin zowel de kleuren van de 
regenboog als het gelaat van het beeld in het midden zijn weerspiegeld. Dit beeld verwijst 
naar het levende water dat Jezus schenkt aan de vrouw bij de bron. "Wie van dit water 
drinkt zal nooit meer dorst hebben." Als mensen elkaar in lief en leed helpen en 
ondersteunen, is leven opnieuw mogelijk. 
 
De man van smarten (Johannes 19, 1-5. 28-37)  
In het midden: een gekwetst en gefolterd lichaam zonder gezicht, illustratie van het 
onzegbare, onmetelijke lijden in de wereld. In hem zien christenen Jezus die, in zijn lijden 
en dood, alle geminachte, weerloze en gekwetste mensen draagt. Naar hem kijken is 
bereid zijn zelf armen en gekwetsten te dragen. Hij is de hoop voor de uitgeslotenen en 
voor allen die wereldwijd hun bondgenoten willen zijn. Met de gemartelde Jezus tussen 
de veelkleurige taferelen wordt duidelijk dat zijn dromen van een beter leven sterker zijn 
dan lijden en dood.  
 
tekst en copyright: C. Leterne 
 
Onze locatie heeft onlangs dit Hongerdoek gekregen. 
Het is in 1996 gemaakt door de Duitse kunstenaar Sieger Köder. 
 
Het staat in de kerk gedurende de 40 dagentijd, zodat u de verschillende taferelen kunt 
zien. 
 

Bericht van de locatieraad 
 
Onlangs is binnen de locatieraad het groot-onderhoud van onze 
mooie kerktoren besproken. 
Reden waarom een interview met de voorzitter van de locatieraad, 
te weten Marco Rooze, op zijn plaats was. 
 
Vraag: Wat moet er gebeuren: 
Antw.: Het voegwerk rondom de toren en bovenop de steunberen, is 

slecht. Daardoor kan het vocht en de regen vrij toegang 
hebben tot de stenen. Het vocht trekt dan in de steen, 
waardoor de stenen afbrokkelen. 
Het onderhoud van de toren staat al jaren op de planning. 
Hiervoor is in al die jaren ook “gereserveerd” op de balans en 
in de jaarlijkse begroting. 
Het geld van onze locatie staat uiteraard op de bankrekening 
van de parochie, maar wel apart geregistreerd voor onze 
locatie als een soort sub-rekening. 

Het geld is dus voor onze locatie bestemd en gelabeld. 
Alle donaties en giften die voor Putten binnenkomen, komen op die “sub”rekening 
van Putten. Dit voor degenen die denken dat al ons geld in “de grote hoop” is 
verdwenen. 
 
Vanuit en bisdom hebben wij een deskundig advies gekregen van de heer 
Herman Ellenkamp. Die heeft een half jaar geleden de toren en het voegwerk 
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geïnspecteerd en aangegeven wat het eerst 
moet gebeuren om verder verval tegen te gaan. 
Het bisdom heeft ook richtlijnen en conform die 
richtlijnen is ook het loodwerk meegenomen in 
de inspectie en het plan van aanpak. 
 
Groot-onderhoud, waarvoor in het verleden 
geen geld was, is noodzakelijk om ons 
kerkgebouw ook voor de toekomst te behouden. 
Onze kerk staat ook op de lijst van panden van Het Aangezicht van Putten, hetgeen 
betekent dat ook de gemeente Putten onze kerk beoordeelt als een prachtig 
dorpsaangezicht. En daar zijn wij het natuurlijk allemaal mee eens. 
 

Verder wil de locatieraad de lekkage in de 
parochiezaal bij grote hoosbuien ook meteen 
verhelpen. 
Want inmiddels is duidelijk wat de oorzaak is van 
deze lekkage (in de hoek naast de toegangsdeur). 
Onder de dakpannen komt de afwatering van het 
lood van de toren en het dak samen op 1 punt en 
dat is te veel van het goede. 
Dat kan de huidige afwatering niet verwerken. 
Met het bisdom is besproken om dit euvel bij het 
onderhoud van de toren meteen aan te pakken. En 
als ze dan toch bezig zijn kunnen wellicht de hier 

en daar kapotte dakpannen ook worden vervangen. 
 
Vraag: Wanneer gaat het gebeuren? 
Antw.: We gaan beginnen zodra de gehele procedure is doorlopen. 

Stap 1: Eerst neemt de locatieraad het besluit op basis van 3 offertes. 
Besluit is genomen. 

Stap 2: Daarna neemt het parochiebestuur hierover een besluit. Dit moet nog 
gebeuren en zij zullen er kritisch naar kijken. 

Stap 3: Als het parochiebestuur heeft goedgekeurd, dan wordt het voorgelegd 
aan het bisdom. 

Stap 4: Bisdom keurt goed en geeft dan een machtiging af om te    
               beginnen en te kunnen betalen. 

We zijn dus bij stap 2. 
 
Vraag:  Wat moet er daarna nog gebeuren?  
Antw.: Als de toren en de andere werkzaamheden zoals hiervoor 

genoemd afgerond zijn, blijft er nog wel wat te wensen over. 
Bijvoorbeeld verdere isolatie van het gebouw, maar ook 
herstel en isolatie van de glas-in- loodramen.  
Hiervoor zullen wij in de toekomst speciale acties op touw 
zetten om een en ander te kunnen betalen. Want we zijn wel 
zuinig op onze bankrekening want de rente daarop heeft een 
gunstig effect op onze begroting. 
We wachten de acties van de locatieraad vol verwachting af, want het zijn wel hele 
mooie ramen die de sfeer in de kerk mede bepalen. 
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 En eenieder die weleens op het priesterkoor heeft gezeten tijdens een viering weet 
hoeveel kou de ramen afgeven, dus acties worden warm aanbevolen! 
 

We danken Marco voor dit interview. 
 
Kunny Mulder, namens de pastoraatsgroep 
 
 

Nieuws van de Jongerengroep Jump XL 
 
In de “Familieband”, het nieuwe parochieblad van onze 
nieuwe R.-K. Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef, 
werd al de oprichting aangekondigd van een nieuwe 
jongerengroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de 
afgelopen tijd hebben een aantal parochianen (2 uit Nijkerk, 
1 uit Putten en Margje Hengeveld, catecheet) samen 
gesproken hierover. 
En ze hebben samen besloten gewoon TE BEGINNEN! 
 
Omdat in al onze locaties jongeren zijn die ook wel eens willen komen, zal de groep 
rouleren in verschillende locaties. De invulling van de avond is nu nog niet helemaal 
bekend, maar het zou fijn zijn als ook uit Putten jongeren zich aansluiten! 
De data en plaatsen zijn al wel bekend: 
Het zal gaan om bijeenkomsten op de vrijdagavond, waarbij we beginnen met lekker 
samen te eten! 
De avonden beginnen om 18:00 uur en eindigen om 21:00 uur. 
 
De data zijn: 
Vrijdagavond 9 mei 2025  in Leusden 
Vrijdagavond 4 juli 2025  in Barneveld 
Vrijdagavond 12 sept. 2025 in Putten 
 
Dus: Save the date!!! 
 
 

Een onbekend stukje grond 
 
Ik kreeg pas een vraag van de notaris of het klopte dat 
een stuk grond genaamd perceel C 3704 echt van de kerk 
is  
Mijn vraag was wat het adres is en dit perceel is gelegen 
aan de Harderwijkerstraat 21. Dit is een stuk van 74 m2 
en is gelegen net naast Stroud. 
Dit leek mij wat vreemd om dat het nergens aan de kavel 
van de kerk ligt. En ben met deze vraag naar het kadaster 
gegaan met de vraag of ze meer weten over deze kavel. 
De kavel staat op naam van de parochie en na wat verder 
zoeken schijnt dit al in het bezit van de kerk te zijn vanaf 
1926.  
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Omdat het Kadaster toen nog niet digitaal 
werkte zijn er nog wel wat vragen en de 
hoop is dat iemand uit onze parochie hier 
antwoord op kan geven. 
Het is namelijk zo dat er op het perceel een 
transformatorhuisje op staat. En in een 
handgeschreven bijlage is te lezen dat 
Liander de gebruikers rechten heeft en er 
waarschijnlijk een erfpacht regeling is. 

 
Van dat laatste is ons niks bekend  maar misschien kan iemand ons toch nog iets meer 
vertellen over deze kavel. 
 
Marco Rooze 
 
 

Vastenactie 
  
Geloofsgemeenschap St Jozef Leusden 
steunt vastenproject voor minderheidsvolk 
Hmong in Vietnam 
 

In de komende Vastenperiode van 5 maart tot 18 april ondersteunt 
onze geloofsgemeenschap St. Jozef Leusden het (Eigen Doel) 
Vastenproject van Parochie Sint Willibrordus in Zevenaar. De 
Landelijke Vastenactie zal de collectes en uw donaties met 50% 
verhogen. Sturende kracht achter dit project is Thanh Ta, pastoor 
van die Parochie Sint Willibrordus. Vietnam is zijn geboorteland. 
Thanh Ta kennen we als voormalige pastor van onze parochie, van 
2005 tot 2010.  
 
Project: medische zorg voor minderheidsvolk Hmong.  
Net als vele minderheden groepen in Vietnam, wordt het Hmong volk achtergesteld door 
de regering, met alle gevolgen van dien. Terwijl het land zich in snel tempo ontwikkelt 
qua welvaart, maar ook sociaal, maatschappelijk en op het gebied van onderwijs, heerst 
er armoede onder de Hmong bevolking. Het ontbreken van medische zorg voor deze 
groep is groot, evenals het gebrek aan onderwijs.  
 
Kliniek  
De zusters van de Congregatie van het Heilig Kruis in Hanoi gaan dit project dragen en 
uitvoeren. Deze vrouwelijke congregatie richt zich in hun missie, net als veel andere 
ordes, op de gemarginaliseerden in de samenleving. Hier in het bijzonder op vrouwen en 
kinderen. 
De zusters van het Heilig Kruis willen graag een polikliniek opzetten om van daaruit 
(blijvende) medische en verpleegkundige zorg aan de Hmong gemeenschap te bieden. 
Het medisch aanbod komt nu incidenteel vanuit de hoofdstad Hanoi, zo’n 100 kilometer 
verderop. 
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Groot project vraagt om grote steun   
De totale kosten van dit Eigen Doel Vastenproject zijn ruim € 45.000, waarvan ruim 
€ 31.000 opgebracht moet worden door parochies/locaties. In totaal steunen drie 
parochies dit Eigen Doel Vastenproject, plús zes individuele locaties uit twee andere 
parochies uit het aartsbisdom Utrecht. De locatie St. Jozef Leusden is er één van. Mede 
hierdoor, met uw hulp, zijn alle deelnemende parochies/locaties van overtuigd dat dit 
gezamenlijk gedragen, mooi Vastenproject een succes wordt. 
 
Uw steun is van blijvende waarde 

U kunt letterlijk en figuurlijk uw steentje bijdragen aan de 
bouw van de kliniek met basale medische toebehoren, 
opdat er blijvende medische zorg is voor het 
minderheidsvolk van de Hmong in Muong Cat. U maakt 
hiermee het werk van de zusters van het Heilig Kruis in 
Hanoi mogelijk. U kunt uw gift overmaken op ons 
rekeningnummer:  
NL NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Parochie St. Lucas 
(nog niet aangepast) (dan staat op de 2e regel, niet zichtbaar: Maria Zuivering 
Geloofsgemeenschap) o.v.v. ‘Vietnamproject 402757’  
De vermelding ‘Vietnamproject 402757’ is voorwaarde voor de vermeerdering met 50% 
van uw donatie door de Landelijke Vastenactie. 
 
Daarnaast zullen de kinderen van de Gabriëlschool ook weer hun steentje bijdragen. In 
de komende mededelingen zult u hierover meer lezen welke acties zij zullen houden.  

 
Speciale eucharistieviering  
De eucharistieviering op zondag 6 april 2025 om 11:00 uur in de St. Jozef 
kerk Leusden staat in het teken van dit Vastenproject. Thanh Ta is 
medevoorganger en zal de overweging verzorgen. Parochianen uit de 
parochie zijn uiteraard welkom om deze viering bij te wonen en/of pastoor 
Thanh te ontmoeten. Opmerking: In de folder staat per abuis nog de oude 
aanvangstijd (9.30 uur) vermeld.  
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De Geloofsgemeenschap / MOV St. Jozef Leusden en pastoraal team van de parochie 
Heilige Familie 
 
 

Opening 'Vergeet Mij Niet Lunches'  

bij Geheugensteunpunt in parochiezaal  
 
Het Geheugensteunpunt Putten van Putten voor Elkaar opent op vrijdag 21 maart van 
10:30 – 12:30 uur op feestelijke wijze haar deuren voor de 'Vergeet Mij Niet Lunches'. 
Deze feestelijke opening wordt opgeluisterd met een hapje en een drankje. 
 
Deze speciale lunches vinden vanaf 21 maart elke vrijdag plaats van 11:00 – 14:00 uur 
aan Brinkstraat 85 in Putten en bieden een warme en gezellige ontmoetingsplek voor 
mensen met geheugenklachten, dementie en hun mantelzorgers.  
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Tijdens de lunches staan een goed gesprek, verbinding en (h)erkenning centraal. 
Bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer samen genieten van een goed gesprek, een 
lunch en warme ontmoetingen.   

Een deelnemer van het Geheugensteunpunt deelt zijn ervaring: “Ik vind het heel prettig 
om hier te zijn. Er is gezelligheid en herkenning. Ik heb het gevoel dat ik mezelf mag 
zijn.” 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Esther Schipper via 
info@puttenvoorelkaar.nl of bel met 0341-740051. 

 

KBO-nieuws 
 
 
We zijn alweer een paar maanden op weg in 2025 en kijken met plezier terug op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO Putten-Ermelo. Ruim 50 gasten hebben op 3 januari 
gelukwensen naar elkaar uitgesproken en geproost op het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 7 maart jl. werd onze jaarvergadering gehouden. De bezorgers van het 
KBO−magazine ONS werden bedankt voor hun inzet, in het bijzonder Coby Zwart die, 
naast het bezorgen van het blad, vele jaren de distributie heeft verzorgd.  
 
Naast de formele agendapunten mochten we ook vaststellen dat het zinvol is om via de 
KBO Gelderland lid te zijn van de landelijke seniorencoalitie (gezamenlijke 
ouderenbonden) die zo’n 500.000 senioren vertegenwoordigt inzake vraagstukken als 
senioren-huisvesting, pensioenen, gezondheidszorg etc.  
 
Aansluitend aan de vergadering werden we onder het genot van een hapje en een drankje 
o.l.v. Kunny Mulder “kris kras door het leven” geloodst met verrassende feitjes en 
weetjes. 
 
Wilt u meer weten over de KBO afdeling Putten Ermelo, neemt u dan even contact op 
kboputtenermelo@gmail.com of spreek ons aan. Of neem gerust een KBO-magazine mee 
uit de kerk. 
 
Djoon Hoijer, Kunny Mulder, Ria van Westing, Annemieke Carbo  
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KERKDIENSTEN en misdienaars 

Zo. 23 maa 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Fransje Scheijde 
 

Zo. 30 maa 09:15  Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 

Alexander 

Marck-Anthony 

Zo. 6 apr 09:15  Woord- en Communieviering  

Voorganger: Niels Morpey 

Benjamin 

Michaël 

Wo. 9 apr 09:30   
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 13 apr 09:15 PalmPasen 
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Rini Bouwman  
 

Do. 17 apr 19:00 
Witte 

Donderdag 

Gebedsviering  

Voorganger: Fransje Scheijde 
 

Vr. 18 apr 15:00 Goede Vrijdag 
Kruisweg voor familie met kinderen 

Voorganger: Annemarieke Hollanders 
 

Vr. 18 apr 19:00 Goede Vrijdag 
Gebedsviering  

Voorganger: Gerda van Meerveld 
 

Za. 19 apr 19:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Mery Falger 
 

Zo. 20 apr 09:15 Pasen 
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Sebastiaan Benders 

Marck-Anthony 

Michaël 

Zo. 27 apr 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Kunny Mulder 
 

Zo. 4 mei 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Fransje Scheijde 
 

Zo. 11 mei 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Mery Falger 
 

Wo. 14 mei 09:30  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Za. 17 mei 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 18 mei 10:00  
Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 

Zo. 25 mei 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Gerda van Meerveld 
 

Zo. 1 jun 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Kunny Mulder 
 

Zo. 8 jun 09:15 Pinksteren 
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Rini Bouwman 

Alexander 

Marck-Anthony 

Wo. 11 jun 09:30  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 15 jun 10:00  
Gezinsviering 

Voorganger: Annemarieke Hollanders 
 

Za. 21 jun 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 
 

Zo. 22 jun 10:00  
Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 

Zo. 29 jun 11:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 

Lucas 

Michaël 
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KOPIJ 
 
Het eerstvolgende Parochienieuws zal verschijnen op 4 juli 2025. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor 20 juni 2025. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
 
Kopij graag aanleveren in Word (niet in pdf formaat) . 
 
Indien gewenst kan het Parochienieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 

Heeft u nog een nieuwtje te melden? 
 
Of wilt u misschien iets algemeens 
vragen aan de andere parochianen? 

mailto:pnputten@hotmail.com
mailto:jan.carbo@gmail.com


PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
• Harrold Zemann, pastoor 
• Johan Rutgers, priester 
• Rini Bouwman, diaken 
• Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
• Marcel Sarot, diaken 

 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 
 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon Telefoon 

Gemengd koor “Cantabile” Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor “De Toverbal” Sandra vd Hoorn 06-16548116 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS, MISDIENAARS 
Amber Renes, email amberrenes@live.nl 
Sylvia de Werd, email pg_dewerd@kpnmail.nl 
 
 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema, 085-0801937  
info@ggu.nu 

KERKBEHEER 
Martin de Groot, 0341-360413 
mdgmartindegroot@hotmail.com 
 
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum) 

contactpersoon Coen Scheijde 0341-357218 
Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres. 

mailto:info@ggu.nu


  
PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail: putten@rk-familie.nl 
website: www.rk-familie.nl 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
De PCI van de Rk-Parochie Heilige Familie, Jezus Maria En Jozef heeft in iedere 
locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritas-stlucas.nl 
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

inhoud 
opmaak en verzending 

Kunny Mulder 
Jan Carbo 

06-55132640 
06-44222023 

 
 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 
06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël” 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
Jan Nijenhuisstraat 77, 3882 HS, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Gaby d’Haans 0341-351959 
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