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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten. 
Reknr. NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@rk-familie.nl 
website  : www.rk-familie.nl 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 
Gerda van Meerveld 

06-82006268 
06-23371736 
06-15439291 

 
Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

 
   
RK-PAROCHIE HEILIGE FAMILIE, JEZUS MARIA EN JOZEF 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 
  

mailto:gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com
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Citaat Paus Leo XIV 
 
"Broeders, zusters... 

Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet meer 

geloven, niet meer hopen, niet meer 

bidden, omdat ze denken dat God weg is. 

Tot hen die genoeg hebben van 

schandalen, van machtsmisbruik, van de 

stilte van een Kerk die soms meer op een 

paleis dan op een thuis lijkt. 

Ook ik was boos op God. 

Ook ik zag goede mensen sterven, 

kinderen lijden, grootouders huilen zonder 

medicijnen. 

En ja... er waren dagen dat ik bad en alleen 

een echo voelde. 

 

Maar toen ontdekte ik iets: 

God schreeuwt niet. God fluistert. En soms 

fluistert Hij vanuit de modder, vanuit de 

pijn, vanuit een grootmoeder die je voedt 

zonder iets te hebben. 

 

Ik kom u geen volmaakt geloof aanbieden. 

Ik kom u vertellen dat geloof een wandeling is met stenen, plassen en onverwachte 

knuffels. 

Ik vraag u niet om in alles te geloven. 

Ik vraag u om de deur niet te sluiten. Geef een kans aan de God die zonder oordeel op 

je wacht. 

 

Ik ben slechts een priester die God zag in de glimlach van een vrouw die haar zoon 

verloor... en toch kookte ze voor anderen. Dat veranderde me. 

Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, als je de leugens beu bent... 

kom dan toch. Met je woede, je twijfel, je vuile rugzak. 

Niemand hier zal je om een VIP-kaart vragen. Want deze kerk zal, zolang ik leef, een 

thuis zijn voor de daklozen en een rustplaats voor de vermoeiden. 

 

God heeft geen soldaten nodig. 

Hij heeft broeders nodig. 

En jij, ja, jij... 

bent er een van." 

 

Robert Prevost (Leo XIV) 

Bron: Daily Roman Catholic Bible Readings  



3 
 

Bericht van de pastoraatsgroep 
 

Er zijn alweer een paar maanden 
verstreken nadat u het vorige PN 
heeft ontvangen. 
We begonnen die periode met een 
feestelijke Palmpasen viering, 
waarbij zeer veel kinderen hun mooie 
palmpasenstok lieten zien. 
 
Verder was ook de gezamenlijke 
Paasmaaltijd weer een fijn moment 
om Pasen samen te vieren. 
 
Op 23 april 2025 hebben 
afvaardigingen van de locatieraad en 

pastoraatsgroep de voorjaarsvergadering bijgewoond van onze nieuwe Heilige 
Familieparochie. 
Daarbij waren van alle locaties afvaardigingen aanwezig. We hoorden daar dat het 
parochiebestuur samen met het pastorale team o.a. Putten had aangewezen als 1 van 
de Centra voor Katholiek Leven.  
Wat dit allemaal inhoudt vindt u op een andere plek in dit parochienieuws. Maar het 
betekent in ieder geval ook dat wij gastvrij zijn en moeten zijn voor andere locaties uit 
onze parochie. 
Een voorbeeld voor een dergelijke samenwerking is de jaarlijkse fietstocht met 
Hemelvaart. Ook dit jaar weer een grote opkomst, ondanks de regen. Het was verbindend 
en heel gezellig. 
 
We hebben ook 2 parochianen die een welverdiend lintje 
ontvingen van onze Koning. 
Het waren Ton van Westing en Mery Falger. Het is een 
bijzondere onderscheiding voor uitzonderlijke verdiensten. Dat 
hoeven we bij beiden niet uit te leggen, want ze zijn beiden al 
zeer vele jaren actief in onze kerk. 
 
Verder is een geslaagde jongerenbijeenkomst geweest als 1e in een reeks. Daar liet ook 
de pastoor zijn neus zien. 
 

Het is ook fijn voor onze parochie dat de pastoor weer 
langzaam zijn werkzaamheden oppakt na zijn 
ziekteperiode. We hopen dat hij weer in staat zal 
blijken te zijn weer volledig aan het werk te gaan. 
We hebben hem zeer gemist! 

 
Als u dit stukje leest is Pinksteren alweer achter de rug. Jezus is ten Hemel gevaren en 
we zullen het moeten doen met de woorden die Hij voor ons heeft achtergelaten, waarbij 
we inspiratie voor ons dagelijks leven zullen vinden bij de Heilige Geest. 
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Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
We zien het om ons heen in de wereld. Het is soms niet te bevatten hoe belangrijke 
leiders in de wereld (geloofs) gemeenschappen kunnen ontwrichten. Het lijkt wel of 
uitsluitend het recht van de sterkste geldt. 
Ongeacht je overtuiging mag wraak, moord en doodslag, soms letterlijk, soms met woord 
en daad, niet de leidraad zijn.  
Dat is in totale tegenspraak met alles wat Jezus ons geleerd heeft. Heb je naaste lief als 
jezelf. 
Daarvoor moet nog veel werk verzet worden. Laten we klein beginnen bij onszelf en 
degenen die ons na staan of naast ons staan. 
 
Ook binnen gezin en familie gaat het soms mis in de 
verhoudingen omdat we soms (te) overtuigd zijn van 
ons eigen gelijk. 
 
Zachtmoedigheid en tolerantie zouden de 
antwoorden moeten zijn. 
 
Daarnaast hebben afscheid moeten nemen van onze paus Franciscus. Tijdens zijn uitvaart 
is de onze kerk de klok geluid! 
Daarna hebben we een nieuwe paus mogen begroeten: Leo XIV. We bidden hem veel 
kracht en wijsheid toe om een bemiddelende rol te kunnen spelen in alles wat speelt in 
kerk en wereld. 
 

Binnenkort beginnen de vakanties weer. Of u 
nu wel of niet uw huis daarvoor verlaat, we 
hopen dat u, na de zomer, weer uitgerust aan 
het werk kunt. 
 
We wensen u een fijne vakantie toe. 
 
De pastoraatsgroep 
 
 

 
 

Eerste jongerenbijeenkomst zeer geslaagd 
 

Op vrijdag 9 mei 2025 kwamen voor het eerste een aantal jongeren 
uit onze parochie bij elkaar voor ontmoeting en ontspanning. De 
kerngroep werd gevormd door de vormelingen van afgelopen jaar, 
maar er waren ook vele anderen bij. In totaal waren er 18 jongeren 
van 13 tot 17 jaar. 7 van hen kwamen uit Putten! 
We begonnen met een goede pastamaaltijd. Daar wilde pastoor 
Harrold Zemann ook wel bij zijn! 
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Daarna had aalmoezenier Sebastiaan Benders een mooi verhaal 
over Wie is Jezus?  
Na het inhoudelijke deel konden wat spelletjes gedaan worden of 
gewoon worden gekletst. De Puttenaren hadden wat lekkers 
gebakken en dat ging er in als koek! 
Al met al een zeer geslaagde avond. Er volgen nog 2 avonden. 
1 op vrijdag 4 juli in de St. Jan in Nijkerk, aanvang 18:00 uur. 
En de 3e avond op vrijdag 12 september 2025 in Putten, aanvang 
18:00 uur. 
 

 
 
 
 
Vind je het leuk om ook te komen? Dan ben je van harte 
welkom! 
 
  
 
 
 
 

 
 

Festival van Hoop, Parochiedag 14 september 2025 
 
De eerste parochiedag van de H. Familie zal worden 
gehouden op 14 september 2025 
 
 

De Sint Jozefkerk in Achterveld, Hessenweg 
325, zal de gastlocatie zijn voor deze dag. 
In het kader van het jubeljaar ‘Pelgrims van 
Hoop’ kiezen we voor een Festival van Hoop.  
Het mooie is dat dit thema in de vorm van een 
festival ook jongeren aanspreekt. De jongeren 
van het koor Milk & Honey – en hopelijk nog 
meer jongeren - zijn enthousiast en willen 
meehelpen. Het wordt dan ook een dag van 
ontmoeting en verbinding tussen jong en oud, 

rond een thema dat ons allemaal ter harte gaat; èn een dag van ontmoeting, nadere 
kennismaking en verbinding tussen onze plaatselijke geloofsgemeenschappen, bakens 
van geloof en hoop in het grote geheel van onze parochie.   
De dag zal beginnen om met een gebedsviering om 11:00 uur met medewerking van 
het koor Milk & Honey en het aansluitende middagprogramma duurt tot 15:00 uur. 
 
Reserveer dus die datum in uw agenda! 
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Uitslag Fotowedstrijd “Vrijheid En Geloof” 
 
De winnaar is:  “Vrij na Goede Vrijdag. Foto ooit 
gemaakt in Frankrijk door Joh Smit 
   Vader van Marja Benschop-Smit 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
De 2e prijs was voor deze foto, gemaakt door Stella 
Casander, “Zo vrij als een kind” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De 3e prijs was voor deze foto:  
Fotografie Vrijheid, gemaakt door Petra Hop 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle foto’s hangen in de parochiezaal met de uitleg van 
de fotografen. 
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Kort verslag gesprek delegatie parochiebestuur/pastoraal team 
 

 
 

Op 12 juni 2025 heeft een gesprek plaatsgevonden over de 

locatie Putten als Centrum voor Katholiek Leven voor de 

regio Noord. 

 

Van het parochiebestuur was de heer Frans Smout aanwezig en van het pastoraal team 

de heer Marcel Sarot, diaken. Er waren ook afvaardigingen van de locatieraad en de 

pastoraatsgroep. 

 

Putten is aangewezen op grond van diverse criteria, waaronder vitaliteit 

geloofsgemeenschap, staat van het kerkgebouw, parkeergelegenheid. Het idee is dat 

naast het Eucharistisch Centrum (Leusden) een 3tal (Barneveld, Driebergen, Putten) 

centra voor Katholiek Leven (CKL) functioneren die als het ware het Eucharistisch 

Centrum ondersteunen.  

 

De bedoeling is dat in die CKL iedere maand 2 Eucharistievieringen zullen zijn en in de 

andere locaties 1 x per maand. In Leusden is iedere week een Eucharistie. 

In de toekomst zal het pastorale team waarschijnlijk verder krimpen door pensionering. 

Daarnaast zijn nu nog 2 priesters actief in onze parochie maar zelfs dat is niet overal 

zo. Er zijn parochies waar helemaal geen pastoor is, dus het is niet zeker of in de 

toekomst 2 priesters nog bij ons werkzaam blijven. 

 

Daarom zal ook pastoraal werk moeten worden verzet door goed opgeleide vrijwilligers. 

Bv permanente diakenen en catecheten. Die moeten het pastorale team mee gaan 

helpen om zaken te gaan regelen. Denk aan de eerste communie en vormelingen. Veel 

gebeurt nu al gezamenlijk. Dat blijft uiteraard in stand maar zal dus worden uitgebreid. 

Het moet allemaal nog vorm krijgen, maar het is wel de bedoeling dat er activiteiten die 

locatie-overstijgend zijn worden geclusterd. Dat betekent wel dat de andere locaties 

van dit CKL zich in Putten moeten thuis voelen. De locatieraad en pastoraatsgroep had, 

ter voorbereiding van dit gesprek ook al een brainstormsessie gehad. 

Daarin werd al geconcludeerd dat wij, nu wij CKV zijn, ons graag openstellen voor de 

omliggende locaties. Om iemand zich thuis te laten voelen moet hij mensen om zich 
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heen hebben die hij kent. Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk om 

activiteiten/ontmoetingen te organiseren waarbij wij elkaar leren kennen. 

 

Deze ontmoetingen/activiteiten hoeven niet alleen in Putten plaats te vinden maar ook 

in de andere locaties. 

Kortom, er is werk aan de winkel, maar wij zien dit met vertrouwen tegemoet. 

Er zijn al een aantal gezamenlijke activiteiten en daar kunnen we op voortborduren en 

deze uitbreiden. 

 

Mocht er hulp nodig zijn, dan kunnen we contact opnemen met het pastorale team die 

ons, waar mogelijk, zal ondersteunen. 

Tijdens ons gesprek passeerden een aantal gedachten en ideeën de revue. 

Het was een heel prettig en open gesprek. 

Met de andere locaties in onze parochie zal in 1 sessie eenzelfde gesprek plaatsvinden.  
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Lid worden van locatieraad of pastoraatsgroep? 
  
Dit jaar is zowel in de locatieraad als in de pastoraatsgroep een lid aftredend. Deze 
hebben toegezegd, indien nodig, hun termijn te willen verlengen, maar het is niet de 
bedoeling om andere parochianen van hun ambities om ook lid te worden af te houden. 
Bovendien zou versterking ook fijn zijn. 

 
Daarom: lijkt het u leuk om lid te worden van ofwel de locatieraad of pastoraatsgroep, 
laat het ons weten. 
U kunt daarvoor contact opnemen met  

Marco Rooze, (locatieraad) telnr. 06-50677132 of 
Kunny Mulder (pastoraatsgroep) telnr. 06-55132640. 

 
 
 

Vrijwillige chauffeurs gevraagd 
 
Elke dag gaan zo'n 30 dementerende ouderen uit Harderwijk, Ermelo, Putten en 
Barneveld voor dagbesteding naar het Zorgerf in Veenhuizerveld. 
Steeds vaker komt het voor dar er te weinig chauffeurs zijn, zeker met de vakantie voor 
de boeg. 
Mochten er mensen zijn die zelf en/of iemand 
weten die een dag(deel) willen rijden, dan 
kunnen ze contact opnemen met mij, Theo 
Marissink: 

t.marissink47@hetnet.nl,  tel. 06-55019381.  

mailto:t.marissink47@hetnet.nl
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Bedden rijden in St. Jansdal 
 
 
 

In het weekend in het ziekenhuis, tja dan 
is er iets aan de hand! Dan ga je met een 
nog diepere intentie naar de oecumenische 
kerkdienst. Ook voor de vrijwilligers 
bijzonder om elke keer weer mee te 
maken. Een praatje tijdens het ophalen, 

iemand stelt het op prijs dat je in de buurt blijft zitten en soms ‘gewoon’ een uurtje 
iemands hand vasthouden. 
 
 
Vrijwilligers van omliggende kerken, ook vanuit onze parochie, zetten zich hiervoor in. 
We verzorgen het ophalen en terugbrengen van patiënten binnen het ziekenhuis. De 
ene keer veel gasten, andere keren wat minder, maar altijd wandelen we in een nog 
heel stil ziekenhuis door de lange gangen  met bedden, met rolstoelen, rollators, met 
patiënten afkomstig van de verschillende afdelingen en de Klimop.  
 
 
De dienst wordt verzorgd door het team Geestelijke Verzorging van St. Jansdal. Een 
enkele keer is er ook een koor ter ondersteuning aanwezig en dat is wel heel fijn. Na 
afloop drinken we samen koffie en worden alle patiënten weer terug gebracht, een 
klein beetje gesterkt door ons samenzijn, met hoop en vertrouwen op wat komen gaat 
en met de intense beleving van hun geloof.  
 
 
Ons rooster wordt verzorgd door Lies van Schaik 
en we zijn een paar keer per jaar aan de beurt. 
Wat is het  bijzonder te mogen ervaren hoe 
belangrijk dit uurtje voor de patiënten is en wat 
mooi om dit te kunnen doen! 
 
 
Annemieke Carbo  
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KERKDIENSTEN en misdienaars 
 

Zo. 6 jul 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Gerda van Meerveld  
 

Wo. 9 jul 09:30 
 

Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 13 jul 10:00  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Ben Piepers 

Mark-Anthony 

Benjamin 

Zo. 20 jul 11:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Pastor Johan Rutgers 

Michaël 

Alexander 

Zo. 27 jul 11:00  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Ben Piepers 

Mark-Anthony 

Benjamin 

Zo. 3 aug 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Mery Falger  
 

Zo. 10 aug 11:00  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Rini Bouwman 

Lucas 

Michaël 

Za. 16 aug 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 
 

Zo. 17 aug 10:00  
Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders  
 

Zo. 24 aug 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Fransje Scheijde 
 

Zo. 31 aug 11:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 

Alexander 

Benjamin 

Zo. 7 sep 09:15  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Nelleke Spiljard 

Mark-Anthony 

Benjamin 

Zo. 14 sep 11:00  Festival van Hoop  
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KOPIJ 
 
Het eerstvolgende Parochienieuws zal verschijnen op 29 augustus 2025. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor 15 augustus 2025. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
 
Kopij graag aanleveren in Word (niet in pdf formaat) . 
 
Indien gewenst kan het Parochienieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 

Heeft u nog een nieuwtje te melden? 
 
Of wilt u misschien iets algemeens 
vragen aan de andere parochianen? 

mailto:pnputten@hotmail.com
mailto:jan.carbo@gmail.com


PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
• Harrold Zemann, pastoor 
• Johan Rutgers, priester 
• Rini Bouwman, diaken 
• Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
• Marcel Sarot, diaken 

 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 
 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon Telefoon 

Gemengd koor “Cantabile” Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor “De Toverbal” Sandra vd Hoorn 06-16548116 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS, MISDIENAARS 
Amber Renes, email amberrenes@live.nl 
Sylvia de Werd, email pg_dewerd@kpnmail.nl 
 
 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema, 085-0801937  
info@ggu.nu 

KERKBEHEER 
Martin de Groot, 0341-360413 
mdgmartindegroot@hotmail.com 
 
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE  
Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via penningmeesterhmz@gmail.com. 

mailto:info@ggu.nu


  
PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail: putten@rk-familie.nl 
website: www.rk-familie.nl 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
De PCI van de Rk-Parochie Heilige Familie, Jezus Maria En Jozef heeft in iedere 
locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritas-stlucas.nl 
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

inhoud 
opmaak en verzending 

Kunny Mulder 
Jan Carbo 

06-55132640 
06-44222023 

 
 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 
06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël” 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
Jan Nijenhuisstraat 77, 3882 HS, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Gaby d’Haans 0341-351959 
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