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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten. 
Reknr. NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@stlucas.nu 
website  : stlucas.nu 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 
Gerda van Meerveld 

06-82006268 
06-23371736 
06-15439291 

 
Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

   
SINT LUCAS PAROCHIE   
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen 
St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede 
Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, 
St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 
  

mailto:gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com
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Kennismaking van alle geloofsgemeenschappen 

 
Het proces om de St. Lucasparochie en St. Maarten 
parochie samen te laten gaan is al ruim een jaar volop 
in proces achter de schermen. Donderdag 7 oktober 
kwamen er vanuit iedere geloofsgemeenschap (15 in 
totaal) 3 personen uit locatieraad of pastoraatsgroep 
bij elkaar in Leerhotel het Klooster in Amersfoort. Een 
voormalig kloostercomplex dat nu omgebouwd is tot 
een hotel, een prachtige locatie. Maar dat terzijde. 
Iedere geloofsgemeenschap kreeg drie minuten om 
zich te presenteren. 
Het is fijn om elkaar zo een beetje te leren kennen. 
Zorgen te delen die we allemaal hebben (vergrijzing), 
maar ook enthousiaste verhalen van locaties die nog 
mogelijkheden zien. 
 
Daarbij is het fijn om allerlei gezichten te zien.  
Dat maakt het contact maken onderling altijd 
gemakkelijker. Want met elkaar gaan samenwerken is straks toch nodig. 
Door met elkaar projecten op te zetten zijn er meer mogelijkheden. 
 
Voor Putten werd de gedachte alleen maar versterkt dat we het helemaal niet slecht voor 
elkaar hebben: We hebben de ‘bemanning’ van diverse posten goed op orde. We hebben 
een mooie duurzame kerk. En we hebben een gezond portie optimisme en enthousiasme 
om de toekomst aan te gaan. 
 

 

Deelhuisje (vervolg) 
 
Er wordt werkelijk veel en heel dankbaar gebruik van gemaakt. 
Wat ons opvalt is, dat de artikelen er soms nog geen dag instaan. Fijn 
dat u ons helpt met het onderhouden door er steeds spullen in te zetten. Door te delen 
van wat we over hebben laten we zien waar we voor staan. 
 
Voor als u wilt helpen met delen: we denken aan houdbare producten liefst in blik of glas, 
schoonmaakmiddelen, shampoo etc.  Bij voorbaat dank voor ieders medewerking!  
Stel dat u uw spullen niet kwijt kunt dan mag het ook in de Mariakapel gezet worden. De 
kapel is overdag geopend. 
 

Met zijn allen doen we ons best, zo is er een verzoek gedaan 
richting Stichting Armoedefonds. Dat is beloond, daardoor 
krijgen we nu gratis menstruatieproducten voor het Deelhuisje. 
Dit is bedoeld voor de mensen, die krap bij kas zitten. 
Tot zover bent u weer bijgepraat namens het team Deelhuisje. 
PS  Het kastje is niet bedoeld voor boeken, daarvoor staat in de 
Mariakapel een ruilkast.  
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Vieringen Kerstperiode en Einde van het jaar 
 

 
 
Zaterdag 21 december 2024  19.00 uur Eucharistie pastoor Harrold Zemann 
 koor: Gregoriaans 
Zondag   22 december 2024  10.00 uur Zin in Zondag Corrie Hollanders/ 
 Wim Menting 
dinsdag  24 december 2024   19.00 uur gezinsviering      diaken Rini Bouwman/ 
 A. Hollanders 
 koor: de Toverbal 
dinsdag  24 december 2024    21.00 uur W & C viering pastor N. Morpey 
 koor: Contagio 
woensdag 25 december 2024 10.00 uur gebedsviering  F. Scheijde 
 koor: Cantabile 
zondag 29 december 2024      10.00 uur gebedsviering  G. van Meerveld/ 
 K. Mulder 

Openstelling kerk op Tweede Kerstdag 2024 

 
Dit jaar zal onze kerk op 26 december 2024, 
Tweede Kerstdag, open zijn van 14:00 uur tot 
16:30 uur. 
 
U kunt dan de Kerststallen bewonderen die daar 
staan opgesteld. Want naast de grote kerststal 
(niet met levende dieren) zullen er nog andere 
kerststallen te zien zijn. 
 
In de kerk en kapel kunnen ook kaarsjes worden 

aangestoken en kan men elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of warme 
chocolademelk. 
Iedereen is uitgenodigd (dus niet alleen parochianen), dus zegt het voort! Het kan even 
een leuk uitstapje zijn op die dag, ook voor de kinderen!  
 
Vorig jaar was de openstelling een groot succes en mochten we vele Puttenaren 
verwelkomen!  
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Bericht van de pastoraatsgroep 

 
Op het moment van schrijven van dit stuk is het de eerste zondag van Advent. 
Het is niet gemakkelijk om nu aan vredige kerstdagen te denken en aan de geboorte van 
het Christuskind in een stal in Bethlehem. 
 

Bethlehem, gelegen in Palestina op de door 
Israël bezette Westelijke Jordaanoever. 
In dit gebied zijn de onderlinge verhoudingen 
ongelofelijk ingewikkeld en gewelddadig. 
Vrede is daar helaas ver te zoeken en dat 
geldt ook voor heel veel plaatsen in de 
wereld. 
Het Midden-Oosten is altijd een gebied 

geweest waar het zelden vredig was. Dat kunnen we ook lezen in het Oude Testament. 
En uitgerekend daar, terwijl het land bezet is door Romeinen, verschijnt een stralende 
ster! Engelen zingen en de 3 Wijzen herkennen de Tekenen. Daar, midden in bezet 
gebied, komt Jezus ter wereld. 
Hij die onze Leraar zal worden en die ons zal voorleven hoe wij zouden moeten handelen. 
 
Elk jaar krijgen we het weer te horen en mogen we ernaar luisteren! 
Wie weet lukt het dit jaar om de leiders in de wereld, maar ook en juist onszelf te laten 
handelen naar hetgeen Jezus ons leert. Elke zondag wensen we elkaar de Vrede en laten 
we dat ook vooral voor de komende Kerstdagen doen. 
Hopelijk heeft u fijne dagen al of niet samen met uw gezin of samen met ons uw mede-
parochianen!  
 
In onze kerk zijn weer de nodige feestelijke vieringen, u ziet het verderop in het 
Parochienieuws. 
Ook is de kerk, gewoontegetrouw, de 2e Kerstdag weer open, waarbij weer mooie 
kerststallen te zien zullen zijn. Samen kunnen we dan heerlijke warme chocolademelk of 
koffiedrinken. Ook dat is samen een geloofsgemeenschap vormen! 
 
We wensen u Zalige Kerstdagen toe en een vredige goede jaarwisseling en zien u graag 
in één van de vele vieringen! 
 
De pastoraatsgroep 
 
  

Verslag bisdomdag Bisdom Utrecht van 30 november 2024 
 
Op 30 november 2024 vond voor de 2e keer een bisdomdag plaats van het Bisdom 
Utrecht. 
 
Het thema van deze dag was de Missionaire kerk en was bedoeld voor pastoors, pastores, 
diakenen, catecheten, parochiebesturen en andere vrijwilligers in de locaties. 
Uit onze Lucasparochie waren Steven en Margje Hengeveld, Johan Rutgers en 
ondergetekende aanwezig. 
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De dag was georganiseerd door de Bisdomstaf en was bedoeld om, kort gezegd, de 
parochies en geloofsgemeenschappen weer te vitaliseren, oftewel weer nieuw leven in te 
blazen. 
Vele locaties worstelen met leeglopende kerken, verouderende parochianen en soms 
gebrek aan vrijwilligers. Gelukkig wordt nog altijd gul door de parochianen bijgedragen 
aan hun kerken, zodat de financiën nog wel in orde zijn. 

Maar in ons bisdom zijn een aantal zeer grote 
parochies die onderbemensd zijn. 
Duidelijk werd gesteld dat de pastores het 
zeker niet alleen kunnen. Zij zijn heel 
afhankelijk van actieve, energieke 
vrijwilligers, die samen met de pastores een 
parochieteam vormen. 
De bisdomstaf zet daar dus ook op in. Dat 
wordt bedoeld met missionaire kerk: Hoe 
kunnen we gastvrij zijn, een fijne plek bieden 
om te verblijven en ons geloof vieren en 
vinden. 
 

Het zit hem niet alleen in grootse dingen die onhaalbaar zijn in vele gevallen. Maar juist 
ook in kleine dingen. Elke week koffiedrinken, iemand die de liturgie uitdeelt en de 
kerkganger welkom heet. Kerken openstellen, evangelisatie in de zin van onderwijs of 
catachese en “naar buiten gaan”, soms letterlijk. 
Ook eens proberen de jongeren weer aan te spreken. En niet altijd vasthouden aan het 
oude, want ook andere muziek bijvoorbeeld, die jongeren aanspreekt, kan zijn doel 
bereiken. Ook jonge gezinnen vasthouden. 
Vele parochies zoeken naar verschillende manieren om dat te bereiken. Sommige dingen 
lukken wel, anderen niet. Er waren een aantal parochies die vertelden wat zij zoal 
ondernemen en of dit wel of niet succesvol is. 
Het bisdom wil onze pogingen om onze geloofsgemeenschappen in beweging te brengen 
ondersteunen en daarom deze bisdomdag.  
Het bisdom en afdelingen van het bisdom geven cursussen en hebben suggesties voor 
activiteiten. 
 
Per 1 december start Stephie The-Mertens als projectmedewerker missionaire parochie 
bij het Aartsbisdom Utrecht. Zij kan dus ook benaderd worden voor ondersteuning. 
Het probleem van velen is het feit dat we mensen tekortkomen. Maar uit de getuigenissen 
op deze dag bleek, dat als de vaart er weer een beetje in zit, de vrijwilligers weer vanzelf 
komen omdat men enthousiast en geïnspireerd raakt. 
Heel bijzonder! 
De dag werd afgesloten met een Stille Aanbidding door Bisschop Eijk. Het was een 
warme, leerzame dag met een goede sfeer, goede gesprekken en ideeën uitwisselingen! 
 
Op 7 en 8 februari 2025 zal de conferentie Missionaire Parochie worden gehouden in 
Veenendaal. Die bijeenkomst is landelijk en niet alleen voor het bisdom Utrecht. 
 
 
Kunny Mulder  
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Interview met Thijmen en Chiel Bakker 
 
In de viering van 17 november 2024 in 
Achterveld hebben de tweelingbroers Thijmen  
en Chiel Bakker het Heilig Vormsel ontvangen. 
Daar wilde het Parochienieuws meer van 
weten, vandaar dit gesprek. 
Thijmen en Chiel zijn 13 jaar en zitten beiden 
in de 2e klas van Groevenbeek Ermelo, 
afd. Havo/VWO. 
 
De groep die het Vormsel ontving, 17 jongeren, zijn 10 keer bij elkaar geweest in 
Leusden, waarvan 3 keer met de ouders samen. Rector Patrick Kuipers was de vormheer, 
maar pastoor Harrold Zemann en catecheet Margje Hengeveld hebben de kinderen 
gedurende die bijeenkomsten begeleid. 
 
Vraag: Waarom wilden jullie graag het Vormsel ontvangen? 
Antw: We wilden graag meer te weten komen over de bijbel en het geloof. We 

wilden dichterbij God komen. Bij het vormsel ontvang je de Heilige Geest!  
Vraag: Voelden jullie ook dat jullie de Heilige Geest ontvingen? 
Antw: Ja, toen we tijdens de viering het kruisje ontvingen voelden we het echt. We 

voelden echt dat er iets gebeurde met ons. 
Vraag: Wat deden jullie bij die bijeenkomsten? 
Antw: Elke bijeenkomst werd een Bijbelverhaal verteld met dia’s. Daarna werden 

over het verhaal vragen gesteld die je aan het denken zetten. Bv. de 
barmhartige Samaritaan. Het gebeurde wel dat je, door erover te praten, 
anders tegen dingen aan begon te kijken. Dat was natuurlijk ook de 
bedoeling, want elk verhaal kan meerdere betekenissen hebben. Daarvoor 
werkten de vragen heel goed. 

Vraag: Waren alle kinderen net zo enthousiast als jullie? 
Antw: Niet allemaal. De meeste kinderen in de groep hadden er zelf voor gekozen 

om het Vormsel te ontvangen. Dat was bij ons ook zo. Wij zijn niet gepushed 
door onze ouders. Maar in de groep waren 2 kinderen die dit wel moesten 
van hun ouders en die deden dus ook niet goed mee. Dus het moet wel uit 
jezelf komen, anders wordt het niets. 

Vraag: Wat gebeurde er nog meer? 
Antw: We moesten allemaal een goede daad doen in de kerk. Bv helpen 

collecteren, koffieschenken, koper poetsen. Wij kozen ervoor om onze vader 
te helpen bij het onderhoud van het kerkhofje. Dat vonden we heel fijn om 
te doen! 

Vraag: Willen jullie ook in de vieringen in onze kerk wat doen? 
Antw: Dat willen we wel! Dus in januari volgend jaar zullen we dat gaan oppakken. 

Ze willen bijvoorbeeld wel juniorlector zijn. 
Vraag: Gaan jullie vaak naar de vieringen en vinden jullie de vieringen goed? 
Antw: We gaan beiden niet vaak naar een viering omdat we het “zo vroeg” vinden 

en lekker uitslapen ook fijn is. Maar, als we wel in een viering zijn, dan 
vinden we deze niet saai of zoiets. Dat is fijn om te horen! Juniorlector zijn 
betekent dus wel vroeg opstaan om te komen. 

Vraag: Missen jullie de bijeenkomsten voor het Vormsel al? 
Antw: Ja, ze missen ook de groep en de ontmoeting met elkaar. 



7 
 

Vraag: Als de pastoraatsgroep bv 1 x per maand of 1 x per 6 weken een avond voor 
hen en hun leeftijdsgenoten zou organiseren in de kerk met een onderwerp, 
film of iets dergelijks, zouden ze dan komen? 

Antw: Ja en we willen ook wel meehelpen. We beginnen klein en we zien wel wie 
er komen. Ook dat gaan we vanaf januari oppakken. 

Vraag : Kunnen jullie het ontvangen van het Heilig Vormsel en de bijbehorende 
bijeenkomsten aanbevelen aan andere leeftijdsgenoten? 

Antw: Ja zeker! Het waren fijne bijeenkomsten waar we veel hebben geleerd en 
zelfs nu gaan de contacten door! 

 
Fijn dat we deze jongens in onze geloofsgemeenschap hebben en die ook openstaan om 
mee te doen! We gaan van ze horen. 
 
We danken Thijmen en Chiel voor dit mooie gesprek. 
 
Kunny Mulder   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerzielen 2024 

Zaterdag 2 november hebben we in onze geloofsgemeenschap met name 
de overledenen herdacht die vanaf vorig jaar Allerzielen zijn overleden.  
In deze viering herdachten wij met name: 

Plony Overgoor- van Lieshout, Joseph Rouppe van der Voort, 
Mies Post−Emmerink en Yvonne van den Broek-van de Logt 

Het kruisje van Henk Schut is aan zijn dochters overhandigd. 
 
Het was een fijne en sfeervolle viering, met mooie liederen van het koor. 
Ieder kon persoonlijk een lichtje aansteken om zijn of haar overleden dierbare te 
herdenken. 
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Het was gelukkig droog en konden we na de viering met 
veel mensen naar de begraafplaats aan de Brinkstraat. Het 
was een mooi gezicht, de stoet mensen die meeliep met de 
brandende kaarslichten. 
Daarna was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met 
een kopje koffie of thee en ook even na te praten. 
 
Wat fijn om zo met elkaar te kunnen gedenken en te 
herdenken, te vieren! 
Wat fijn dat we zoveel lieve vrijwilligers hebben die zich 
hiervoor inzetten. 

 
Ik wil niemand vergeten, dus noem ik geen namen, maar allemaal dankjewel!!!  
 
We doen het met elkaar en voor elkaar! 
Zo zijn we geloofsgemeenschap! 
 
Namens het rouwpastoraat 
 
 

Fotowedstrijd 2024 – 2025 
 
‘VRIJHEID’   EN  FOTOGRAFIE  
 
De werkgroep Leren en Ontmoeten en 
Mw. Petra Hop organiseren dit jaar voor de 
creatievelingen onder ons opnieuw een 
fotowedstrijd. Er waren zoveel positieve 
reacties dat we wederom de uitdaging 
durven aan te gaan.   
Het thema van deze wedstrijd is: ‘vrijheid’ 
en fotografie. We hopen dat dit thema uit 
verschillende invalshoeken wordt 
geïnterpreteerd zodat wij veel verrassende 
inzendingen mogen ontvangen.  
Het uiteindelijke doel is om met de mooiste foto’s een tentoonstelling te houden in de 
Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke kerk waar wij elkaars werk kunnen 
bewonderen.  
 
De spelregels zijn als volgt: 
 

− Het thema van de wedstrijd is: vrijheid en fotografie 
− Inzending tot en met 28 februari 2025, in te leveren bij de voorzitter van de jury, 

ds. Robert-Jan van Amstel, Huybertsenweg 118 of bij 
Lily Veen, Meester Mollstraat 8 

− Formaat en kleur: kleur en 20 x 30 cm 
− De foto’s mogen niet zijn ingelijst of opgeplakt. 
− De foto’s moeten in een envelop worden ingeleverd, met hierop de naam en het 

adres van de inzender 
− Op de achterkant van de foto moeten eveneens naam en adres worden vermeld, 
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evenals een korte uitleg op de foto die een toegevoegde waarde kan hebben. 
− Per inzender is maximaal 1 foto toegestaan. 
− Een deskundige jury waarin leden van de Gereformeerde Kerk en Rooms 

Katholieke Lucasparochie zal een prijswinnaar bepalen. 
− Evenals vorig jaar zal er een bus staan voor de publieksprijs. 
− De leden van de jury zijn uitgesloten van deelneming 

 
Wij wensen u, jullie veel inspiratie en plezier toe! 
 
Namens de werkgroep Leren en Ontmoeten, 
Lily Veen 
 
Inlichtingen bij Lily Veen, Meester Mollstraat 8, tel 352417 
 

Kerkbalans: ’Het geschenk van jouw kerk’ 
 
Beste medeparochianen, 
 
Veel heb ik te danken aan de kerk. Als  
puber was ik vaak te vinden in en rond het 
kerkgebouw van mijn geboortedorp. Werd 
hulpkoster en acoliet, mocht als 
priesterstudent tijdens vakanties de koster 
vervangen en zelfs assisteren bij uitvaarten, 
zag hoe de pastor omging met het sterven van 
een kindje. Het heeft mij nog meer 
gemotiveerd priester te worden. Mijn droom 
was: ‘ziel’zorger worden in de kerk. 
 
Hoewel de deelname aan het kerkelijk leven afneemt, merk ik dat de behoefte aan 
zielzorg groot is. Ik denk opnieuw aan mijn geboortedorp: de kerk zit niet meer vol maar 
in de Mariakapel, en ook bij een andere kapel buiten het dorp, worden volop kaarsen 
aangestoken; ik zie niet alleen mensen met een rollator maar ook jonge moeders met 
een kinderwagen. Zo is het ook in de talrijke dagkapellen van onze kerken, die overdag 
vaak open zijn. 
 
De toespraak van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kortgeleden bij de 
opening van de viering van het 750-jarig bestaan van die stad heeft mij diep geraakt. Ze 
sprak tijdens een eucharistieviering, in de St. Nicolaasbasiliek. Vertelde over de vele 
kapellen en gebedshuizen in de stad. Deze religieuze, spirituele gemeenschappen zijn 
onmisbaar, zei ze. Het zijn plekken van hoop, rust en ontmoeting in een jachtige wereld. 
En ze sprak over allerlei diaconale projecten, waar soms geen mens van weet. Vanuit 
geloof en vriendschap worden mensen geestelijk en materieel geholpen. Dit alles is 
‘zielzorg’ in de breedste zin van het woord. Niet alleen pastores verlenen zielzorg, 
iedereen kan zielzorger zijn. 
 
Onze kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen willen een geschenk zijn voor mensen, 
niet alleen voor gelovigen, iedereen is welkom. In een jachtige wereld een plek zijn van 
hoop, rust en ontmoeting. Daarom: wij willen investeren in de buitenkant, de stenen, 
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maar vooral in de binnenkant, de ‘levende stenen’. De buitenkant moet er goed uitzien, 
pastores moeten worden onderhouden, activiteiten ondersteunen we; hetzelfde geldt 
voor onze binnenkant, ons hart. Gevoed door de liefde van God, bemoedigd en gezonden 
door het evangelie van Jezus Christus, proberen wij een oase in de samenleving te zijn. 
Daarvoor is óók geld nodig. Als pastoor van onze geloofsgemeenschappen – vanaf 1 
januari binnen de Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef – hoop ik van 
harte dat u ook dit jaar weer bijdraagt aan Kerkbalans. Om een plek te kunnen zijn 
waarvan mensen zeggen: het is goed daar te zijn, daar voel ik me welkom. Dank u wel 
voor uw betrokkenheid, voor uw goede gaven. 
 
Hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann 
Parochie H. Familie Jezus, Maria en Jozef (i.o.) 
 
 
 
 
 
 
 

KBO muziekquiz 
 
 
 

Met veel plezier werd op 15 
november deelgenomen aan de 
muziekquiz o.l.v. Djoon Hoijer.  
 
Fragmenten in beeld en geluid 
en dan de vragen 
beantwoorden, soms een 
beetje gokken over de 
tijdstippen een jaartallen, wanneer was dat ook alweer, 
of wie was dat?  
 
Vooral zingend en swingend herinneringen ophalen! 
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KERKDIENSTEN en misdienaars 

Za. 21 dec 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 
 

Zo. 22 dec 10:00  Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 

Di. 24 dec 19:00   
Gezinsviering 

Voorganger: Rini Bouwman 
 

Di. 24 dec 21:00   
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Niels Morphey 
 

Wo. 25 dec 10:00   
Gebedsviering  

Voorganger: Fransje Scheijde  
 

Zo. 29 dec 10:00   

Gebedsviering  

Voorgangers: Gerda van Meerveld en 

Kunny Mulder 

 

Zo. 5 jan 09:15  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Ben Piepers 

Lucas 

Michaël 

Wo. 8 jan 09:30  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 12 jan 09:15  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Rini Bouwman 

Lucas 

Michaël 

Za. 18 jan 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 19 jan 10:00  
Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 

Zo. 26 jan 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Mery Falger 
 

Zo. 2 feb 09:15  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 

Benjamin 

Alexander 

Zo. 9 feb 09:15  
Woord- en Communieviering  

Voorganger: Ben Piepers 

Benjamin 

Alexander 

Wo. 12 feb 09:30  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Za. 15 feb 19:15  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 
 

Zo. 16 feb 10:00  
Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 

Zo. 23 feb 10:00  
Gebedsviering  

Voorganger: Gerda van Meerveld 
 

Zo 2 mrt 11:00 
Afwijkende 

tijd 

Woord- en Communieviering  

Voorganger: Ben Piepers 

Marck-Anthony 

Michaël 

Wo. 5 mrt 19:00 Aswoensdag 
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Zo. 9 mrt 09:15 
1e zondag 

40 dagentijd 

Woord- en Communieviering  

Voorganger: Rini Bouwman 

Lucas 

Michaël 

Wo. 12 mrt 09:30  
Eucharistieviering  

Voorganger: Johan Rutgers 
 

Za. 15 mrt 19:00  
Eucharistieviering  

Voorganger: Harrold Zemann 
 

Zo. 16 mrt 10:00 
2e zondag 

40 dagentijd 

Zin in zondag 

Wim Menting/ Corrie Hollanders 
 



12 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KOPIJ 
 
Het eerstvolgende Parochienieuws zal verschijnen op 21 maart 2025. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor 7 maart 2025. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
 
Kopij graag aanleveren in Word (niet in pdf formaat) . 

 
Indien gewenst kan het Parochienieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 

Heeft u nog een nieuwtje te melden? 
 
Of wilt u misschien iets algemeens 
vragen aan de andere parochianen? 

mailto:pnputten@hotmail.com
mailto:jan.carbo@gmail.com


PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
• Harrold Zemann, pastoor 
• Rini Bouwman, diaken 
• Johan Rutgers, priester 
• Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
• Marcel Sarot, diaken 

 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 
 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon Telefoon 

Gemengd koor “Cantabile” 
 

Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor “De Toverbal” 
 

Sandra vd Hoorn 
 

06-16548116 
 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 
 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS, MISDIENAARS 
Theo Marissink tel. 0341-351690; email  t.marissink47@hetnet.nl 
 
 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema, 085-0801937  
info@ggu.nu 

KERKBEHEER 
Martin de Groot, 0341-360413 
mdgmartindegroot@hotmail.com 
 

MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum) 

contactpersoon Coen Scheijde 0341-357218 
Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres. 

mailto:t.marissink47@hetnet.nl
mailto:info@ggu.nu


  
PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail: putten@stlucas.nu 
website: stlucas.nu 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl 
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: secretaris.pci@stlucas.nu  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

inhoud 
opmaak en verzending 

Kunny Mulder 
Jan Carbo 

06-55132640 
06-44222023 

 
 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 
06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël” 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
Jan Nijenhuisstraat 77, 3882 HS, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Gaby d’Haans 0341- 351959 
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