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Openingslied: Hoe ver is de nacht GvL467  
 

Hoe ver is de nacht, hoe ver, 
Wachter, hoe ver is de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
Maar nog is het nacht. 

 

Meditatie:   
Dit is de nacht  
Waarin Jezus is afgedaald in het dodenrijk. 
Dit is de nacht van waken en bidden. 
Dit is de nacht waarin Jezus heeft gestreden 
Met de machten van het donker. 
Dit is de nacht van waken en bidden. 
Dit is de nacht waarin wij waken bij het graf 
Omdat wij leven vanuit de hoop 
Dat het einde het einde niet is. 
Dit is de nacht van waken en bidden. 
God, laat ons niet alleen, 
Naar U zien  wij uit, 
Wij verlangen naar uw levende woord. 
Van vrede en gerechtigheid, 
Meer dan wachters naar de morgen 
Meer dan wachters naar de morgen.  
 

Het verhaal van de schepping 
De aarde was een woestenij, eenzaam en verlaten. Het was overal 
donker en water bedekte de aarde. God joeg een stormwind over de 
watervlakte. Toen zei God licht, en er was licht. Hij bekeek het licht 
en hij zag dat het goed was. Hij scheidde het licht van het donker. 
Het licht noemde hij dag en het donker nacht. Hij zegende het en zag 
dat het goed was. Dit was de eerste dag. 
 

God zei dat er een koepel moest komen om het water te scheiden. Hij 
splitste het water in tweeën, water boven de koepel en water onder 
de koepel. De koepel noemde hij hemel. De tweede dag. 
 

God liet het droge te voorschijn komen, dit deed hij door het water 
onder de hemel naar één plek te laten stromen. Hij noemde het droge  
land en het water zee. Hij zei dat er van alles moest groeien op het 
land. Planten die zaad vormen en bomen met vruchten. Hij zegende 
en bekeek het land en zag dat het goed was. Het werd avond en het 
werd morgen, de derde dag. 
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God vond dat er twee grote lichten aan de hemel moesten staan om 
verschil te maken tussen dag en nacht. Hij maakte de zon voor de dag 
en de maan voor de nacht. Ook maakte hij de sterren voor de nacht. 
Hij zegende en bekeek wat hij gemaakt had en zag dat het goed was. 
Dat was de vierde dag. 
 

God schiep grote en kleine vissen en andere dieren voor in het water 
hij zei tegen hen dat ze jongen moesten krijgen zodat de hele zee er 
vol van zat. Ook schiep hij vogels in de lucht. Hij zegende en bekeek 
wat hij gemaakt had en zag dat het goed was. Het werd avond en het 
werd ochtend, de vijfde dag. 
 

God schiep de wilde en de tamme, de grote en kleine dieren voor op 
het land. Daarna wilde God de mensen maken, de mens moest hem 
lijken. Zij zullen de baas zijn over alle dieren in de zee, lucht en op 
het land. Jullie moeten kinderen krijgen, zei God tegen de mens. De 
mens zou de baas zijn op de aarde. God zei, ik geef jullie de planten 
en de vruchten bomen, daar mogen jullie van eten. Maar het gras en 
de bladeren geef ik aan de dieren, daar mogen zij van eten. God 
zegende en bekeek wat hij gemaakt had en zag dat het goed was. Dat 
was de zesde dag. 
 

God maakte van de zevende dag een speciale dag, dit was de dag 
waarop hij klaar was met zijn schepping. Hij rustte uit van zijn werk. 
Hij zegende de zevende dag. 
 

Licht wordt uitgedeeld 
 

Lied: Lied van de schepping 
 

Met niets van niets zijt Gij begonnen,  
hebt sprakeloos het licht gezegd,  
de tijd bepaald, het land gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd 
 

de ban der duisternis gebroken –  
en het werd morgen, dag na dag,  
een wereld in het licht gesproken,  
een mensheid die beginnen mag. 
 

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.  
Het langste deel nog niet gegaan.  
Geen engel met ons mee gezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 
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Met licht van licht hebt Gij geschreven 
uw boek dat ons het leven redt,  
de woorden van uw trouw gegeven.  
En van dit lied de toon gezet. 

  
Geloofsbelijdenis 
 

Wij geloven in de God van onze voorouders, 
Een God die om mensen geeft, 
Een God die schepper is.  
Een God die ons de schepping heeft toe vertrouwd. 
 

Wij geloven in Jezus Christus. 
Als geen ander is Hij beeld van God. 
Wij geloven in Hem als iemand 
Die zijn leven deelde met de minsten 
Tot hij niet meer kon. 
Zo is Hij levend gebleven onder ons 
Tot op deze dag. 
 

Wij geloven in Gods Geest, 
Die met haar warmte ons bezielt 
En aanzet tot evangelisch handelen. 
 

Wij geloven in de gemeenschap van Jezus, 
Onze eigen kerk, hier op aarde. 
Die haar deuren wijd openzet, 
Waar iedereen welkom is 
En niemand buitengesloten wordt. 
 

Wij geloven in onze opdracht 
Om in Jezus’ naam deze aarde 
In alle opzichten bewoonbaar te maken. 
Met Jezus voor ogen durven wij geloven 
Dat het leven geen einde kent 
En voortgaat, van geslacht op geslacht. 
Dat wij allen eens thuis zullen komen 
Bij God, de Enige, 
Die onze namen heeft geschreven 
In de palm van zijn hand. 
Amen.    
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Bij de  doopvont  
 

Water geeft leven, 
maakt nieuw wat was verloren. 
In het water voelt een mens 
zich herboren. 
Het kruis laat ons zien  
dat wij omgeven zijn door de liefde van God. 
Het is een teken van zegen. 
 

We willen ieder uitnodigen om het geloof te bekrachtigen. Aan de 
doopvont nemen we met onze hand wat doopwater en maken een 
kruisteken 
 
Lied: Deze Nachtdag 
 

Deze nachtdag 
Deze berg van afgrond. 
Red me van het zwarte dat aanstormt. 
In uw handen beveel ik mijn geest. 
Maar niet echt 
Ik wil niet, dit niet. 
Zo niet. 
 

Deze Lichtdag 
Deze berg van hemel. 
Doe me in het witte dat aanwaait. 
In jouw handen beveel ik mijn geest. 
Nu voorgoed. 
Ik wil je. 
Nu wel. 
Zo wel. 

  
Evangelie volgens Johannes 1, 1–18 
 

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en God was 
het Woord. 
Dit was in het begin bij God. 
Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niets 
geworden, dat geworden is. 
In Hem was het leven, en het leven was het licht der mensen; 
en het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet  
begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam is Johannes. 
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Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat zij  allen 
door hem geloven zouden. 
Hij was niet zelf het licht, hij moest getuigen van het licht. 
Dit waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, wilde in de wereld 
komen. Hij was in de wereld, een wereld door Hem gemaakt; en de 
wereld kende Hem niet. 
Hij kwam tot zijn eigen huis, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. 
Allen die Hem wel aanvaardden, die gaf Hij volmacht kinderen van 
God te worden, zij die geloven in zijn naam; die niet uit 
bloedskrachten, niet uit de wil van de menselijke natuur, noch uit de 
wil van een man, maar uit God geboren zijn. 
En het Woord werd vlees, en heeft onder ons gewoond en wij zagen 
zijn  openbaring, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de 
Vader  vol van genade en waarheid. 
Johannes getuigde van Hem en heeft met kracht geroepen: Deze was 
het, van wie ik zeide: Na mij komt, die vóór mij geweest is, want Hij 
was mijn voorganger. 
En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade op genade; 
want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 
door Jezus Christus geworden. 
Niemand heeft ooit God gezien: maar de eengeboren Zoon, die in de 
schoot van de Vader is, Hij heeft Hem ons doen kennen.  

 
Lied: In den beginne het woord  
 

In den beginne het woord. 
Roeping opdracht en zegen. 
In den beginne het licht. 
Licht erbarm u,  
woord ontferm u,  
kom bevrijden. 
 

Licht erbarm u,  
woord ontferm u,  
kom bevrijden. 
 

Ere zij U daar in de hoge 
hier in ons midden. 
Kome vrede op aarde 
kome uw woord bij ons aan. 
Kome vrede op aarde 
kome uw woord bij ons aan. 
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Gij wacht op ons totdat wij open gaan voor U, 
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem op uw stilte. 
 

Uw woord, dat de eeuwen voorziet 
onze dagen behoedt, 
het kome geladen met kracht 
als de opgaande zon. 
Uw woord, dat de eeuwen voorziet 
onze dagen behoedt, 
het kome geladen met kracht 
als de opgaande zon. 

 

Meditatie 
 

Slotgebed 
 

Acclamatie tijdens slotgebed: Wek mijn zachtheid weer GvL 650 
 

Wek mijn zachtheid weer, 
geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is 
en mij toevertrouw 
en het licht niet haat ... 

 

Slotlied: An Irish Blessing 
 

May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sunshine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields. 
  

Refrein 
And untill we meet again, untill we meet again, 
may God hold you in the palm of his hand. 2x 

 

May the sun make your days bright, 
may the stars illuminate your back. 
May the flowers bloom along your path, 
your house stand firm against the storm. 
 

Refrein 
 And until we meet again until we meet again 
 May God hold you in the palm of his hands. 2x 
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Paaswake in Zeist 
Aansluitend aan deze gebedswake kunt u naar de Paaswake in 
Zeist gaan. Deze begint om 21:30 uur in de Jozefkerk. Daar zal 
ook de Paaskaars van onze geloofsgemeenschap, evenals nieuw 
doopwater gewijd worden. De Paaskaars zal op 1e Paasdag tijdens 
de Woord- en Communieviering in onze kerk ontstoken worden. 
 
VIERINGEN OP DE PAASDAGEN 
 

 Eerste Paasdag, zondag 20 april om 09:30 uur  
Woord- en Communieviering. Voorganger: Nelleke Spiljard. Zang: SGM 
 

Tweede Paasdag, maandag 21 april Geen viering in onze kerk 
Eucharistieviering om 0915 uur in Zeist 
Voorganger: pastor Johan Rutgers. Zang: Cantores 
 

Woensdagmorgenviering, woensdag 23 april om 09:30 uur 
Woord- en Communieviering Voorganger: Teun Verheij. Samenzang   
 

Paasviering voor senioren, donderdag 24 april om 10:30 uur  
Eucharistieviering, voorganger pastor Jozef Wissink. Zang: SGM 

 
 
 
 

Gedicht 
 

Pasen wil zeggen: 
dat alles wat in ons verhard is 

wordt opengebroken, 
dat de ketenen die ons gevangen houden 

van ons afvallen 
en dat we met Christus mogen opstaan. 

We bidden U: 
schenk ons deze overwinning 

van de liefde op de dood. 
Amen 

 Anselm Grün 

 
 
 

We wensen u allen een Zalig Pasen 
 


