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+> Van de redactie

Beste lezer,

U ontvangt deze Jozefbode midden in de maand juli. De maand waarin
de schoolvakanties beginnen en veel gezinnen op pad gaan om vakantie
te vieren.

Velen van ons gaan, als wij op vakantie zijn, een kerk of kapel in om een
kaarsje op te steken.

Zo waren wij half mei in Egmond-Binnen en bezochten wij de Sint
Adelbertabdij. Prachtige tuinen rondom de abdij met een mooie kapel die
open is voor bezoekers. Echt de moeite waard en een fijn moment om
even tot jezelf te komen.



Natuurlijk is er ook een winkel waar je
kaarsen, boeken en heerlijke bieren kunt
kopen. De huidige bewoners van de abdij
moeten tenslotte ook ergens van leven. Maar
deze abdij is zeker de moeite van het bezoeken
waard.

We wensen u allen een hele mooie zomer toe en hopen dat iedereen
weer heelhuids van de vakantie terugkeert.

® Berichten van de locatieraad

Beste medeparochianen,
Vier dagen Parijs — vol indrukken, cultuur en plezier

Eind juni ben ik met mijn kleindochter naar Parijs geweest. In vier
intensieve maar onvergetelijke dagen hebben we Parijs van alle kanten
leren kennen. We werden om 5.15 uur opgehaald op het busstation in
Amersfoort. Van de zenuwen slaap je al slecht want je zult te laat
komen, dan is de bus onherroepelijk weg. Je wordt naar een
verzamelplaats in de Peel gebracht en vandaar ga je met de bus
rechtstreeks naar Parijs. Normaal doe je daar een uur of 5 over, doordat
we veel in de file stonden, kwamen we pas om 17.00 ‘s middags in Parijs
aan. We begonnen al gelijk met een stadswandeling onder begeleiding
van een gids. Daarna naar het hotel waar het diner klaarstond en om
20.30 naar de kamer. We waren zo moe, dat we meteen ons bed
inrolden. In de daarop volgende dagen stonden we oog in oog met
iconen als de Eiffeltoren, de
Notre Dame en de Sacré-Cceur.
Het was heel jammer dat we
niet naar binnen konden gaan
want de rijen waren zolang dat
de wachttijd wel 2 uur was. De
kaarsjes die ik wilde branden
doe ik nu maar in onze eigen
Mariakapel. De zon was te heet!
Vanaf de Tour Montparnasse

- . : genoten we van een prachtig
uitzicht over de stad We dwaalden door Montmartre en de Joodse wijk,
waar we luisterden naar de indrukwekkende geschiedenis van de
ondergrondse catacomben en de schedels die daar hun rustplaats
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vonden - een gevolg van de verzakkingen door kalkwinning. Dat
betekende dat er ook kerkhoven geruimd moesten worden en men zich
afvroeg waar men met de resten heen moest. Zo kwam er het idee om
de schedels als fundament te gebruiken.

Een boottocht over de Seine liet ons de stad vanaf het water zien, en
tijdens een uitgebreide bustocht passeerden we alle beroemde
bezienswaardigheden. Tussendoor genoten we van Franse specialiteiten
zoals escargots — en vooral van veel gelach en gezelligheid. Het is een
groot cadeau als je dit met je Canadese kleindochter Laura mag beleven.
Elke ochtend om 8.00 uur op pad en pas om 20.30 uur terug in het
hotel. Na een snelle douche rolden we moe maar voldaan ons bed in.
Nou ja, bijna iedereen sliep... behalve mijn kleindochter Laura , die zich
flink moest verdedigen tegen het ‘snurkconcert’ van haar Omi!

Allemaal een heel gezellige vakantie!
*Evelien Blom

Soepzondag 20 juli 2025 - voor ieder die wel eens samen wil eten
Ook in de zomermaand bieden we een soepzondag
aan, dit keer met een lunch verzorgd door de
Pastoraatsgroep.

Na de eucharistieviering van 9.15 uur met
aansluitend koffiedrinken, bent u welkom in de
Kommensaal (= de grote zaal). Wilt u zich wel van
tevoren opgeven? Op de balie van De Kom ligt een
intekenlijst. We zien ernaar uit u te ontmoeten!
*Pastoraatsgroep Hank Beermann en Paulien
Flinkerbusch

Op verkenning - Oecumenische basiscursus geloof

Vanaf mei van dit jaar is een kleine groep met elkaar op weg om te
verkennen wat 'gelovig zijn' inhoudt. De avonden hebben een informeel
karakter, aan de hand van teksten uit het evangelie volgens Marcus
gaan we op ontdekkingstocht. Bij toerbeurt zijn de voorgangers van
twee kerken aanwezig. Ook de locatie is bij toerbeurt bepaald: de
Marcuskerk, de St. Jozefkerk Leusden, De Koningshof en bij de
voorganger van de Evangelische Gemeente Leusden thuis. De laatste
avond is in september, dan kijken we of en hoe we verder gaan.
*Namens Erica Hoebe (PGL), Gerard van Amerongen (EGL), Peter
Hommes en Pieter van den Berg (NGK): Paulien Flinkerbusch (RK
Pastoraatsgroep)



Ziekenzondag 21 september 2025

In de eucharistieviering van 11.00 uur waarin pastoor Harrold Zemann
zal voorgaan, is er gelegenheid om de Ziekenzalving te ontvangen.

Het sacrament van troost en bemoediging voor ieder die daar behoefte
aan heeft. In de week voorafgaand aan de algemene Ziekenzalving is er
gelegenheid om in gesprek te gaan met pastoor Harrold Zemann. Als u
hieraan wilt deelnemen vragen wij u om dit te melden bij het
secretariaat, per mail leusden@rk-familie.nl of telefoon 033 4941261
tijdens de openingsuren.

Ook als u op 21 september in de eucharistievering de ziekenzalving wilt
ontvangen vragen wij u zich aan te melden bij het secretariaat.
*Paulien Flinkerbusch, Liturgisch Beraad Leusden

<l Nieuwtjes

Vrijwilligersfeest

Geen bruisende, vitale

geloofsgemeenschap zonder al onze

vrijwilligers. Er wordt bijzonder veel gfl‘f
werk verzet door iedereen! . ‘
Daar willen we iedereen graag voor ®ank ]Z W@l
bedanken en dat doen we middels

een feestje.

Op zondag 7 september van 16.00 - 19.30 uur zijn alle vrijwilligers van
harte welkom! Alle vrijwilligers krijgen een uitnodiging via hun
werkgroep-codrdinator of rechtstreeks via het secretariaat.

In verband met de inkopen is het prettig als u vooraf laat weten dat u
gaat komen. Aanmelden kan door uiterlijk 24 augustus a.s. een mail te
sturen naar het secretariaat leusden@rk-familie.nl

of 033-4941261 (dinsdag en donderdag).

Mocht het zijn dat u als vrijwilliger geen
! gflf uitnodiging ontvangt, (dat gebeurt soms) weet
Pank je wel dan dat u wél welkom bent. En meldt u gewoon
aan.
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Y Vieringen

St. Jozefkerk

De eucharistieviering in onze St. Jozefkerk op zondag begint tot

31 augustus om 9.15 uur. Vanaf 7 september begint de
eucharistieviering op zondag om 11.00 uur, met uitzondering van
zondag 14 september, dan begint de eucharistieviering om 9.15 uur. De
data van alle vieringen in de Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en
Jozef kunt u terugvinden in de RK Familieband of op de website www.rk-
familie.nl

Getijdengebed
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.

Rozenkransgebed
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een
weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.

Biechten

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het
maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 \

Koffiedrinken in De Kom

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.
Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro. S

i Activiteiten

BEELDEN VAN ONRUST EN HOOP - CURSUS 2025

Germaine Richier, Le Berger des Landes - détail, 1951

. De wereld wordt overspoeld met beelden van
menselijk geweld en lijden én veranderingen in het
klimaat. Indringende beelden raken me. Ze leiden
soms tot actie en geven dikwijls een machteloos
gevoel. In beeldende kunst vind ik troost en
uitdaging. Niet alleen de schoonheid, maar ook het

. prikkelen van de fantasie, het anders kijken naar de
werkelijkheid: kunst helpt me innerlijk beter te zien
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wat van waarde is, het moeilijke toe te laten in mijn binnenwereld en
niet weg te kijken. Zo kom ik op het spoor van mogelijkheden en
grenzen. Ik ontdek een nieuwe betrokkenheid, die me inspireert.

Veel vrouwelijke kunstenaars hebben in hun leven dreiging, geweld en
onrust ervaren en doorleeft, anderen stellen vragen bij het
vanzelfsprekende van ons leven. Zij verstaan de kunst vormen te
vinden die mij anders en intenser laten kijken naar de wereld buiten en
binnen mij. In de cursus ‘Beelden van onrust en hoop’ wil ik met u
stilstaan bij de kunst van Louise Bourgeois, Marlene Dumas, Shirin
Neshat, Leiko Ikemura, Alicja Kwade en Germaine Richier.

Elke bijeenkomst staat het werk van een van deze kunstenaars centraal.
We kijken er samen naar, mediteren erbij en verwerken onze indrukken
met woorden of een creatieve vorm. Na de pauze zal er aandacht zijn
voor andere kunstwerken van hen en is er beknopt aandacht voor het
levensverhaal van de kunstenares. Ieder ontvangt telkens een
afbeelding van de besproken kunst en digitaal enig toelichting.

De serie omvat zes bijeenkomsten. Leiding: Ben Piepers.
Contactpersoon: Anita Snik

Praktische gegevens bij cursus: Beelden van onrust en hoop
Leusden:

Maandagmiddag: 14.00 - 16.15 uur (inloop 13.45 uur)

22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2025
In De KOM, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Kosten: € 35,00 voor zes bijeenkomsten inclusief koffie en thee en
materialen

Aanmelden voor 1 september 2025
bij Anita Snik: secretariaat@rk-familie.nl
a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer

Informatie
bij: Ben Piepers benpiepers@gmail.com

{® Mededelingen

In de maanden juli en augustus is het secretariaat op woensdag
gesloten, we zijn in die periode geopend op dinsdagochtend en
donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.


mailto:secretariaat@
about:blank

® Berichten van lezers

Beste lezer,

Vorig jaar was er een bijeenkomst in de Marcuskerk over het aanbod op
het gebied van zingeving in Leusden. Daarbij brachten we zowel de
behoefte als de reeds aangeboden activiteiten in kaart. Algemeen werd
onderschreven dat het goed zou zijn tot een gezamenlijke vindplaats te
komen.

Als team leek ons de eerst
aangewezen weg daartoe

/-\' een website te maken.
ZININ LEUSDEN Het heeft iets langer
ZINGEVING geduurd dan we hoopten,

maar het is zover: de site is
gelanceerd! Te vinden
onder: zininleusden.nl

Het is onze bedoeling en hoop dat deze website uit zal groeien tot een
algemene zoek- en vindplaats op het gebied van zingeving in Leusden,
zowel voor belangstellenden als voor organisaties die hun aanbod
bekend willen maken. Ook onderlinge afstemming en eventueel
bundeling van activiteiten is een van de doelen. Zie verder de website.

Sinds het overleg vorig jaar mei zijn de maatschappelijke en
(geo)politieke omstandigheden er in het algemeen helaas niet beter op
geworden. De aanname van ons als team is dat hierdoor de behoefte
aan zingeving nog zal toenemen. We hopen op deze manier een bijdrage
ten goede te kunnen leveren.

namens het team ZINinLeusden,

*Margriet van Andel
algemeen lid

M\ Gebedsintenties

zo. 13 juli: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus
van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Pa en Moe van
Daatselaar-van 't Klooster en verdere familie; Kees en Bep van Daatselaar-van
Wegen; Bertus Herder; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém;
Nguyen van Vihn; jgd. Henk Traa

zo. 20 juli: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van 't Klooster-van den
Hengel en Michiel Huurdeman; Henk en Jo van 't Klooster-van Burgsteden;
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Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn; jgd. Henk van Dijk en
familie van Dijk-van Wegen

zo. 27 juli: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Petrus en
Petronella Groot-Tool; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar;
Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar; jgd.
Mirry van 't Klooster-Kempers, Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen
van Vihn

zo. 3 aug.: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Arie van
Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim
Vrijhoef; Antoon Berg; jgd. Albert Heel; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém;
Nguyen van Vihn; Nico Lieshout; jgd. Wim van Haaster

zo. 10 aug.: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld;
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van Nam
Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn; Gerard van Dijk; Henk Traa

zo. 17 aug.: jgd. Henk van de Boom en Leen van de Boom-Hartman; Corrie van
Daatselaar-van Esveld; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel
Huurdeman; Bertus Herder; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi
Diém; Nguyen van Vihn

z0. 24 aug.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van
Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

zo. 31 aug.: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van

Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; 6
Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den

Hoven; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar; Van Nam Tran; e
Maria Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

zo. 7 sept: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer

Bingh; jgd. Leen van de Boom-Hartman en Henk van de

Boom; Arie van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van

Daatselaar-van Esveld; Dick en Bep van den Heuvel-van

Wegen; Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; Arie en

Tina Vrijhoef; jgd. Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi
Diém; Nguyen van Vihn; Nico Lieshout; Gerard van Dijk

zo. 14 sept.: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld;
Gerardus van den Hengel; Bertus Herder; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria
Duam thi Diém; Nguyen van Vihn

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl of
033-4941261

& Familieberichten

Overleden

Theodora Maria (Thea) van Schijndel-Bruins, 91 jr.
Reinira Antonetta (Reini) Mol-Luiken, 92 jr.

* Mogen zij rusten in vrede


mailto:leusden@rk-familie.nl

Dopen

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het
parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar
leusden@rk-familie.nl.

Om een mooie vakantie
Gebed van em.-pastoorA J.P. Zandbelt

V\,

aandacht voor uw aanwezigheid in de pracht van de natuur..

God onze Vader,

ik wil U bidden voor de mensen die op vakantie gaan.
Laat hen tot rust komen en opnieuw ontdekken

dat er in het leven zoveel mooie dingen zijn

die de moeite waard zijn om voor te leven.

Laat hen weer oog krijgen

voor de mensen met wie zij leven;

en waarderen wat mooi en goed is.

Geef hen aandacht voor uw aanwezigheid

in de pracht van de natuur, in de stilte van een avond,
in de attenties van medemensen,

in alles waarin U tot ons spreekt en uw liefde toont.
Dat zij genieten van alles wat natuur en cultuur hen bieden,
en behouden in ons midden mogen terugkeren. Amen.

bron: Thuis bidden, deel 4, em.-pastoor A.J.P. Zandbelt
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“# Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann - harrold.zemann@rk-familie.nl
Parochievicaris: Johan Rutgers - johan.rutgers@rk-familie.nl
Diaken: Rini Bouwman - rini.bouwman@rk-familie.nl

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden,
leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m do van 9.30 tot 12.00 uur.

Locatieraad Leusden:
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot
Secretaris: Johan Schonenburg
Penningmeester: Mariél Masselink
Contact de Kom: Gerard Mentink

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@rk-familie.nl
Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann

Financién
St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905

Parochiéle Charitatieve Instelling

Materiéle en immateriéle steun in nood

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:
voor uitvaarten: 06-29457203 voor ziekenzalving: 06-22265661

Huur De Kom

Uitsluitend via het bij de website https://www.rk-familie.nl
te downloaden aanvraagformulier indienen bij:
verhuur.dekomleusden@gmail.com

>
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 6 september 2025

Kopij graag véoér 22 augustus 2025 sturen naar
leusden@rk-familie.nl

Alleen het verleden verbeteren
(S hog geen vooruitgang;
Ware vooruitgang betekent,
zich moedig te bewegen
in de richting van de toekomst.

(uit: Ideeén van Kahlil Gibran)

12


mailto:leusden@stlucas.nu

