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De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap 

St. Jozef Leusden 

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden 

Jaargang 6, nr. 6 

17 mei t/m 13 juli 2025 

 

 

Beste lezer, 

 

U ontvangt deze Jozefbode in de week na 4 en 5 mei. In deze week 
hebben we uitgebreid 80 jaar bevrijding herdacht en gevierd. Het 

Vredesconcert op 4 mei in onze kerk was een groot succes. U ziet en 

leest er meer over in deze Jozefbode.  
 

Ook de oorlogsslachtoffers op ons 

kerkhof zijn herdacht.  
 

U kunt lezen over de activiteiten in 

de meimaand, Hemelvaart en 
Pinksteren.  

 

Ook in deze Jozefbode een vacature 
voor ons secretariaat. Anita Snik 

gaat in oktober met pensioen en we 

zoeken ruim op tijd een nieuwe    

collega voor Simone. U vindt de 

advertentie bij de mededelingen. 

Hoort, zegt het voort! 
 

We wensen u veel leesplezier! 

 

 
 
Beste medeparochianen, 

Opnieuw ligt de Jozefbode bij u in de bus. Het is soms niet gemakkelijk 

om een onderwerp te bedenken dat uw aandacht nodig heeft. Maar er 
staan nu grote veranderingen aan te komen. 

U weet dat we als St. Lucasparochie per 1 januari 2025 gefuseerd zijn 

met de St. Maartenparochie. We zijn nu samen ‘de Parochie H. Familie 
Jezus, Maria en Jozef’. 
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Het heeft lang geduurd 
voordat we wisten welke van 

de 15 kerken Eucharistisch 

Centrum zou worden of wie 
het stokje van de  

St. Jozefkerk Leusden zou 

overnemen. 
Het besluit is nu genomen. 

Zoals u misschien al weet is de St. Jozefkerk in ons dorp het 

Eucharistisch Centrum geworden van de Parochie H. Familie. Dit 
betekent o.a. dat er in Leusden iedere zondag een Eucharistieviering zal 

zijn. 

Dat is mooi en daar zijn we blij mee, maar dat betekent voor sommige 
geloofsgemeenschappen een teleurstelling. Zij zien zich mogelijk 

genoodzaakt hun plannen en vieringen aan te passen aan de realiteit 

van een klein pastores team. Er zijn drie geloofsgemeenschappen binnen 
de Parochie H. Familie aangewezen als ‘centrum van katholiek leven’, te 

weten Barneveld, Putten en Driebergen-Rijsenburg.  

Belangrijk voor de toekomst zal goede communicatie en samenwerking 
zijn. We hopen dat dit zich goed gaat ontwikkelen en dat de kerken 

bereid zijn elkaar te helpen en niet op een eiland gaan leven in deze 

nieuwe situatie. We zijn er voor elkaar. 
We zullen er met elkaar voor gaan omdat we er voor de mensen willen 

zijn. 

 
Alle goeds namens de Locatieraad 

*Evelien Blom     

 

 
 
Hemelvaart - dauwtrappen op donderdag 29 mei 2025 

Fietst u weer mee? Of, als u nog niet eerder meefietste, is dit dan uw eerste 
keer? 

We vertrekken weer vanuit De Kom bij de St. Jozefkerk in Leusden, om 07.30 
uur. 

Jazeker, vroeg! Maar dan kun je ook echt ‘dauw 
trappen’!  

En genieten van de stilte en rust van de vroege 
morgen.  

Dit keer een route van ongeveer 16 km over 

fietspaden, o.a. door het buitengebied rondom 
Leusden. Voor menig Hamersvelder langs 

bekende plekjes, voor wie hier niet geboren en 
getogen is een ontdekkingstocht!  

Bij vertrek krijgt u de route mee en wat leeftocht voor onderweg.  
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Rond 09.00 uur verwachten we iedereen weer terug bij De Kom, daar staat 
een kopje koffie/thee klaar. Wie wil kan daarna naar de eucharistieviering in 

de St. Jozefkerk die om 09.15 uur begint. Aansluitend is er weer koffie/thee in 
De Kom en gelegenheid om na te praten.  

 
Aanmelden is niet verplicht, wel prettig om te weten op hoeveel fietsers we 

mogen rekenen. In de hal van de kerk ligt een intekenlijst.  
Aanmelden kan ook via het secretariaat per mail leusden@rk-familie.nl of  

telefonisch 033 4941 261 (dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 12.00 uur) 
 

Neem gerust anderen mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Wij hebben er zin in en hopen velen van u te mogen verwelkomen. 
*Hank Beermann en Paulien Flinkerbusch 

 

 

 
 

Het Vredesconcert en dodenherdenking op 4 mei 
 

Wat een geweldig mooi concert hebben we gehad. We hadden een ‘hele 

kerk vol’. Zo’n 215 bezoekers en dan ook nog het hele koor Generations. 
Wat een prachtige liederen hebben zij gezongen. En wat fijn om mee te 

zingen en te klappen! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Adrián Pellegrino, de vaste pianist van Generations speelde een aantal 
prachtige solo’s op de piano. 

U kunt het hele concert terugkijken op kerkdienstgemist.nl, St. Jozefkerk 

Leusden, Vredesconcert 4 mei. 

mailto:leusden@rk-familie.nl
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De vredesliederen werden afgewisseld door oorlogsherinneringen van  
Suus Kooijman,           Gerard Mentink    en        Willy van Dijk-Roest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het concert was er gelegenheid om in de Kom een ‘oranje drankje’ 

te drinken. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Met dank aan 
de dames die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

Om 17.30 uur was een korte bijeenkomst om onze oorlogsslachtoffers te 
herdenken. Kort maar krachtig! 
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‘Nooit weer’ van Peter Paul Doodkorte 

velen stierven 
en velen sterven nog 

door oorlog, door geweld 

juist in de strijd 
oorlog en geweld te stoppen 

 
we staan stil - twee minuten 

maar stil zijn alleen is niet genoeg 
 

wie écht herdenkt kijkt niet weg 
maar ziet de prijs die zij betaalden 

voor de vrede die wij beleven mogen 
echt eerbetoon ligt niet in bloemen 

niet in vlaggen halfstok 
 

het ligt in daden – van jou en mij 
in spreken waar gezwegen wordt 

in kiezen voor recht  

waar onrecht woekert 
in stelling nemen  

tegen haat en tegen uitsluiting 
tegen elke vorm van vergeten 

 
tachtig jaar na de oorlog 

roept de stilte nog steeds 
om stem, verzet en beweging 

want “nooit weer” 
is geen zin uit de geschiedenis 

het is een opdracht 
aan ieder van ons 
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om de vrijheid te bewaken 

in hoe wij kijken, spreken en handelen 
in het klein en in het alledaagse 

 
wij herinneren en eren hen 

door naast terug vooruit te kijken 
door solidariteit met wie nu lijdt 

door onrecht aan te wijzen 
zelfs als het ons niet raakt 

 
zolang wij herinneren én handelen 

is hun offer geen verleden 

maar bron van en voor toekomst 

In de vitrines… 
Mei is in de Katholieke kerk de Mariamaand. De maand oktober is ook 

gewijd aan Maria en wordt de Rozenkransmaand genoemd. Dit refereert 

aan het bidden van het Weesgegroet. 
Sinds begin mei is er in het parochiecentrum de Kom in de vitrines weer 

een expositie te bewonderen. De vitrines staan in de grote zaal, de 

Kommensaal, tegen de achterwand. Deze expositie wordt al een aantal 
jaren verzorgd door Anneke Veels-Cloosterman. Zij is medeparochiaan 

van de St. Jozefkerk en was o.a. vrijwilliger/contactpersoon van de 

bedevaartreizen naar Lourdes. 
Annekes verering voor Maria begon al op jonge 

leeftijd toen zij met familie voor de eerste keer 

naar Kevelaer ging op bedevaart. 'Ik begreep 
nog niet alles, maar vond het prachtig'. 

In haar ouderlijk huis stond ook een zwarte 

sokkel met een lichtje erin en daarop weer een glazen Maria, die 

daardoor 's avonds mooi verlicht was. Veel oudere parochianen zullen dit 

denk ik wel herkennen als de godslamp.  

Ook was er bij haar thuis op elke slaapkamer een wijwaterbakje met 
gezegend water erin. 'Voor het slapen gaan maakten wij een kruisteken 

met dit water en spraken een gebedje uit'. 

Anneke is vele malen in Lourdes geweest o.a. als begeleider van 
bedevaartreizen vanuit onze parochie. Lourdes is aangrijpend voor haar 

geweest vanwege de vele zieken, het lopen van de Kruisweg en de 

vieringen bij de Grot. 
N.a.v. haar verering/devotie voor Maria is zij een verzameling begonnen. 

Omdat mensen weten dat zij dit spaart worden er door 

vrienden/kennissen Maria's meegebracht vanuit heel de wereld. 
Zij heeft ook leuke beelden die zij Kringloop Maria's noemt. Het woord 

zegt het al: gevonden in de Kringloop. 

In de vitrines in de Kom kunt u een deel van haar grote verzameling 
zien. Beelden, kaarten, plaatjes, scapulieren, kalenderplaten etc.  
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U kunt deze expositie tot ca. eind juni bewonderen na de zondagsmis 

tijdens het koffiemoment. Maar ook als u een vergadering bezoekt, 
yogales heeft o.i.d.. 

Als parochie waarderen wij het zeer dat Anneke ook dit jaar ons weer 

verschillende facetten van haar omvangrijke verzameling gunt om te 
bewonderen. 

*Jozina i.s.m. Anneke Veels-Cloosterman 

 

 
 
St. Jozefkerk 

De eucharistieviering in onze St. Jozefkerk op zondag begint vanaf 11 

mei weer om 9.15 uur. 
De data van alle vieringen in de Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en 

Jozef kunt u terugvinden in de RK Familieband of op de website  

www.rk-familie.nl 
 
Pinksterviering - zondag 8 juni 2025 - ’t Plein Leusden 
Om 10.30 uur bent u van harte welkom op het plein bij de Jumbo op 

winkelcentrum Hamershof in Leusden. De gezamenlijke kerken in Leusden 

verzorgen dan een oecumenische viering waarin het Pinksterverhaal centraal 
staat.  

Als teken van verbondenheid met mensen die in oorlogsgebied leven, is de 
opbrengst van de collecte voor Stichting WALO (Werkgroep Achterveld 

Leusden Oekraïne). Vanaf de jaren 90 werd regelmatig een vakantieweek in 
Kiev georganiseerd, nu ligt er een verzoek van een kerkelijke organisatie in 

Oekraïne voor kinderkampen voor getraumatiseerde kinderen in Transkarpatië.  
Deze viering is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente 

Leusden (Marcus en Dorpskerk), de Gereformeerde Kerk Leusden (Koningshof) 
en de Rooms-Katholieke kerk Leusden (St. Jozefkerk).  

Na afloop is er koffie/thee of limonade met wat lekkers en volop gelegenheid 
om na te praten en elkaar te ontmoeten.  

Hartelijk welkom! 
Namens de voorbereidingsgroep: Paulien Flinkerbusch 

 

Getijdengebed  
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.  

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

      

 

http://www.rk-familie.nl/


9 

 

Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro. 
Let op: Op tweede Pinksterdag is er geen koffiedrinken in de 

Kom! 

 

 
 
Basiscursus geloof - Op verkenning 

Samen met voorgangers uit vier geloofsgemeenschappen in Leusden in 
gesprek over Jezus, op verkenning. We zijn begonnen met een informatie 

avond op donderdag 8 mei. Daarna zijn we afwisselend in de St. Jozefkerk, de 
Dorpskerk / Marcuskerk of De Koningshof. We komen om 18.30 uur samen, 

maken ruimte voor een gezellige maaltijd, onderlinge ontmoeting, een goed 
gesprek en nieuwe inspiratie. We richten ons op eindtijd rond 21.00 uur.  

 
Data: 22 mei, 8 en 19 juni, (eventueel 3 juli), 11 en 25 september, 9 en 23 

oktober 2025. Op het mededelingenbord in de hal van de kerk en De Kom 

hangt een flyer voor meer informatie.  
 

Evangelische Gemeente Leusden: Gerard van Amerongen 
Gereformeerde Kerk Leusden:  Pieter van den Berg 

Protestantse Gemeente Leusden: Ds. Erica Hoebe 
Rooms-Katholieke kerk Leusden: Fred  Kok en Paulien Flinkerbusch 

 

 

  
 

Vacature Secretariaat Leusden 

Functie profiel : Secretarieel Medewerker 
 

De RK Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef is ontstaan uit de 

voormalige St. Lucas- en St. Maartenparochie en bestaat uit 15 
geloofsgemeenschappen. Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen, 

door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat 

en biedt de parochianen een plek om te geloven, te vieren en te 
belijden. 

Overkoepelend voor deze locaties staan het Pastoraal Team (PT) en het 

Parochiebestuur (PB) die eindverantwoordelijk zijn voor de hele 
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parochie. Het PB wordt ondersteund door een secretariaat en een 

financiële administratie. 
 

Door het vertrek van een collega komt er een (parttime) secretariële 

functie beschikbaar voor 20 - 24 uur per week op het secretariaat in 
Leusden, waar werkzaamheden worden verricht voor de locatieraad 

Leusden en het PB.  

 
Profiel van de kandidaat 

Voor deze functie zoeken we een betrokken persoon. Je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, je werkt enthousiast en accuraat, met 
liefde voor detail. Je bent dienstverlenend en samenwerkend ingesteld 

en kunt op een luchtige manier omgaan met drukke situaties. Je voelt je 

thuis in de Rooms Katholieke kerk en wilt graag een bijdrage leveren. 
 

Ervaring van de kandidaat 

Je bent administratief en/of secretarieel onderlegd en hebt kennis van en 
ervaring met het MS Officepakket (Office 365).  

 

Werkzaamheden op hoofdlijnen  
Als secretarieel medewerker, werk je samen met je collega’s en draag je 

zorg voor de dagelijkse bezetting van het secretariaat. De taken zijn op 

hoofdlijnen als volgt: 
• Contacten onderhouden met de locaties, i.s.m. PT en PB; 

• Secretariële ondersteuning van het PB en als back up voor het PT; 

• Ondersteuning pastoraatsgroep en locatieraad Leusden 
• Aanspreekpunt geloofsgemeenschap Leusden 

• Ledenadministratie 

• Redigeren Jozefbode en alles wat daarmee samenhangt 

• Bereikbaarheidsdienst (uitvaarttelefoon) 

 

Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom: functie groep 3-4 
afhankelijk van expertise en ervaring. 

 

Indiensttreding 
Bij voorkeur ben je per 1 juli a.s. of zo kort mogelijk daarna 

beschikbaar. 

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 28 mei a.s. 
 

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende en centrale functie dan graag 

contact op nemen met de vicevoorzitter: Johannes Tuinhof 
(vicevoorzitter@rk-familie.nl ) of telefonisch 06-51200845 (bij voorkeur 

na 17:00 uur). 

 
 

mailto:vicevoorzitter@rk-familie.nl
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Pinksteractie: Week Nederlandse Missionaris 

 
Elk jaar is er de Pinksteractie van de 

Week Nederlandse Missionaris 

(WNM). Dit jaar loopt de 
Pinksteractie van 31 mei t/m 8 juni. 

De opbrengst van deze actie zorgt 

ervoor dat missionarissen en 
missionair werkers financieel 

ondersteund worden in hun 

bestaanszekerheid en persoonlijk 
welzijn. Dat geeft hun ruimte en rust 

om zich volledig te richten op de 

ondersteuning van de meest 
kwetsbare medemens. 

 

Ook dit jaar staan twee missionair 
werkers centraal. Mirella van der Salm (50) werkt sinds 2022 in Ghana 

voor het Saint Martin Doveninstituut in Madina. Deze organisatie zet zich 

in voor mensen met een gehoorbeperking en heeft als doel de 
communicatie tussen horende en dove mensen te verbeteren. “Onze 

focus ligt nu op gebarentaalcursussen. Sinds eind 2023 bieden we lessen 

aan op drie niveaus. Zelf leer ik ook gebarentaal en werk ik aan het 
stroomlijnen van de cursus. Zo kunnen mensen met een 

gehoorbeperking beter integreren in de maatschappij.” 

 
Marc van der Post (62) vertrok in 1999 naar Zuid-Amerika. Sinds 2001 

leeft hij in de arme volkswijk El Jagüel in Buenos Aires. Hij werkt er in 

het pastoraat en zette onder meer een bijbelcentrum op waar allerlei 

cursussen gegeven worden. Ook startte hij een naschoolse opvang, waar 

kinderen een maaltijd krijgen. Tijdens de coronapandemie zorgde hij 

met ondersteuning van WNM voor noodpakketten met voedsel. 
Inmiddels voelt Marc zich helemaal thuis in El Jagüel: “Ik ben hier 

geworteld geraakt en tegelijkertijd Nederlander gebleven.” Marc is blij 

om de ondersteuning van WNM. ‘Dat geeft mijn gezin en mij een basis 
van bestaanszekerheid, waardoor we ons helemaal kunnen richten op 

ons missionaire werk.” 

 
Alleen met onze financiële bijdrage kan de WNM missionair werkers 

blijven ondersteunen. Doet u mee met de Pinksteractie? Dat kan via de 

collectes tijdens de vieringen in de kerk of door een gift over te maken 
op rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den 

Haag. 

Voor meer informatie zie: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
*MOV, Bernard Neijzen 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Gilde Leusden - Vacature vrijwillige coaches bij Coach4You, m.i.v. 

nieuwe schooljaar 

Wil jij graag kinderen die dit nodig hebben, begeleiden bij de overstap 
naar de brugklas? Onze coaches bieden wekelijks een luisterend oor. 

Andere taken zijn: helpen met het structureren en plannen van 

huiswerk, motiveren en hun zelfredzaamheid bevorderen. Aanmelding 
via de website.  

https://www.gildeleusden.nl/activiteiten/coach4you/nieuwe-coaches-

altijd-welkom 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                               
                          

                             

                    

                

                         

        

          

                             

https://www.gildeleusden.nl/activiteiten/coach4you/nieuwe-coaches-altijd-welkom
https://www.gildeleusden.nl/activiteiten/coach4you/nieuwe-coaches-altijd-welkom
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Josephina Bakhita (1869-1947) 

Een bijzonder verhaal uit het boekje ‘Pelgrims van hoop’.  
 

Bakhita werd geboren in 1869 in Darfoer, Soedan. Ze 

groeide op in een liefdevol gezin met drie zussen en drie 
broers. Haar jeugd was zorgeloos, tot ze op achtjarige 

leeftijd werd ontvoerd door slavendrijvers, samen met 

een vriendinnetje. Na een voettocht van ruim duizend 
kilometer belandde ze op een slavenmarkt. Het was het 

begin van een lange nachtmerrie vol brutale 

mishandeling vernedering en eenzaamheid. Haar ontvoerders gaven 
haar de naam Bakhita, wat ‘geluksmeisje’ betekent. Uiteindelijk vergat 

ze zelfs de naam die haar ouders haar hadden gegeven.  

In 1883 kwam Bakhita in de huishouding van de Italiaanse consul in 
Kartoem. Hij nam haar mee naar Italië, waar ze in 1889 officieel werd 

vrijgelaten. De littekens van haar slavernij, zowel lichamelijk als 

geestelijk, waren echter blijvend. In Italië werd ze christen. Uiteindelijk 
sloot ze zich aan bij de Zusters van Liefde van Canossa. In 1896 legde 

ze haar kloostergeloften af. Ze werkte als kokkin, portierster en 

ziekenzuster. 
Haar bijzondere charisma maakte haar snel tot 

een plaatselijke beroemdheid. Ze kreeg de 

koosnaam ‘Madre Moretta’, Zwarte Moeder. 
Hoewel de gevolgen van haar slavernij haar 

voortdurend pijnigden en nachtmerries haar 

achtervolgden, gaf ze liefde en warmte aan 
talloze mensen. 

Mensen zochten haar op om haar verhaal te 

horen. Ze werd een symbool van vergeving en 

geloof. Een studente vroeg Bakhita ooit wat ze 

zou doen mocht ze haar kidnappers en beulen opnieuw ontmoeten. Ze 

antwoordde dat ze op haar knieën zou vallen en hen de handen kussen. 
Immers zonder die kinderroof zou ze nooit in Italië terecht zijn gekomen, 

christen geworden zijn en het leven geleid hebben wat haar te beurt was 

gevallen.  
Op haar sterfbed vroeg Bakhita ijlend, of men haar kettingen minder 

hard wilde aanspannen omdat ze zo’n pijn deden. Op 8 februari 1947 

overleed ze, 78 jaar oud. Haar leven getuigt van ongelooflijke moed en 
liefde. In 2000 werd Josephina Bakhita heilig verklaard. 

 

 

zo. 18 mei: Cilia Blom; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t 
Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Siem Tolboom; Van Nam 

Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Wim van Haaster 
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zo. 25 mei: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus 

en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; 
Margriet van Daatselaar-Veen; Arnold Kempers, Ab en Gerda Vrijhoef-van 

Daatselaar; Jan Verbeek; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 
Vihn 

zo. 1 juni: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Arie van 
Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; jgd. Job Tijmensen; Arie en 

Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi 
Diêm; Nguyen van Vihn; Nico Lieshout 

zo. 8 juni: Herman van den Hengel; Gerard van Dijk; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van 

Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Bijzondere intentie uit 
dankbaarheid 

zo. 15 juni: jgd. Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den 

Hengel en Michiel Huurdeman; Wim van Valkengoed; Bertus Herder; Siem 

Tolboom; Theo Duineveld; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 
Vihn  

zo. 22 juni: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; 
Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Jan Glaudemans; Van Nam 

Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  
zo. 29 juni: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; 
Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den 

Hoven; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar; Jan Verbeek; Van 
Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Bijzondere 

intentie uit dankbaarheid; Wim van Haaster 
zo. 6 juli: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer 

Bingh;  
jgd. Gerard van Dijk; Arie van Daatselaar; Griet van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina 

Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Nguyen van Vihn; jgd. Nico Lieshout 

zo. 13 juli: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus 
van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Pa en Moe van 

Daatselaar-van ’t Klooster en verdere familie; Kees en Bep van Daatselaar-van 
Wegen; Bertus Herder; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 

Nguyen van Vihn 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl of 
033-4941261 

 

 
 
Overleden 

Hendrika Cornelia Theodora (Henny) Schrama, 79 jr. 
Frederik (Frits) Kropff, 88 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 

mailto:leusden@rk-familie.nl
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Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 
parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 

leusden@rk-familie.nl.  
 

 
 

Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – harrold.zemann@rk-familie.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@rk-familie.nl      

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@rk-familie.nl   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Johan Schonenburg 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@rk-familie.nl  
Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 
 

Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

voor uitvaarten: 06-29457203 voor ziekenzalving: 06-22265661 
 

Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

 

 
 

  

mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:harrold.zemann@rk-familie.nl
mailto:johan.rutgers@rk-familie.nl
mailto:rini.bouwman@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:pastoraatsgroep.leusden@rk-familie.nl
mailto:secretaris@caritas-stlucas.nl
http://www.caritas-stlucas.nl/
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 12 juli 2025 

 
Kopij graag vóór 27 juni 2025 sturen naar 

leusden@rk-familie.nl 
 

 

 

 

tachtig jaar na de oorlog 

roept de stilte nog steeds 

om stem, verzet en beweging 

want “nooit weer” 

is geen zin uit de geschiedenis 

het is een opdracht 

aan ieder van ons 

om de vrijheid te bewaken 

in hoe wij kijken, spreken en handelen 

in het klein en in het alledaagse 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

