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De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap 

St. Jozef Leusden 

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden 

Jaargang 7, nr. 1 

6 september t/m 19 oktober 2025 

 

 

Beste lezer,  

 

Precies een jaar geleden schreven wij bijgaand berichtje in de Jozefbode 
jaargang 6, nr. 1: ‘Voor u ligt Jozefbode nummer 1 van alweer een 

nieuwe jaargang. Een jaargang waarin we waarschijnlijk melding zullen 

maken over veranderingen. Veranderingen die te maken hebben met de 
fusie van de twee parochies waar onze pastores aan verbonden zijn. 

Hopelijk heeft dit niet al te veel impact op het reilen en zeilen van onze 

geloofsgemeenschap.’ 

Wie had kunnen vermoeden dat er toch weer veranderingen zijn? 

Pastoor Harrold Zemann gaat vertrekken en wij moeten op dit moment 
geduldig wachten op vervanging. Wat we wel zeker weten is, dat wij 

deze man erg zullen gaan missen. 

= Foto van het vrijwilligersfeest september 2023 = 

Gelukkig hebben we wėl al vervanging gevonden voor Anita Snik die ons 
secretariaat samen met Simone Beerens bemenste. De nieuwe 

medewerker op het secretariaat; Vera Moerman, zal zich in deze 

Jozefbode aan u voorstellen. We wensen u veel leesplezier met dit 
nummer 1 van jaargang 7. 
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Omdat onze voorzitter van de locatieraad, Evelien Blom, op het moment 

van schrijven op familiebezoek is in Canada, plaatsen we in deze rubriek 
een deel van het artikel wat in de Leusderkrant geplaatst wordt op 

woensdag 27 augustus. 

 
Pastoor Harrold Zemann: ‘Ik vertrek met pijn in het hart’ 

“Hoewel ik blij ben met de nieuwe parochies rond Zutphen en 

Doetinchem doet het me pijn de parochie van de Heilige Familie en mijn 
medeparochianen te moeten missen. Het klinkt misschien gek, maar ik 

ben gaan houden van de mensen met wie ik kerk mocht zijn”, zegt 

pastoor Harrold Zemann. 
Hij zal per 1 oktober van dit jaar worden benoemd tot pastoor van de 

parochie in Doetinchem en in Zutphen en omstreken.  

Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in de parochie van de Heilige 
Familie en haar verschillende gemeenschappen, zoals Leusden en 

Achterveld. Ik ben me hier in de loop van de jaren thuis gaan voelen.  

Pastoor Harrold Zemann: “Iemand zei deze week: Maar Harrold, je zei 
altijd: als er een deur sluit zet God vaak een raam open. Daar moet ik 

nu zelf ook in geloven en dat hoop en bid ik dan ook voor u en voor 

mijzelf. Er zit een enorme kracht in onze parochie en haar verschillende 
gemeenschappen. Laat die kracht samen verder groeien. Ik kom zeker 

nog eens kijken. En er zijn herinneringen; vele goede en warme 

herinneringen die we vast mogen houden. Daarom vertrek ik met 
vertrouwen.”  

Pastoor Harrold Zemann geeft gehoor 

aan een verzoek van de aartsbisschop: 

“Zou je een andere benoeming willen 

aanvaarden?”. En die vraag komt nooit 

gelegen. Want altijd zijn er redenen om 
niet te vertrekken. Ik heb ja gezegd 

omdat ik voelde dat er een nieuwe 

uitdaging op mijn pad zou komen. Een 
nieuw hoofdstuk van mijn leven. En 

hoewel we in een opbouwende fase 

zitten van onze grote parochie, en ik 
daar heel graag mijn steentje aan had 

willen bijdragen, dacht ik wel dat dit 

het juiste moment zou kunnen zijn. Een ander kan mijn werk voortzetten 
en dat is misschien wel heel erg goed.” 

De aartsbisschop, kardinaal Eijk, zal op afzienbare termijn een opvolger 

benoemen. In de tussentijd is Mgr. Herman Woorts waarnemend 
pastoor.   
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De zomer lijkt alweer voorbij, de tuin komt ook weer op adem na de droogte in 

juni en juli. En de scholen gaan weer beginnen. We wensen alle kinderen 
succes in hun nieuwe klas, in het bijzonder de ‘brugklassers’ die aan een nieuw 

avontuur beginnen.  
 

Soepzondag met lunch op zondag 21 juli 2025 
We mochten weer een groot aantal parochianen verwelkomen bij deze lunch 

op de Soepzondag in juli. Juist in deze maanden, waarin kinderen, buren, 
vrienden vaak op vakantie zijn, kan het wat stil worden om ons heen. Een 

gezamenlijke lunch is dan een mooie manier om de stille zomertijd te 
doorbreken. En natuurlijk volop gelegenheid om bij te praten.  

Deze lunch werd aangeboden door de Geloofsgemeenschap St. Jozef in 
Leusden.  

De volgende soepzondagen zijn na de eucharistievering op: 
zondag 21 september - 19 oktober - 16 november en 21 december.  

 

Opgeven is steeds mogelijk via de lijst die op de koffiebalie in De Kom ligt.  
We hopen u daar te mogen ontmoeten! 

 
*Pastoraatsgroep Hank Beermann en Paulien Flinkerbusch 

 

 
 

Afscheid Anita                           

Anita Snik gaat per 1 oktober met pensioen. Zij wil geen grote receptie 

of iets dergelijks. Er komt een bescheiden 
bijeenkomst waarbij een aantal mensen 

persoonlijk afscheid van haar kunnen nemen.  

Wilt u Anita toch ‘gedag’ zeggen…  

Stuur haar een leuke e-mail (leusden@rk-
familie.nl) of gooi een kaartje door de deur 

van het secretariaat. Anita zal dat zeker op 

prijs stellen! 

 

Even voorstellen….nieuwe medewerker secretariaat… 
Mijn naam is Vera Moerman, 58 jaar, getrouwd en moeder van twee 

kinderen. Ik ben geboren in Limburg, maar inmiddels al jaren 

woonachtig in Barneveld.  
In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur: op de fiets, of samen met de 

hond door het bos. Daarnaast lees ik graag een goed boek.  
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Hiervoor werkte ik in een verzorgingscentrum in Voorthuizen, waar ik 

met plezier iets kon betekenen voor de bewoners.  
Ook heb ik in Leusden gewoond en gewerkt, waardoor ik me hier in 

Leusden altijd een beetje “thuis” voel. Sinds 1 augustus ben ik 

enthousiast begonnen op het secretariaat in Leusden.  
 

Ik kreeg meteen een warm en 

hartelijk welkom van iedereen – 
compleet met bloemen én gebak. Ik 

voelde me dus al snel op mijn plek. 

Ik hoop in de komende tijd ook 
voor u en onze parochie iets te 

kunnen betekenen samen met mijn 

collega Simone Beerens. 
 
 

 
Op de foto: Vera Moerman en Simone Beerens 

 

 
 

St. Jozefkerk 

Vanaf 7 september begint de eucharistieviering op zondag om 11.00 uur, 
met uitzondering van zondag 14 september, dan begint de 

eucharistieviering om 9.15 uur. De data van alle vieringen in de 

Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef kunt u terugvinden in de 
RK Familieband of op de website www.rk-familie.nl  

 
Startzondag 7 september 2025 

Op deze zondag beginnen we in Leusden om 11.00 uur met een 

eucharistieviering, om stil te staan bij het nieuwe schooljaar. ’s Middags is er 
voor de vrijwilligers een gezellige middag, als ‘dank je wel’ voor alle inzet voor 

de St. Jozefkerk in het afgelopen jaar.  
 

Jubelzondag 14 september 2025 
In de St. Jozefkerk is er om 09.15 uur een eucharistieviering - we zijn 

tenslotte eucharistisch centrum - waarin zowel Harrold Zemann als Johan 
Rutgers voorgaan. Er is die ochtend géén koffiedrinken in de KOM. 

Daarna is er in de St. Jozefkerk in Achterveld de jubelzondag, Het Festival van 
Hoop, voor parochianen uit de hele parochie. Na de viering van woord en 

gebed is er ’s middags een gevarieerd programma, er zit vast en zeker wel iets 
bij wat u leuk vindt. Meer informatie daarover vindt u in de Familieband. 

 
 

 

 

http://www.rk-familie.nl/
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Zondag 21 september 2025 - Ziekenzalving 

In de viering van 11.00 uur is er gelegenheid om de Ziekenzalving te 
ontvangen.  

Parochianen van 80, 85, 90 en 95 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Mocht u een andere leeftijd hebben en toch graag de Ziekenzalving 

willen ontvangen, kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. 
Zonnebloem Leusden is hier ook bij betrokken, de collecte van zondag 7 

september 2025 is bestemd voor de Zonnebloem. 
Op vrijdag 19 september 2025 is er in De Kom een voorbereidend gesprek 

onder leiding van Harrold Zemann. Ook daarvoor kunt u zich opgeven bij het 
parochiesecretariaat. 

 

Op 5 oktober zal pastoor Harrold Zemann afscheid nemen tijdens een 
eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Jozefkerk in Achterveld. In 

verband met dit afscheid komt de viering in onze St. Jozefkerk op die 

dag te vervallen. 
 

Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.  
 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
      

Biechten 
Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 
 

Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  
Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro. 

 

 

 
 

Bedevaart Parijs 

Op donderdag 11 september vertrekken in alle vroegte ca. 30 pelgrims 

naar Parijs voor een Bedevaart van 8 dagen. Met de bus, onderweg 
mooie plekken bezoeken, wandelen en in Parijs natuurlijk naar de Notre 

Dame en Père Lachaise, de beroemde begraafplaats. We wensen ze een 

goede reis, veel devotie natuurlijk en een behouden thuiskomst.  
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Vredesweek 2025 
Niets doen is geen optie 

 
Hoe kan alledaagse vrede bijdragen aan een vreedzamere wereld? 

Wat kunnen (moeten) we zélf doen?  

   

Nikki Sterkenburg, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
geeft antwoorden op deze vragen. Zij houdt een warm pleidooi over 

onze vrijheid en hoe we die moeten koesteren en bevechten. 

Met gelegenheid tot vragenstellen en een goed gesprek na afloop. 
 

Vrijdag 26 september 2025 

De Kom 
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden 

19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

 
Toegang vrij, wel  vooraf aanmelden bij: 

 vredesweekleusden@yahoo.com 

 

Vol=Vol 
 
 

Uitnodiging inspiratieavond 

Kom luisteren naar het verhaal van een ervaren pleegkind, maatje en 

vrijwilliger en bezoek onze informatiemarkt! 
Er zijn veel kinderen en jongeren die iets extra’s nodig hebben: wil je 

weten hoe jij een verschil kunt maken (op een manier die bij je past)? 

 
Kom naar onze inspiratiemarkt! 

Soms kunnen kinderen en jongeren thuis niet de begeleiding krijgen die 

ze nodig hebben om zich voldoende te ontwikkelen. Dan kan (tijdelijke) 
hulp van buitenaf fijn zijn, om hen toch zo thuis als mogelijk te laten 

opgroeien. Maar hoe pak je dit aan? En hoe gaat het verder als ze na 

hun 18e zelfstandig willen gaan wonen, maar af en toe nog wel wat hulp 
of een luisterend oor nodig hebben? 

Er zijn verschillende manieren om deze kinderen, jongeren en gezinnen 

te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld zelf een (deeltijd)pleeggezin 
worden of een gezinshuis starten. Of misschien vind je het gezellig als 

jouw leegstaande zolderkamer of tuinhuis tegen vergoeding wordt 

bewoond door een jongere die af en toe jouw hulp kan vragen. 
Ook als vrijwilliger of steungezin kun je veel betekenen. Denk aan het 

ondersteunen van een (pleeg)gezin door af en toe iets leuks te doen met 

de kinderen of het helpen van een (pleeg)ouder met praktische taken. 

mailto:vredesweekleusden@yahoo.com
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Kortom, wil je gewoon eens meer weten 

over wat jij voor hen zou kunnen doen? 
Dan ben je van harte welkom op onze 

inspiratieavond. Verschillende 

organisaties uit de regio Eemland 
vertellen welk werk zij doen en hoe 

professionele begeleiding, pleegzorg en 

vrijwilligers niet zonder elkaar kunnen. 
Daarna gaan we met elkaar in gesprek 

over de mogelijkheden en kun je al jouw 

vragen stellen. 
Datum: dinsdag 30 september 2025 

Tijd: inloop 19:00  

Start: 19:30 uur tot 21:30 uur 
Locatie: Waterdaal 2 – Amersfoort 

Een samenwerking tussen: Kamers met 

Aandacht, Buurtgezinnen, Present, 
Gezinsparaplu, De Rading, Timon, 

Youké, William Schrikker Gezinsvormen, 

Humanitas, Indebuurt033, Leger des Heils en St. Jeugddorp De Glind. 
Meer informatie en aanmelden: 

Inspiratiemarkt regio Eemland - Jeugddorp De Glind 

 

  
 
Vredesweek 2025: Niets doen is geen optie 

De Vredesweek is een week van bezinning en actie die dit jaar 

plaatsvindt van 20 t/m 28 september en als thema heeft: “Niets doen is 

geen optie”. 

 

Doen we wel genoeg? En wat kunnen we doen? Vragen die opkomen bij 
het zien van de mensonterende beelden uit Gaza. De afgelopen 

maanden heeft Israël in de Gazastrook hele steden weggevaagd, de 

gezondheidszorg en het onderwijssysteem vernietigd, ruim 2 miljoen 
mensen ontheemd en velen gedood en uitgehongerd. Mensen sterven 

van de honger, niet omdat een natuurramp hongersnood veroorzaakt, 

maar omdat voedsel, dat op korte afstand aanwezig is, niet wordt 
toegelaten. 

 

Je voelt je machteloos bij zoveel ellende. En dat geldt ook voor 
gewapende conflicten in Oekraïne, Jemen, Congo en Soedan. Miljoenen 

mensen gaan gebukt onder geweld en onrecht zonder uitzicht op een 

betere toekomst. 
 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeugddorpdeglind.nl%2Feemland%2F&data=05%7C02%7Cleusden%40rk-familie.nl%7C1e0255b19ceb4be4548508ddc845fec2%7C6e38efb8869a406e85ff251bf52f5473%7C0%7C0%7C638886925219396724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jefRd9POVecSFuFUUe69ePxyccyJ1XnI5QpInfrGkGE%3D&reserved=0
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Als grootste vredesorganisatie in Nederland werkt PAX aan de 

bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van 
gewapende conflicten en het herstel van vrede. Dat gebeurt wereldwijd, 

samen met lokale partners. Ook in Israël uiten organisaties felle kritiek 

op het optreden van hun regering en pleiten voor het tot stand komen 
van een staakt-het-vuren en een begin van vredesoverleg. Ook daar zijn 

moedige mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een 

menswaardig bestaan in een vreedzame samenleving. Zij verdienen onze 
steun. PAX werkt al meer dan 75 jaar aan vrede, onafhankelijk van 

politieke belangen, met steun van betrokken burgers, maatschappelijke 

organisaties en samen met vele bevlogen vrijwilligers. 
 

Met de Vredesweek laten we zien dat er ondanks alle berichten over 

oorlog, vluchtelingen en groeiende polarisatie, ook heel veel mensen zijn 
die verlangen naar vrede en verbinding. Verlangen wij daar niet allemaal 

naar? Vrede in de wereld, in onszelf, met anderen en met onze 

leefomgeving. Vrede ervaren in onszelf gedurende onze dagelijkse 
bezigheden. Stel je voor dat iedereen meer vrede zou ervaren, zouden 

we dan nog wapens oppakken? 

 
Hoe kunnen we Vredesorganisatie PAX helpen? 

Doneer zo mogelijk uw bijdrage in de collectebus in de kerk of maak een 

gift over op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX in 
Utrecht onder vermelding van Vredesweek 2025. Zo kan PAX geweldloze 

strijders voor de vrede wereldwijd blijven steunen in hun moedige werk. 

Zij verdienen onze morele en financiële steun. 
 

Voor meer informatie zie: www.vredesweek.nl en www.paxvoorvrede.nl 
*MOV, Bernard Neijzen     

 

 
 

 

 

http://www.vresweek.nl/
http://www.paxvoorvrede.nl/
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Wereldmissiemaand 2025: Myanmar 

Oktober is de wereldmissiemaand. Het eerste weekend (4 en 5 oktober) 
vieren we Wereldmissiedag van de kinderen. Op Missiezondag 19 

oktober wordt gecollecteerd voor MISSIO, waarbij dit jaar speciale 

aandacht uitgaat naar de katholieke kerk in Myanmar. 
 

Overleven in de burgeroorlog 

In het overwegend boeddhistische land Myanmar in Zuidoost-Azië wonen 
55 miljoen mensen, waarvan zes procent christelijk is. Na lange tijd van 

militaire dictatuur was er sinds 2010 hoop op meer democratie.  

In februari 2021 is er echter een nieuwe coup gepleegd met als gevolg 
een bloedige burgeroorlog en escalerend geweld. Wie kan, vlucht het 

land uit. 

Verzetsgroepen en legers van 
etnische minderheden strijden 

tegen de militaire junta. 

Inmiddels hebben zij meer 
dan de helft van het land 

onder controle. De militaire 

junta staat onder grote druk 
en bombardeert doelbewust 

dorpen, plundert en valt 

scholen en ziekenhuizen aan. 
Bij hun aanvallen ontziet de 

junta ook de kerken niet. De 

humanitaire en economische situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie 
miljoen vluchtelingen in eigen land. En tot overmaat van ramp werd 

Myanmar eind maart 2025 ook nog eens getroffen door een 

verwoestende aardbeving. Veel mensen zijn wanhopig. 

 

Missionarissen van Hoop 

Steeds vaker en heftiger wordt ook de kerk mikpunt van de junta. Het 
bisdom Loikaw is één van de zwaar getroffen gebieden. Bisschop Celso 

Ba Shwe is zelf vluchteling geworden. Veel kerkelijke medewerkers 

zorgen in de kampen voor levensmiddelen en medicijnen en voor 
onderwijs aan de kinderen en jongeren. Bisschop Shwe trekt van kamp 

naar kamp om mensen te steunen en te bemoedigen. Praten en bidden 

met vluchtelingen geven ze moed en hoop. 
MISSIO ondersteunt de Missionarissen van Hoop in Myanmar. Help Mee! 

Geef aan MISSIO in de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw 

bijdrage op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO 
Wereldmissiemaand te ‘s-Hertogenbosch. 

Voor meer informatie zie: www.missio.nl 

 
*MOV, Bernard Neijzen 

http://www.missio.nl/
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voor wat ik doe  

Mensen met een passie maken het parochieleven kleurrijk  

Ik ben Marga Rabouw (lectrice en parochiaan) en mag hier 

een nieuwe rubriek in ons blad aankondigen. (Bijna) elke zondag zien we 
elkaar in de kerk. Een heleboel gezichten, maar vaak komen we niet 

verder dan de koffietafel waar het gaat over algemene dingen. Hoe leuk 

zou het zijn als we een andere kant van mede-parochianen kunnen zien?  

 

      Doe mee met: Hart voor wat ik doe 

Iedereen heeft iets wat hem of haar bezighoudt buiten de kerk. 

Misschien houdt u van tuinieren, schilderen, handwerken, puzzelen, 
muziek maken, koken of iets heel anders.  

 

Met de rubriek Hart voor wat ik doe willen we die verhalen delen: 
kleine hobby’s, grote passies – alles wat kleur geeft aan ons 

parochieleven. Wilt u ook eens vertellen over uw hobby of passie? Stuur 

dan een kort berichtje (met eventueel een foto) naar 
margarabouw63@gmail.com. Of u kunt me even aanschieten na de 

dienst, of me bellen of appen, dan kan ik uw verhaal horen en kunnen 

we dit delen met een stukje en wat foto’s in ons blad. En misschien 
vraag ik u wel. We kijken ernaar uit om elkaar zo beter te leren kennen.  

 

Ik mag beginnen, maar mijn hobby is intussen ook mijn werk geworden, 
(Rabouw Art, rabouwart.nl) dus eigenlijk telt dat niet mee.  

Ik ben op latere leeftijd afgestudeerd 

als docent en kunstenaar aan ArtEZ 

Hoge School voor de Kunsten in Zwolle 

en geef nu lessen in Beeldende 

Vorming. Ook in mijn atelier geef ik 
(teken)cursussen en workshops. Dit 

alles is wel voortgekomen uit mijn 

hobby: tekenen en schilderen. Voor de 
kunst werk ik graag met materialen die 

andere mensen weggooien, zoals 

gebruikte theezakjes, 
kleurdoorloopdoekjes voor in de 

wasmachine, etc. Ook kunt u uw oude 

klosjes garen en oude kanten kleedjes 
bij mij kwijt.  

Dus kom gezellig eens langs op mijn atelier; als mijn rolgordijntje 

omhoog is, ben ik er. En als u mee wilt werken aan deze rubriek,  
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contact mij dan graag! Het is mooi om de mens achter het gezicht te 

leren kennen.  
Hartelijks, Marga Rabouw Klokhoek 16 D (atelier Rabouw Art) 

Telefoon: 06 - 27 48 14 13. 
 
In de vitrines... 

Sinds begin juli is er, in het parochiecentrum de Kom, in de vitrines weer 

een expositie te bewonderen. De vitrines staan in de grote zaal, de 
Kommensaal, tegen de achterwand. 

 

Deze keer betreft het werk van onze medeparochiaan van de Sint 
Jozefkerk: dhr. Harry van Daatselaar uit Amersfoort. 

Nadat enkele kerken uit Amersfoort hun deuren sloten heeft Harry zijn 

weg kunnen vinden in onze parochie. Hij is daarin zeer actief door het 
bezorgen van bundels, kerkbalansbrieven en natuurlijk het bijwonen van 

de vieringen. 

 
In zijn werkzame leven was 

Harry brood & banketbakker 

en eigenaar van enkele 
winkels. Daarin komt 

creativiteit al om de hoek 

kijken. 
Sinds 25 jaar woont hij in het 

wooncomplex de Eemgaarde 

aan de Dorresteinseweg in 
Amersfoort. Na zijn 

pensionering is hij d.m.v. het 

volgen van workshops en 

cursussen zich gaan toeleggen 

op schilderen en het 

vervaardigen van 
kunstvoorwerpen. 

In mei heeft hij een expositie gehouden in de gangen van de Eemgaarde 

voor familie en bekenden. Overal in de gangen stonden vitrines met 
kunst en hingen schilderijen. 

 

Het was bijzonder om te zien hoeveel stijlen iemand kan vertolken en 
door wie hij zich heeft laten inspireren. 

Omdat de hoeveelheid werken te groot is om als expositie in de vitrines 

in de Kommensaal te plaatsen hebben we, in overleg natuurlijk, gekozen 
voor voorwerpen van o.a. keramiek, brons en metaal. Dit omvat slechts 

een klein deel van zijn kunstwerken. 

Wat een opmerkelijk detail is, is dat een aantal kunstvoorwerpen zijn 
vervaardigd van orgelpijpen uit kerken die inmiddels gesloten zijn. 
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De schilderkunst van Harry hopen we in de nabije toekomst ook nog in 

een expositie te tonen. 
Ook heeft hij meegewerkt, op verzoek, aan het boek: Geschiedenis van 

Leusden in 40 plekken. Dit boek werd uitgegeven door de Historische 

Kring Leusden t.g.v. het 40 jarig bestaan. Harry schilderde de inmiddels 
verdwenen Marechausseekazerne hoek Arnhemseweg/Maanweg in 

Leusden Zuid. 

De kunstvoorwerpen zijn te koop. De gegevens hoe u in contact kunt 
komen met de maker staan in de vitrines. Wellicht kunt u in overleg een 

afspraak maken om meer van zijn kunst te bekijken op zijn woonplek. 

Sommige kunstvoorwerpen waren te groot om te plaatsen. Maar zijn het 
bekijken meer dan waard. 

 

De expositie is nog te bewonderen tot ca. eind september. Loopt u eens 
binnen in de Kommensaal na de mis tijdens het koffie drinken. 

Harry van Daatselaar is hier meestal bij aanwezig, dus u kunt hem altijd 

aanspreken. Of als u op andere momenten voor een vergadering, yoga, 
cursus in de Kom bent. Harry van Daatselaar een veelzijdig parochiaan! 

 

*Jozina i.s.m. Harry van Daatselaar 
 

 

zo. 7 sept.: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; jgd. Leen 
van de Boom-Hartman en Henk van de Boom; Arie van Daatselaar; Griet van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Dick en Bep van den Heuvel-

van Wegen; Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; Arie en Tina 
Vrijhoef; jgd. Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Nguyen van Vihn; Nico Lieshout; Gerard van Dijk 
zo. 14 sept.: Herman van den Hengel; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Bertus 
Herder; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Nguyen van Vihn; Jan Verbeek, Wil van de Hengel 
zo. 21 sept.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam 

Tran; Maria Duam thi Diêm; Anton en Greet Hilhorst-van 
Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; Johan en Wilhelmina van Putten-
Eggenkamp; jgd. Ton Rond; jgd. Hans Broekman en Ton 

zo. 28 sept.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam 
Tran; Maria Duam thi Diêm; Ruth van Daatselaar; 

Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-

van Dijk; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar; Wim van Haaster 
zo. 5 okt.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Maria Duam thi 

Diêm; Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Arie van 
Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; jgd. Jaap Siewers; Antoon 

Berg; Nico Lieshout; Gerard van Dijk 
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zo. 12 okt.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Herman van den Hengel; Henk 

en Leen van de Boom-Hartman; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van 
den Heuvel-van Wegen; Bertus Herder, Wil van de Hengel 

zo. 19 okt.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Jan en Riekje Blom-van de 
Burgwal; Riek Traa-van Middelaar; Jan Glaudemans; Ouders van ’t Klooster-van 

den Hengel en Michiel Huurdeman 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl of 
033-4941261 

 

 
 
Overleden 

Anette Maria Francisca Quirina (Ann) van Hal - Vermeer, 62 jr. 
Irma Mina (Irma) Reijnen – Jehl, 100 jr. 

Richarda Anna (Riek) Overgoor - van Hofslot – 86 jaar 
Antonius Gaugericus (Antoon) van Daatselaar – 73 jaar 

 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

Dopen 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 

parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 
leusden@rk-familie.nl.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – harrold.zemann@rk-familie.nl 
Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@rk-familie.nl      

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@rk-familie.nl   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Simone Beerens en Vera Moerman, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 
Leusden, leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m do van 9.30 tot 

12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris:  
Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: leusden@rk-familie.nl  

Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 
 

Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  
voor uitvaarten: 06-29457203 voor ziekenzalving: 06-22265661 

 

Huur De Kom  
Uitsluitend via het bij de website https://www.rk-familie.nl 

te downloaden aanvraagformulier indienen bij: 

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
I.v.m. vakantie van 1 t/m 22 september 2025 uw 

aanvraagformulieren tijdelijk indienen bij: boveij@gmail.com 

 
 

 

 
  

mailto:harrold.zemann@rk-familie.nl
mailto:johan.rutgers@rk-familie.nl
mailto:rini.bouwman@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:secretaris@caritas-stlucas.nl
http://www.caritas-stlucas.nl/
https://www.rk-familie.nl/
mailto:verhuur.dekomleusden@gmail.com
mailto:boveij@gmail.com
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 18 oktober 2025 

 
Kopij graag vóór 3 oktober 2025 sturen naar 

leusden@rk-familie.nl 
 

 

 

 

Wat achter ons ligt en wat voor 
ons ligt is niets vergeleken  

met wat in ons ligt. 
 

Oliver Wendell Holmes 
 

mailto:leusden@stlucas.nu

