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De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap 

St. Jozef Leusden 

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden 

Jaargang 6, nr. 5 

5 april t/m 18 mei 2025 

 

 

Beste lezer, 

 

In deze Jozefbode staan veel herinneringsverhalen over de Tweede 
Wereldoorlog in het kader van 80 jaar bevrijding. 

We zijn tevens op weg naar Pasen, het feest van de opstanding en het 

nieuwe leven. Opstanding, nieuw leven en bevrijding, in een tijd waarin 
oorlog een steeds grotere realiteit is. Laten we elkaar vasthouden en 

respecteren, ook al denken we verschillend over een heleboel zaken. 

 
We wensen u veel leesplezier en hopen we u tijdens een aantal vieringen 

te ontmoeten.  

Voor nu alvast ‘Een zalig Pasen’. 
 

 
= Het laatste avondmaal getekend door leerlingen van basisschool Het Christal = 
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Herinneringen uit de oorlog van een 4 jarige. 1944-1945 

Mijn eerste herinnering was dat ik paardje reed op de rug van een Duitse 
soldaat, we hadden samen schik totdat mijn moeder dat zag, toen was 

het afgelopen en mocht ik dat nooit meer doen. De soldaten maakten 

wel heel veel indruk op mij omdat ze overal waren, op de deel, in de 
schuur en een hoge militair in de opkamer. Deze meneer ging iedere dag 

om 8 uur naar de kerk en kwam daarna spelen met Thea die in de box 

lag want hij vertelde dat hij ook een dochtertje had van de zelfde 
leeftijd. Mijn moeder liet dat wat argwanend toe.  

 

Blijkbaar kon de melk niet naar de melkfabriek, dat betekende dat er 
elke dag een lange rij mensen met een fles stonden die mijn moeder en 

tante Eef (zus van mijn vader) in de bijkeuken uitdeelden. Daar werden 

de volle melkbussen neer gezet, de keukendeur ging op slot en het 
kleine luikje ging open om de flessen door te geven, anders werden ma 

en tante Eef onder de voet gelopen. Ook zag ik mijn vader uit zakken 

graan wat net gedorst op de deel stond, een schep graan in linnen 
zakjes gooien die ook uitgedeeld werden. Dat graan kon men dan fijn 

malen in de koffiemolen en er brood van bakken. Ma bakte zelf ook heel 

veel brood, wat achter op de kachel stond om te rijzen.  
 

Op een dag zat ik op mijn knietjes door het hondengat  van de 

achterdeeldeur te kijken, hoe mijn moeder brood uitdeelde aan een 
lange rij gevangenen die over de weg liepen met soldaten die het 

geweer in de aanslag hadden. Op eens werd ze weg gejaagd want de 

Duitsers vonden het wel genoeg. Ik zal die lange rij van uitgehongerde 

mensen nooit vergeten. Ik was wel trots op mijn moeder dat ze het 

durfde, want ze was niet bang. 

 
Halfweg 1944 kwam er een onderduiker op de boerderij die door moest 

gaan voor een knecht. Je kon meters van te voren zien dat deze man 

geen boer was ook al had hij een overall aan en een rode zakdoek om 
zijn nek. Ik mocht mee in de kruiwagen toen hij in de boomgaard rode 

sterappeltjes ging plukken, die kon je lang bewaren. Zijn vrouw woonde 

in Amersfoort op Stort Zuid. Via de ondergrondse kreeg hij te horen dat 
er een zoontje was geboren. In de nacht ging hij door weilanden en hele 

kleine weggetjes naar zijn vrouw en zoontje Ben toe. Een paar dagen 

later kreeg hij een seintje dat hij gezien was en dat de Duitsers naar 
hem opzoek waren. Mijn vader spande het paard voor de tentwagen en 

bracht hem veilig naar opa en opoe in de Klettersteeg. Daar is hij 19 

december alsnog opgepakt en in concentratie kamp Wobbelin van 
ontberingen gestorven. 
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Na dolle dinsdag in september 1944 moest er een schuilkelder worden 

gebouwd. Dat werd een gat in de grond voor de boerderij zo dat het van 
de straat af niet te zien was. Het dak bestond uit graszoden en daar 

boven op takkenbossen. Op de grond werd stro gelegd en we sliepen 

met alle buren op de grond tussen het strooi.  
Het was een feestje voor ons kinderen want we lagen mannetje aan 

mannetje en we konden zomaar niet in slaap komen. Het was lachen 

met elkaar maar we waren ook wel een beetje bang!  
 

Een van de buurjongens Jan 

Houtveen, ik denk dat hij 12 
jaar was, bewonderde ik heel 

erg, ma kookte vaak veel 

eieren voor allemaal, anders 
pakten de Duitsers ze uit het 

kippen hok, en Jan pelde een ei 

en kon het in en keer in zijn 
mond stoppen: Wat een wonder 

zo’n grote mond! ‘s Avonds 

moesten we allemaal om de 
beurt op een stoel in de tuin 

gaan zitten waar we 

onderhanden werden genomen 
door onze evacuees Reina en 

Lena en hardhandig ontluisd 

werden. De laatste lichting 
Duitsers waren vies en 

brachten allemaal ongedierte 

mee.  

 
= Evelien (rechts) met haar ouders en jongere broer en zusjes =  

 

Toen kwam de bevrijding, de Canadezen kwamen met jeeps de straat in. 

De chocolade smaak is om nooit te vergeten. Teus Dreun kwam met zijn 
draaiorgel en we dansten met alle buren op de straat ter ere van een 

nieuw tijdperk.  

De oorlog was over en er zou nooit geen oorlog meer komen! Laten we 
trots zijn op onze vrijheid en op de slachtoffers die ons de vrijheid 

gaven. 

 
*Evelien Blom     
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Onze scholen zijn ontmoetingsscholen 

In gesprek met Akke Wiersma, de bestuurder van Stichting VOILA over 
de betekenis van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming en de 

identiteit van de basisscholen binnen dit schoolbestuur.  

 
Wie zijn wij en waar staan we voor? 

In juli 2024 heeft onderwijsstichting Voila een visie geformuleerd op 

schoolidentiteit en levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Een 
goede reden om daarover met de bestuurder in gesprek te gaan. Want 

wat houdt dat concreet in? Wiersma vertelt: ‘Van oorsprong is Voila een 

schoolbestuur waarin zowel openbare als katholieke als protestants-
christelijke basisscholen in Leusden en Achterveld zijn ondergebracht. In 

de loop der jaren zijn meerdere van deze scholen gefuseerd en daarmee 

opgegaan in een groter verband in nieuwe schoolgebouwen’. Voila 
verzorgt nu op tien scholen met ruim 200 personeelsleden voor circa 

2150 kinderen onderwijs in Leusden en Achterveld. Wat Voila behoorlijk 

uniek maakt in Nederland is dat zij vier identiteiten verenigt in één 
bestuur: verschillend en toch verbonden.  ‘Het is onze gezamenlijke 

ambitie om met onze scholen midden in de samenleving te staan. Dat 

betekent dat wij onze leerlingen stimuleren om vanuit een eigen 
identiteit bij te dragen aan die samenleving.  

Vandaar dat er bij de uitvoering van die opdracht ruimte is voor wat er 

binnen iedere afzonderlijke school leeft. Daarbij geldt wel het principe 
van diversiteit in verbondenheid. Wat ons bindt is ‘goed onderwijs’ met 

daarbinnen ‘actieve vormgeving van de eigen identiteit’. Daarbij laten we 

ons ook leiden door onze maatschappelijke opdracht om inhoud te geven 

aan burgerschapsvorming.  

We noemen dat ontmoetingsleren. Scholen en teams stimuleren elkaar 

om op zoek te gaan naar de eigen waarden. Uiteraard speelt de 
religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van iedere school daarin 

een grote rol, naast datgene wat de kinderen van huis uit meekrijgen. 

 
De school als oefenplaats voor ‘het volle leven’ 

Het schoolbestuur streeft naar brede ontmoeting in onze rijkdom aan 

pluriformiteit. Dat noemen we inclusie. We doen dat vanzelfsprekend 
met de inbreng van de teams en individuele leraren , zegt de 

bestuurder, maar ook de dialoog met de ouders vinden we heel 

belangrijk. Het is aan de teams en individuele leraren om de 
zingevingsbronnen te kiezen, dat kunnen zowel Bijbelverhalen zijn als 

spiegelverhalen (dat zijn verhalen over levensbeschouwelijke thema’s). 

Elke school laat zich tot dit ontmoetingsonderwijs inspireren door haar 
specifieke bronnen en waarden.  
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Daarbij maken leerlingen ook kennis met perspectieven die ze niet altijd 

van huis uit meekrijgen. ‘De school als oefenplaats voor de 
maatschappij’, noemt Akke Wiersma dat. Daarbij verbinden we 

levensbeschouwing met onze wettelijke opdracht tot 

burgerschapsvorming. Binnen Voila noemen we dat dan ook 
‘levensbeschouwelijke burgerschapsvorming’. In het visiedocument staat 

daarover: ‘Midden in de wereld leren leerlingen zichzelf kennen en 

anderen begrijpen’ 
 

De mens achter de leerling 

‘Je bent op school om te leren, dat geldt ook voor onze scholen’ zegt 
Wiersma. Echter wij zien ‘leren’ als 

meer dan alleen kennisoverdracht. Wij 

stellen ook de persoonsvormende 
opdracht van scholen centraal. Wij 

zien kinderen in hun talenten, hun 

kracht en zeker ook in hun 
levensbeschouwing. Dat betekent dat 

we nadrukkelijk aandacht geven aan 

persoonsvorming en 
identiteitsontwikkeling. 

Het is aan iedere school zelf om daar 

inhoud aan te geven, mede op basis 
van de grondslag van de school. We 

stimuleren dat de schoolteams actief 

de ouders en de kinderen daarbij 
betrekken.  Het is aan de scholen om 

inzichtelijk te maken hoe 

levensbeschouwelijke 

burgerschapsvorming er in de praktijk 

uitziet. Zeker niet alleen op papier 

maar vooral ook in de wijze waarop 
dat in het onderwijs zelf tot uiting 

komt.  

 
Voila en de lokale geloofsgemeenschappen 

Scholen kunnen daarbij de hulp inroepen van deskundigheid vanuit de 

kerken zelf. Vandaar dat er vanuit die laatsten een oecumenische 
werkgroep is samengesteld van voorgangers vanuit de rooms-katholieke 

Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Leusden (PGL) en de Nederlands 

Gereformeerde kerk de Koningshof. Zij kunnen scholen, als daarom 
gevraagd wordt, ondersteunen met materiaal en kennis voor concrete 

lessen. Maar ook bij rouwverwerking of bijzondere vieringen in het 

kerkelijk jaar (Kerst en Pasen, bijvoorbeeld). Voila stimuleert dit contact, 
en laat de uitvoering ervan waar die hoort, bij de scholen zelf. 
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In het volgende artikel kunt u lezen hoe levensbeschouwelijke 

burgerschapsvorming op de openbare basisschool ’t Startblok in 
Achterveld en de protestants-christelijke basisschool Loysder Hoek in 

Leusden-Zuid er in de dagelijkse praktijk uitziet. 

 
*Hank Beermann 

 

 
 

Afscheid als secretaris 

Ik neem via deze weg afscheid als secretaris van de 
locatieraad. Ik heb met veel plezier bijna 12 jaar 

meegewerkt in de locatieraad. Heel fijn dat er een 

vervanger is gevonden in de persoon van Johan 
Schonenburg. Johan zal de taak van secretaris van mij 

overnemen. Ik ben nog niet helemaal weg als 

vrijwilliger bij de kerk. Ik blijf voorlopig de 
eindredactie van de Jozefbode doen en ik schenk 

regelmatig koffie in de Kom. Daarnaast zijn er zo af en 

toe ‘losse klusjes’ zoals de voorbereiding van een 
vredesconcert in het kader van 80 jaar bevrijding. In die zin draai ik nog 

best een beetje mee. 

 
*Willy van Dijk-Roest 

 

Even voorstellen 
Graag wil ik me even voorstellen als nieuwe secretaris van de 

locatieraad. Mijn naam is Johan Schonenburg (68) en na een gesprekje  

met Evelien Blom ben ik dit jaar gaan aanschuiven bij de raad in de 

vergaderingen van januari en februari. Het voelde als een warm bad: 

zoveel hartelijkheid en betrokkenheid.  

Iets betekenen voor de medemens is de drijfveer van allen, omzien naar 
elkaar. En dat is ook mijn drijfveer. In de laatste 

vergadering las één van mijn collega’s een mooi 

gedicht voor over samen beleven waaruit ik een 
aantal kernwoorden noem: samen leven, samen 

zijn dat brengt warmte en zonneschijn. Wat 

aandacht en wat medeleven het zijn kleine 
dingen om te geven. Liefde en geluk zijn voedsel 

voor het leven. Daarbij is gezondheid een 

belangrijk ding. Helaas heb ik moeten meemaken 
dat dit niet vanzelfsprekend is en heb ik al twee 

keer een lieve echtgenote moeten begraven 

achter de parochie. Ik heb ruim twintig jaar in 
Leusden gewoond en woon nu nog in het huis 
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van mijn laatst overleden vrouw, maar Leusden blijft trekken. Wat er 

naast de vieringen gedaan wordt, onder andere vanuit de 
pastoraatsgroep, ligt me aan het hart waarbij ik zeker ook oecumenische 

activiteiten toejuich. Ik hoop mijn steentje bij te dragen voor de 

geloofsgemeenschap  St Jozef hier in Leusden. 
 

Hartelijke groet en misschien tot ziens, 

*Johan Schonenburg 
 

 
 

St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en 
Jozef kunt u terugvinden in de Lucasbrief of op de website  

www.rk-familie.nl 

 
Dit zijn de vieringen in de Goede Week: 

13 april 2025 - Palmzondag - 11.00 uur  

Eucharistieviering met voorganger Johan Rutgers, muzikale begeleiding 
liturgisch koor Ruach.  

 

16 april 2025 - 19.00 uur - Boete en verzoening 
Oecumenische vesper, viering van boete en verzoening. Voorgangers 

Paulien Flinkerbusch en ds. Erica Hoebe. 

 
17 april 2025 - 19.30 uur - Witte Donderdag 

Eucharistieviering. Voorgangers Johan Rutgers en Rini Bouwman.  

Muzikale begeleiding St. Caeciliakoor uit Barneveld.  

 

18 april 2025 - 14.55 uur Goede Vrijdag Kruisweg 

Kruiswegviering door Diepar-leden. Muzikale begeleiding door de 
Cantorgroep St. Jozef.  

 

Vrijdag 18 april 2025 - 19.30 uur Goede Vrijdag lijdensverhaal 
Viering van woord en gebed rond het lijdensverhaal. Voorgangers Johan 

Rutgers en Rini Bouwman. Muzikale begeleiding liturgisch koor Ruach.  

 
Zaterdag 19 april 2025 - 21.30 uur Paaswake  

Eucharistieviering met voorgangers Johan Rutgers en Rini Bouwman. 

Muzikale begeleiding door Generations. 
 

Zondag 20 april 2025 - 11.00 uur Paaszondag 

Eucharistieviering met Johan Rutgers. Muzikale begeleiding liturgisch 
koor Ruach. 

http://www.rk-familie.nl/
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Maandag 21 april 2025 – geen viering in Leusden 
09.15 uur Eucharistievering met Johan Rutgers in Zeist 

 

Getijdengebed  
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

In de adventsperiode is er op woensdagavond om 19.00 uur een 

oecumenische vesper in plaats van het getijdengebed.  
 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
      

Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. 

Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 
euro. 

 

 
 

Graag breng ik De steen is weg onder de 
aandacht. Dit boekje is net even 

hanteerbaarder voor kleine handjes dan de 
prentenbijbel.  
En misschien mooi om te lezen rond Pasen. 
Het gaat ook over nieuw leven, door de 

dood heen. Wie heeft er zoveel liefde dat 
hij zijn leven geeft zelfs voor zijn vijanden. 

Een kartonboekje op rijm waarin het 
paasverhaal op een hele toegankelijke 

manier   wordt verteld door Corien Oranje. 
Jezus wordt gevangengenomen. Hij heeft 

niets verkeerd gedaan,  

http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089121011/de-steen-is-weg
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maar toch wordt hij gestraft. Jezus sterft en wordt in een graf gelegd. Maar dat 

is niet het eind! 
De prachtige, gevoelige tekeningen van Marijke ten Cate worden ondersteund 

door gedichtjes van Corien Oranje die elke peuter en kleuter zullen 
aanspreken. 

 

 

Maria moeder van God en onze moeder 
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Vredesconcert 
In het kader van 80 jaar bevrijding 

verzorgt JKL Generations op 

zondagmiddag 4 mei een 
vredesconcert in onze kerk.  

De zang van Generations zal 

afgewisseld worden met een aantal 
herinneringen uit de periode 1945 rond 

de bevrijding van Nederland. 

 
Het programma voor die middag: 

15.30 – 16.45 uur  Vredesconcert in de kerk 

16.45 – 17.15 uur Drankje in de Kom 
17.30 - + 18.00 uur Herdenking van de oorlogsslachtoffers op onze 

begraafplaats 

Noteert u de activiteit vast in uw agenda? 
 

 

Workshop ‘Hoop in de crisis’ 
Donderdag 3 april is er weer een activiteit van de Groene Kerken 

Leusden. Dit keer in de vorm van een interactieve workshop. Deze 

workshop met als titel “Hoop in de crisis” wordt gegeven door Alfred 
Slomp, o.a. bekend van de workshop “God in de klimaatcrisis”. 

Alfred schrijft o.a. het volgende over de workshop ‘Hoop in de crisis’:   

In ‘Hoop in de crisis’ zoeken we met elkaar naar hoop in een snel 

veranderende wereld. En denken we na over ons 

christelijke geluid in een post-seculiere 

samenleving. 
 

In deze nieuwe interactieve workshop nemen we 

je op onze eigen energieke wijze mee aan de 
hand van het bekende lied ‘Zing, vecht, huil, bid, 

lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy’. 

 
De workshop wordt gegeven in de Koningshof, Blekerij 33. Aanvang 

20.00 uur en inloop van 19.30 uur. Opgeven is noodzakelijk en kan via 

e-mail groenekerk@pgleusden.nl. 
 

*Werkgroep Groene Kerken Leusden. 

 
 

mailto:groenekerk@pgleusden.nl
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Vastenactie 2025: Medische zorg voor minderheidsvolk Hmong in 
Vietnam 

Op weg naar Pasen worden we 

uitgedaagd om ons te bezinnen over 
vragen als: hoe kan ik ruimte maken 

voor anderen, kansen bieden aan 

mensen om hun leven een beetje beter te maken. Vastenactie geeft ons 
daartoe mogelijkheden. 

 

Samen met 3 andere parochies en 4 locaties uit onze eigen parochie 
zetten wij ons dit jaar in voor een bijzonder project. Dit project is bij 

Vastenactie voorgedragen door pastoor Thanh Ta, zelf geboren in 

Vietnam, voormalig pastor in onze St. Jozefkerk en nu pastoor van de 
parochie Sint Willibrordus in Zevenaar. 

Het gaat om het verbeteren van de medische zorg voor het Hmong volk. 

Deze bevolkingsgroep in het noorden van Vietnam wordt door de 
regering achtergesteld, waardoor er armoede heerst en adequate 

medische zorg en onderwijs ernstig te kort schieten. De zusters van het 

Heilig Kruis zetten zich al jarenlang in voor mensen aan de onderkant 
van de samenleving. Zij willen graag een kleine polikliniek opzetten om 

van daaruit blijvende medische en verpleegkundige zorg aan de Hmong 

gemeenschap te kunnen geven. Zo kunnen ook zieken thuis beter 
geholpen worden. 

 

Het zal duidelijk zijn dat voor het 

realiseren van deze plannen veel 

geld nodig is. De totale kosten 

van dit project worden geschat 
op ruim € 45.000,=. Als extra 

stimulans om ruimhartig bij te 

dragen aan dit mooie project 
heeft de landelijke Vastenactie 

toegezegd om alle bedragen die 

via collectes en donaties worden 
opgebracht met 50% te 

verhogen. Dat betekent dat wij 

samen met de andere deelnemende parochies en locaties moeten zorgen 
voor zo’n € 31.000,=. Het zou prachtig zijn als dat lukt. 

 

De eucharistieviering op zondag 6 april a.s. om 11.00 uur in de St. 
Jozefkerk te Leusden staat in het teken van dit Vastenactieproject. 
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Pastoor Thanh Ta is medevoorganger en zal in zijn overweging zeker 

ingaan op het belang van dit project. Iedereen is van harte welkom om 
deze viering bij te wonen en/of pastoor Thanh te ontmoeten. 

 

Help mee de Hmong bevolking in Vietnam te voorzien van betere 
medische voorzieningen. U kunt dit doen via de collectes in de kerk of 

door een gift over te maken op rekeningnummer NL88 RABO 0335 9019 

05 t.n.v. St. Jozef Leusden onder vermelding van Vietnamproject 
402757. 

 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

    

 

Oorlogsherinneringen 
Als je, zoals ik, begin 1940 geboren bent en woont in een kleine 

Brabantse plaats, wat is dan jouw ervaring met de Tweede 

Wereldoorlog? Heel weinig en gelukkig helemaal geen ervaring met het 
geweld en de moordzucht van het Duitse nazirijk. Maar toch: er zijn ook 

in mijn geest nog flarden blijven hangen van de nadagen van die 

verschrikkelijke tijd, 
ook al vond ik het toen 

misschien alleen maar 

spannend. Zo is het 
mogelijk dat ik heb 

gezien dat de bezetter 

een van de twee 
klokken uit onze 

kerktoren haalde om die 

om te doen smelten 
voor oorlogstuig. Dat 

gebeurde in het hele 

land tussen juli 1942 en 
maart 1943. Maar 

misschien is dat vage 

gevoel bij mij ontstaan 
omdat mijn naaste omgeving dat aan mij uitlegde en ik het dus niet echt 

heb gezien.  

 
Maar wat ik zeker wel heb gezien, is dat Nijmegen in brand stond toen 

Amerikaanse bommenwerpers op 22 februari 1944 probeerden het 

spooremplacement te verwoesten maar daarbij een groot deel van die 
stad troffen en er bijna 800 doden vielen en nog veel meer gewonden 

waaronder gehandicapten voor het leven. Ik stond als kind 's avonds 
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met al die anderen op de Maasdijk en zag in de verte de rode gloed van 

het vuur dat in die Waalstad woedde. Ik wist natuurlijk niet wat ik toen 
zag maar uit de reacties van de mensen om mij heen begreep ik wel dat 

het iets heel ergs, verdrietigs was. 

 
De oorlogsjaren waren aan mijn geboorteplaats zonder al te veel 

problemen voorbij gegaan maar de bevrijding in september 1944 door 

de geallieerden was ook hier natuurlijk een reden tot vreugde en 
opluchting. Mijn vader werd plaatselijk commandant van de 

Binnenlandse Strijdkrachten en dat bracht geheimzinnigheid in huis en 

spanning, eigenlijk meer dan in de oorlogsjaren. Hij sprak niet over die 
tijd maar later speelden wij als kinderen met medailles die hij had 

ontvangen. Hij vond het dan ook geen probleem toen wij die hadden 

zoekgemaakt. Maar onder het bed van mijn ouders wist ik een stengun 
te liggen en een beschuitbus was erg zwaar omdat ze gevuld was met 

kogels. 

 
Het noorden van Nederland was nog niet bevrijd en ook in ons stadje 

merkten wij dat de oorlog nog niet voorbij was, met name door de 

komst van vluchtelingen, door de vraag naar voedsel en ook door de 
vliegende bommen (V1's en V2's) die regelmatig over ons vlogen en 

waarvan er ook een aantal binnen onze gemeentegrenzen zijn gevallen, 

gelukkig zonder dodelijke gevolgen. Maar het was angstig als je dat 
gierende geluid hoorde en er werd dan ook veel gebeden en niet alleen: 

"Onze Lieve Vrouwke gift um nog 'n douwke". In de zomer van 1944, het 

was een zonnige zondagmorgen, wandelden mijn 3-jarig broertje en ik 
met onze oom van onze boerderij naar de woning van onze grootouders. 

We waren halverwege toen boven ons hoofd de motor van zo'n bom 

uitviel en de volwassenen van toen wisten dan: hij gaat vallen! Hij 

scheerde over de kerk, die op dat moment vol zat met gelovigen, en dan 

volgde de ontploffing. Van al de huizen in de straat waar wij stonden, 

vlogen de ruiten uit de ramen. Onze oom riep vol schrik: "Bij jullie op de 
boerderij"! Wij renden al huilend richting thuis en langs de kerk waar de 

mensen uit stroomden. Maar de bom was gelukkig iets verder 

doorgevlogen en had alleen een krater geslagen in een zandweggetje. 
Een dichtbij staande schuur was door de luchtdruk ingestort en onze 

boerderij had alleen maar glasschade, zoals al die andere huizen. Ik kan 

nu nog de plek aanwijzen waar wij stonden toen die bom viel. 
 

Engelse soldaten in onze straten, het was heel apart en spannend. 

Amfibievoertuigen die de Maas in plonsden. Tanks die moeilijk konden 
manoeuvreren in de smalle straten met vaak gladde kasseien en 

daardoor nogal eens muren raakten. En een keer nam een tank de bocht 

te klein en belandde in een café. Ook dat weet ik allemaal nog wel. 
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En daarna kwam de bevrijding 

gelukkig voor héél Nederland en 
kwamen er andere ervaringen en 

gedachten bij mij op. Maar toen in 

1945 herdacht werd dat 300 jaar 
geleden het franciscanenklooster in 

ons stadje werd gesticht, was er in 

de optocht een praalwagen waarop 
ik en mijn een jaar jongere broertje 

stonden als kleine boertjes en een drietal als zusters-clarissen geklede 

buurmeisjes als vertegenwoordigers van het "biddend leger" en boven 
ons hing een vliegende bom van papier-maché. We konden weer feest 

vieren maar de oorlog was nog niet ver weg. 

 
*Hans van Liebergen 

 

Indien ik je dragen kon 
 

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten  

van je gesukkel en je angsten heen,  
dan droeg ik je uren en dagen lang. 

Indien ik woorden kende om antwoord te geven op je duizend vragen 

over leven, over jezelf,  
over liefhebben en gelukkig worden,  

dan praatte ik met je uren en dagen lang.  

Indien ik vrede in je hart kon planten door geduldig te wachten  
en te hopen tot het zaad van de vrede in je openbrak,  

dan wachtte ik uren en dagen lang.  

Indien ik genezen kon van wat omgaat in je hart aan onmacht, 

ontevredenheid en onverwerkt verdriet,  

dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang. 

Maar ik ben niet groter en sterker dan jij,  
en ik weet niet alles, ik kan niet zoveel.  

Ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang. 

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: je hoeft niet alleen te 
vechten of te huilen als je een vriend hebt voor uren en dagen lang. 

 

Marcel Weemaes uit het boekje ‘Pelgrims van hoop’. 
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zo. 6 apr.: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Cilia 

Blom; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en 

Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Mely, Eddy, Hok en Max Oey; 
Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; Siem Tolboom; 

jgd. Jeanne Hoelen-Malherbe; jgd. Ouders Schoonderbeek-van 

Hamersveld; Alie Prinsen-van Westerlaak 
zo. 13 apr.: Herman van den Hengel; Gerard van Dijk; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 

Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 

Vihn; Kees en Bep van Daatselaar-van Wegen; jgd. Ton Broekman en 

Hans 
za. 19 apr.: jgd. Jan Verbeek; Toos en Gerard van Burgsteden; Margriet 

van Daatselaar-Veen 

zo. 20 apr.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t Klooster-van 
den Hengel en Michiel Huurdeman; Wim van Valkengoed;  Bertus Herder; 

Gerda van Dijk-Tijmensen; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 

Bouwens; jgd. Theo Duineveld; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Nguyen van Vihn 

zo. 27 apr.: Ruth van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 

Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van 
Kooij-van Dijk; Ab en Gerda Vrijhoef-van 

Daatselaar; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 

Nguyen van Vihn  
zo. 4 mei: Overleden ouders Nguyen en Schalkwijk 

en broer Bingh; Arie van Daatselaar; Griet van 

Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie 
en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria 

Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  

zo. 11 mei: Herman van den Hengel; Gerard van 
Dijk; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus 

van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 

Wegen; jgd. Zuster Imelda; Bertus Herder; Gerda 
van Dijk-Tijmensen; jgd. Peter van Zomeren; jgd. 

Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  

zo. 18 mei: Cilia Blom; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t 
Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Siem Tolboom; Van 

Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl 

of 033-4941261 
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Overleden 

Carmelina (Carmela) Spönhoff- Tilloca, 77 jr. 
Marinus Johannes Franciscus (Max) Lindeman, 91 jr. 

Theresia Maria Paulina (Trees) Houtveen- Tijmensen, 88 jr. 

Johanna Jacoba (Jo) Philipsen-van Delden, 98 jr. 
Albertha Tedora (Bep) Schimmel, 86 jr. 

Hendrikus (Hennie) de Boer, 94 jr. 

Rigarda Marie Antonia (Gerda) Vrijhoef-van Daatselaar, 91 jr. 
 

* Mogen zij rusten in vrede 
 
 

Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 
parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen 

naar leusden@rk-familie.nl.  

 
 

 

 
Drie musjes 

 

Daar zitten drie musjes in 't sneeuwwitte 
woud. 

Hun hartjes zijn warm en hun staartjes 

zijn koud. 
Ze slapen er onder het sneeuwwitte dek. 

De middelste mus heeft de warmste plek 

... 
 

Ze wachten op iets dat hun buikje vult. 

De middelste mus heeft het meeste geduld ... 
Waarom mag die éne in 't midden, juist hij? 

En willen die andere twee wel opzij? 

 
Dat willen ze best, hoor, en weet je waarom? 

Ze zitten een poos, en dan ruilen ze om! 

Dan mag er een ander in 't midden, en dus 
is elk op zijn beurt weer de middelste mus ... 

 

Harriët Laurey 
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – harrold.zemann@rk-familie.nl 
Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@rk-familie.nl      

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@rk-familie.nl   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Johan Schonenburg 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@rk-familie.nl  
Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 
 

Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  
 

Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
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mailto:rini.bouwman@rk-familie.nl
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mailto:pastoraatsgroep.leusden@rk-familie.nl
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 17 mei 2025 

 
Kopij graag vóór 2 mei 2025 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

Ik ben een vriend op je weg,  

al uren en dagen lang. 

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:  

je hoeft niet alleen te vechten of te huilen  

als je een vriend hebt  

voor uren en dagen lang. 

 
Marcel Weemaes uit het boekje ‘Pelgrims van hoop’. 
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