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Beste lezer, 

 
Deze Jozefbode is gevuld met verhalen over de voorbereiding voor 

Pasen. Er staan een aantal verhalen in die wij hebben ingekort omdat de 

uitgebreide versie in de Familieband staat, die u bij deze Jozefbode ook 
heeft ontvangen. We geven dat in de tekst telkens aan.  

Bij de voorbereidingen voor Pasen horen ook een aantal concerten. Milk 

& Honey hebben afgelopen week hun versie van het Passieverhaal laten 
horen. Op 28 maart is er een Mini-Mattheus verzorgt door Coert van de 

Berg en vrienden. Hopelijk kunt u daar nog naar toe. 

Bij de nieuwtjes worden ook nog twee andere concerten genoemd, 
waaronder ook het Benefiet orgelconcert om gelden op te halen voor de 

restauratie van ons orgel. 

We wensen u veel leesplezier! 
 

 

Op deze foto’s staan kruiswegstaties geschilderd door Jan Toorop. Hij 
maakte veertien kruiswegstaties voor de Sint Bernulphuskerk in 

Oosterbeek. Hij heeft hier 5 jaar aan gewerkt. Op 18 mei 1919 vond de 

inzegening in Oosterbeek plaats. 
Alle 14 staties zijn nu te zien in het Singermuseum in Laren. 
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Beste Parochianen,                                 

Toen ik in het afgelopen jaar mijn verjaardag vierde, kreeg ik van mijn 
oudste achterkleinkind GUUS een boek met de vraag: ‘Omi vertel eens? 

Hoe was het in jouw lange leven toen je klein was?’ Het heeft zeker een 

half jaar geduurd voor dat ik het eerste verhaaltje (herinnering) in dat 
boekje schreef. Ik wilde geen boek schrijven, maar meer korte verhalen, 

die in mijn leven een grote indruk hebben achtergelaten, zoals de oorlog, 

feesten, verdriet, school, werk, vrijwilligers, politiek, kerk, ziekenhuis, 
huwelijk, gezin, kinderen, kleinkinderen en ook al zes achter-

kleinkinderen. Al deze onderwerpen en nog veel meer hebben mijn leven 

vorm en inhoud gegeven. Misschien had ik dat half jaar van wachten, 
wel nodig om in mijn herinneringen te spitten over allerlei belevenissen 

uit mijn vroegste jeugd. Bijv. toen ik 8 jaar was en leerde koeien melken 

met de hand. Wat had ik zere polsen! Als bakvis (dat heette toen zo) als 
getrouwde vrouw, zus en vriendin, familie enz. Er kwam een stroom van 

vergeten belevenissen boven, waar ik nooit meer aan gedacht had. Nu ik 

hier aan ben begonnen, wordt het voor me zelf ook steeds belangrijker 
om nog eens terug te kijken, wat dit allemaal voor invloed heeft gehad 

op het leven. Op de keuzes die ik gemaakt hebt, het grote gezin 

waarvan ik de oudste ben (we zijn er alle elf nog) het meewerken op de 
boerderij, het zorgen voor “de kleintjes”  en nog duizend andere dingen. 

Hoe vaak gebeurt het niet in ieders leven dat je zegt: ‘Dat moet ik even 

aan mijn moeder of vader vragen, maar o jee dan is het vaak te laat!  
De vraag cultuur in de ouderen-tijd was echt niet ontwikkeld, vragen 

werden beantwoord met: DAAROM! Of dat moet omdat ik  het zeg. 

Tijden veranderen, het is een dooddoener maar het is iets van alle 

tijden. Ouders maken zich zorgen over hun kinderen, maar dat deden 

onze ouders ook over ons, ook over vrienden en familie die ook bij de 

grote kring van mensen horen die dicht om je heen staan.  
 

Maar een ding is zeker, wij zochten onze eigen weg en dat doen de 

generaties die na ons komen ook en meestal komt alles op zijn pootjes 
terecht! Misschien moeten we allemaal onze speciale momenten die 

kleur hebben gegeven aan ons leven opschrijven, zodat de kinderen die 

vragen hebben blij zijn met een boek vol historie. Waar veel verteld 
wordt over het leven van “vroeger”. Het levensboek, waar ik hoop nog 

heel veel verhalen in te kunnen vertellen, dat het een rode draad van 

herkenning zal zijn voor onze familie, kinderen, kleinkinderen en nog in 
verdere toekomst achterkleinkinderen, waar we een wezenlijk deel van 

zijn of waren. Misschien wel een soort familie encyclopedie. Laat je 

herinnering weer leven en schrijf! 
*Groet, Evelien Blom 
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Van Givt naar QR-code 

Al enige jaren kunt u naast contant ook via de Givt-app uw bijdrage voor 
de collecte doen. Met ingang van zondag 12 april gaan we de 

mogelijkheid bieden om via een QR-code van de Rabobank uw bijdrage 

voor de collecte te doen. De QR-code vindt u 
op het liedblad en kunt u scannen met de 

camera van uw mobiele telefoon, waarna u 

doorgelinkt wordt naar de bank.  
Het voordeel van de QR-code is, dat er geen 

app gedownload hoeft te worden. Hiermee 

hopen we dat het voor iedereen eenvoudiger 
wordt om ook digitaal bij te kunnen dragen. 

Zondag 26 april is de laatste zondag dat u met de Givt-app uw bijdrage 

kan doen.  
*Mariël Masselink, penningmeester locatieraad 

 

Wie wil mij helpen? 
Vanaf juli 2021 verzorg ik de verhuuradministratie van ons parochiecentrum 

De Kom. Ik doe dit met veel plezier en ik ben ook nog niet van plan om 
hiermee te stoppen. Wel besef ik dat ik zo langzamerhand een mens van de 

dag wordt. Bij het bereiken van de leeftijd van 82 jaar weet je dat je het 
meeste brood wel hebt gegeten. Omdat ik zomaar zou kunnen uitvallen en er 

daardoor ineens een gat ontstaat zoek ik iemand, die op een rustige manier 
van mij de kennis wil overnemen en mij 

mogelijk tijdens een vakantie zou willen 

vervangen. 
Is een computer u niet vreemd en wilt u ook 

iets voor onze parochiegemeenschap 
betekenen dan bent u de juiste persoon die 

wij zoeken. Meld u dan geheel vrijblijvend aan 
om zelf te ervaren wat het werk allemaal 

inhoudt. Ik zit gespannen te wachten op uw 
telefoontje, mailen mag natuurlijk ook: 

*Gerard Mentink tel: 06-43527671       Verhuur.dekomleusden@gmail.com 
          

 
 

Soepzondag 

Iedere derde zondag van de maand serveren wij soep na de viering in 
De Kom. Een moment na de zondagse koffie of thee, om met elkaar een 

kopje soep te gebruiken. Samen eten is gezelliger dan alleen. Het enige 

dat u hoeft te doen is zich in te schrijven op de lijst die op de balie in De 
Kom ligt. Dit zijn de komende soepzondagen: 

Zondag 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september 18 

oktober, 15 november, 20 december  
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Hemelvaart-Fietstocht 

Sinds een aantal jaren gaan we op Hemelvaartsmorgen, voor de mis in 
de St. Jozefkerk, op de fiets ‘dauwtrappen’.  We mochten steeds rekenen 

op een kleine groepje fans, meestal was het mooi weer en kwamen we 

fris en fruitig vlak voor de mis weer bij de kerk aan. Krentenbollen en 
wat drinken was onze beloning! Dit jaar willen we eerst polsen hoeveel 

belangstelling er is. Het lijkt nog ver weg, maar toch, we nodigen ieder 

die zou willen meefietsen uit, om zich op te geven. De fietstocht op 
Hemelvaartsdonderdag 14 mei a.s.  gaat door bij minimaal 12 

deelnemers.  

Opgeven kan bij het parochiesecretariaat, via de 
mail: leusden@rk-familie.nl of telefonisch 033 49 

491 261, tot uiterlijk 24 april 2026. Degenen die 

zich hebben opgegeven krijgen in de week 
daarna bericht van ons of het doorgaat. We hopen natuurlijk van wel! 

*Hank Beermann en Paulien Flinkerbusch 

 
 

 
 

Benefiet orgelconcert  

Ons orgel moet hoognodig gerestaureerd worden. Om het orgel 
‘bespeelbaar’ te houden hebben we zo’n 75.000 euro nodig. In de 

Familieband staat een leuk interview met Piet Oudejans waarin hij  

over het orgel verteld. Van harte aanbevolen! 
Het concert wordt gehouden op zondag 12 april om 15.00 uur. Zie ook 

de poster op de achterkant van deze Jozefbode. 

 

 
 
St. Jozefkerk 

De eucharistieviering in onze St. Jozefkerk op zondag begint tot  

26 april om 9.15 uur. Vanaf 3 mei begint de eucharistieviering op zondag 
om 11.00 uur. 

De data van alle vieringen in de Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en 

Jozef kunt u terugvinden in de RK Familieband of op de website  
www.rk-familie.nl 

 

Dit zijn de vieringen in de Goede Week: 
29 maart 2026 - Palmzondag – 9.15 uur  

Eucharistieviering. Voorganger Thanh Ta, muzikale begeleiding liturgisch 

koor Ruach.  
 

1 april 2026 - 19.00 uur - Boete en verzoening 

mailto:leusden@rk-familie.nl
http://www.rk-familie.nl/
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Oecumenische vesper, viering van boete en verzoening. Voorgangers Fred Kok 

en ds. Erica Hoebe. 
 

2 april 2026 - 19.00 uur - Witte Donderdag 
Eucharistieviering. Voorgangers Thanh Ta en Rini Bouwman.  

Muzikale begeleiding St. Catharinakoor uit Nijkerk.  
 

3 april 2026 - 14.55 uur Goede Vrijdag Kruisweg 
Kruiswegviering door Diepar-leden. Muzikale begeleiding door de Cantorgroep 

St. Jozef.  
 

3 april 2026 - 19.00 uur Goede Vrijdag  
Viering van woord en gebed rond het lijdensverhaal. Voorgangers  

Thanh Ta en Rini Bouwman. Muzikale begeleiding liturgisch koor Ruach.  
 

4 april 2026 - 21.00 uur Paaswake  

Eucharistieviering. Voorgangers Thanh Ta en Rini Bouwman.  
Muzikale begeleiding door St. Caeciliakoor uit Barneveld. 

 
5 april 2026 – 9.15 uur Paaszondag 

Eucharistieviering. Voorganger Sebastian Gnanapragasam.  
Muzikale begeleiding door Generations. 

 
6 april 2026 – 9.15 uur Tweede Paasdag 

Eucharistievering. Voorganger Sebastian Gnanapragasam 
Muzikale begeleiding door de Cantorgroep St. Jozef.  

 
Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 
Met uitzondering van de veertigdagentijd, dan is er op woensdagavond om 

19.00 uur een oecumenische vesper in plaats van het getijdengebed.  

 
Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een weekviering, 
ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen (PKN), Paulien 

Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
 

Biechten 
Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat 
voor het maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro.  
 

 



7 

 

 
 

 



8 

 

Pelgrimsreis Praag 2026 

Gaat u met ons mee op deze bijzondere pelgrimsreis? 

Samen met pastor Fred Kok maken wij een 10-daagse pelgrimsrondreis 

per luxe touringcar, vertrek op 15 september vanuit Hoevelaken. Tijdens 
deze 10-daagse reis bezoeken wij diverse bijzondere steden en 

pelgrimsplaatsen, met als eindbestemming het prachtige Praag. 

Donderdag 9 april om 20.00 uur is er een presentatie- en 

informatieavond in de Kom. Inloop vanaf 19.30 uur.      

Tijdens deze avond wordt het volledige programma toegelicht en er is er 

ruimte voor vragen. U kunt zich nu al aanmelden of tijdens de 
informatieavond, dit kan via: tel.nr. 06-41885727 of mailadres: 

mclschouten@icloud.com.  

Verder uitgebreide informatie over deze reis staat op de website en in de 

RK Familie Band.                  

Benefiet orgelconcert op zondag 12 april 15.00 uur (zie poster op de 

achterkant) 

 
Echo’s uit de natuur - Voorjaarsconcert Camera Nova  

Op zaterdag 18 april vindt het 

jaarlijkse voorjaarsconcert van 
Camera Nova plaats. Het 

centrale thema dit jaar is:  
Echo’s uit de natuur. Alle 

liederen die vertolkt worden, 

vertellen op enige manier iets 
over onze aarde en laten zien 

hoe de verschillende 

componisten zich hierdoor 
hebben laten inspireren. 

 

Centraal staat een bijzonder en 
veelzijdig stuk van Edward Elgar: 

From the Bavarian Highlands dat 

uit 6 delen bestaat en waarin de 
componist zich heeft laten leiden 

door de geweldige tijd die hij 

met zijn vrouw heeft 
doorgebracht in de Beierse 

alpen. Verder hoort u liederen 

van o.a. Daniel Elder, Ola Gjeilo 
en Frank Tichelli. Er wordt 

afgesloten met 2 stukken uit Dido & Aeneas van Henry Purcell.  

mailto:mclschouten@icloud.com
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Al met al zal het een heel gevarieerde middag worden! 
U bent allen van harte uitgenodigd op 18 april om 16.00 uur in de 

Marcuskerk op de Asschatterweg in Leusden. Het concert duurt ongeveer 

een uur. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het 
genot van een drankje - inbegrepen in de toegangsprijs. 

Kaarten à €15 kunnen via de website worden besteld. Jongeren tot 18 

jaar betalen €10. www.cameranova.nl 
 

 

Opening bedevaartseizoen op zaterdag 11 
april 2026 

Beste pelgrim, beste belangstellende 

Op zaterdag 11 april wordt het bedevaartseizoen 
geopend  met een eucharistieviering om 19.00 

uur in de St. Jozefkerk te Achterveld waarin 

pastoor Thanh Ta voorgaat. Ons eigen 
Kevelaerkoor zal dan zingen. 

De viering is bedoeld voor alle belangstellenden in 

de regio, vooral voor wie bekend is met 
bedevaarten of er meer over wil weten.  

Na de viering kan men onder het genot van een kopje koffie/thee met 

elkaar napraten en is er gelegenheid om informatie in te winnen over 
diverse bedevaarten. De bedevaart naar Kevelaer wordt dit jaar 

gehouden op maandag 27 juli. De  Broederschap van Kevelaer  staat 

klaar om al uw vragen te beantwoorden. Inschrijfformulieren voor de 
Bedevaart naar Kevelaer zijn dan ook aanwezig. 

 

Komt u ook naar Achterveld om samen met ons te vieren en elkaar te 

ontmoeten? En ook jij bent van harte welkom om eens een kijkje te 

nemen of een bedevaart ook iets voor jou is.  

Graag tot zaterdagavond 11 april in Achterveld. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Broederschap van Kevelaer, Ton Ossendrijver 
 

 
 

In de vitrines... 

De creaties van de 
plaatselijke breiclub 'Steek 

voor steek' zijn nog tot ca. 

eind maart te koop en 
bewonderen in de 

http://www.cameranova.nl/


10 

 

Kommensaal. De grote zaal van ons parochiecentrum de Kom. Zij zijn 

onderdeel van het Nationaal Ouderenfonds. U heeft hierover een artikel 
kunnen lezen in de Jozefbode nr.3/2025. 

 

Op 14 december jl. waren zij met verkooptafels aanwezig na de viering 
in de Kommensaal. Deze verkoop heeft in ca. 1 uur tijd de som van 135 

Euro opgebracht. Dit geld is gedoneerd aan het Nationale Ouderenfonds 

in Amersfoort. Het doel was toen een bijdrage aan kerstdiners voor 
eenzame ouderen. 

 

Het kerstdiner was in deze 
regio in Amersfoort in 

restaurant First Class. 

Tijdens dit diner heeft mevr. 
Sitty v.d. Pijpekamp een 

oorkonde ontvangen voor 

haar onvermoeibare inzet 
met de breiclub 'Steek voor 

steek'.Tijdens dit diner 

kwam er onverwacht ook 
nog bezoek van Gaston van 

de Postcodeloterij wat het 

geheel nog een extra 
feestelijk tintje gaf. 

Op de foto: Rabouw/Heijne 

 
De reacties op de verkoop van 14 december jl. waren zeer positief. 

Opmerkingen die werden gemaakt waren o.a. "gaat U vaker terug 

komen?" of "Wat gezellig dat er hier zoiets georganiseert is". 

 

Op Palmzondag 29 maart a.s. zullen leden van de breiclub dus wederom 

aanwezig zijn met verkooptafels. Dit keer zullen bij de gangbare creaties 
ook voorjaars/Paascreaties te koop zijn. 

Na de viering bent U welkom vanaf ca. 10.15 uur in de Kommensaal om 

alles te bewonderen en aan te schaffen. Er kan alleen contant betaald 
worden. Het doel waarvoor zij dit keer een verkoop houden is 

stranduitjes. Hierdoor kunnen mensen die ook minder mobiel zijn een 

dagje naar het strand. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van speciale 
rolstoelen die geschikt zijn voor mul zand. Mensen hebben soms 

jarenlang de zee niet kunnen zien. Met behulp van vrijwilligers wordt dit 

dan toch mogelijk gemaakt. 
 

Van harte aanbevolen! 

*Jozina i.s.m. Sitty 
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Stichting WALO (Wisselwerking Achterveld Leusden Oekraïne) zet zich 

al 25 jaar in voor het welzijn van kinderen in Oekraïne.  Het werk van de 
stichting is de afgelopen jaren belangrijker geworden door het uitbreken 

van de oorlog.  Wij willen nu en vooral ook na de oorlog hulp bieden aan 

getraumatiseerde kinderen. Dit doen we door bijdragen te leveren aan 

kinderkampen in Oekraïne.  Op die manier draagt de stichting bij aan het 
geven van een nieuw perspectief aan deze kinderen. Het is een moment 

om even niet aan de oorlog te denken, een moment ervaringen te delen 
en om weer even echt kind te zijn. 

  

Om ons werk de komende voort te zetten zijn we op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van 

Oekraïense kinderen, meld je dan bij ons aan als vrijwilliger of 

bestuurslid. 
  

Neem contact op met bestuurslid Lubbert Hakvoort, tel.: 06-51104751. 

 

Pinksteren? Pinksteren!  

Ja, we zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de 
Pinksterpleinviering op 24 mei 2026.  

We zijn op zoek naar een nieuw teamlid voor de praktische organisatie 

van de Pinksterpleinviering. We bieden een leuk, enthousiast en goed 
ingewerkt team, waar je je zeker goed bij thuis zult voelen. De tijd die 

het je in het totaal kost is ongeveer 15 tot 30 uur tot en met de 

Pinksterpleinviering. 
 

Voel je je aangesproken, wacht dan niet, maar neem direct contact met 

ons op via onderstaand mailadres, dan kunnen we verder kennismaken. 
Vergeet daarbij niet je naam en contactgegevens te vermelden! 

Arnoud Dekker (de Koningshof) en Tineke van Dis (PG Leusden)  

pinksterenhamershof@gmail.com 
 

Wil je niet in de 

organisatie, dat is 
geen punt, want op 

de dag zelf, op 24 

mei, zijn we ook op 
zoek naar hulp, dus 

zet het alvast in je 

agenda en meld je 
bij ons aan: 
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4 EHBO-ers 

8 opbouwmedewerkers 
7 koffie/thee schenkers 

7 gastheren/gastvrouwen 

 
Vergeet daarbij niet om aan te geven voor welke taak je je aanmeldt, en 

zet je naam en contactgegevens er ook bij! 

Arnoud Dekker (de Koningshof) en Tineke van Dis (PG Leusden) 
pinksterenhamershof@gmail.com 

 

Word jij een Homies Steungezin? – Informatieavond 30 maart 
Wil jij een kind een fijne plek bieden en een ouder ondersteunen? 

Ontdek wat het betekent om een Homies Steungezin te zijn tijdens de 

informatieavond op maandag 30 maart in Dorpshuis de Neng, Engweg 7. 
De inloop is vanaf 19.45 uur. Het programma start om 20.00 uur en 

duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

 
Stichting Present 

koppelt, samen met 

hulpverleners, 
gezinnen die extra 

steun nodig hebben 

aan een Homies 
Steungezin: 

vrijwilligers die een 

kind regelmatig een 
dag(deel) opnemen in 

hun eigen gezin. Dat 

kan wekelijks, 

tweewekelijks of 

maandelijks, 

bijvoorbeeld met een 
logeerweekend. Zo 

krijgt een kind een 

veilige en gezellige 
plek erbij, terwijl de 

ouder tijd en ruimte 

heeft om op adem te 
komen of aandacht te 

geven aan andere 

kinderen. Een 
steungezin kan een 

echtpaar zijn, met of zonder kinderen, of een eenpersoonshuishouden. 
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Tijdens de informatieavond hoor je persoonlijke verhalen, kun je vragen 

stellen en in alle rust ontdekken of dit bij jou past. Je bent van harte 
welkom! 

 

Aanmelden wordt gewaardeerd en kan via info@presenteemland.nl. 
Meer weten? Neem gerust contact op met Helene van Dam via 06-

25348729 of Marieke Lenting-Hunink via 06-34571403. 

 
Bericht uit Brazilië 
Vorige maand ontving ik een uitvoerige e-mail van Hermien Boudens, waarin 

zij ons hartelijk bedankt voor de jaarlijkse financiële ondersteuning van haar 
missionaire werk in Brazilië. Uit de opbrengst van de kerstcollectes 2025 is 

€ 1380,23 aan Hermien overgemaakt. 
 

Bij de e-mail waren een jaarverslag en een verantwoording van de uitgaven 
van de giften in 2024 en 2025 gevoegd. Te veel om hier volledig te publiceren. 

In 2024 en 2025 organiseerde Hermien 9 weekendcursussen voor de 
Kerkelijke Basisgemeenschappen in Caruaru, een stad in Noordoost Brazilië 

met thema’s als mensenrechten, spiritualiteit, gemeenteverkiezingen, 
inheemse bevolkingsgroepen en bijenteelt. De kosten daarvan zijn voor 37% 

betaald met de giften die onze geloofsgemeenschap in Leusden aan haar heeft 

overgemaakt.  
 

Hermien schrijft: “Naast informatie en bewustzijn over vrouwenrechten geven 
we ook praktische handvatten over onder meer omgaan met alledaagse stress 

en het verbeteren van de mentale gezondheid. Dat is hard nodig, want voor 
veel vrouwen is armoede, geweld, discriminatie en intimidatie aan de orde van 

de dag. Door de praktische cursussen krijgen vrouwen rust en ruimte in hun 
hoofd en in hun leven. Dat is de basis voor verdere ontwikkeling. Wij geven de 

vrouwen kennis van hun rechten. Bovenal geven we hen moed, waardoor ze 
voor zichzelf durven opkomen.” 

Hermien besluit met: “Naast uw financiële bijdrage voel ik mij ook mentaal 
gedragen door uw donaties. Dank u wel voor uw steun!” 

 
*Bernard Neijzen 

 

 

zo. 29 mrt.: Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Petrus 
Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Gerda van Dijk-

Tijmensen; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van Vihn 
za. 4 apr.: Margriet van Daatselaar-Veen 

mailto:info@presenteemland.nl
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zon. 5 apr.: overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer 

Bingh; Cilia Blom; Ruth en Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Herman 

Hilhorst en Rica Hilhorst-Hilhorst; Gerda van Dijk-Tijmensen; 
Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; jgd. Jeanne Hoelen-

Malherbe; Nguyen van Vihn; Siem Tolboom; Jan Verbeek en 
Toos en Gerard van Burgsteden; 

zo. 12 apr.: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; 
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 

Wegen; Mely, Eddy, Hok en Max Oey; Wil van den Hengel-Kleinveld; Gerda 
van Dijk-Tijmensen; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van Vihn 

zo. 19 apr.: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Ruth en Corrie 
van Daatselaar-van Esveld; ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel 

Huurdeman; jgd. Jan Verbeek; jgd. Ton Broekman en Hans; Van Nam Tran; 
Maria Duam Thi Diem; jgd. Theo Duineveld; Nguyen van Vihn 

zo. 26 apr.: Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina 

van Kooij-van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van Vihn 
zo. 3 mei.: overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Ruth en 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Jan 
Verbeek; Jan Verbeek; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van 

Vihn 
zo. 10 mei: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Gerardus van den 

Hengel; jgd. Zuster Imelda; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Gerda 
van Dijk-Tijmensen; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van Vihn 

zo. 17 mei: Cilia Blom; Ruth en Corrie van Daatselaar-van den Hengel ouders 
van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ab en Gerda Vrijhoef-

van Daatselaar; Van Nam Tran; Maria Duam Thi Diem; Nguyen van Vihn; jgd. 
Siem Tolboom 

 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl of 

033-4941261 

 

 
 
Overleden 

Bernhard Johannes (Bert) van den Oever, 91 jr. 
Jacobus (Co) Groenevelt, 87 jr. 

Gerardus Cornelis Waltherus Judocus (Gijs) Dirks, 90 jaar 
 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

Dopen 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 

parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 
leusden@rk-familie.nl.  

 
 

mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
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Pastoraal Team  
Pastoor: Thanh Binh Kim Ta - thanh.ta@rk-familie.nl 

Parochievicaris: Sebastian Gnanapragasam - sebastian@rk-familie.nl 
Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@rk-familie.nl   

 

Secretariaat St. Jozefkerk  
Tel. 033-4941261  

Simone Beerens en Vera Moerman, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m do van 9.30 tot 12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 
Secretaris:  

Penningmeester: Mariël Masselink 
Contact de Kom: Gerard Mentink 

 
Pastoraatsgroep Leusden: leusden@rk-familie.nl  

Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 
 

Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  

 
Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen openingstijden van het secretariaat: 033-4941261; buiten de 
openingstijden van 9.30 uur tot 17.00 uur voor uitvaarten: 06-29457203 

Telefoonnummer voor ziekenzalving: 06-22265661 
 

Huur De Kom  
Uitsluitend via het bij de website https://www.rk-familie.nl 

te downloaden aanvraagformulier indienen bij: 

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

 
 

 
 

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 12 mei 2026 

 
Kopij graag vóór 1 mei 2026 sturen naar 

leusden@rk-familie.nl 
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