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Beste lezer, 

Wat een prachtige wondere witte wereld was het in de eerste week van  
januari. Het was spannend om de weg op te gaan. De deur van onze 

Mariakapel staat altijd open en er zijn altijd mensen die graag even een 

kaarsje opsteken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We wensen u veel kijk- en leesplezier! 
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Zalig Nieuwjaar en alle goede wensen voor 2026. 

Zo beginnen we vaak elkaar dit toe te wensen. We denken nog even 

terug aan de mooie dingen van het afgelopen jaar, maar ook aan 
gebeurtenissen die ons diep verdrietig hebben gemaakt in de familie en 

vriendenkring. Het valt soms niet mee jezelf weer te herpakken, maar 

het is geen vraag of we dat kunnen of willen; het moet. Er staan ons 
zeker verrassingen te wachten in vele opzichten en soms is het maar 

goed dat het een verrassing blijft, totdat we het mee mogen of moeten 

maken.  
 

De december maand was voor ons allemaal een drukke maar ook 

gezellige maand in vele opzichten. Het begon al met het koper poetsen 
door 15 vrouwen en mannen zodat de kerk ons tegemoet glimt. Daarna 

de Kerststal opbouwen en dat is veel werk voor sterke mannen.  

 
Het is altijd fijn als een school naar de kerk komt om gezamenlijk het 

begin van Kerst te vieren. Ook hebben we altijd in de Kersttijd een 

samenkomst en herinnering voor de vereniging van de ouders van 
vermoorde kinderen. Hoe droevig dit ook is, we zijn er trots op, dat wij 

hun de mogelijkheid van herinnering en samenkomst kunnen bieden. De 

KBO sluit het seizoen ook altijd af met een kerstviering in de kerk.  
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Ook dit jaar wist ons koor Generations een kerk vol gasten met een 
prachtig concert in Kerststemmig te brengen.  

Op 20 december was er een Kerstlichtjeswandeling vanuit ons kerkplein 

waar ouders en kinderen in een grote tent lichtjes maakten.                                
Daarna liep men door de wijk achter de kerk waar tijdens deze 

wandeling het Kerstverhaal werd uitgebeeld. Er deden ongeveer 500 

kinderen en ouders mee! Bij terugkomst als kers op de taart, liepen ze 
door de kerk en zagen in de kerststal een Jozef en Maria zitten met een 

echte baby van een paar maanden oud. Het vervolg was poffertjes eten 

en muziek, het was een geweldig mooi begin van de Kerst. 
Het hoogfeest van Kerst waren de 2 vieringen op Kerstavond met een 

bomvolle kerk, wat zich op 25 december op de dag nogmaals herhaalde. 

Zo was december een maand van hoop, liefde, vriendschap en 
verbondenheid met moed en positiviteit voor het nieuwe jaar. 

 

We hebben nog steeds een levendige geloofsgemeenschap want zonder 
vrijwilligers, koren, kosters, poetsdames, koffiedames, opbouwers en 

opruimers zou de kerk een leeg omhulsel zijn zonder betekenis. We 

blijven jullie allemaal dankbaar voor de vele uren van inzet om dit 
allemaal mogelijk te maken en het saamhorigheidsgevoel vast te 

houden.  

 
Wij wensen jullie een Zalig nieuwjaar, namens de locatieraad en de 

pastoraatsgroep. 

*Evelien Blom 
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40-dagen tijd - Oecumenische vespers 

Met de herinnering aan Kerstmis en de jaarwisseling nog vers in ons 
geheugen, gaan we ons alweer voorbereiden op het hoogfeest van 

Pasen.  

De vastentijd, een tijd van soberheid, van bezinnen op het leven zoals 
het ons is gegeven, op onze eigen bijdrage aan en goed leven, voor 

onszelf en voor elkaar. Bezinning ook op het leven van Jezus, die mens 

werd zoals wij, aan den lijve ervoer wat leven op deze aarde betekent. 
En op zijn lijden en sterven, op zijn leven door de dood heen.  

 

Samen met de Marcus/Dorpskerk en De Koningshof komen we iedere 
woensdagavond bij elkaar voor een vesper rondom het thema ‘De 

vreemdeling in ons midden’. Een thema dat op allerlei manieren 

doorwerkt in de realiteit van onze wereld. We worden daarbij 
geïnspireerd door een hongerdoek met daarop Bijbelse afbeeldingen 

rond dit thema.  

 
De vespers zijn op de volgende data: 

 

Woensdag 18 februari - Aswoensdag 
Voorganger pastoraal werker Fred Kok, met toedienen askruisje 

Woensdag 25 februari - voorganger ds. Pieter van de Berg 

Woensdag 4 maart - voorganger ds. Erica Hoebe 
Woensdag 11 maart - voorganger  Paulien Flinkerbusch 

Woensdag 18 maart - voorganger Bert de Velde Hasselhorst 

Woensdag 25 maart - voorganger ds. Peter Hommes 

Woensdag 1 april - Boete en vergeving  

Voorgangers Fred Kok en ds. Erica Hoebe 

 
We hopen u te mogen begroeten in deze vespers om zo samen op weg 

te gaan naar Pasen.  

*Namens Liturgisch Beraad Leusden 
  Barbara van Kregten en Paulien Flinkerbusch 

 

Soepzondag 
Ook dit jaar willen we elke derde zondag van de maand weer soep 

serveren na de viering, in De Kom. Ook na de viering van 09.15 uur, 

zoals in de maanden januari, februari, maart en april. Een moment na de 
zondagse koffie of thee, om met elkaar een kopje soep te gebruiken. 

Samen eten is gezelliger dan alleen.  

We zijn blij met de vrijwilligers die bij toerbeurt de soep verzorgen! 
Fennie Werdler, een van de vrijwilligers van de afgelopen jaren, heeft te 
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kennen gegeven daarmee te willen stoppen. We willen haar danken voor 

de smakelijke soepen die zij ons aanbood! Gelukkig zijn er ook mensen 
die zich hebben aangemeld om soep te maken: welkom! 

Het enige dat u hoeft te doen is zich in te schrijven op de lijst die op de 

balie in De Kom ligt. In januari is er op zondag 25 januari soep, in 
februari op zondag 22 februari.  

In de volgende Jozefbode zullen we de volgende data doorgeven.  

*Paulien Flinkerbusch 
 

 
Huispaaskaars 2026 

De huispaaskaars is te bestellen via 

het secretariaat 033-4941261 of 
leusden@rk-familie.nl uiterlijk voor 19 

februari 2026. 

 
 

Noteert u deze datum vast in de agenda? 
 

 

Op 12 april, zondagmiddag, zal er een 
orgelconcert in onze kerk worden gegeven 

om geld te genereren voor de restauratie van 

ons orgel.  
 

 

 
Wist u dat? 

Wist u dat er een aantal parochianen zijn die bezoekjes afleggen bij 

mensen die niet zo vaak iemand zien?  
Bent u 70+ en niet meer zo mobiel? Voelt u zich soms wat alleen? Hebt 

u wel eens behoefte aan een gesprek met een medeparochiaan of een 

bezoekvrijwilliger? Die vrijwilliger komt dan op afspraak bij u langs. 
Samen bepaalt u hoe vaak en hoe lang. We weten uit ervaring hoe fijn 

en gezellig dit kan zijn.  
Schroom niet en meld u zich aan bij het secretariaat: 033-4941261 of 

leusden@rk-familie.nl 

 
Kerkbalans 

Velen van u krijgen de brief voor de kerkbalans gelijk met de bezorging 

van de Jozefbode. De bijeenkomst voor de bezorgers op 6 januari ging 
helaas niet door vanwege het slechte weer. In het voorjaar een nieuwe 

kans. 

 

mailto:leusden@rk-familie.nl
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De data van alle vieringen in de Parochie Heilige Familie, Jezus, Maria en 

Jozef kunt u terugvinden in de RK Familieband of op de website www.rk-
familie.nl  

 

Getijdengebed  
Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed. 

Met uitzondering van de veertigdagentijd, dan is er op woensdagavond 

om 19.00 uur een oecumenische vesper in plaats van het 
getijdengebed. De eerste vesper is op 18 februari. 

 

Rozenkransgebed 
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 
(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

 

Biechten 
Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 
 

Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  
Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro.  

 

 

 
 

Alpha Youth Leusden 2026  

Alpha Youth Leusden is de place 

to be voor jouw vragen over het 

leven en het christelijk geloof. 

Het is een cursus over de basis 

van het christelijk geloof, maar het is geen cursus zoals je het gewend 

bent. Bij Alpha gaat het om jouw vragen, er is geen goed of fout. 

Alpha Youth bestaat uit negen bijeenkomsten en een weekend. Je eet 

gezellig samen, daarna luister je naar een inspirerend verhaal en ten 

slotte praat je verder in een kleine groep. Alpha Youth is gratis. Je mag 

vrijblijvend een keer langskomen, maar geloof ons: als je één keer bent 

http://www.rk-familie.nl/
http://www.rk-familie.nl/
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geweest wil je niks meer missen. Iedereen is welkom, of je nu al jaren in 

de kerk komt of niet precies weet wie Jezus is. Terwijl je samen op zoek 

gaat naar antwoorden maak je vrienden voor het leven en leer je meer 

over wie God voor jou kan zijn. Alpha Youth Leusden is voor alle 

Leusdense jongeren vanaf de derde klas tot en met 19 jaar. Alpha Youth 

start in Leusden op 18 januari 2026. Geef je op via het formulier op de 

website: https://www.alphaleusden.nl/  

 

Taizé-gebed in Marcuskerk  

Op vrijdag 30 januari 2026 is er weer een Taizé-gebed in de Marcuskerk 

in Leusden, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur).   
 

Ongeveer drie maal per jaar is er in de Marcuskerk in Leusden een 

Taizégebed. Deze vieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. 
Centraal staan meditatie, zang en muziek met gitaar, harp en fluit. De 

vieringen zijn zonder voorganger en preek. De muziek bestaat uit 

eenvoudige, korte meditatieve liederen met teksten die meerdere keren 
worden herhaald. Daarnaast zijn er korte gesproken teksten en is er 

ruimte voor stilte.  

 
Wil je deze aankondigingen graag per email ontvangen of heb je zin om 

de liederen vooraf mee in te studeren? Stuur dan een berichtje naar 

s.staps@gmail.com. We oefenen op woensdagavond 21 januari. 
  

 

 
 

Tijdens het kerstconcert van Generations op 18 december 2025 werd de 

zang afgewisseld met gedichten en verhalen. Dit verhaal ‘Pelgrim van 

hoop’ is geschreven door Rommy van Dirven. Wij mochten het in deze 

Jozefbode plaatsen. 

 

https://www.alphaleusden.nl/
mailto:s.staps@gmail.com
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Pelgrim van Hoop 

Enkele weken geleden, op een mooie herfstdag, wandel ik naar de 

supermarkt in het winkelcentrum. Bij binnenkomst loopt ik langs de 

koeling met afgeprijsde artikelen. Nieuwsgierig kijk ik erin. Ik vind het 

leuk om in de koopjes koeling te neuzen of er nog een interessant 

afgeprijsd product in ligt. Een product dat normaal niet op mijn 

boodschappenlijstje staat. 

Het is een rommeltje in de koeling. Alles ligt kriskras door elkaar en over 

elkaar. Automatisch begin ik de producten te ordenen. Naast mij staat 

een oudere dame. Het valt mij op dat zij precies hetzelfde doet. Ik maak 

hierover een opmerking.  

Dat contact moment grijpt de dame aan om mij te vertellen over haar 

man. Dat hij een slopende chronische ziekte heeft. Dat zijn beperkingen 

onvoorziene hoge kosten voor hulpmiddelen en dagbesteding met zich 

meebrengen. Dat zijn karakter zo is veranderd. De altijd vriendelijke en 

attente echtgenoot is veranderd in een onvriendelijke, cynisch en weinig 

respectvol man. Hij maakt haar het leven zuur. Van de vroege ochtend 

tot in de avond. Dag in dag uit. Al een aantal jaren lang. Het leven is 

voor haar ondragelijk en uitzichtloos geworden. 

De koopjes in de koeling zijn eigenlijk niet persé nodig. Financieel heeft 

ze het altijd heel goed gehad. Maar de dagelijkse last die ze nu moet 

dragen met een zieke man in huis, is zwaar, héél zwaar. Ze vertelt mij 

openhartig en geëmotioneerd tot in detail wat dat inhoudt.  

We staan nog steeds voor de volle koeling, schuivend met de producten. 

We vorderen gestaag met de ordening en ondertussen praat ze door. In 

een ooghoek zie ik een andere klant vanaf de zijkant van de koeling 

onhandig reiken naar een product voor ons. Ik onderbreek kort het 

gesprek en vraag de andere klant of zij niet liever op mijn plaats wil 

staan. Terwijl ik dat zeg doe ik een stap terug. Ik realiseer mij dat deze 

klant uit respect ons gesprek niet heeft willen onderbreken. Hoe 

begripvol. 

De dame vervolgt haar verhaal. De ellende die haar leven zo beheerst, 

komt in een toenemend emotionele woordenstroom, achter elkaar eruit. 

Als ik vraag of ze steun van de kinderen krijgt, antwoord ze verdrietig 

dat haar stiefkinderen, familie, haar buren, vermeende vrienden en 

andere kennissen zich meer en meer op de achtergrond houden. Ze 

laten niet meer van zich horen. Ik bevestig dat ook ik dit uit persoonlijke 

ervaring herken. De maatschappij is veranderd. Mensen leven meer hun 

eigen leven. Tijd maken om belangstelling te tonen of steun te bieden 
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aan bekenden uit hun omgeving, aan personen die een moeilijke tijd 

doormaken, maakt daar steeds minder deel van uit. Ondertussen snuit 

de dame haar neus. De tranen rollen over haar wangen. 

Ze vervolgt haar relaas. Ze lucht haar hart en benoemt alles wat op dat 

moment in haar op komt. Dit lijkt wel op een gesprek met de 

praktijkondersteuner van de huisarts, merkt zij op. Als je op leeftijd 

bent, is het vinden van hulp moeilijk. Ze moet alles zélf uitzoeken.  

Ze mist hulp bij het zoeken naar oplossingen voor de situatie met een 

man met een chronische ziekte. Ik merk dat de wanhoop haar nabij is. 

Terwijl zij half huilend blijft doorvertellen wat haar leven zo zwaar maakt. 

We staan inmiddels al zeker een kwartier bij de koeling. Waarin de 

afgeprijsde producten inmiddels overzichtelijk naast elkaar liggen.  

Ik luister en voel de wanhoop van deze mevrouw. Dan probeer ik 

voorzichtig het gesprek naar de toekomst om te buigen. Een indicatie 

voor haar man, een plaatsing in een verpleeghuis, betere tijden, 

volhouden en hoopvol vertrouwen in een leven waarin deze situatie voor 

haar draaglijker wordt. Vandaag, morgen en de dagen erna. De mooie en 

fijne dingen zien die elke dag kunnen kleuren. Ze luistert, denkt na. Ik 

zie haar rustiger worden. We praten nog even door over hoe het leven er 

voor haar uit kan komen te zien als haar man in een verpleeghuis zou 

gaan wonen. Dat dit nu nog geduld vraagt, maar dat het elke dag weer 

een stapje dichterbij komt. Hoopvol vertrouwen op betere tijden.  

We concluderen dat onze klus bij de koeling klaar is en besluiten om de 

rest van ons boodschappen te verzamelen. Voordat we elk een ander 

gangpad inlopen, geef ik haar bij het afscheid een knuffel. “Dat zou ik 

ook doen” zegt ze. Ik zie een lachje om haar mond. De wanhoop van de 

dame heeft mij geraakt. Ze doet mij denken aan mijn moeder die ook 

vaak wanhopig en emotioneel was. Maar keer op keer toch weer hoop 

vond voor betere tijden.  

Bij thuiskomst houdt het gesprek mij nog 

een tijdje bezig. Als ik de boodschappen 

heb opgeruimd en voor het raam met een 

heerlijk cappuccino plaatsneem, valt mijn 

oog op de opengeslagen bladzijde van de 

RK Familieband.  

Het kleurrijke beeldmerk van de Pelgrims 

van Hoop markeert de bladzijde. Ik lees 

de toelichting over de golven en het anker. 

De golven die symboliseren dat de 
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pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustig water gaat. Het anker, 

waar het kruis aan de onderkant in overgaat staat voor de Hoop. 

Was ik in de supermarkt, staande bij de koeling met afgeprijsde 

artikelen, voor deze dame een Pelgrim van Hoop? Is het zo eenvoudig 

om voor anderen een Pelgrim van Hoop te zijn?  

 

voor wat ik doe 
Mensen met een passie maken het parochieleven kleurrijk 
 

De tweede parochiaan in deze rubriek is Fennie Werdler. We kennen haar 
van het koffie schenken na de dienst en van de lekkere soepjes uit de 

soepgroep. Verder is ze lid van het koor Camera Nova, heeft ze een 

moestuin, is trotse oma en doet veel vrijwilligerswerk. Maar wat ze heel 
goed kan - en zij is er heel bescheiden over - is iconen schilderen. Mijn 

vraag was dan ook: 
 

Hoe kwam u erbij om iconen te gaan schilderen? 

 
“In 2008 overleed mijn zusje en kreeg Ton (echtgenoot) een hartinfarct. 

Daardoor was er eigenlijk geen tijd om te rouwen”. Toen las ze in het 

parochieblad ‘Geloof en Kerk’ dat er een cursus iconen schilderen werd 
gegeven bij de zusters van het klooster aan de Schutterhoeflaan in 

Leusden. Vijf woensdagmiddagen werd er met ongeveer twintig voor 

haar bekende parochianen geschilderd aan een Maria figuur, onder 
leiding van Wil de Groot. “Er werd veel uitleg gegeven en het was ook 

heel meditatief. Iconen schilder je in stilte en worden geschilderd met ei-

tempera (een schildertechniek waarbij pigmenten worden gebonden met 
eidooier en soms water of olie) en vaak met bladgoud. De Maria figuur 

werd donker opgezet en laag voor laag steeds lichter opgebouwd, naar 
het Goddelijke Licht. 

Af en toe liep ik even weg van mijn werk en ging ik 

even naar de kapel. Het werken aan deze icoon en de 
tijd in de kapel heeft me heel veel geholpen bij het 

rouwen om mijn zusje”. 

In 2013 is Fennie privéles gaan nemen bij de Russische 
Natasja Verf in Hoevelaken, ook een hele gedreven 

lerares, waar in alle rust, laagje voor laagje, werd 

gewerkt aan de volgende icoon. Voor de corona tijd is 
ze daar gestopt en vijf jaar geleden weer begonnen 

met een groepje van ongeveer negen mensen.                  
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Met elkaar hebben ze afgelopen november een 

expositie gehouden en Fennie heeft ook nog twee 
keer een cursus gedaan in een klooster waar tijdens 

het schilderen werd geluisterd naar Byzantijnse 

muziek. “Het is een hele fijne hobby en je wordt er 
ook heel rustig van. Het kan soms wel een jaar duren 

voor een icoon af is”. 

Ze zou er graag meer tijd aan besteden, maar heeft 
teveel andere bezigheden. “Het is daarom een goed 

voornemen voor het komende jaar om het iets 

rustiger aan te doen.”  
Hoewel Fennie er heel bescheiden over doet, laten de foto’s zien hoe 

mooi de iconen zijn. Ik ben echt onder de indruk! Maar oordeelt u zelf. 

 

 
 

Vastenactie 2025 en 2026 

Vorig jaar hebben we op initiatief van onze nieuwe pastoor Thanh Ta ons 
tijdens de Veertigdagentijd ingezet voor de Hmong gemeenschap in het 

noorden van Vietnam. Vier locaties van de voormalige Sint 

Lucasparochie (Achterveld, Hoevelaken, Leusden en Putten) waren 
daarbij betrokken. Het ging om het opzetten van een kleine polikliniek 

om van daaruit medische en verpleegkundige zorg te kunnen geven aan 

deze arme, achtergestelde minderheidsgroep. Dit project is een groot 
succes geworden. Onze vier locaties hebben € 12.000,= bijeengebracht 

en samen met andere deelnemers werd het streefbedrag van € 31.000,= 

ruimschoots gehaald. Vastenactie heeft dit bedrag verder vermeerderd 
tot meer dan € 50.000,=. Hartelijk dank aan allen die daaraan hebben 

bijgedragen. Dit jaar leggen we de nadruk op onderwijs. Het project voor 

2026 heet dan ook: 
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‘Opvang en schoolbegeleiding voor Hmong kinderen in Vietnam’  

 
Terwijl Vietnam volop in ontwikkeling is, wordt de Hmong bevolking door 

de regering achtergesteld. Medische zorg en onderwijs laten te wensen 

over. Kinderen uit Hmong gezinnen in de bush en hooggebergte zitten 
op grote afstand van het regulier onderwijs van de overheid. Maar ook 

armoede speelt een belangrijke rol. Kinderen worden vaak gedwongen 

om hun ouders te helpen bij het werk op het land. Door deze vorm van 
kinderarbeid kunnen ze niet naar school, ontbreekt het hen aan 

voldoende opleiding, waardoor hun toekomstperspectief er somber 

uitziet. 
De zusters van het Heilig Kruis zetten zich al jarenlang in voor deze 

achtergestelde bevolkingsgroep. Zij willen de Hmong jongeren uit arme 

gezinnen opvang bieden en begeleiden om hun onderwijsachterstand te 
beperken door bijlessen te geven. Zij stellen daarvoor een eigen ruimte 

van 140 m2 ter beschikking. Maar voor de inrichting van deze ruimte is 

onze financiële hulp nodig. Denk aan de aanleg van toiletten en 
wasgelegenheid, aanschaf van tegels, behang, boekenkasten, 

schoolmateriaal, enz. 

Als stimulans om ruimhartig bij te dragen aan dit mooie project heeft de 
landelijke Vastenactie toegezegd om alle bedragen die via collectes en 

donaties worden opgebracht met 50% te verhogen. De kosten worden 

geraamd op zo’n € 45.000,=. Van de deelnemers aan dit project wordt 
dus een opbrengst van minimaal € 30.000,= verwacht.       

Dat zijn 8 locaties van de voormalige Sint Lucasparochie, samen met 2 

andere parochies (Zevenaar en Apeldoorn/Twello). Het zou fantastisch 
zijn als we dat, net als vorig jaar, voor elkaar krijgen! 

 

U kunt dit Vastenactieproject 

steunen met een bijdrage aan 

de collectes in de kerk of via 

rekeningnummer NL88 RABO 
0335 9019 05 t.n.v. St. Jozef 

Leusden onder vermelding van 

Vietnamproject 403077. 
Vermeld altijd projectnummer 

403077, dan zal Vastenactie 

uw donatie met 50% verhogen. 
Geef Hmong kinderen een kans op een goede toekomst.  

 

Op zondag 15 maart a.s. om 9.15 uur vindt in de St. Jozefkerk in 
Leusden een speciale themaviering plaats over dit vastenactieproject. 

Pastoor Thanh zal daarin voorganger zijn. 

*Bernard Neijzen 
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zo. 25 jan.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Nguyen van Vihn; Van Nam 

Tran; Maria Duam thi Diêm; Olia Blom; Evardus van Daatselaar; Ruth van 
Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; ouders van ’t 

Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ab en Gerda Vrijhoef-van 
Daatselaar; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; 

Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Herman Hilhorst, jgd. Rica Hilhorst-Hilhorst 

zo. 1 febr.: overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Nguyen 
van Vihn; Evardus van Daatselaar; Ruth en Corrie van Daatselaar-van Esveld; 

Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam 
thi Diêm;  

zo. 8 feb.: Ruth en Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerard van Dijk; Nguyn 
van Vihn; Herman van den Hengel; Evardus van Daatselaar; Gerardus van den 

Hengel; jgd. Arie van Daatselaar; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; 

Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm;  
zo. 15 feb.: Ruth en Corrie van Daatselaar-van Esveld; ouders van ’t Klooster-

van den Hengel en Michiel Huurdeman; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; 
Nguyn van Vihn 

zon. 22 feb.: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 
Bouwens; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus en 

Petronella de Groot-van de Wolfshaar; jgd. Johan van Kooij en 
Mina van Kooij-van Dijk; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar; 

Maria Duam thi Diêm; Nguyn van Vihn; Van Nam Tran 
zo. 1 mrt.: overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer 

Bingh; Jan en Riekje Blom-van de Burgwal; Ruth en Corrie van 
Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; 

Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm 
zo. 8 mrt.: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Gerardus van den 

Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam 

thi Diêm 
zo. 15 mrt.: Ruth en Corrie van Daatselaar-van Esveld, Anton en Greet 

Hilhorst-van Daatselaar; ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel 
Huurdeman; Ab en Gerda Vrijhoef-van Daatselaar 

zo. 22 mrt.: Johan en Mina van Kooij-van Dijk 
zo. 29 mrt.: Gerdus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Petrus Johannes 

en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@rk-familie.nl of 

033-4941261 
 

 
 
Overleden 
Erich Olaf (Erich) Matray, 89 jr. 

Ida Adriana (Ida) van Hoof-van der Jagt, 96 jaar 
Hendrik Wilhelm (Henk) Stegeman, 83 jaar 

* Mogen zij rusten in vrede 

mailto:leusden@rk-familie.nl
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Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 
parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 

leusden@rk-familie.nl.  
 

 

 
 
Pastoraal Team  

Pastoor: Thanh Binh Kim Ta - thanh.ta@rk-familie.nl 
Parochievicaris: Sebastian Gnanapragasam - sebastian@rk-familie.nl 

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@rk-familie.nl   
 

Secretariaat St. Jozefkerk  
Tel. 033-4941261  

Simone Beerens en Vera Moerman, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 
leusden@rk-familie.nl; openingstijden di t/m do van 9.30 tot 12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 
Secretaris:  

Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: leusden@rk-familie.nl  
Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann 

 
Financiën  

St. Jozefkerk Leusden, NL 88 RABO 033 5901905  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  

 
Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen openingstijden van het secretariaat: 033-4941261; buiten de 

openingstijden van 9.30 uur tot 17.00 uur voor uitvaarten: 06-29457203 
Telefoonnummer voor ziekenzalving: 06-22265661 

 
Huur De Kom  

Uitsluitend via het bij de website https://www.rk-familie.nl 
te downloaden aanvraagformulier indienen bij: 

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

 
 

 

mailto:leusden@rk-familie.nl
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mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:leusden@rk-familie.nl
mailto:secretaris@caritas-stlucas.nl
http://www.caritas-stlucas.nl/
https://www.rk-familie.nl/
mailto:verhuur.dekomleusden@gmail.com
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 29 maart 2026 

 

Kopij graag vóór 13 maart 2026 sturen naar 

leusden@rk-familie.nl 
 

 

 

 

 

Vriendschap vergroot het geluk en 

vermindert ellende 

door onze vreugde te verdubbelen  

en ons verdriet te delen. 

(Joseph Addison) 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

