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IN MEMORIAM
JOHANNES HENRICUS VAN BOHEEMEN
JAN
Blaricum 14 mei 1943 Hoevelaken 2 mei 2025

Uitvaart heeft plaatsgevonden op 9 mei j.l. te Laren.

Zijn herinnering zal blijven leven.
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GEDACHTENISPRENTJE OVER PAUS FRANCISCUS.

PAUS FRANCISCUS WERD OP 17 DECEMBER 1936 IN BUENOS AIRES
IN ARGENTINIE GEBOREN ALS JORGE MARIO BERGOGLIO.

Hij was de zoon van ltaliaanse immigranten. Na een opleiding tot chemisch
technicus volgde hij alsnog zijn priesterroeping en trad in 1958 in bij de
jezuieten. Op 13 december 1969 werd hij tot priester gewijd. Hij werkte onder
meer als hoogleraar en rector aan de theologische universiteit en als
parochiepriester. Ook was hij diverse jaren provinciaal van de jezuietenorde in
Argentinié. Op 20 mei 1992 werd pater Bergoglio benoemd tot hulpbisschop
van Buenos Aires, op 28 februari 1998 gevolgd door de benoeming tot
aartsbhisschop van hetzelfde bisdom. Drie jaar later werd hij tot kardinaal
gecreéerd. Op 13 maart 2013 werd hij gekozen tot bisschop van Rome en
paus van de Rooms-katholieke Kerk.

Hij overleed op Paasmaandag 21 april 2025.
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Paus Franciscus Jorge Mario Bergoglio 1936 — 2025

God van alle leven, uw Zoon Jezus Christus is opgewekt als eersteling van
allen die zijn ontslapen; Hij is opgestaan uit de doden. Wij bidden u voor paus
Franciscus, die de Kerk als bisschop van Rome sinds 2013 krachtig heeft
geleid. Wij danken hem voor zijn inspiratie. Hij heeft ervoor geijverd alle
gedoopten aan de missie van de Kerk te laten deelnemen door het bevorderen
van synodaliteit. Aan gemarginaliseerden in de samenleving, vooral migranten
en vluchtelingen, heeft hij veel aandacht besteed. En hij riep op tot zorg voor
‘ons gemeenschappelijk huis’, de schepping. Hij was in zijn preken en
geschriften een alom gewaardeerd moreel leider. Wij doen een beroep op uw
barmhartigheid, o Heer, voor deze man Gods. Laat hem het eeuwige licht
aanschouwen. Mochten hem nog smetten aankleven van zonde of menselijke
tekorten sporen hebben nagelaten, laat uw liefde dan dit alles uitwissen op
voorspraak van de H. Franciscus van Assisi. Amen
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LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 25 mei 09.15 uur Woord en Communieviering met medewerking van
het Pauluskoor.

Gaat voor:: Pastor Ben Piepers.

Lector: Willie van Kooij

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten
Intenties: Overleden familie van der Tol - van der Linden. -

Anton van Esveld. — Overleden ouders Boomhouwer. -
Wim van Valkengoed. — Overleden ouders van Valkengoed-
van Daatselaar.

Na de viering is er koffie.
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Donderdag 29 mei: 10.00 uur Hemelvaartdagviering.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink
Lector: Lieske Duim
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

HEMELVAARTSDAG: DONDERDAG 29 MEI

Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag? We verzamelen om

8.15 uur bij het Pauluscentrum.

Daarvandaan maken we een wandeling in onze

mooie nabije omgeving. Uiterlijk 9.30 is iedereen terug bij het Pauluscentrum;
daar is koffie met wat lekkers. Wie niet mee kan of wil met de wandeling is van
harte uitgenodigd om rond 9.30 uur aan te schuiven bij de koffie.

Om 10 uur vieren we een morgengebed terwijl we in een kring zitten in de kerk
zaal van het Pauluscentrum.

Tijdens de wandeling hebben de wandelaars kunnen nadenken en praten over
een vraag. Welke dat is, dat houden we nog even geheim. Wel verklap ik dat
een lied van Herman Finkers een rol zal spelen:

‘Daarboven in de hemel’. We hopen op droog weer.

Maar wat voor weer het ook zal zijn, wat de schoonheid van de wandeling
betreft zal het aan de natuur niet liggen, die is prachtig.

Lies Traa, Anny Smink, Jan Vogel, Ellie Boot.

Zondag 1 juni: 10.00 uur samenzijn en koffie drinken.

Woensdag 4 juni 09.30 uur Eucharistieviering met voorganger
pastor Johan Rutgers.Pr.
Intenties: Anton Keijzer.

Zondag 8 juni 10.00 uur Parochianen gaan voor met medewerking van het
Pauluskoor.
Gaan voor: Betty Obdeijn.
Lector: Willie van Kooij
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Week van de Nederlandse Missionaris.
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Intenties: Albert Hegge. - Wim van Valkengoed. — Overleden ouders
van Valkengoed-van Daatselaar. -

Na de viering is er koffie.

Zaterdag 14 juni 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Willie van Kooij.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
Intenties: Henk Eibergen. — Anton Keijzer.

Na de viering is er koffie.

Zondag 22 juni geen viering in de Pauluskerk. Uiteraard bent u van harte
welkom in een van onze andere locaties om een dienst mee te vieren.
Vieringen staan vermeld in ons parochieblad RK Familieband en op de
Website: https://rk-familie.nl/Ib-hoevelaken/

Zondag 29 juni 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaan voor: pastoor Harrold Zemann en Rini Bouwman. Diaken.
Lector: Jolanda van Valkengoed.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
Intenties: Overleden ouders van de Wolfshaar- van den Hoven. -

Jaargedachtenis Anton van Esveld.

Na de viering is er koffie.

Woensdag 2 juli om 09.30 uur: Eucharistieviering met voorganger pastor
Johan Rutgers. Pr.
Intenties. Anton Keijzer.

Zondag 6 juli 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van het
Pauluskoor.
Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.


https://rk-familie.nl/lb-hoevelaken/
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Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Otto Groot.- Overleden ouders Vendrig-Kuijer.

We vieren het feest van Petrus en Paulus en na de viering is er koffie.

Zaterdag 12 juli 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Henk Eibergen. — Anton Keijzer.

Na de viering is er koffie.

Eerste H. Communie
De dag van de Eerste Communie is bijna zover. In verschillende
bijeenkomsten hebben de kinderen van de R.K. Parochie Heilige Familie
Jezus, Maria en Jozef uit Hoevelaken en Nijkerk gewerkt aan het project “Blijf
dit doen”. We hebben naar elkaar geluisterd, verhalen over Jezus verteld , een
rondleiding door de kerk gehad, geknipt, geplakt en gekleurd. Het waren
vrolijke, gezellige en leerzame bijeenkomsten. Samen kleurden we het leven
en met de vele geschenkjes maakten we elkaar blij.

De dag van de eerste Communie is een feestdag.
Je viert iets dat te maken heeft met durven, met kiezen. ‘

Kiezen voor God, voor Jezus, voor deelnemen aan de Eucharistie, \l\;z/\‘
voor delen met elkaar, voor iets goed doen voor een ander.

~
\
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Na het feest komen er weer gewone dagen: dagen zonder,tasrt en slin(:;eréj,_.: ,,
dagen van gewone dingen. Gewoon? Een raar woord: géw@on. Jébent eraan ||
gewend betekent het. «‘;’ w \ 1)
Niets bijzonders dus, niet belangrijk. Het is maar hoe je h’ét\ze'lf//bekijkt. [ ,..) "

Als je goed kijkt, goed luistert, zie je dat gewone dingen S
zijn.
Dan hoor je dat gewone mensen jou iets bijzonders te zeg
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Dan merk je dat jij bijzonder bent voor andere mensen
Je mag er zijn. Als je maar durft, als je maar kiest.
Daar mogen deze kinderen nu mee beginnen.

Zachary Alley — Lena Kaszny — Fabiana Maandag — Marcel Prachniak —
Mia van Rootselaar — Aisha Timmer

We wensen de kinderen en hun ouders een mooie, feestelijke en zinvolle
afsluiting van de voorbereidingsperiode en feliciteren ze van harte met hun
nieuwe begin als ze in de Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.
Deze feestelijke dag vieren wij zondag 25 mei om 11.00 uur in de
St.Catharinakerk in Nijkerk Als voorgangers zullen aanwezig zijn

Pastoor Harrold Zemann en Diaken Rini Bouwman.

U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep. Sylvia.

BANKNUMMER VAN DE ING IS NIET MEER IN GEBRUIK.

Alle locaties gaan terug naar één bankrekeningnummer. Voor onze locatie
betekent dat, dat wij afscheid nemen van onze rekening bij de ING
Vriendelijk verzoeken wij u om vanaf 1 januari voor al uw betalingen aan de
St. Paulusgeloofsgemeenschap het rekeningnummer

NL 17 RABO 0302 2400 12 t.n.v.St. Paulusgeloofsgemeenschap
Hoevelaken te gebruiken

HUYGENS CONSORT LAAT VOLLE ZAAL ESHOF IN VERVOERING ACHTER

Voor de protestantse gemeente ‘de Eshof’ gaat 2 mei 2025 de
geschiedenisboeken in: Huygens Consort | Kamerkoor Stampij betovert de
185 bezoekers in een volle Eshof met een indrukwekkende muzikale
uitvoering van het dagboek van Anne Frank.

Een van de dames zegt na afloop dat ze de tranen even niet de baas was.
‘Het was zo mooi, ik was echt geroerd,” zegt ze, terwijl ze met haar wijsvingers
vanaf haar ogen een beweging naar beneden maakt. ‘Al ben ik sowieso een
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beetje emotioneel incontinent,’” lacht ze. Zij is niet de enige die geraakt is.
Sommige bezoekers zijn direct na afloop letterlijk sprakeloos of blijven even op
hun stoel zitten om het optreden te laten landen.

Tegenslag Het professionele gezelschap onder leiding van Hans Tijssen heeft
in de aanloop naar dit optreden de nodige tegenslag te verwerken gehad.
Sopraan Tineke Roosenboom moet vanwege een longontsteking verstek laten
gaan. Zij wordt waardig vervangen door Noélle Drost. Zij studeerde in 2023 af
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met een 10 en een extra
onderscheiding omdat ze ‘in alle opzichten een uitzonderlijke kunstenares is
die zichzelf en iedereen om haar heen verlicht’. Ook een van de mannelijke
koorleden moet afzeggen vanwege ziekte. Dit wordt ‘intern opgelost’.

Verhaal en muziek Het optreden wordt gegeven in het kader van 80 jaar
bevrijding en 50 jaar Eshof. Het koor wordt begeleid door Jako van Schie op
piano, Hanka Clout op klarinet, Pamela Smits op cello en Kilian van Rooij op
viool. Kilian kent de Eshof, hij speelde er vroeger met zijn vader. ‘Het was leuk
om hier weer eens te spelen. En dat voor zo’'n volle zaal. Er waren veel
bekenden, zoals mijn vader en moeder. De combinatie van een sterk verhaal
ondersteund door mooie muziek werkt goed. In het verhaal van Anne Frank
zitten veel emoties die nog eens extra versterkt worden door de muziek. Denk
aan angst, dreiging, verdriet. Vergelijk het met flmmuziek, ook dan versterken
verhaal en muziek elkaar.’

Daverend applaus De Engelse componist James Whitbourn kreeg als eerste
toestemming om teksten uit het dagboek van Anne Frank in muziek om te
zetten. De sopraan zingt de woorden van Anne, het koor geeft commentaar op
de gebeurtenissen om haar heen. Zo horen we de woorden van Anne: ‘Ik hoor
steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden. Maar voor ieder
die eenzaam of ongelukkig is, is stellig het beste middel om naar buiten te
gaan, alleen met de hemel. Zolang dit bestaat — en dat zal altijd wel zo zijn —
weet ik dat er een troost is voor elk verdriet.” De zaal hoort het in vervoering
aan en veert op als de laatste noot is weggestorven. Met een daverend
applaus bedanken ze de muzikanten. De muzikanten op hun beurt bedanken
al buigend het publiek.

Standje trots Na afloop kunnen bezoekers nog even napraten met een
drankje. De gezichten van de organisatoren staan op ‘standje trots’. En
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terecht: de zaal zat vol, het programmaboekje zag er goed uit, de logistiek bij
de ingang verliep voortreffelijk en het optreden was onvergetelijk. Ze
realiseren zich: deze avond gaat de geschiedenisboeken in.

Ben de Graaf

ISRAEL-PALESTINA — OVER HET DAGELIJKS LEVEN ACHTER DE MUUR
Dinsdag 16 juni, 19.30 uur, de Eshof

‘Als ik een miljoen zou hebben’, zegt Nasser, ‘zou ik geen kunstenaar betalen
die een kunstwerk schildert op de negen meter hoge betonnen muur. Laat de
muur lelijk blijven - met dat geld ik zou jongeren opleiden zodat ze over ons
dagelijks leven met deze muur kunnen vertellen.” Nasser woont in Abu Dis,
een wijk op tien autominuten van de oude stad van Oost-Jeruzalem. Maar is
door de hoge muur ervan afgesloten; om in Jeruzalem te komen ben je nu
twee uur bezig, en zonder vergunning kom je er niet.

Deze wijk is één van de troosteloze en tegelijk hoopvolle plekken die wij
hebben bezocht. Wij, dat zijn deelnemers aan EAPPI: Ecumenical
Accompaniment Programme Palestine Israél, een programma van de
Wereldraad van Kerken. Ik was drie maanden actief in en om Oost-Jeruzalem.
We ontmoetten veel mensen, en steeds weer werd ons gevraagd: vertel jouw
mensen thuis over ons leven hier.

Met deze opdracht ben ik teruggekomen. Ik vertel graag en ben op zoek naar
luisteraars. Fijn dat u mij wilt ontvangen. Maar het is ook complex: waar te
beginnen? Bij de geschiedenis — welke geschiedenis? Bij de landkaart? Bij de
huidige politiek? Bij de godsdiensten? Alles zal een beetje voorbijkomen, er
valt veel te vertellen en te vragen. Want de vragen zullen blijven — ze blijven
ook voor mij.

Dit schrijft Alke Liebich, predikant en woonachtig in Leusden. Ze is in het
verleden verschillende keren voorgegaan in de Eshof en was tot begin dit jaar
voorganger in de Johanneskerk in Amersfoort. Nadat ze daar afscheid had
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genomen, vertrok ze naar Jeruzalem. Ze komt ons over haar ervaringen
vertellen. Van harte welkom!

In verband met de catering vragen we of je je op wilt geven bij Frits Harmsen;
tel. 06-20162652 of per e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl

De avond kan alleen doorgaan bij minimaal 15 aanmeldingen.

Wanneer: dinsdag 16 juni
Hoe laat: 19.30 uur; koffie en thee staan vanaf 19.00 uur klaar.
Waar: de Eshof

Entree: € 5,00; graag dit bedrag voldoen op rekeningnummer
NL25RABO 0373735367 t.n.v. PG de Eshof onder vermelding van
‘BRIES 16 juni’.

Je kunt ook contant betalen bij de zaal of via de daar aanwezige QR code.
Namens de commissie BRIES
Ellie Boot.

DONDERDAG 29 MEI 11.00 - 16.00 UUR TENTOONSTELLING
“EEN STUKJE VAN DE HEMEL”

Van 29 mei tot en met 1 juni wordt op Landgoed De Essenburgh in Hierden
een verkooptentoonstelling georganiseerd met het werk van Norbertijn en
kunstenaar Jan de Kort (1924-2017).

Jan de Kort was Norbertijn en sinds 1950 bewoonde hij met zijn
medebroeders het Klooster de Essenburgh. De Norbertijnen zijn in de locaties
van Harderwijk, Ermelo en Putten vaak voorgegaan.

Jan de Korte maakte tijdens zijn leven een opmerkelijke ontwikkeling door als
kunstenaar, in een tijd waarin zijn beide werkterreinen, religie en kunst,
ingrijpend veranderden.

Te midden van al die omwentelingen wilde Jan de Kort, diep religieus als hij
was, gewoon daar zijn waar mensen waren. Met zijn kunst wilde hij, zoals hij
zelf zei, mensen een stukje van de hemel laten zien, “want mijn werken zijn
meer dan een beetje verf”.
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Of u vertrouwd bent met dat woord, of juist heimwee hebt naar de hemel,
weet u welkom, en laat u verrassen door zijn kunstwerken. Zijn mede-
broeders en -zusters Norbertijnen geven u graag de gelegenheid zijn werk te
leren kennen.

De (verkoop)tentoonstelling vindt plaats op twee plekken: in het atelier waar
Jan de Kort werkte, en in de grote zaal van de Boerderij.

Het grootste deel van de werken is te koop. Je zou kunnen zeggen dat u een
stukje van de hemel kunt kopen. De opbrengsten komen ten goede aan het
klooster.

Het klooster staat in een mooie omgeving, die zich goed leent voor een
wandeling of fietstocht.

De tentoonstelling duurt vier dagen, en is steeds geopend van 11-16u.
Verdere details zijn te vinden op de website van de

Norbertijnen www.norbertijnenhierden.nl

Toegang is gratis. Ook is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

ledereen is van harte welkom!

VROUWEVAERT: MET MARIA OP PELGRIMSTOCHT
BEDEVAARTEN, INSPIRATIE

In 1444 maakte de vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij
Amersfoort van de stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel
herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort. Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de
“Vrouwevaert” op zaterdag 31 mei.

Paus Franciscus heeft aan het Heilig Jaar 2025 het thema “Pelgrims van
hoop” meegegeven. Laten wij dit jaar in beweging komen en op weg gaan als
“Pelgrims van Hoop” en gehoor geven aan de oproep om samen te werken
aan een wereld, waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren en
waarin de hoop op Gods belofte ons leidt en inspireert.


http://www.norbertijnenhierden.nl/
https://katholiekamersfoort.nl/category/bedevaarten/
https://katholiekamersfoort.nl/category/inspiratie/
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De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en Gebed in de
Oud-Katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is er
een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in
de Onze Lieve Vrouwetoren.

Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de

Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop koffie.
diaken Frank Sieraal

Onze Lieve Vrouwe Gilde — Amersfoort.

Willie van Kooij brengt onderstaand bericht graag onder de aandacht.
LOURDESREIS VERZET NAAR 2026

Vanwege organisatorische reden is de geplande Lourdesreis van mei
2025 verzet naar april/mei 2026
Lourdes, een reis vol hoop en inspiratie.

Lourdes is een plaats van hoop, waar geloof en kracht samenkomen in de
stilte van gebed en de warmte van saamhorigheid. De bron van Lourdes
herinnert ons eraan dat uit de diepste duisternis altijd licht en vernieuwing
kunnen komen. Wie naar Lourdes gaat, keert nooit hetzelfde terug, de heilige
plek raakt je in het diepste van je wezen.

We reizen overdag met een comfortabele luxe touringcar en overnachten
onderweg, zodat we ontspannen en uitgerust in Lourdes aankomen. De reis
vindt plaats eind april begin mei, een perfecte tijd om te genieten van het milde
weer en de serene sfeer van deze bijzondere bestemming.

Een verblijf vol spiritualiteit in Lourdes:

Tijdens ons verblijf in Lourdes dompelen we ons onder in de heilige atmosfeer
van dit wereldberoemde bedevaartsoord. Samen bezoeken we ook Oud
Lourdes, de heiligdommen en nemen we deel aan diverse plechtigheden,
waaronder:

e Deindrukwekkende lichtprocessie: een magisch moment van
verbondenheid in de avond.
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e Eenviering aan de Grot van Massabielle: de plek waar Bernadette
Soubirous de verschijningen van Maria heeft mogen ontvangen.
e De kruisweg: een inspirerende wandeling langs de staties die het
liden van Christus weergeven.

Tussen de plechtigheden door is er voldoende tijd om te ontspannen, elkaar te
ontmoeten en samen te genieten van een kopje koffie op een van de vele
sfeervolle terrassen.
Bijzondere excursies en wandelingen:
Ook maken we een excursie naar de Grotten van Bétharram, een
adembenemend natuurwonder viakbij Lourdes. Daarnaast staat een
wandeling gepland naar de plek waar Bernadette als jong meisje de schapen
verzorgde. Daar staat in Batres nog altijd de originele schaapskooi, een stille
getuige van haar eenvoudige, maar bijzondere leven.
Op de terugweg: een bezoek aan Bernadette:
Op de terugweg brengen we een ontroerend bezoek aan de heilige
Bernadette. Zij ligt opgebaard in een glazen schrijn in de Kapel van het
Klooster St. Gildard. Hoe bijzonder is het dat wij de gelegenheid krijgen om in
dit klooster te overnachten? Zo dichtbij Bernadette slapen is een unieke
ervaring die u nog lang zult koesteren.
Beleef de kracht van het geloof, de warmte van de ontmoeting en de
schoonheid van de heilige plekken. Samen gaan we op pad als Pelgrims van
Hoop met Pastor Fred Kok.
Praktische informatie:
Vertrek: 25 april 2026
Aantal dagen: 8
Vervoer; luxe touringcar
Reisorganisatie: Christoffel Reizen
Inschrijven via de website:
Inschrijfnummer website: CR 260133
Prijs: nog niet bekend
U kunt zich rechtstreeks aanmelden op de site: www.christoffelreizen.nl
onder nummer CR 260133 Als de aanmelding niet lukt via de website van
Christoffel Reizen dan kunt u contact met mij opnemen.
Wij hopen u te kunnen ontmoeten bij de informatieavond die later bekend
wordt gemaakt.
Hartelijke groetjes,
Willie van Kooij tel. 06.21 410 286 willievankooij@gmail.com



http://www.christoffelreizen.nl/
mailto:willievankooij@gmail.com
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Bron: Rondom PG ‘De Eshof.

Laten we ons gezonden weten
Laten we ons gezonden weten
als de handen van de hemel,

die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen, waar uitzicht ontbreekt,
om harten te verwarmen, waar de kilte toeslaat,
om handen te vullen van wie beroofd zijn,
om tranen af te wissen die blijven stromen,

zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en wegkijkt.

Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.

Wat een handvol brood al niet kan doen.

Sytze de Vries
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De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen  (vrijwilligers-coérdinator)

tel. 25716 14 e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl
BETALEN.

Wie in 2025 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12
Schrijf er wel bij waar het voor is.
t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven.
Intenties: € 10,00 per keer
Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen
(zie achterzijde Dialoogje)


mailto:rietvhofwegen@gmail.com
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
mailto:p.traa2@upcmail.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.

Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

e-mailadres:: hoevelaken@rk-familie.nl Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
ANBI nummer 0026.09.411

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 033 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261
e- mailadres: secretariaat@rk-familie.n|

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel.033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor: Sylvia Voskuilen. tel. 033 2536834.
Mobiel: 06 13518922
Gezinsmutatie, verhuizing:
e-mail: secretariaat@rk-familie.n|
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 033 2572483
Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 033 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 13 juli t/m 6 september kunt u UITERLIJK
inleveren_tot DONDERDAG 10 juli voo6r 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com



mailto:hoevelaken@rk-familie.nl
mailto:secretariaat@rk-familie.nl
mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl
mailto:secretariaat@rk-familie.nl
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
mailto:angelinehubbers@hotmail.com
mailto:angelinehubbers@hotmail.com
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