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LITURGISCHE AGENDA.

zondag 14 september om 11.00 uur:
Familiedag van onze parochie in Achterveld. Een viering van samen op
weg gaan. Pelgrimsviering op het Festival van Hoop. U bent allen van harte
uitgenodigd in deze laagdrempelige, missionaire viering.
In het vorige Dialoogje heeft een beschrijving gestaan hoe deze dag zal gaan
verlopen. In het nieuwe parochieblad RK Familieband vindt u ook informatie
op pagina’s 3, 5 en 11. of op de website van de parochie www.rk-familie.nl

Ook op zondag 14 september 10.00 uur:Startzondag. Oecumenische
viering in de Eshof met medewerking van de Cantorij van de Eshof en leden
van het Pauluskoor.

Gaan voor: ds.Ellie Boot en Linda de Wals.

U kunt zich nog opgeven voor de smakelijke lunch op Startzondag in de Eshof
bij Rianne de Vries 06 361 205 30. riannedevries@gmail.com Voor € 5,00
ontvangt u een vers bereide, smakelijke en uitgebreide lunch. Heeft u nog
vragen bel met Rianne de Vries.

zondag 21 september om 11.00 uur: Woord- en Communieviering met

samenzang.
Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.
Lector: Lies Traa.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Collecte voor de Vredesweek.
Intenties: Wim van Valkengoed. — Overleden ouders van Valkengoed

van Daatselaar. — Anton van Esveld.

Voor de viering is er koffie.

Zondag 28 september om 10.00 uur. Parochianen gaan voor met
medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: José Ursem en Sylvia Voskuilen.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties: Otto Groot.

Na de viering is er koffie/thee.
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Woensdag 1 oktober om 09.30 uur:Eucharistieviering met voorganger pastor
Johan Rutgers.

zondag 5 oktober om 11.00 uur Eucharistieviering om 11.00 uur in de

St. Jozefkerk in Achterveld. Zoals onlangs bekend is geworden nemen we
afscheid van pastoor Harrold Zemann. Alle andere kerken zijn deze zondag
gesloten.

zaterdag 11 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van
het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties; Henk Eibergen. — Anton Keijzer. - Wim van Valkengoed. -

Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar.
Na de viering is er koffie.

zondag 19 oktober om 11.00 uur: Woord- en Communieviering met

samenzang.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Jolanda van Valkengoed.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Missiezondag.

Intenties: Anton van Esveld.

Vé6r de viering is er koffie.

ZONDAG 17 AUGUSTUS: SFEERVOLLE KERKVERGADERING

Uit een goed gevulde kerkzaal bleek dat vele “Paulusgangers” gehoor hadden gegeven
aan de uitnodiging voor deze jaarbijeenkomst. Daarbij mag worden aangetekend dat
bijna allen wel een of meerdere vrijwilligerstaken in onze geloofsgemeenschap
vervullen. Na de aangeklede koffie opende voorzitter Rob deze bijeenkomst met een
hartelijk welkomstwoord. Vervolgens gaf hij een uiteenzetting over de stand van zaken
in de nieuw gevormde parochie. Helaas, zo stelde hij, moeten wij binnenkort afscheid
nemen van pastoor Harrold Zemann die benoemd is in de parochies van Doetinchem
en Zutphen. Zonder uitzondering wordt dit door de vergadering als een groot verlies
ervaren.



Vervolgens lichtte secretaris/penningmeester (!) Ton de financiéle positie van de
Paulus toe. Naast de exploitatie van 2024 werden de verwachtingen voor 2025 gezet.
Ton lichtte de oorzaken van dalende inkomsten toe: veroudering van het ledenbestand,
blijvende vaste lasten, en enkele onzekere factoren zoals uitvaarten en inzet van
voorgangers. Een helder betoog waaruit bleek dat er geen acute geldzorgen voor onze
gemeenschap te vrezen zijn.

Beheerder Domien stelde dat onze kerk technisch in goede staat verkeert: regelmatig
onderhoud zorgt daarvoor. Knelpunt in het afgelopen jaar was de haperende
verwarming. Naar verwachting is dat probleem goed opgelost. Wel is inmiddels een
scheur in een van de ramen ontdekt: bekeken wordt of en wat daaraan gedaan kan
worden. Maar, aldus Domien, door de gordijnen zie je daar niets van.

Betty wees op de komende familiedag van onze parochie in Achterveld (zondag 14
september) die toevallig samenvalt met een oecumenische viering in de Eshof.
Volgend jaar zal dat zeker een punt van afstemming zijn. Verder wees Betty op de
geslaagde creatieve inbreng voor de deurpanelen.

Harry benoemde de belangrijke inbreng van het Pauluskoor: weliswaar
geminimaliseerd maar nog steeds in staat om door grote betrokkenheid en trouwe inzet
goede muzikale invulling te geven aan de vieringen. Dit mede door de onvermoeibare
inzet en leiding van dirigent Henk en de verschillende begeleiders.

Anny prees de samenwerking met Sylvia en Jolanda rond de uitvaartdiensten wat altijd
tot een waardig afscheid leidt.

Na afsluiting van het formele gedeelte — dank voor ieders inbreng — reikte Betty haar
tekst uit voor het “openingslied” op de melodie Glory, glory halleluja. Dit werd uit volle
borst meegezongen. Vervolgens werden de glazen gevuld en de goed verzorgde lunch
geserveerd door Marijke en haar team. Dit alles maakte deze samenkomst een
informatieve, waardevolle en gezellige bijeenkomst waarbij volop onderlinge contacten
werden gewisseld. Tenslotte dankte voorzitter Rob Marijke en haar assistentes met een
dankwoord voor de hun inzet en goede verzorging met een bloemetje.

Harry

Na een korte zomerstop staat de Eshof 50 -jaar agenda weer bomvol bijzondere
evenementen en activiteiten. Heeft u www.50jaareshof.nl al eens bezocht? Hier staan
alle activiteiten op en kunt u tickets bestellen voor de concerten/ muziekuitvoeringen!
Houd ook Facebook in de gaten voor alle laatste nieuwtjes. Er verschijnt ook iedere
week een foto of filmpje uit de ‘oude doos’! Leuk om met anderen herinneringen op te
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halen en verhalen te delen. 50 jaar Eshof vieren we met muziek, workshops en
exposities.

Hieronder een overzicht: 50 jaar Eshof in Beeld - Expositie 31 augustus was de aftrap
met de overzichtstentoonstelling van Historisch Hoeflake; 50 jaar Eshof in beeld. Wat
hebben de vrijwilligers van deze stichting veel werk gehad om van alle beelden een
mooie selectie te maken. Vanaf de eerste steenlegging tot nu is in beeld. De expositie
is gratis te bezoeken vanaf 31 augustus tot en met zondag 21 september op zaterdag
en zondag van 13:30 tot 16:30 uur. Met uitzondering van 20 september, dan is het
NIET mogelijk om de expositie te bekijken. Wie weet komt u uzelf nog tegen op beeld!

Weet u het nog Free bestaat 35 jaar en dat vieren ze op zaterdag 20 september! Om
20.00 uur in de Eshof.

Voxtet neemt u mee door Europa — Muziek. Op 27 september staat er weer muziek op
het programma! Een bijzondere combinatie van 8 fantastische stemmen, een
dubbelkwartet, gaat met u op reis door Europa. Met een goede reisbegeleider aan uw
zijde, reist u bijvoorbeeld van Tsjechié met Kodaly naar Engeland met Whitacre en van
Noorwegen met Grieg naar Itali€ met Vivaldi. Uiteraard wordt de bekendste componist
van ons eigen land, Sweelinck, niet overgeslagen. Voxtet doet dit in samenwerking met
Ab Weegenaar op Fagot. Is het u opgevallen dat er bekende namen zingen in Voxtet?
Het dubbelkwartet bestaat uit:

Lydia Liefting, sopraan & dirigent

- Nicoline van der Laan, sopraan

- Maaike Rautenberg, alt

- Marieke Idema, alt

- Caspar van der Burgh, alt

- Erik ldema, tenor

- Mark van Kruining, bas

.Michiel Liefting, bas

Tickets via: www.50jaareshof.nl/tickets kosten: €12,50 tijd: 20.00 uur.

Bloemschikken — Workshop Op 30 september staat een workshop bloemschikken op het
programma. Wat het precies gaat worden en met welke bloemen exact gewerkt gaat worden is op
moment van schrijven nog niet bekend. Het is afhankelijk welke bloemen eind september
beschikbaar zijn. Wel is duidelijk dat het een na-zomerstuk gaat worden, wat makkelijk opnieuw
gemaakt kan worden. Opgeven kan wel alvast bij Vera de Boer:
bloemschikkenbijgroeienbloei@gmail.com Zodra er meer bekend is, zal dit gepubliceerd worden
op de website van 50 jaar Eshof en op de Facebookpagina van Eshof!




6

Broeder Franciscus — muziek Het levensverhaal van Franciscus van Assisi in woord en
muziek, zaterdag 4 oktober in de Eshof!

Broeder Franciscus is een zogenaamd verhaalconcert waarin het leven van de
middeleeuwse Heilige en grondlegger van de Franciscaanse monnikenorde Franciscus
van Assisi wordt beschreven.

Aan de hand van een twintigtal liedjes, kleine verhaaltjes en prachtige projecties (0.a
de Fresco’s van Giotto) wordt de bezoeker meegenomen op een reis door het nu voor
velen nog steeds inspirerende leven van de kleine poverello uit Assisi.

Een leven in het spoor van Jezus, eenvoudig, dienstbaar en met respect voor al wat
leeft is een boodschap die vandaag net zo actueel is als 700 jaar geleden.

We maken, naast broeder Franciscus, kennis met zijn vader Piedro Bernadone , zijn
moeder Donna Picca, met zijn medebroeders en natuurlijk met Clara, de latere
grondlegster van de Orde der Clarissen.

Het verhaal en de muziek zijn geschreven door Edwin Schimscheimer, die tevens het
16koppige vocaal ensemble Via Nova zal leiden en begeleiden tijdens deze bijzondere
voorstelling.

Het verhaalconcert wordt zonder pauze gespeeld en duurt ongeveer 75 min. Tickets
verkrijgbaar via: www.50jaareshof.nl/tickets Ticketprijs: €12,50. Tijd: 20.00 uur

Missio Wereldmissiemaand 2025: Myanmar

Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt dit jaar de katholieke Kerk in
Myanmar voor het voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische land gaat al vele
jaren gebukt onder een bloedige burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land
getroffen door een verwoestende aardbeving.

Op de vlucht

Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er sinds 2010 hoopvolle
democratiseringsprocessen op gang gekomen, die in 2021 door een nieuwe militaire
coup teniet werden gedaan. Sindsdien woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het
regeringsleger en een breed verbond van gewapende verzetsgroepen. De humanitaire
en economische situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen viuchtelingen in
eigen land. Ook vluchten duizenden mensen de grens over naar Thailand.

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien dat de Kerk de mensen niet
in de steek laat. Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf vluchten uit
oorlogsgebieden, zoals de bisschop van Loikaw, Celso Ba Shwe. Veel kerkelijke
medewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor levensmiddelen en medicijnen, en
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voor onderwijs aan de kinderen en jongeren. Maar zeker zo belangrijk: door met de
vluchtelingen te praten en te bidden geven ze hun moed en hoop.

MISSIO ondersteunt de Missionarissen van Hoop in Myanmar. Help mee! Geef aan
Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand in ‘s-
Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-codrdinator)
tel. 25716 14 e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl
BETALEN.

Wie in 2025 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ANBI nummer 0026.09.411

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven
Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)
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Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu

ING: NL12 INGB 0001 6677 19

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 25 356 86

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 49 412 61

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 25 375 28 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor:
Sylvia Voskuilen. tel. vast 033 25 36 834. Mobiel: 06 135 189 22.
E-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl
Gezinsmutatie, verhuizing:
hoevelaken@stlucas.nu
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 25 367 78
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 033 25 724 83

Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel.033 25 363 67
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 19 oktober t/m 23 november 2025 kunt u
UITERLIJK inleveren_tot donderdag 16 oktober vé6r 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 25 363 67.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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