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IN MEMORIAM

Bron: overlijdensbericht.

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”,
maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Helena Gerarda (Lenie} Lubbers - Linssen

Utrecht 15-04-1935
Hoevelaken 28-11-2025
4 december was de afscheidsviering in de
Lichtzaal van het crematorium te
Amersfoort. Ben Piepers ging voor tijdens
deze viering.

Moge de steun van familie, vrienden en
goede herinneringen het verlies van
Lenie verzachten.

Julia van Wegen - Becker
* Baarn, 18 februari 1938
T Nijkerk, 30 november 2025
Julia werd in 1969 lid van het Pauluskoor en
heeft zich daarvoor jaren lang ingezet.
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Beste parochie-leden,
Via deze weg wil ik laten weten dat wij Zaterdag 29 Nov.2025 zijn verhuisd.

Dertig jaar geleden toen wij hier kwamen wonen, heb ik altijd met veel plezier
vrijwilligerswerk gedaan voor o.a de kerk. Met pijn in mijn hart ga ik het
vertrouwde dorp Hoevelaken dan ook verlaten.

Wat fijn dat we in de buurt blijven wonen.

Het is slechts twintig min rijden met de auto of zestien km fietsen middels een
mooie route langs het Valleikanaal.

Ons nieuwe adres wordt:

Villa den Haen

Velduil 3, appartement 2.03

t.a.v Riet van Hofwegen-Ruiter

3931 GJ Woudenberg

Tel: 033-7982729

Whatsapp via dochter: 06-23899621

Voel je altijd welkom voor een kop koffie of thee,
gezellig!
Warme groet Riet van Hofwegen - Ruiter

OPROEP

Wie wil af en toe mevrouw Janny Bosma halen en thuisbrengen voor de
vieringen in ons Pauluscentrum.

Adres: Winkelmanstraat 26 in Nijkerkerveen.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Betty Obdeijn. Tel:033 256778



4

AGENDA
zaterdag 14 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van
het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Sebastian Gnanapragasam Pr.

Lector: Willie van Kooij

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Frans van Bemden. -Wim van Valkengoed. —

Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar.
Henk Eibergen.

Na de viering is er koffie/thee.

woensdag 18 februari om 19.00 uur. Aswoensdag. Oecumenische viering met
ondersteuning door koorleden.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Lenie Lubbers. - Julia van Wegen. —

Meer informatie op pag. 9 en 10. Na de viering is er koffie/thee.

zondag 22 februari 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: pastor Niels Morpey

Lector: Jolanda van Valkengoed.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
Intenties: Overleden familie van der Tol — van der Linden. -

Lies en Anton van Esveld-Boomhouwer.

Na de viering is er koffie/thee.

zondag 1 maart om 10.00 uur. Parochianen gaan voor met medewerking van
het Pauluskoor.
Gaan voor: Thera Mulder en José Ursem.
Collecten: 1.0nderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. Vastenactie. Vastenproject voor minderheidsvolk Hmong-
kinderen in Vietnam. Zie pag.6, 7 in dit Dialoogje.
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Intenties: Wim van Valkengoed. — Overleden ouders van Valkengoed
van Daatselaar.

Na de viering is er koffie/thee.

woensdag 4 maart om 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor
Sebastiaan Gnanapragasam. Pr.

zondag 8 maart 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman
Lector: Lies Traa.
Collecten: 1.0Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.

2. Vastenactie. Vastenproject voor minderheidsvolk Hmong-
kinderen in Vietnam. Meer informatie op pag. 6 en 7 in dit
Dialoogje.

Intenties: Anton Keijzer.

Na de viering is er koffie/thee.

zaterdag 14 maart 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.

Gaat voor: pastoor Thanh Ta
Lector: Sylvia Voskuilen.
Collecten: 1.0Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.

2.Vastenactie. Vastenproject voor minderheidsvolk Hmong-
kinderen in Vietnam. Meer informatie op pag. 6 en 7 in
Dialoogje.

Intenties: Lies en Anton van Esveld-Boomhouwer.

Na de viering is er koffie/thee.

zondag 22 maart om 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang
Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Willie van Kooij

Collecten: 1.0Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
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2 Vastenactie. Vastenproject voor minderheidsvolk Hmong-
kinderen in Vietnam.Meer informatie op pag. 6 en 7 in dit
Dialoogje.

Intenties: Overleden ouders Telkamp-Vrijhoef.

Na de viering is er koffie/thee.

zondag 29 maart 09.15 uur. Palmzondag. Woord- en Communieviering met
medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Ben Piepers
Lector: Wim Eggenkamp.
Collecten: 1.0Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.

2 .Vastenactie. Vastenproject voor minderheidsvolk Hmong-
kinderen in Vietnam.Meer informatie op pag. 6 en 7 in dit
Dialoogje..

Na de viering is er koffie

VOORUITBLIK
Donderdag 2 april om 19.00 uur Oecumenische Witte Donderdagviering.
Goede Vrijdag 3 april 14.45 uur Kruiswegviering.
3 april Goede Vrijdag. Oecumenische viering 19.00 uur in de Eshof.
Zondag 5 april 10.00 uur Woord- en Communieviering. Eerste Paasdag.

VASTENACTIE 2025 EN 2026: PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP BLIJFT
BETROKKEN OP MINDERHEIDSVOLK HMONG IN VIETNAM.

Vorig jaar hebben we op initiatief van onze nieuwe pastoor Thanh Ta ons
tijdens de Veertigdagentijd ingezet voor de Hmong gemeenschap in het
noorden van Vietnam. Vier locaties van de voormalige Sint Lucasparochie
(Achterveld, Hoevelaken, Leusden en Putten) waren daarbij betrokken. Het
ging om het opzetten van een kleine polikliniek om van daaruit medische en
verpleegkundige zorg te kunnen geven aan deze arme, achtergestelde
minderheidsgroep. Dit project is een groot succes geworden. Onze vier
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locaties hebben € 12.000,= bijeengebracht en samen met andere deelnemers
werd het streefbedrag van € 31.000,= ruimschoots gehaald. Vastenactie heeft
dit bedrag verder vermeerderd met 50%. Hartelijk dank aan allen die daaraan
hebben bijgedragen.

Dit jaar leggen we de nadruk op onderwijs. Het project voor 2026 heet dan
ook:

‘Opvang en schoolbegeleiding voor Hmong-kinderen in Vietnam’.

Terwijl Vietnam volop in ontwikkeling is, wordt de Hmong bevolking door de
regering achtergesteld. Medische zorg en onderwijs laten te wensen over.
Kinderen uit Hmong gezinnen in de bush en hooggebergte zitten op grote
afstand van het regulier onderwijs van de overheid. Maar ook armoede speelt
een belangrijke rol. Kinderen worden vaak gedwongen om hun ouders te
helpen bij het werk op het land. Door deze vorm van kinderarbeid kunnen ze
niet naar school, ontbreekt het hen aan voldoende opleiding, waardoor hun
toekomstperspectief er somber uitziet.

De zusters van het Heilig Kruis zetten zich al jarenlang in voor deze
achtergestelde bevolkingsgroep. Zij willen de Hmong jongeren uit arme
gezinnen opvang bieden en begeleiden om hun onderwijsachterstand te
beperken door bijlessen te geven. Zij stellen daarvoor een eigen ruimte van
140 m2 ter beschikking. Maar voor de inrichting van deze ruimte is onze
financiéle hulp nodig. Denk aan de aanleg van toiletten en wasgelegenheid,
aanschaf van tegels, behang, boekenkasten, schoolmateriaal, enz.

Als stimulans om ruimhartig bij te dragen aan dit mooie project heeft de
landelijke Vastenactie toegezegd om alle bedragen die via collectes en
donaties worden opgebracht met 50% te verhogen. De kosten worden
geraamd op zo’'n € 45.000,=. Van de deelnemers aan dit project wordt dus een
opbrengst van minimaal € 30.000,= verwacht. Dat zijn 8 locaties van de
voormalige Sint Lucasparochie, samen met 2 andere parochies (Zevenaar en
Apeldoorn/Twello). Het zou fantastisch zijn als we dat, net als vorig jaar, voor
elkaar krijgen!

U kunt dit Vastenactieproject steunen met een bijdrage aan de collectes in de
kerk of via rekeningnummer NL17 RABO 0302 2400 12 t.n.v.
PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP HOEVELAKEN onder vermelding van
VIETNAMPROJECT 403077. Vermeld altijd projectnummer 403077, dan
zal Vastenactie uw donatie met 50% verhogen.
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KUNST UIT HET DORP

Tot en met 15 februari is De Eshof op zaterdagmiddag en zondagmiddag
geopend van 13.30 tot 16.30 uur om nog eens rustig langs al het kunstwerk te
lopen! De kunstenaars stellen zichzelf aan u voor op: Eshof Cultureel

Actie Voedselbank Nijkerk & Hoevelaken

In heel Nederland is het aantal mensen dat hulp nodig heeft van de
Voedselbank gestegen, terwijl het aanbod van noodzakelijke producten steeds
minder wordt. Met de actie “Samen tegen armoede” willen kerkelijke
gemeenten in heel Nederland aandacht vragen voor armoede in Nederland.
Ook wij als Eshof gemeente en Paulusgemeenschap willen graag ons steentje
bijdragen.

Op zondagen 1 en 8 februari worden Kerk In Actie tassen uitgedeeld. U kunt
deze tassen mee naar huis nemen om te vullen en weer in te leveren bij de
Eshof op zondagen 15 en 22 februari.

Het zou geweldig zijn als u extra tassen meeneemt om uit de delen aan
vrienden/familie/buren met het verzoek ze weer boordevol bij u in te leveren.
Zie hieronder een opsomming van zaken waar de meeste behoefte aan is,
maar ook andere houdbare producten zijn van harte welkom!

Verzoek aan de Eshofleden en Paulusgeloofsgemeenschap is om in de
komende weken de boodschappenkar aan te vullen met zaken voor deze
actie, en de voorraadkasten door te lopen. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om zelf de producten te kopen, dan kunt u ook uw bijdrage storten
op de rekening van Diaconie Eshof

NL93 RABO 0302214976 o.v.v. “Actie Eshof Voedselbank”.

Na afloop van de actie worden de tassen en geld overgedragen aan de
Voedselbank Nijkerk/ Hoevelaken.

Basisbehoeften: Zonnebloemolie, Groenteconserven, Soep in blik of zak,
Zilvervliesrijst, Volkorenpasta, Brinta, Muesli, Cornflakes, Suiker, Vis in
blik, Koffie of thee, Limonadesiroop, Shampoo, Douchegel,
Tandenborstel, Tandpasta, Maandverband, Deodorant.

Van harte aan bevolen, Marijke Kroon en Anny Smink


https://www.eshofcultureel.nl/activiteiten/expositie-kunst-uit-het-dorp
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ASWOENSDAG 18 FEBRUARI — 19.00 UUR VIERING IN HET
PAULUSCENTRUM

Aswoensdag markeert het begin van de Veertigdagentijd, ook wel de Vastentijd of de
Lijdenstijd genoemd. Vanaf Aswoensdag tellen we 40 dagen tot aan Pasen — de
zondagen niet meegerekend, want zondagen zijn altijd een voorproefje van Pasen;
zondagen zijn feestdagen. Je zou bij Aswoensdag kunnen denken aan een somber
ritueel.

De kerkgangers staan stil bij hun vergankelijkheid en krijgen dikwijls de woorden te
horen: ‘as ben je en tot as zul je wederkeren’.

Er kunnen ook andere woorden klinken: ‘bekeer je en geloof in de blijde boodschap!
Maar wat is dat dan, die blijde boodschap? Hoe zien we in deze wereld een blijde
boodschap?

Misschien zit de blijde boodschap wel juist in dat besef van onze vergankelijkheid. In
een wereld waarin we constant ‘aan’ moeten staan, waarin we succesvol, sterk en
onafhankelijk moeten zijn, klinkt de boodschap dat we ‘stof’ zijn bijna als een bevrijding.
Ze herinnert ons eraan dat we het leven niet continu onder controle hoeven te houden.
We hoeven niet perfect te zijn om bij God te horen.

Aswoensdag is daarom niet zozeer een somber beginpunt van een tijd van boete doen,
maar een bevrijdend overgangsmoment. Het is een dag waarop we even pas op de
plaats maken. We zetten de maskers die we in het dagelijks leven dragen — onze
rollen, onze prestaties, onze zorgen over hoe anderen ons zien — even af. Het symbool
van de as brengt ons terug tot onze essentie: we zijn kwetsbare mensen, geliefd door
God, diep verbonden met de aarde en met elkaar.

Dat besef schept ruimte. De Veertigdagentijd die nu begint, is dan ook geen tijd van
somber ‘moeten’, maar een tijd van ‘ont-moeten’. Een periode waarin we de ballast van
ons ego en onze bewijsdrang stap voor stap proberen los te laten. De as markeert de
grens tussen de waan van de dag en de verstilling van de woestijn. Het is een
uitnodiging om dieper te graven: wat blijft er van mij over als ik al die buitenkant
weglaat?

In die leegte, in dat ‘stof’, ligt de kiem van iets nieuws. De weg naar Pasen begint dus
bij het eerlijke besef van wie we zijn. Niet groter, niet kleiner, maar precies goed als de
mens die we zijn. Zo bezien is Aswoensdag geen dag van schuld, maar een dag van
genade. Een moment waarop we de drempel overstappen naar een tijd van lichter
leven, op weg naar het licht van de opstanding.

Wie dit overgangsmoment bewust mee wil maken is van harte uitgenodigd in de viering
van Aswoensdag die om 19.00 uur begint. Ook de gemeenteleden van de Eshof zijn
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uitgenodigd. Anny Smink en Ellie Boot zullen samen voorgaan. Annahes Odink
begeleidt de zang op piano.

Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Ellie Boot.

AGENDA BRIES.
ALAIN VERHELIJ, DE ZIN VAN ZIEKTE

Op maandag 2 maart 2026 komt Alain Verheij naar de Eshof.
Op uitnodiging van het pastoraal team en in samenwerking met Bries komt hij spreken
over de thematiek die hij beschrijft in zijn boekje
DE ZIN VAN ZIEKTE. Op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur.
Ziekte is een onderdeel van het leven waar ieder, vroeg of laat, mee te maken krijgt.
Maar hoe kijken we daar religieus tegen aan? Wat heeft God met onze ziekte te
maken? Kun je bidden voor genezing of alleen voor bemoediging?
Al zolang er mensen op aarde lopen vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten
omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Is er Giberhaupt zin en
betekenis te vinden in ziekte?
Dit soort vragen kennen we allemaal, zeker de contactpersonen die voor de Eshof in de
wijk de contacten onderhouden en dus met het wel en wee van gemeenteleden worden
geconfronteerd. Om hen toe te rusten voor het gesprek over ziekte hebben het
pastoraal team en BRIES theoloog Alain Verheij uitgenodigd.
Natuurlijk is deze avond niet alleen voor contactpersonen. leder die Alain Verheij wil
horen is van harte welkom. Zijn laagdrempelige presentatie zal velen aanspraken.

Oproep dus aan ALLE gemeenteleden van de Eshof en parochianen van de

Paulusgeloofsgemeenschap:
Reserveer deze afspraak op 2 maart in uw agenda. Aanvang 20.00 uur.

Nanno Vlaanderen, lid pastorale team van de Eshof.

LINDA DE WALS EN NIELS HOOFDMAN OP MISSIE IN IRAK EN ISRAEL

Vanuit de Nederlandse politie kunnen medewerkers worden uitgezonden naar
post-conflictgebieden. Hiervoor koos het echtpaar Linda de Wals en Niels
Hoofdman. leder vanuit hun eigen motivatie besloten ze ondersteuning te
bieden bij het opbouwen van de rechtsstaat, ver van hier: in Irak en in de
Palestijnse gebieden. Zij deden dit vanuit adviesmissies, verzorgd door de
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Europese Unie. In het najaar van 2023 vertrok Linda voor anderhalf jaar naar
Irak als strategisch adviseur (strategische adviesmissie EUAM Irak). Haar
thema daar was georganiseerde criminaliteit met als focus drugs.

In de zomer van 2024 vertrok Niels voor een jaar naar de bezette Westelijke
Jordaanoever als senior police advisor accountability. Hier was het thema het
bevorderen van een integere en verantwoordelijkheid nemende Palestijnse

politie (adviesmissie EUPOL COPPS).

Hoe was het voor Linda om anderhalf jaar in een hotel te wonen dat ze niet op eigen
houtje kon verlaten?

Hoe was het voor Niels om op de Westelijke Jordaanoever te zijn tijdens de oorlog in
Gaza? Het verhaal over hun ervaringen in deze missies delen ze graag met ons!

Data en tijd: maandag 9 maart (Linda) en maandag 23 maart (Niels),
20.00-22.00 uur. Plaats: de Eshof. Kosten: vrijwillige bijdrage

REIZEN

Vanuit Hoevelaken Langs steden en pelgrimsplaatsen.
Vooraankondiging pelgrimsreis Praag in september 2026.

Op pagina 18 van de Familie Band kunt u meer lezen over deze tiendaagse bijzondere
pelgrimsrondreis.

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl
BETALEN.

Wie in 2026 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

Schrijf er wel bij waar het voor is.
t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen
(zie achterzijde Dialoogje) Intenties: € 10,00 per keer


mailto:p.traa2@upcmail.nl
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
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BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: secretariaat@rk-familie.n|

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

ANBI nummer 0026.09.411

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 033 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261
e- mailadres: secretariaat@rk-familie.n|
Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel.033 2537528 of 06 46164135
e-mail; j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor: Sylvia Voskuilen. Tel: Mobiel: 06 13518922
e-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl
Gezinsmutatie, verhuizing:
e-mail: secretariaat@rk-familie.n|
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 033 2572483

Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 033 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer vanaf 29 maart t/m 17 mei 2026 kunt u UITERLIJK
inleveren_tot DONDERDAG 19 maart voor 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367 .

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com



mailto:angelinehubbers@hotmail.com
mailto:angelinehubbers@hotmail.com
mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com
mailto:secretariaat@rk-familie.nl
mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl
mailto:secretariaat@rk-familie.nl
mailto:secretariaat@rk-familie.nl
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