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Laatste Sint Maartendag: Afscheid in beeld, de locaties bezongen 

Pastoraal: De tijd waarin Jezus ter aarde kwam, zinderde van verwachting 

Het goede doen: Voor of met de ander, een wezenlijk verschil
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van Sint Maarten
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Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://www.zorggroepcharim.nl
http://klokkendoorn.nl/index.html
https://www.vanleeuwenkaas.nl/ons-verhaal
https://www.eyewish.nl
https://www.brenen.nl
https://haar.expert/kapsalons/fernand-s-hairstyling-acacialaan-6-3941-jr-doorn
https://www.langbroekertje.nl
https://www.jansenschoenen.nl
https://www.grando.nl/vestigingen/grando-utrecht
https://www.kbo-pcob.nl
https://hooykaasopticals.nl/
https://www.ah.nl
https://www.biketotaal.nl/fietsenwinkel/bike-totaal-gerdo-hardeman
http://www.tekelenburgelektrotechniek.nl
http://kcw75-bouwadvies.nl
https://www.pevanha.nl
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staan, maar ernaast’

Wij zwaaien Sint Maarten uit. Onze zeven geloofsgemeenschappen maak-
ten bij de fusie in 2010 zijn Mantel, ter ere van één van de eerste Sint 
Maartenparochiedagen. Zeven kleine kunstwerkjes, die elk iets laten zien 
van de eigen gemeenschap, van Austerlitz tot Zeist. Dit jaar, op onze láát-
ste Sint Maartendag, heeft de heilige zelf die mantel omgeslagen (zie ook 
fotoreportage pag. 5). 
 
In 2025 komt er een nieuwe parochiedag. Die voor de nieuwe Parochie H. Familie, 
Jezus, Maria en Jozef. Er komt ook een nieuw parochieblad waar een nieuwe 
naam voor wordt gezocht (voor een terug- en vooruitblik zie pag. 6 en 7). U bent 
allen uitgenodigd voor de startviering van de nieuwe gezamenlijke parochie, op 4 
januari (pag. 15). 
 
2025 wordt in de hele katholieke kerk een heilig jaar, thema: ‘Pelgrims van Hoop’. 
Zolang we op deze manier onderweg zijn, gaan we de goede kant op. In de Advent 
kunnen we ons oefenen in hoop, in een wereld waarin dat niet altijd gemakkelijk 
is; lees de pastorale column van Marcel Sarot. We zien uit naar de geboorte van 
Jezus. Maar wat verwachten we eigenlijk? Het kerstkind wordt Immanuel 
genoemd, God met ons. Niet: God voor ons. Lees over dat kleine woordje ‘met’ en 
het verschil met het woordje ‘voor’ het stukje van Jos van der Meer (pag. 9) en zijn 
interview met Jantje Paasman van de Weggeefwinkel Zeist (pag. 10/11), waar wij 
met onze actie ‘klein afval’ parochiebreed aan bijdragen. Verder in dit blad veel 
aandacht voor de mooie advent- en kerstactiviteiten in onze parochie. 
 
Tot slot bedanken wij Rosella van den Hoeven voor alles wat zij heeft betekend in 
de redactie van de Mantel, vanaf het begin. Zij was van onschatbare waarde en 
een fantastische collega. Wij wensen haar alle goeds in haar nieuwe baan. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
 



Die messiasverwachting was gevarieerd. Sommigen 
verwachtten een koning die het rijk van David ging herstel-
len, anderen de mensenzoon zoals aangekondigd bij Daniël: 
een eindtijdelijke profeet die de slechten komt straffen en 
de goeden rechtvaardigt en beloont. 
 
Jezus voldoet eigenlijk aan geen van beide beelden hele-
maal, maar ‘messias’ was de beste term die de leerlingen 
tot hun beschikking hadden. Als zij Jezus de messias 
noemen, zeggen zij eigenlijk: ‘Dit was de mens die wij 
verwachtten en meer dan dat; hij heeft al onze verwachtin-
gen overtroffen.’ 
 
Hoewel de inhoud van de messiasverwachting veel gevari-
eerder was dan wij meestal denken, hebben ze in al hun 
variatie toch iets gemeenschappelijk: het zijn verwachtingen. 

De tijd waarin Jezus ter aarde kwam zinderde van verwach-
ting: alom verwachtten de joden dat God iets groots ging 
doen. Het is een paradox dat wij – die weten dat dit grote 
inderdaad is gebeurd – de verwachting zijn kwijtgeraakt. 
 
Kinderen kunnen nog met allesoverheersende vurigheid 
uitzien naar hun verjaardag, Sinterklaas, Kerstmis. Maar als 
ze opgroeien, raken zij dat kwijt. Zo is het ook in onze cultuur 
gegaan: wij maken ons meer zorgen over alles wat misgaat 
in onze wereld – van woningtekort tot klimaatcrisis, van terro-
ristische aanslagen tot oorlogsdreiging – dan dat wij vol 
verwachting uitzien naar de grote dingen die God zal doen. 
 
De advent is de tijd in het kerkelijk jaar die is bedoeld om 
ons hierin bij te sturen. In deze tijd mogen wij ons oefenen 
in hoop en verwachting: hoop voor stervende mensen, hoop 
voor een bedreigde natuur, hoop voor de mensheid. De God 
die deze wereld heeft geschapen zal haar niet uit zijn hand 
laten vallen, en op hem mogen wij vertrouwen, voor onszelf 
en voor de wereld als geheel. Zie de woorden van Jaap Zijl-
stra bovenaan deze column. 
 
Gaan wij vol verwachting het Licht tegemoet! 
Marcel Sarot, diaken 
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Pastorale column

De tijd waarin Jezus ter aarde kwam, 
zinderde van verwachting

Wij christenen zijn zozeer gewend de oudtestamenti-
sche messiasverwachting te duiden vanuit Jezus, en 
uit het Oude Testament selectief die delen te lezen 
die naadloos op Jezus van toepassing zijn, dat we het 
al gauw onbegrijpelijk vinden dat de joden Jezus niet 
als messias hebben herkend. Als je het Oude Testa-
ment echter los van Jezus leest en je verdiept in wat 
er bekend is van de messiasverwachting in de eerste 
eeuw, dan verdwijnt dit onbegrip.

Foto:  Pixabay

Kerstwens 
Bidden wij tot God om nieuwe tekenen van vrede: 
dat de oude woorden nieuw verstaan worden in de 
duisternis van onze dagen; 
dat alle mensen het licht mogen aanschouwen 
waarop de profeten hebben gehoopt; 
dat wij verwonderd blijven om de hoop en de 
levenskracht die ons in het hart is gelegd; 
dat wij getuigen worden van de menslievendheid 
van God die ons in Jezus verschijnt. 
(Henk Jongerius) 

Verwachting 
Als de dag begint te doven 
en de zon mij niet meer ziet, 
als de schemering gaat komen 
en ik stil word van verdriet, 
als de nacht valt en mijn vogel 
niet meer opdaagt met een lied  
na mijn duisternis Uw licht, 
na mijn zwijgen Uw gedicht 
(Jaap Zijlstra) 
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Zomaar een dak boven wat hoofden 

van Sint Martinus’ kerk in Doorn. 

Deelden zijn Mantel, baden, geloofden, 

wij, die de Heer heeft uitverkoorn. 

Heil’ge Familie wordt nu de naam; 

Martinus woont straks in  

bij ’t Heilige Gezin. 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden 

kerk waar Triangel zingen gaat. 

Zangers uit Maarn, Doorn en uit Leersum, 

een keer per maand staan zij paraat. 

Twee van die kerken zijn er dan dicht, 

dus zingen zij tezaam, 

de lof van Christus’ Naam. 

Zonnepanelen boven wat hoofden, 

deur van Cath'rien die open staat. 

Een Groene kerk, met fijne mensen, 

staan ook voor anderen paraat. 

De Vastenactie een groot succes, 

appels, lootjes, jam van braam, 

voor de mens hier ver vandaan. 

 

Vleugelgedruis boven wat hoofden 

deur die naar buiten openstaat. 

Rosella na achttien jaar uitgevlogen, 

die ons hier wenend achterlaat. 

Jij was geweldig, bij vreugde en lol, 

bij kommer en bij kwel. 

Wij buigen: dank je wel! 

Zomaar een team, van wat pastores, 

die werken in Sint Maartens naam. 

Kunnen wij doen waarin hij geloofde? 

Blijven wij in zijn voetspoor gaan? 

Kom van je paard af, deel wat je hebt 

en kijk elkaar echt aan: 

dan kan de hemel opengaan. 

Enkele coupletten van het  
Sint Maartenlied op de melodie van 
‘Zomaar een dak, boven wat hoofden’,  
gemaakt door alle locaties, koor 
Triangel en het pastoraal team.  
Het hele lied vindt u op de website. 

Geslaagde laatste  
Sint Maartendag,  
een impressie De Mantel en het vaandel 

van Sint Maarten. Een volle kerk.

Koffie en lunch na afloop van de viering, 
uitstekend verzorgd door de geloofsge-
meenschap St. Martinus.

Mooie woorden van Nelleke Spiljard voor 
vertrekkende collega Rosella van den Hoeven, 
secretaresse van het pastoraal team.

Sint Maarten spreekt ons toe. 
Zie website.

Foto's: Cees Schippers en Willem Derickx



De nieuwe parochie – Heilige Familie 
Jezus, Maria en Jozef – biedt kansen 
zaken samen te doen, krachten doel-
matiger te verdelen. De Heilige Familie 
bestaat straks uit vijftien geloofsge-
meenschappen, een grote parochie: 
samen sterker, belangrijk in tijden van 
vergrijzing en terugloop. 
 
Zoiets vergt een goede organisatie. Want 
ook de nieuwe parochie wil er zorg voor 
dragen dat elke geloofsgemeenschap 

tot zijn recht komt. Straks, als de nieuwe 
website klaar is, kunt u kennisnemen 
van alle activiteiten in de eigen locatie 
maar ook in die van anderen. De beide 
parochiebladen, is de bedoeling, worden 
samengevoegd tot één nieuw blad. 
 
De e-mailadressen wijzigen. Maar, geen 
zorgen, de oude blijven nog even 
bestaan; mails worden dan automatisch 
doorgestuurd naar het nieuwe e-mail-
adres. Verder: elke locatie houdt één 

bankrekeningnummer; de penningmees-
ters van de locaties zijn druk bezig deze 
efficiencyslag te regelen en te commu-
niceren. 
 
Het allerbelangrijkste evenwel is dat de 
eigen geloofsgemeenschap vitaal blijft. 
Daarvoor wordt een beroep gedaan op 
alle leden van elke geloofsgemeen-
schap. Het parochiebestuur en het 
pastoresteam zullen zich inzetten, maar: 
alleen met parochianen en vrijwilligers 
is de vlam brandend te houden. En daar 
hebben we vertrouwen in. 
 
Tjeerd Mulder, parochiebestuur Sint Lucas,  
portefeuille communicatie 
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Nieuws 
& achtergrond

Al die jaren ‘Mantel van Sint Maarten’
Ruggespraak, Samenspraak, Klaroen, Nieuws Emmausparochie Zeist, Poortcontact, parochieblad R.K. Parochie 
van Altijddurende Bijstand Austerlitz, kent u ze nog? Het toenmalig pastoraal team schreef in al deze bladen steeds 
een artikel: ‘Heuveltjes, en af en toe een dal’. Omdat de verschijningsdata uiteenliepen, was dat een hele puzzel.

In 2012, zo’n twee jaar na de fusie tot parochie Sint Maarten, 
was het zover: nadat we in het parochiebestuur een visie op 
de communicatie geformuleerd hadden, volgde een jaar lang 
overleg met alle plaatselijke redacties. Uiteindelijk werden 
we het eens over een gezamenlijk parochieblad: de Mantel. 
In twee kleuren, met naast een centraal deel twee pagina’s 
voor elke geloofsgemeenschap afzonderlijk: het moest een 
blad van en voor ons allemaal zijn. De lokale redacties werkten 
goed samen met de centrale redactie. 
 
Nog weer later vond een handige deal plaats: uitgever SFM 
(sportbladen) vond bij ons onderdak en zou in ruil hiervoor 
ons parochieblad drukken en website plus een nieuwe digitale 
Nieuwsbrief technisch uitvoeren. Dat was over en weer 
wennen, ik herinner me hun voorbeeldbladen met paginagrote 
actiefoto’s van voetballers op het punt van scoren en bergbe-
klimmers bungelend aan een touw boven duizelingwekkende 
afgronden, in full color, en het onwennige gesprek daarover 
met hun vormgever. Die was wel ooit misdienaar geweest, 
dus we hadden een connectie. Samen kozen we een opzet, 
de Mantel in zijn huidige vorm ontstond, ondersteund door de 
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en de website. 
 
Nu breken weer nieuwe tijden aan. Parochie Sint Maarten 
fuseert met Sint Lucas tot Parochie Heilige Familie Jezus, Maria 
en Jozef en er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk blad, 
een gezamenlijke website en nieuwsbrief. Hoe dat er gaat 
uitzien? Een tipje van de sluier over het nieuwe blad: het zal 

zeven keer per jaar verschijnen en bevat inspiratie en informatie 
vanuit de katholieke kerk. Iedereen is op zoek naar het konink-
rijk, onderweg met ons geloof komen we pieken en dalen 
tegen, misschien beginnen we net of bevinden we ons al jaren 
op deze weg. Het blad wil iedereen handvatten geven om 
geloof en leven te verdiepen. Ook zet het in op interactie. Deel 
je inzichten en tips of werk mee aan bepaalde rubrieken (bijvoor-
beeld koken, tuinieren, lezen). Het blad wil iedereen uitnodigen 
mee te gaan op een reis van geloof, groei en verbinding. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Evolutie van een parochieblad 
Sinds de transformatie, zes jaar geleden, tot kleurrijk 
magazine van fusieparochie Sint Maarten heeft de redac-
tie 36 nummers gemaakt van deze ‘Mantel’. In de jaren 
ervoor was het fusieblad meer ingetogen (zie eerste 
afbeelding in serie hiernaast). Die opzet werd verlaten 
nadat het drukken overging van Drukkerij Donath naar 
uitgeverij SFM. In de loop van de laatste zes jaren evolu-
eerde het blad verder, met name qua voorblad: van 
aanvankelijk vooral kunstzinnig beeld, via natuurfoto’s 
(invloed parochie als ‘groene kerk’) en uiteraard ook 
kerkelijk beeld, naar wat vaker de mens voorop, wat 
aansluit bij de aandacht voor mensen (zie bijv. de inter-
views in elke editie). 
Pagina hiernaast: rondgang langs zes jaar kleurrijke 
Mantel-voorkanten. Foto: Jos van der Meer 

Fusie en communicatie
Afgelopen jaar ontvingen onze parochianen fusiebulletins die tonen hoe de 
nieuw te vormen parochie meer en meer gestalte krijgt. De beide parochie-
besturen van Sint Maarten en Sint Lucas vergaderen al het hele jaar samen, 
in een goede sfeer.
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Nieuws 
& achtergrond

Zes jaar kleurrijke Mantel in beeld

Parochieblad straks in nieuwe jas, 
met nieuwe naam



Pronk-kerstboom en overige kerstversiering, nu al aanwezig 
in de woonkamer van de pastoor. FOTO Harrold Zemann
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& achtergrond

Ik vroeg me af waar dit vandaan komt. Het schijnt dat de Kelten 2000 jaar terug 
de overgang van de zomer naar de winter zo vierden. Zelf zou ik die liever met een 
lekkere wandeling vieren. Maar zij dachten dat in deze tijd van het jaar de scheiding 
met het hiernamaals flinterdun was en de geesten van de doden zouden terugkeren 
op aarde. Daarom verkleedden ze zich als doden, zodat de geesten dachten dat 
die anderen ook dood waren. Halloween doet me denken aan een spookhuis op 
een pretpark; maar ik gun iedereen deze afleiding van harte. 
 
Intussen is bij mij thuis wat anders aan de hand. Oud-huisgenoot Marko heeft een 
hobby, en die heeft alles te maken met Kerstmis. Hij maakt de prachtigste creaties, 
zodat mijn huis inmiddels lijkt op een tuincentrum in kerstsfeer. Wat vroeg, hoor ik 
zeggen. Zeker, maar ik geniet er volop van. Los van de gezellige sfeer bereid ik me, 
in plaats van Halloween, liever voor op het feest van het nieuwe leven, Kerstmis. 
 
God wordt opnieuw geboren in een wereld die bol staat van bebloede gezichten, 
huilende kinderen, angst. De oorlog in Europa en het Midden-Oosten houdt velen 
bezig. Hoe zal het verdergaan? Uit de grond van mijn hart hoop ik dat we met z’n 
allen kunnen blijven geloven in de boodschap van het kerstkind, het kind van 
Vrede. 
 
God wordt opnieuw geboren in een Mensenkind, kwetsbaar als u en ik. En het lijkt 
ons op te roepen: wordt mens, net als Ik. Inderdaad, Ik kan misschien niet de 
hele wereld direct veranderen, maar begin maar in je eigen omgeving. Niet met 
een griezelig masker maar met een vriendelijk gezicht. Dat maakt écht indruk. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann 
 

Overal om me heen verklede mensen, huizen zijn versierd. Nee, geen carna-
val: Halloween. De meest angstaanjagende verschijningen zie ik. Bebloede 
gezichten, griezelige maskers, afgehakte ledematen. Allemaal erg gezellig.

VAN DE PASTOOR 
Halloween of Kerstmis?

Inspiratieavond 
pastor Wissink rond 
Lucas-evangelie 

Met de Advent begint het nieuwe 
kerkelijk jaar. Dan is het Evangelie 
van Lucas uitgangspunt in de vierin-
gen. Als start van dit kerkelijk jaar is 
er een inspiratieavond voor voorgan-
gers in de liturgie, lectoren en andere 
belangstellenden, onder leiding van 
pastor Jozef Wissink, priester van het 
aartsbisdom Utrecht. Hij is een bevlo-
gen spreker, was hoogleraar prakti-
sche theologie aan de katholieke 
universiteit Utrecht/Tilburg. 
 
Op donderdag 28 november 20.00-
22.00 uur, in parochiecentrum De Kom, 
Hamersveldseweg 51, Leusden. Opge-
ven: bij Rosella van den Hoeven, 
r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl. 
Graag Bijbel meenemen. 

Digitale adventsretraite 

De gratis digitale adventsretraite ‘Zie, 
ik begin iets nieuws!’ biedt de moge-
lijkheid de Advent, een tijd van 
verwachting, hoop en vernieuwing, 
bewust te beginnen. De Jezuïeten 
nodigen iedereen ermee uit dagelijks 
even stil te staan om de woorden van 
de Bijbel diep in het hart te laten 
doordringen. Deelnemers (jaarlijks 
zo’n 20.000) ontvangen vanaf zondag 
1 december elke dag een gebedsmail 
met een Bijbeltekst en reflectievra-
gen. Deze helpen om open te staan 
voor wat God hen wil zeggen. De 
retraite draait niet om kennis maar 
om bidden met je hart. 
Inschrijven: via www.adventsretraite.org , 
e-mailadres vermelden. 



Daar is niks mis mee: even adempauze, stilstaan bij warme 
gevoelens, goede intenties. Maar toch… is er iets mis aan 
Kerstmis? 
 
God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens 
is dus een schitterend wezen. Maar omdat God in al Zijn 
Liefde de mens niet wilde beperken, gaf Hij hem vrije wil. En 
dáár ging het mis. De mens gedroeg zich niet zo braaf als 
kind van God. En waar het uit de hand liep, greep Hij in. Niet 

door die vrije wil te beperken maar door de schepping een 
duwtje in de goede richting te geven. Zie de zondvloed. 
 
De mens leerde er niet van. Voor eens en altijd loste God het 
op door Zijn Zoon naar de wereld te zenden om als mens het 
goede voorbeeld te geven. En door de dood en verrijzenis van 
Jezus nam hij de zonden der wereld op zich, bevrijdde zo de 
hele mensheid. En nu maar hopen dat we er onze les mee 
leren en ons beter als kind van God gaan gedragen tegenover 
de schepping, de aarde, planten, dieren, medemensen. 
 
Al met al is Kerstmis min of meer een noodgreep van God, 
waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn. En zo geeft 
Kerstmis stof tot nadenken. In die zin wens ik iedereen een 
gezegend kerstfeest, vrede (in het hart) en alle goeds. 
Bart van Soest, parochiaan te Leersum 

Of: de uitgifte bij de plaatselijke Voedselbank, wekelijks met 
collega-vrijwilligers, met Kerstmis wat feestelijker; niet louter 
núttige etenswaren in de kratten. De ene vrijwilliger wil goed 
doen voor de mensen met pech in het leven. De andere 
vindt vooral contact met de klanten belangrijk: toont interesse, 
geeft hier en daar wat extra’s mee, staat náást de mensen. 
Niet boven ze. 

Voor of met. Voor of met de ander: het is het centrale thema 
in de preek waarmee Samuel Wells zijn boek ‘Een Nazareth-
manifest – Met God zijn’ begint. Een pleidooi voor voldoende 
tijd met elkaar doorbrengen, met elkaar dingen ondernemen, 
met anderen onderweg zijn. Uit zijn preek: ‘Het delen van 
verantwoordelijkheden maakt van – bijvoorbeeld – een logeer-
partij een plezierig met, niet een belastend voor.’ En: ‘Liefda-
digheid heeft vaak een holle bijklank, al komt ze uit een warm 
hart. Gevolg van dat die eenzame, rouwende ander geen giften 
nodig heeft maar iemand die om hem/haar geeft.’ Verder: 
‘We zijn vaak bang voor met. Omdat het meer van ons lijkt te 
vragen dan we kunnen bieden. We doen liever aan liefdadig-
heid zonder met; dan raakt ze ons niet. Terwijl God zegt: Ik zal 
met jullie zijn. Ik heet Immanuel: God met ons.’ 
Jos van der Meer 
(Praktijkvoorbeeld van ‘voor of met de ander’, zie de pagina’s 
hierna, 10 en 11: Weggeefwinkel Zeist. ‘Niet boven de ander staan, 
maar ernaast.’) 
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Is er toch iets mis aan Kerstmis?

Voor of met de ander, een wezenlijk verschil
Kerstmis. Je nodigt vrienden uit, familie. Het kerstdiner. 
Wil de vier gangen die je hebt bedacht groots op tafel 
hebben. Dat betekent: plannen, koken, nog eens plan-
nen, koken. De gasten praten in de kamer met elkaar, 
jij kunt er maar heel af en toe even bij komen zitten, laat 
dan vooral alle nog te verrichten kookhandelingen door 
je hoofd wentelen. Kortom, bezig vóór je gasten. Niet 
mét. Daarvan was sprake geweest als je er in groepjes 
een kookfestijn van had gemaakt: in wisselende samen-
stelling iedereen laten meewerken aan het bereiden van 
de opeenvolgende gerechten. Dus: mét de anderen.

In het dagelijks gebruik spreken we over het kerstfeest. 
Zachte gevoelens, extra lekker eten, ongedwongen vrij-
heid te doen en laten wat je in die dagen goeddunkt. En 
soms ook onvrijheid, vanwege traditionele verplichtin-
gen: naar de kerk, familiebezoekjes, kerststallen gaan 
bekijken.

Kerstdiner. FOTO Freepik



Wat hij wil met het in 2014 door hem 
thuis begonnen project – inmiddels 
uitgegroeid tot ‘s lands grootste 
weggeefwinkel, met zo’n veertig vrijwil-
ligers, wekelijks zeker duizend klanten, 
in een door de gemeente Zeist 
beschikbaar gesteld schoolgebouw 
(Laan van Vollenhove 2191) – is aller-
eerst duurzaamheid bevorderen, recy-
clen. Maar evengoed een ontmoe-
tingsplek bieden, mensen uit hun 
isolement halen: ‘Ik lever vooral 
aandacht.’ Ook is het goed voor 
hemzelf: ‘Ik woon met twee katten, en 
mijn nachtwerk levert al gauw een raar 

leven op. Dit vrijwilligerswerk dwingt 
me een normaal dag-/nachtritme over-
eind te houden.’ 
 
Het team is meer dan top, zegt hij. ‘Als 
je ziet hoeveel enthousiasme er is… 
Eentje zei: Als ik voor een baas werkte, 
zou ik er niet zo hard tegenaan gaan.’ 
Ook opvallend: het team is gemêleerd. 
Jong, wat ouder, man en vrouw, 
autochtoon en allochtoon, theoretisch 
en praktisch geschoold. ‘Zij doen dit 
als zingeving. En voor de contacten, 
onderling én met de klanten. En om 
goed te doen mét een boodschap; 

klinkt misschien hoogdravend, maar 
het is zij-aan-zij. Overigens, we hebben 
zóveel klanten dat het onmogelijk is 
iedereen te kennen, laat staan 
bevriend met iemand te raken.’ 
 
Aan de andere kant, bijvoorbeeld: een 
vrouw uit Driebergen die het niet 
gemakkelijk heeft, komt wekelijks laten 
zien dat ze nog leeft: ‘Die hoort er hier 
helemaal bij.’ En de Weggeefwinkel 
heeft een Eten-is-weten-appgroep: 
‘Daarin laten deelnemers weten hoe 
het me ze gaat, met name door aan te 
geven wat ze die dag eten, foto van de 
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’HET IS NAAST EEN ANDER 
STAAN, NIET ERBOVEN’

Hoewel hij weinig heeft met 
geloof of kerk, heeft het 
vrijwilligerswerk van Jantje 
Paasman voor de Weggeefwinkel 
Zeist alles in zich van christelijke 
naastenliefde. Wat hem betreft: 
niet boven maar naast een ander 
staan: ‘Ik lever vooral aandacht.’ 
Over Jantje, zijn team van veertig 
vrijwilligers en de grootste 
weggeefwinkel van het land.

Jantje Paasman voor het gebouw van zijn Weggeefwinkel. FOTO’S Jos van der Meer

Jantje Paasman, Weggeefwinkel Zeist:

Waarom J. Paasman, toch volwas-
sen, de voornaam Jantje verkiest 
boven Jan, is precies de reden die 
hem zo geschikt maakt voor zijn 
levenswerk: het runnen, naast een 
baan als psychiatrisch nachtver-
pleegkundige, van vrijwilligersorga-
nisatie Weggeefwinkel Zeist. Hij is 
kort over dat Jantje: ‘Mensen 
voelen zich vaak zo verheven. Ik 
ben niets meer dan een ander. We 
doen het samen, mede-vrijwilligers 
én klanten. Het is naast een ander 
staan, niet erboven.’
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maaltijd erbij, laten zien dat je niet een 
supermarktpizza maar verse groenten 
eet. Zo hou je elkaar in de gaten. Is 
ook goed voor mezelf, want ik had de 
neiging het met ongezonde dingen te 
doen. Nu móet ik geregeld goed eten.’ 
 
Cadillac Convertible 
Dit gezegd hebbend vindt Jantje het 
mooi geweest met praten. Hij wil aan 
de slag: ‘Loop rond en klamp maar vrij-
willigers aan voor meer informatie.’ 
Dinsdag is het, werkdag voor een deel 
van hen: ingebrachte spullen sorteren, 
beoordelen en eventueel klaarzetten 
voor klanten. Zo is een verzameling 
minitafereeltjes onder plastic stolp 
afgegeven: binnen ‘sneeuwt’ het als je 
ermee schudt. En er komt veel kleding 
binnen. Boeken, cd’s/dvd’s/lp’s, baby-
artikelen, kook- en keukenspullen. 
Laatst doneerde een bedrijf nieuwe 
maar overjarige pannen en keukenge-
rei: die zijn voor in de verkoopruimte, 
met betere spullen. Voor een prikkie te 
koop. Zoals een nostalgisch theeser-
vies: vijf euro. Er wordt op toegezien 
dat kopers niks op Marktplaats zetten 
en winst pakken. En, iedereen kan bij 
de Weggeefwinkel terecht. ‘Al kom je 
voorrijden in een Cadillac Convertible, 
we kennen geen inkomensdrempel’, 
aldus vrijwilliger Ron. 
 
Woensdag is klantendag en treedt weer 
een vrijwilligersgroep aan. Op die dagen 
gaan er bijvoorbeeld 3000 à 5000 
kledingstukken de deur uit: tien perso-
nen tegelijk naar binnen, tien minuten 
onbeperkt uitzoeken. Een clubje van vijf 
vrouwen, allemaal niet-westers, beoor-
delen de binnengekomen kleding. 
Nadia, gesluierd: ‘Alleen mooiere, 
schone spullen hangen we weg voor 
klanten.’ Wat niet goed is, gaat naar de 
lompenhandel. Die betaalt per kilo, wat 
ook geldt voor ander spul, zoals ijzer, 
papier en karton; lege pennen en stif-
ten: halve cent per stuk. Daarvan, en 
van de inkomsten uit de verkoop-
ruimte, worden de energie- en waterre-
kening betaald. 
 
Aan een gang ligt het lokaal van Ron. 
Die beoordeelt cd’s en aanverwanten: 
‘Ik kijk of alles in de juiste doos zit. En 
gekopieerd spul gaat aan de kant; ik zet 

alleen originelen klaar. Wat mij betreft is 
dit trouwens de minst belangrijke afde-
ling, deze spullen zijn niet noodzakelijk. 
Kleding en babyspullen bijvoorbeeld zijn 
belangrijker, daar hebben vooral 
mensen met weinig geld iets aan.’ 
 
Tegenover Ron zijn twee kamertjes 
voor Trudy. Die doet de baby’s. 
Rompertjes, slabbers, knuffels. En 
luiers. Of complete kinderwagens en 
Maxi-Cosi’s. Alles ligt schoon, gevou-
wen en op maat overzichtelijk op plan-
ken; voor de eerste drie maanden 
kunnen kersverse ouders een flinke tas 
babyspullen meekrijgen, mits ze een 
briefje overleggen van de verloskundige 
dat er echt te weinig geld is in het 
gezin. Telkens weer een klant blij te 
zien weggaan met een volle tas: daar 
is Trudy vrijwilliger voor: ‘We bieden 
een vangnet.’ Contacten met klanten? 
‘Weinig. De meesten spreken nauwe-
lijks Nederlands. Ik doe dit meer vóór 
dan met deze klantengroep.’ 
 
Circulaire economie 
Haar schoondochter Miranda, mede-
vrijwilliger, vooral voor het speelgoed, 
heeft een principiëlere motivatie: ‘Ik 
ben sterk voor een circulaire economie 
waarin de een gratis krijgt wat de 
ander niet meer nodig heeft. Ik stoor 
me aan kringloopwinkels. Die vragen 
vaak te veel; spullen zonder winst te 
maken een goeie bestemming geven, 

spreekt mij meer aan. Wat mij betreft: 
alle beetjes helpen voor een bijdrage 
aan het milieu.’ 
 
Miranda weet: zelf boter op het hoofd. 
Is deeltijd stewardess, vliegt veel, niet 
duurzaam dus; al begon ze daarmee 
toen duurzaamheid nog niet zo’n item 
was. Bovendien, ze is ook aardrijks-
kundedocent: ‘Ik probeer mijn leerlin-
gen aan het denken te zetten. Die 
doen bijvoorbeeld vaak enthousiast 
over elektrisch rijden, ík zeg dan: waar 
komt het kobalt voor de accu’s dan 
vandaan? Anders gezegd: ik wil ze 
aanleren dat duurzaamheid op allerlei 
vlakken mogelijk is.’ 
 
Alles bij elkaar vindt ze de Weggeefwin-
kel fantastisch: ‘Zoals baby’s, hoe dúúr 
zijn die niet. De overheid zou meer 
aandacht aan duurzaamheid moeten 
schenken, circulair meer kunnen 
verspreiden, bevorderen dat initiatieven 
op dat vlak worden gebundeld zodat 
gerichter is te werken. Zet er één coör-
dinerend ambtenaar op en wijs mensen 
de weg naar initiatieven als het onze.’ 
Zie: www.weggeefwinkelzeist.nl. Contact: 
info@weggeefwinkelzeist.nl. Open: woe. 
11.00-15.00 uur. Inbrengen: tijdens 
opening, di. 9.00-13.00 én laatste za. v.d. 
mnd. 11.00-14.00 uur. Grote spullen (bijv. 
bankstellen/witgoed/fietsen): via  
facebook.com/weggeefwinkelzeist. 
Jos van der Meer 

Onze parochie zamelt nu ruim een jaar allerlei klein afval in. De lege 

pennen/stiften/deksels/lege waxinecupjes/schroefdoppen gaan naar de 

Weggeefwinkel Zeist. Die brengt ze o.a. naar de ijzerhandel. De opbrengst 

gaat in het potje waaruit de energienota wordt betaald. 

Kort vrijwilligersoverleg voor aanvang van het werk. Rechts vooraan: vrijwilliger Miranda.

Vrijwilliger Miranda: 
‘Ik stoor me aan kringloopwinkels. 
Die vragen vaak te veel’ 
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Vieringen  
rooster

ZATERDAG 23 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers  
 
ZONDAG 24 NOVEMBER,  
CHRISTUS KONING 
E : 09.30 Doorn J. Rutgers ❶ 
C : 09.30 Driebergen Werkgroep Dr. 
G : 16.00 Woudenberg H. Zemann ❷ 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 

 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 
Geen viering 
 
ZONDAG 1 DECEMBER,  
1e ADVENT 
C : 09.30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard ❸ 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. v.d. Horst 
C : 11.00 Woudenberg Werkgroep W. 
O: 19.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 3 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum Ds. A. Altena 
 
ZATERDAG 7 DECEMBER 
C : 19.00 Doorn J. Rutgers 
 
ZONDAG 8 DECEMBER,  
2e ADVENT 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ❹ 
C : 09.30 Driebergen C. v. Loon 
C : 09.30 Leersum K. Faber 
C : 11.00 Maarn C. v. Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
MAANDAG 9 DECEMBER, 
MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN 
E : 19.00 Barneveld J. Rutgers 
 
DINSDAG 10 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum M. Sarot 
B : 19.00 Barneveld J. Rutgers & 

H. Zemann 
 
WOENSDAG 11 DECEMBER 
B : 19.00 Zeist H. Zemann & 

J. Rutgers 
 
ZATERDAG 14 DECEMBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 

ZONDAG 15 DECEMBER,  
3e ADVENT 
C : 09.30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 17 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum Ds. D. van Loo 
 
WOENSDAG 18 DECEMBER 
E : 14.00 Leersum H. Zemann 
 
ZATERDAG 21 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 22 DECEMBER,  
4e ADVENT 
C : 11.00 Maarn Gezamenlijke

werkgroepen 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
DINSDAG 24 DECEMBER,  
KERSTAVOND 
C : 21.00 Doorn N. Spiljard 
G : 18.00 Driebergen H. Zemann ❺ 
C : 21.30 Driebergen M. Sarot 
C : 19.00 Leersum M. Sarot 
C : 21.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
G : 18.00 Zeist M. v.d. Horst ❺  
E : 21.00 Zeist H. Zemann 
 
WOENSDAG 25 DECEMBER,  
1e KERSTDAG 
C : 09.30 Doorn K. Faber 
C : 09.30 Driebergen C. v. Loon 
E : 11.00 Maarn H. Zemann 
C : 11.00 Woudenberg C. v. Loon 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
k : 15.00 Zeist M. v.d. Horst  
 
DONDERDAG 26 DECEMBER,  
2e KERSTDAG 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 28 DECEMBER 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
 
 
 

ZONDAG 29 DECEMBER,  
H. FAMILIE 
C : 09.30 Doorn G. Peters & 

H. Verbruggen 
C : 09.30 Driebergen Werkgroep Dr. 
C : 09.30 Leersum Werkgroep L. 
C : 11.00 Maarn G. Peters & 

H. Verbruggen 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
DINSDAG 31 DECEMBER, 
OUDJAARSAVOND 
E : 19.00 Barneveld J. Rutgers 
 
WOENSDAG 1 JANUARI, 
NIEUWJAARSDAG 
O : 10.30 Zeist M. v.d. Horst ❻ 
E : 11.00 Zeist H. Zemann  
 
ZATERDAG 4 JANUARI 
E : 19.00 Achterveld Past. Team  ❼ 

 
ZONDAG 5 JANUARI,  
OPENBARING VAN DE HEER 
C : 09.30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon   
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. v.d. Horst 
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 11 JANUARI 
E : 19.00 Leersum J. Wissink 
 
ZONDAG 12 JANUARI,  
DOOP VAN DE HEER 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ❹ 
C : 09.30 Doorn C. van Loon  
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 18 JANUARI 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 19 JANUARI, 2e ZO DHJ 
O : 10.30 Doorn G. Peters   
O : 10.00 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn J. Rutgers 
O : 10.00 Woudenberg M. v.d. Horst ❽  
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
O : 10.00 Zeist      J. Bouma       ❾  

Online vieren 
De vieringen in de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream uitgezonden. U kunt de vieringen, ook op een later 
tijdstip, via deze link meevieren: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist. 
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Eucharistievieringen door de week in onze kerken 
• Driebergen-Rijsenburg: elke woensdagmorgen (E) om 09.30 uur in de 

Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. 

• Woudenberg: elke woensdagmorgen (C) om 09.30 uur in de H. Catharina-
kerk, W. de Zwijgerlaan 38. 

• Zeist: elke donderdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Josephkerk, 
Rozenstraat 20. 

• Maarn: elke vrijdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Theresiakerk, Amers-
foortseweg 50. Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is 
er gelegenheid voor aanbidding. Parochianen uit de hele parochie zijn 
welkom. Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website. 

Deze Mantel wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Vieringen  
rooster

Vieringen in tehuizen 
• Doorn: Huize Beatrix (Jacob van 

Ruysdaellaan 17), 2e woensdag 
v.d. maand (E of C), 14.30 uur. 

• Driebergen-Rijsenburg: 
Beukenstein (Oranjerie, 
Hoofdstraat 57), 1e zondag v.d. 
maand (G), 10.45 uur.  

• Driebergen-Rijsenburg: 
Sparrenheide (Vierhoutzaal, 
Sparrenheide 1), laatste vrijdag 
v.d. maand (C), 10.45 uur.  

• Leersum: De Schermerij 
(Torenzichtlaan 2), elke 
vrijdagavond (C of G), 19.00 uur.  

• Zeist: Heerewegen (Arnhemse 
Bovenweg 80), 3e woensdag v.d 
maand (E of C), 10.00 uur.  

• Zeist: Bovenwegen (Heideweg 2), 
1e maandag v.d. maand (E of C), 
15.45 uur.  

• Zeist: De Looborch 
(Woudenbergseweg 42), 
1e maandag v.d. maand (C), 
11.00 uur.  

MAANDAG 20 JANUARI 
O : 19.30 Driebergen 12 
 
DINSDAG 21 JANUARI 
O : 19.30 Driebergen 11 
 
WOENSDAG 22 JANUARI 
O: 19.30 Driebergen 13 
 
DONDERDAG 23 JANUARI 
O: 19.30 Driebergen 13 
                       
VRIJDAG 24 JANUARI 
Z : 14.30 Maarn H. Zemann   10 
O: 19.30 Driebergen 12        
 
ZATERDAG 25 JANUARI 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 26 JANUARI,  
3e ZO DHJ 
O: 10.00 Driebergen M. Sarot 11 
C : 09.30 Leersum K. Faber ❶ 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 1 FEBRUARI 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI,  
OPDRACHT VAN DE HEER 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon ❸ 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 8 FEBRUARI 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI,  
5e ZO DHJ 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ❹ 
C : 09.30 Doorn K. Faber 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 15 FEBRUARI 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
 

ZONDAG 16 FEBRUARI,  
6e ZO DHJ 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
C : 09.30 Leersum werkgroep L. 
S : 10.00 Maarn N. Spiljard 14
C : 11.00 Woudenberg werkgroep W. 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 22 FEBRUARI 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 23 FEBRUARI, 7E ZO DHJ 
C : 09.30 Doorn M. Sarot        ❶ 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 

B : Boeteviering 
E : Eucharistieviering 
C : Communieviering 
G : Gebedsviering 
K : Kleuterkerk 
k : Kindje Wiegen 
O : Oecumenische viering 
S : Schoolprojectviering 
Z : Ziekenzalving 

❶ Gezamenlijke viering Doorn, 
Leersum, Maarn 

❷ Op weg maar de kerststal met Milk & 
Honey 

❸ Kinderwoorddienst 
❹ Kleuterkerk, pastorie, Dorpsstraat 15 
❺ Gezinsviering 
❻ Kerkelijk Centrum Zeist-West, De 

Clomp 3302 
❼ St. Jozefkerk, Hessenweg 325 (zie 

pag. 15) 
❽ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 
❾ Noorderlicht gemeente, Bergweg 

92b 
10 Gezamenlijke ziekenzalving 
11 Grote Kerk, Hoofdstraat 115 
12 ’t Hoge Licht, Klaproos 2 
13 Petrus- en Pauluszaal, 

Rijsenburgselaan 4 
14 De Twee Marken, Trompplein 5 

https://molenbeek.nl
https://www.mfvoetverzorging.nl


Hoewel de deelname aan het kerkelijk 
leven afneemt, merk ik dat de behoefte 
aan zielzorg groot is. Ik denk opnieuw 
aan mijn geboortedorp: de kerk zit niet 
meer vol maar in de Mariakapel, en ook 
bij een andere kapel buiten het dorp, 
worden volop kaarsen aangestoken; ik 
zie niet alleen mensen met een rollator 
maar ook jonge moeders met een 
kinderwagen. Zo is het ook in de talrijke 
dagkapellen van onze kerken, die over-
dag vaak open zijn. 
 
De toespraak van burgemeester Femke 
Halsema van Amsterdam kort geleden 
bij de opening van de viering van het 
750-jarig bestaan van die stad heeft mij 
diep geraakt. Ze sprak tijdens een eucha-
ristieviering, in de St. Nicolaasbasiliek. 
Vertelde over de vele kapellen en gebeds-

huizen in de stad. Deze religieuze, spiri-
tuele gemeenschappen zijn onmisbaar, 
zei ze. Het zijn plekken van hoop, rust en 
ontmoeting in een jachtige wereld. En ze 
sprak over allerlei diaconale projecten, 
waar soms geen mens van weet. Vanuit 
geloof en vriendschap worden mensen 
geestelijk en materieel geholpen. Dit alles 
is ‘zielzorg’ in de breedste zin van het 
woord. Niet alleen pastores verlenen ziel-
zorg, iedereen kan zielzorger zijn. 
 
Onze kerkgebouwen en geloofsgemeen-
schappen willen een geschenk zijn voor 
mensen, niet alleen voor gelovigen, 
iedereen is welkom. In een jachtige 
wereld een plek zijn van hoop, rust en 
ontmoeting. Daarom: wij willen investe-
ren in de buitenkant, de stenen, maar 
vooral in de binnenkant, de ‘levende 

stenen’. De buitenkant moet er goed 
uitzien, pastores moeten worden onder-
houden, activiteiten ondersteunen we; 
hetzelfde geldt voor onze binnenkant, 
ons hart. Gevoed door de liefde van God, 
bemoedigd en gezonden door het evan-
gelie van Jezus Christus, proberen wij 
een oase in de samenleving te zijn. 
 
Daarvoor is óók geld nodig. Als pastoor 
van onze geloofsgemeenschappen – 
vanaf 1 januari binnen de Parochie van 
de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef 
– hoop ik van harte dat u ook dit jaar 
weer bijdraagt aan Kerkbalans. Om een 
plek te kunnen zijn waarvan mensen 
zeggen: het is goed daar te zijn, daar 
voel ik me welkom. Dank u wel voor uw 
betrokkenheid, voor uw goede gaven. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann 
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Nieuws 
& achtergrond

‘Ja, ik geloof’, antwoordt Martha als Jezus vraagt: ‘Geloof je 
dat wie in Mij gelooft nooit zal sterven?’  Ja, ik geloof is het 
thema van de aanstaande ‘Week van Gebed voor de Eenheid 
van Christenen’ (19 t/m 26 januari). De ontmoeting tussen 
Jezus en Martha staat dan centraal (Joh. 11, 17-27). Een 
mooi thema om – 1700 jaar na het eerste christelijke concilie 
(325 na Chr.) – mee aan de slag te gaan. We kunnen herden-
ken dat daar de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis werd 
geformuleerd. 
 
Dit jaar heeft kloostergemeenschap Bose in Noord-Italië veel 
voorbereidend werk gedaan, met als resultaat bruikbare mate-
rialen om werkgroepen te helpen bij oecumenische vieringen 
in de gebedsweek. Zo is er een boekje met reflecties voor de 
acht dagen van gebed en bezinning. Ook komt er materiaal 
voor kinderen en tieners. 

 
In deze week zijn er oecumenische weekendvieringen in onze 
locaties. In Driebergen-Rijsenburg wordt ook elke avond 
(behalve zaterdag) een korte viering gehouden. Zie voor data 
en tijden het vieringenrooster (pag. 12 en 13). 

Thema: ‘Ja, ik geloof’

Kerkbalans 2025:  
 
’Het geschenk  
van jouw kerk’
Veel heb ik te danken aan de kerk. Als puber was ik vaak te vinden in en rond het kerkgebouw van mijn geboorte-
dorp. Werd hulpkoster en acoliet, mocht als priesterstudent tijdens vakanties de koster vervangen en zelfs assis-
teren bij uitvaarten, zag hoe de pastor omging met het sterven van een kindje. Het heeft mij nog meer gemotiveerd 
priester te worden. Mijn droom was: ‘ziel’zorger worden in de kerk.
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Overleden 
Op 8 oktober jl. overleed Jeanette 
van Osselen, geliefd parochiaan van 
Doorn, dragende kracht in de Marti-
nuskerk en de oecumenische samen-
werking in Doorn. Velen zullen haar 
ook uit parochieblad De Mantel 
kennen, want haar inspirerende 
teksten en gedichten over geloven, 
verwondering, dankbaarheid, vrede 
en verbondenheid vonden vaak hun 
weg daar naartoe. Zo werd Jeanette 
reisgenoot voor velen. Goede reis, 
lieve Jeanette. 
Een in memoriam vindt u op de 
website en in de Nieuwsbrief. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
 

Finisterre 
Het einde van de 

wereld als 
een nieuw begin. 

Kijk naar de meeuwen 
op het strand 

zij rusten slechts, 
dan slaan zij weer hun 

vleugels uit, 
de wereld in. 

(Jeanette, tijdens pelgrimsreis 2004) 

We nodigen iedereen van harte uit voor deze feestelijke eucharistieviering, op 
zaterdagavond 4 januari 2025 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te 
Achterveld (Hessenweg 325). We hebben bij deze viering gekozen voor samenzang, 
waarvan we zeggen: dat verbindt. Het pastoraal team gaat voor. Na de viering is er 
een aangeklede koffie en een borrel. Wij onthullen tijdens deze samenkomst ook 
het nieuwe logo van de parochie. 
Van harte hoop ik velen te mogen begroeten, ook om elkaar een zalig en gezegend 
nieuwjaar te wensen. 
Mede namens pastoraal team en bestuur van de toekomstige Parochie van de H. Familie Jezus, 
Maria en Jozef, pastoor Harrold Zemann 

Uitnodiging voor feestelijke start fusie
Komende 1 januari fuseren onze beide parochies, de Sint Maarten en Sint 
Lucas, tot de Parochie Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. Wij markeren dit 
historische moment met een gezamenlijke viering, waarvoor alle geloofsge-
meenschappen/parochianen zijn uitgenodigd. Het is goed elkaar te ontmoeten 
vanuit de verschillende windrichtingen, maar ook om Zegen te bidden voor de 
nieuwe parochie en de verschillende geloofsgemeenschappen.

Rosella van den Hoeven vertrekt bij parochie
Rosella van den Hoeven, secretaresse van het pastoraal team, verlaat per 1 
januari de parochie en gaat werken als management assistent van de schoolleider 
basis- en voortgezet onderwijs bij Bartiméus in Zeist. 
Rosella: ‘Deze baan kwam op mijn pad, ik was direct enthousiast en heb gesolli-
citeerd. Na een aantal prettige gesprekken bij Bartiméus ben ik aangenomen. Ik 
ga de parochie met pijn in mijn hart verlaten, heb hier de afgelopen achttien jaar 
met veel plezier gewerkt. De verbondenheid met de parochie blijft bestaan: ik blijf 
in Driebergen-Rijsenburg wonen, in de parochie kerken, zo nu en dan dwarsfluiten 
bij vieringen/gelegenheden en zal ook de coördinatie van de inzameling klein afval 
blijven doen. Langs deze weg bedank ik iedereen voor de lieve en hartverwarmende 
reacties die ik al heb mogen ontvangen. Alle goeds voor jullie allemaal en een 
warme groet.’ 

Rosella (l.) op de dwarsfluit, samen met fluitpartner Gerda Giezeman, tijdens de 
viering bij het 100-jarig bestaan van de Josephkerk in Zeist. FOTO Jacqueline Bouma

Boekje met de  
‘knipogen van God’ 
In het voorjaar van 2024 deed ik een 
oproep in De Mantel om een ‘knipoog 
van God’ in te leveren. Daarmee doelde 
ik op de aanwezigheid van God in ons 
leven. Een glimp ervaren van Zijn 
aanwezigheid door de dag heen. Meer 
dan zestig getuigenissen zijn ingezonden 
en gebundeld in een boekje. Eind 
november liggen die in de vijftien kerken 
van de nieuw Parochie van de Heilige 
Familie Jezus, Maria, Jozef. 
Veel dank aan eenieder die een knipoog 
heeft ingezonden. 
Gina Peters, parochiecatecheet 
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TEAM GROEN

Onze parochie zamelt samen met een 
aantal bedrijven al ruim een jaar klein 
afval in, o.a. kroonkurken. Enerzijds is 
dat om dit afval direct in de goede afval-
stroom te houden, anderzijds levert het 
geld op voor een goed doel. De kast in 
het parochiecentrum Zeist puilde uit van 
de zakken, dozen en emmers vol kroon-
kurken. Tijd om ze bij de ijzerhandel in te 
leveren en in geld om te zetten: voor 
Stichting Kika. Er is liefst 220 kilo aan 
kroonkurken ingeleverd; dat zijn ca. 

110.000 stuks. Dank aan alle parochia-
nen en bedrijven – Health Center Hoen-
derdaal, FC Driebergen, zalencentrum 
Nieuw Salem (3x Driebergen-Rijsenburg), 
hotel-restaurant Figi (Zeist) en Kulturhus 
De Breehoek (Scherpenzeel) –  die hun 
‘kroonkurk’ hebben bijgedragen. De ijzer-
handel was geraakt door het goede doel 
en verhoogde spontaan de kiloprijs. 
Samen met twee anonieme giften is  
€ 150 aan Stichting Kika overgemaakt. 
Team Groen 

HET MOSTERDZAADJE 
Opbrengst inzameling kroonkurken voor Stichting Kika

Heel de aarde, beeldend bewogen met 
de schepping’ heet deze reizende expo-
sitie van kunstenaarscollectief ArsPro-
Deo i.s.m. GroeneKerken. Een verras-
sende combinatie misschien, maar 
eigenlijk logisch: kunst kan de ogen 
openen voor de schoonheid en kwets-
baarheid van de natuur, en de vonk zijn 
voor een/het gesprek over geloof en 
duurzaamheid. Dat is ook waar Groene-
Kerken voor staat: de schepping roept 

om een kerk die zorg draagt. 
In december is de expositie te zien in 
de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 
Utrecht. Geloofsgemeenschap St. 
Petrus’ banden en de Catharijnege-
meente Driebergen-Rijsenburg organi-
seren er samen, op woensdag 11 
december, een excursie naartoe. Met: 
lunch (12.30 uur), korte inleiding (door 
parochiaan Marjolein Tiemens), bezich-
tiging expositie, napraten (wat heeft u 

geraakt?). Lunch en bezichtiging zijn 
kosteloos, reiskosten voor eigen reke-
ning. De expositiezaal is onverwarmd 
(dikke trui, jas). 
Opgeven noodzakelijk, via 
m.tiemens@planet.nl of 06 20774093. Svp 
vermelden hoe u wilt reizen (samen; 
fiets, trein, auto?). Nadere informatie: 
www.groengeloven.com 

Samen naar expositie ‘Heel de aarde’
Tweeëntwintig kunstenaars hebben hun zorgen om de aarde, of juist hun liefde en 
verwondering ervoor, weergegeven in schilderijen, video’s e.d. om bij toeschouwers 
een snaar te raken, in de hoop dat die in beweging komen voor de aarde.

Bak vol met onze kroonkurken, bij de 
ijzerhandel. FOTO Rosella van den Hoeven

TEAM VERNIEUWING

* Jongerenkoor Milk&Honey zingt tijdens vieringen de komende periode met als 
motto: Op weg naar de kerststal. Het programma: zondag 24 november, 16.00 
uur, H. Catharinakerk, Willem de Zwijgerlaan 38, Woudenberg; zaterdag 30 
november, 17.00 uur, St. Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk; dins-
dag 24 december bij gezinsviering (18.00 uur), St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, 
Driebergen-Rijsenburg. En: in het voorjaar 2025 brengt het weer zijn eigen 
Passion. FOTO Edward van Leeuwen 

TEAM  
VERBINDING
Kortweg 
• Kledingbank We Share: elke donderdag 

10.00-14.00 uur. Meer informatie? Team 
Verbinding: Gina Peters, 06-23045492 of 
Annemarie Damen, 06-12891915. 

• We Share draait op vrijwilligers. Giften zijn 
welkom: NL56ABNA0436944200 t.n.v. 
MartinusParochieDoorn o.v.v. ‘Gift We 
Share’. Meer info: www.kledingbankdoorn.nl. 

• Inloopkerk, elke donderdag , 14.00-16.00 
uur, Martinuskerk. 

• Gebedsmoment, elke maandag 11.00 uur, 
Martinuskerk, half uurtje. Gebed nodig? Laat 
het weten. Mee bidden? Van harte welkom. 

Naar de kerststal,  
met Milk&Honey



Wilt u hiervoor (extra) doneren of wellicht 
(een gedeelte van) uw kersgratificatie 
schenken? Vermeld dan bij uw storting: 

‘Kerstactie’. Wij zorgen ervoor dat de 
gift dan rechtstreeks wordt doorgezet 
naar dit project. 

Zonnebloem 
De PCI-vrijwilligers hadden 17 oktober 
in het parochiecentrum van Zeist hun 
halfjaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst. 
Daarin zijn ervaringen gedeeld, is inspi-
ratie opgedaan. Deze keer was er extra 
aandacht voor de lokale afdeling van de 
Zonnebloem. Na een presentatie door 
Eef Goes van de Zonnebloem heeft het 
PCI-bestuur een cheque aangeboden, 
ter ondersteuning van hun activiteiten 
gericht op mensen met een lichamelijke 
beperking die in eenzaamheid dreigen 
te raken. De Zonnebloem-afdelingen 
organiseren in principe elke maand een 
activiteit/uitje voor hun gasten. Die 
moeten normaal gesproken een bijdrage 
betalen om mee te kunnen. Het verzoek 
lag er om dit eens significant goedkoper 
te maken zodat mensen met een klei-
nere portemonnee ook mee kunnen. 
Aan dat verzoek heeft de PCI met haar 
cheque gehoor gegeven. 
Meer weten? Neem contact op met  
Caritas St. Maarten, 
 www.parochie-sintmaarten.nl/caritas, 
caritas@parochie-sintmaarten.nl. 
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PCI houdt weer kerstactie 
en steunt Zonnebloem
Ook dit jaar wil de Parochiële Caritas Instelling van Sint Maarten (PCI) de 
huishoudens die zoiets nodig hebben in december een kerstgeschenk bren-
gen, in de vorm van een cadeaukaart voor een lokale supermarkt. Dit 
extraatje wordt altijd dankbaar ontvangen.

De overhandiging van de cheque door Mieke Sinkeldam van PCI St. Maarten aan Eef 
Goes, regionaal penningmeester Zonnebloem. FOTO Inno van Maanen

Adventsactie 2024 gericht op voedzame gewassen
Tijdens de Advent vraagt Adventsactie aandacht voor 
voedselschaarste. Op veel plaatsen in de wereld hebben 
ouders moeite voldoende voedzaam voedsel te vergaren 
voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar 
voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door 
te weinig of eenzijdige voeding kunnen levenslange 
gevolgen hebben. 
 
Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale 
landbouwmethodes. Deze technieken zorgen voor een gezonde 
bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen. 
Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze 
zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen zodat zij niet 
langer afhankelijk zijn van dure gemodificeerde zaden, kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water 
beter vast en levert grotere én betere oogsten op. 
 
West-Flores, Indonesië 
Op West-Flores leven boeren in afgelegen gemeenschappen. 
Door gebrek aan water kunnen ze nauwelijks genoeg voedsel 
verbouwen. Ze maken kennis met sorghum, een oude graan-
soort die zeer voedzaam is, snel groeit en weinig water nodig 
heeft. De boeren leren hoe ze sorghum kunnen verbouwen, 
ontvangen zaden én leren hoe ze er gezonde gerechten mee 
kunnen bereiden voor hun kinderen. 

Guatemala 
De partner van Adventsactie in Guatemala leert de boeren 
hun land te bewerken volgens de methode die hun voorouders 
5.000 jaar geleden ontwikkelden: het milpa-systeem. Daarbij 
bewerkt de gemeenschap gezamenlijk een stuk grond waarop 
verschillende gewassen tegelijkertijd worden verbouwd. 
Daarna ligt de grond een periode braak. Samen zorgen de 
gewassen voor een compleet dieet van koolhydraten, eiwitten 
en vitaminen. Er zijn dan geen bestrijdingsmiddelen nodig. 
Meer informatie: www.adventsactie.nl 

Adventsactie 2024 richt zich o.m. op West-Flores, Indonesië.  
FOTO Adventsactie



             Agenda 
 
* Muzikale aanbidding: Uur van bezinning, inspiratie, 
innerlijke rust; het Heilig Sacrament is uitgesteld. Stilte, 
zang meditatieve teksten. Wanneer: zaterdag 14 decem-
ber, 11 januari, 8 februari, 15.00-16.00 uur. Waar: St. 
Petrus’ bandenkerk, Driebergen-Rijsenburg. 
 
* Rummikub-met-de-pastoor-challenge: Op zondag 1 
december, 15.00 uur, in parochiecentrum De Ark, Maarn. 
Opgeven: bij marianvanderlaan1951@gmail.com. Eigen 
Rummikubspel meenemen. 

 
* Kleuterkerk: De thema’s van Kleuterkerk de komende 
tijd zijn: Advent (8 december); Driekoningen (12 januari); 
Geluk (9 februari). Tijd: 9.30-10.30 uur. Plaats: Pastorie 
St. Martinuskerk, Doorn. 
 
* Kinderwoorddienst: Op zondag 1 december (Oud en 
nieuw/Christus Koning en 1e Advent) en 2 februari 2025 
(Maria Lichtmis/Van winter naar lente) is er weer Kinder-
woorddienst, een interactieve viering voor kinderen van  
6-16 jaar rond katholieke tradities, symbolen en rituelen. 
Om 9.30 uur in de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, 
Driebergen-Rijsenburg. 

18 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Nieuws 
& achtergrond

Nieuws 
& achtergrond

Eind augustus is weer het jeugdkamp 
(8-16 jaar) in Doorn, deze keer voor 
de jongeren van Parochie Heilige 
Familie Jezus, Maria en Jozef. Het 
thema: ‘Sound of Silence’ Er staan 
kinder- én tieneractiviteiten op het 
programma, zoals zingen, dansen, spellen in het bos, 
sketches, leren over Jezus en de Bijbel, marshmallows 
roosteren, een mini-musical uitvoeren. Ben je er ook 
bij? Meld je snel aan, via de QR-code, want vol=vol. 
Tijdens het kamp leren wij de profeet Elia beter kennen. 
Hij heeft ons bijzondere dingen te vertellen. Benieuwd? 
Het kampthema is een hint. 
Datum: 25-30 augustus. Locatie: Scouting Thorheim, 
Doorn. Kosten: € 85. Opgeven vóór 1 juni. Vragen? Mail 
dan naar jeugdkampfamilie@gmail.com. 

De flyer voor het zomerkamp.  
FOTO Organisatie zomerkamp

Opening Heilig Jaar in Utrechtse kathedraal
‘Pelgrims van Hoop’ is het thema van het Heilig of Jubeljaar dat de RK Kerk in 
2025 viert. Paus Franciscus heeft dit thema gekozen. In de meivakantie van 2025 
is vanwege dit jaar een nationale bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdom-
men organiseren tevens een bedevaart in het eigen bisdom. In alle bisdommen 
wereldwijd wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend, nadat in Rome de 
paus vanaf Kerstavond de Heilige Deuren van vier hoofdbasilieken heeft ontsloten. 
De opening van het Heilig Jaar wordt voor het Aartsbisdom Utrecht gevierd met een 
Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, Utrecht: op 
zondag 29 december, aanvang 15.00 uur. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. 

Bijbelavond Zeist 
Bijbelavond met pastor Henk Bloem: dins-
dag 3 december, 7 januari, 4 februari, 
20.00-22.00 uur in parochiecentrum St. 
Joseph, Rozenstraat 20, Zeist.  
Aanmelden: henkbloem42@gmail.com. 
 
Hiëronymuskring 
In de Hiëronymuskring (vernoemd 
naar kerkvader/bijbelvertaler Hiërony-
mus) lezen de deelnemers met pastor 
Johan Rutgers uit de Bijbel. Wanneer: 
zaterdag 30 november en 25 januari, 
11.00 uur. Waar: parochiecentrum St. 
Joseph, Rozenstraat 20, Zeist. Opge-
ven: johan.rutgers@stlucas.nu. 
 
Lectio Divina 
Bij Lectio Divina stellen lezers zich 
open voor de beweging van de Geest 
in een Bijbeltekst. Wanneer: maandag 
25 november, 16 december, 6 & 27 
januari. Waar: Ons Centrum, Dorps-
straat 15, Doorn. Tijd: 11.00-12.00 
uur. Info/aanmelden: Annemarie 
Damen, famdamen82@hotmail.com, 
06-12891915,  of Gina Peters, 06-
23045492, petersgcm@gmail.com. 
 
Filmavonden over Maria 
Het Ariënsinstituut (Keistraat 9, 
Utrecht) organiseert nog twee gratis 
film-/gespreksavonden over de bete-
kenis van Maria voor het christelijk 
geloof. Het zijn de laatste twee uit 
een serie van vijf. Op 12 december 
(Koningin van de hemel) en 30 januari 
2025 (Hulp van de christenen). 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 
19.45 uur. Aanmelding gewenst, via 
rector@ariensinstituut.nl. 

Hulpbisschop Woorts van Utrecht geeft dinsdag 26 november een presentatie 
over ‘Maria in beeld(en)’. Aan Maria, bij velen geliefd, zijn ontelbare afbeeldingen 
en bedevaartplaatsen gewijd, over de hele wereld. Mgr. Woorts, docent christelijke 
kunst en iconografie aan priester- en diakenopleidingen, licht voorstellingen van 
Maria toe. Deze komen uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis, in 
schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk. 
Dinsdag 26 november 19.30-21.45 uur, Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum.  
Entree: € 5. Begeleiding: Ans Middelplaats en Teun Monster.

Jeugdkamp parochie H. Familie 
 Jezus, Maria en Jozef

Hulpbisschop Woorts over Maria 
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Maarn - woensdag 11 december – Kerstsamenzang 
Kerstsamenzang, een bijzonder samenkomen van dorpsgenoten in alle leeftijden. 
Met medewerking van Harmonie Manderen zingen we samen kerstliederen en 
genieten van diverse voordrachten. 
Plaats: De Twee Marken, Trompplein 5. Tijd: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
Toegang: vrijwillige bijdrage voor de onkosten.  

In de periode van Advent houden we wekelijks, samen met de Johanneskerkge-
meente, een kort avondgebed/vesper. Welkom tijdens dit half uur van zang, bijbel-
woorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het kerstfeest. 
Data: dinsdag 3 december (Ds. Arend Altena), 10 december (diaken Marcel Sarot) 
en 17 december (Ds. Diederik van Loo) 
Tijd: 19.30 – 20.00 uur. Locatie: St. Andrieskerk, Planterslaan 19a. 

Leersum - Oecumenische  
vespers in de adventstijd FO
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Leersum - woensdag 18 december – Adventsviering 
Welkom bij deze viering in de St. Andrieskerk. Aanvang: 14.00 uur. Voorganger: 
pastoor Harrrold Zemann. Na afloop een gezellig samenzijn met wat lekkers. 

Driebergen-Rijsenburg - kerstavond 24 december – 
gezinsviering met Milk & Honey
24 december om 18.00 uur zal Milk & Honey weer zingen bij de gezinsviering. De 
kinderen mogen verkleed komen als bijv. een engel, herder of schaap. Neem ook 
gerust je knuffel mee. Deze viering is echt voor het hele gezin en natuurlijk zijn 
ook grootouders van harte welkom. Pastoor Zemann gaat voor in deze gebedsviering 
in de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5.

Driebergen-Rijsenburg - 
dinsdag 24 december - 
Kerstavondwandeling 
‘Op reis naar het Licht!’
Wandel langs allerlei scènes uit het 
kerstverhaal. Je ontmoet Jozef en Maria 
op weg naar Bethlehem, je kunt even 
bij de herders om het vuur zitten en 
luisteren naar de ‘engelenkoren’. De 
wandeling eindigt op het centrale plein 
waar muziek is en eten en drinken voor 
iedereen. Kom je ook beschuit met 
muisjes eten? 
Tussen 18.00 en 19.30 uur kun je star-
ten met de wandeling bij RCN het Grote 
Bos, Hydeparklaan 4, Doorn. 
De kerstwandeling is een samenwerking 
tussen verschillende kerken en RCN het 
Grote Bos. Wil je de kerstwandeling 
ondersteunen met een gift voor de 
onkosten? Elke bijdrage is welkom. 
Maak deze over op NL98INGB0004837489 
t.n.v. Raad van Kerken Driebergen, o.v.v. 
kerstwandeling 2024. 
Werkgroep Kerstwandeling 

Zeist - dinsdag 24 december - Kinderviering op 
kerstavond
Kom je om 18.00 uur ook naar de feestelijke kerstviering op kerstavond in de St. 
Josephkerk, Rozenstraat 20 in Zeist? Deze gebedsviering is speciaal voor kinderen, 
met hun ouders, grootouders en verdere familie. Het kerstverhaal wordt voorgelezen 
en natuurlijk zingen we kerstliedjes. Kinderen die mee willen zingen in het koor, 
kunnen zich aanmelden bij het secretariaat, emmaus@parochie-sintmaarten.nl. 
Voorganger: Marja van der Horst. Hopelijk zien we jullie op kerstavond. 

Zeist - 1e kerstdag –  
Kindje Wiegen
Eerste kerstdag, woensdag 25 decem-
ber, komen we in Zeist traditioneel om 
15.00 uur samen rond de kerststal, bij 
het Kindje Jezus in de kribbe. Er is een 
kerstvertelling en samen zingen wij 
kerstliederen. Elk jaar klimmen kinderen 
op de grote stoel om te zingen of te 
spelen op een muziekinstrument. Kindje 
Wiegen is het feest in de kerk voor de 
jongste kinderen. Kom gerust langs, met 
ouders, opa’s en oma’s. Welkom in de 
St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist.

FOTO Pixabay
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HET RK KERKKOOR SINT GREGORIUS MAGNUS BESTAAT 140 JAAR! 
Op 3 november 2024 scheen de zon uitbundig in de kerk van Driebergen-
Rijsenburg en maakte het warmer. Net als de zang van het kerkkoor Sint 
Gregorius Magnus allen verwarmde die naar de feestelijke viering vanwege het 
140-jarig bestaan van SGM waren gekomen.  
Na de inleidende woorden van de voorzitter van het koor, Diny Bronsgeest, 
sprak pastoor Harrold Zemann het koor toe. Hij gaf aan dat het koor met zijn 
liederen het geloof in God voelbaar maakt. Hij zei dat het koor vanuit hart en 
ziel zingt en dat dat niet alleen de onderlinge banden van de leden van het 
koor versterkt, maar ook die van allen die ernaar luisteren.  
SGM heeft onder leiding van dirigente Marina Kaldeway en begeleiding van 
organist Hans van Duren en fluitiste Marieke van Duren tijdens de Heilige Mis 
Gregoriaanse liederen gezongen, maar ook liederen van bijvoorbeeld Schubert 
en Gounod.  
Ton Buijs, de voorzitter van de locatieraad Petrus’ banden, sprak tot besluit 
over het lief en leed dat de koorleden met elkaar deelden. SGM hielp met 
muzikale ondersteuning ook de rouw- en trouwdiensten in de kerk. Ton maakte, 
onder verwijzing naar de Missa Sancti Georgii van Herman Finkers, duidelijk 
dat Gregoriaanse muziek levend is, ook in de huidige tijd. Ton gaf de trouwe 
dirigente van het koor een oorkonde als extra dank voor haar inzet. De organist, 
die het koor al 37 jaar begeleidt, kreeg ook een oorkonde. 
Na afloop van de viering werd in de Petrus en Pauluszaal nog lang nagepraat! 
Clemens Festen 

MUZIEK

FOTO Henk Vijverberg

DRIEBERGEN-RIJSENBURG – 20 DECEMBER – MUZIKAAL OPTREDEN 
Het JKD (Jongerenkoor Drie-
bergen) brengt wat extra licht 
en warmte naar u toe met 
een muzikaal optreden vol 
met (hedendaagse) kerst-
nummers. U bent van harte 
uitgenodigd om te komen 
luisteren in de St. Petrus’ 
bandenkerk, Kerkplein 5. 
Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang: 20.00 uur.  
JKD  

 

Leersum - dinsdag 3 
december -  
Kunstexpositie met 
uitleg
Van 1 december t/m 6 januari 2025 is 
er een Advents-/Kerstexpositie in de 
Johanneskerk, georganiseerd door 
Kunst In Johannes Kerk (KIJK). De 
kunstenaars zijn deelnemers van Kunst-
werkplaats Magenta, onderdeel van 
Lievegoed. Op dinsdagmorgen 3 
december is er gelegenheid om de 
kunst te bekijken en zal er uitleg gege-
ven worden door de kunstenaar zelf of 
een begeleider.  
Datum: dinsdag 3 december. Tijd: 
10.30 – 12.00 uur. Locatie: Johannes-
kerk, Lomboklaan 9, Leersum. 

Maarn - woensdag  
8 januari – Zin in film: 
Sorry we missed you
Deze film is een snoeiharde aanklacht 
tegen een economisch systeem dat 
mensen afmat, kaalvreet en uitspuugt. 
Een systeem dat Britse arbeiders onder-
tussen ook nog alle rechten ontneemt, 
zodat ze geen poot hebben om op te 
staan. Wie deze uitstekende film van 
Ken Loach ziet, beseft dat het zo niet 
langer kan. 
Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie/thee 
19.30 uur. Locatie: Ontmoetingskapel, 
Kapelweg 45, Maarn. Entree: € 7 (vrij-
willig)inclusief een drankje na afloop. 
Begeleiding: Jan Spilker, 
jan.spilker@planet.nl, 06-22975996. 
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Uit de parochie 
vieringen en verder…

Doorn - dinsdag 4 februari -  
Muzikale lezing: Engelen,  
boodschappers uit hogere sferen
In alle eeuwen hebben mensen zich een voorstelling 
gemaakt van beschermende geesten en boodschappers 
uit hogere sferen. De vraag is niet of engelen bestaan. Zij 
worden ervaren, en dat geeft te denken. Beeldend kunste-
naars, componisten en schrijvers hebben zich door deze 
‘goede machten’ laten inspireren. Rens Bijma (musicoloog) 
en Kees Bregman (theoloog) presenteren een muziekavond 
rond het thema ‘Engelen’. Hun verhaal mét muziek begint 
bij Bijbelse voorstellingen van engelen; in het bijzonder 
beschermengelen en aartsengelen. In de moderne tijd 
spelen engelen ook een rol, zoals bij engeltekeningen van 
Paul Klee. En in de muziek? Bij Hildegard von Bingen, 
Händel, Rachmaninoff en Abba. 
Tijd: 20.00 - 21.45 uur. Locatie: Koningshof, Kerkplein 1, 
Doorn. Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6). 

Driebergen-Rijsenburg - 6 & 8 december 
– Kerststukjes/kerstkaarten maken 
en kerstmarkt
Zondag 8 december zullen we als parochiegemeenschap 
vertegenwoordigd zijn op de kerstmarkt (12.00-17.00 uur) 
aan het Kerkplein te Driebergen-R. met verkoop van zelfge-
maakte kerstkaarten en kerststukjes. 
Bent u ook een enthousiaste creatieveling in het maken van 
kaarten of iets anders en wilt u deze beschikbaar stellen 
t.b.v. onze st. Petrus’ bandenkerk, dan is dit zeer welkom. 
Vrijdag 6 december gaan we in de Petrus- en Pauluszaal met 
elkaar kerststukjes maken (vanaf 09.00 uur tot in de loop 
van de middag). Alle attributen zijn aanwezig, het is wel handig 
als je een eigen schaar en/of mesje meeneemt. Wij zorgen 
voor lekkers bij de koffie/thee en een broodje voor de lunch. 
Meer info en/of aanmelden: Jeannette v.d. Mispel, 
jvdmispel@gmail.com, 06-23660219. 

Driebergen-Rijsenburg - vrijdag 13 
december – Kerstmarkt op de Traay
De Raad van Kerken Driebergen-Rijsenburg zal met een kraam 
aanwezig zijn op de kerstmarkt (16.00-21.00 uur). Er wordt 
soep uitgedeeld, er is gelegenheid om een kaarsje te branden 
en er is een luisterend oor. 

Zeist - iPadcafé 
Het iPadcafé is op vrijdag 6 december, 3 januari, 7 
februari geopend van 10.00 – 12.00 uur. Het iPad-
team Zeist staat dan voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden of digitale problemen op te lossen. 
Plaats: parochiecentrum St. Joseph, Rozenstraat 20, 
Zeist 
Meer info over het iPadcafé en ondersteuning: Peter 
van der Arend, iPad coach/docent, 030-6918535 of 
pcm.arend@gmail.com 
 

Leersum - Open dag AZC Leersum

Asielopvanglocaties door heel Nederland zetten hun deuren 
op 28 september open voor bezoekers. De open dag op de 
opvanglocatie in Leersum was extra speciaal. Deze locatie 
bestaat dit jaar namelijk 35 jaar. Bezoekers gingen mee op 
reis in de tijd, waar onder andere oud-bewoners en mede-
werkers hun ervaringen deelden. De open dag trok veel bezoe-
kers, onder wie burgemeester Frits Naafs. Hij wees er in een 
interview met RTV Utrecht op dat de bewoners van het AZC 
in Leersum vanaf het begin hartelijk werden ontvangen door 
de gemeenschap: ‘Het zit in het DNA van de politiek hier, 
maar ook in het DNA van onze inwoners. Men is hier gewoon 
bereid om een stapje extra te zetten voor de ander.’

FOTO Gina Peters

FOTO Pixabay

FOTO Pixabay



Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://amandi-uitvaartzorg.nl
https://wijnhandel-slijterij.nl
https://www.ribhousetexas.nl
https://gastouderbureauheuvelrug.nl
http://amerongenhoveniers.nl
https://aannemingsbedrijfjacobs.nl
https://www.cafedetram.nl
https://www.geijtenbeekenboers.nl
https://kapsalonaline.nl
https://www.facebook.com/Van-Brenen-Textiel-1181476321980828/
https://www.slagerijhermanvernooij.nl
https://www.dalhuijsen.nl
https://autobedrijftegrotenhuis.nl
https://www.dekleurenwaaier.nl
https://www.hubo.nl/doorn
https://www.garagedejongevandijk.nl
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Overleden

02-06-2024 Frans (F.J.) Hermans (81), Zeist 
23-08-2024 Theo (T.A.V.M.) Macrander (87), Zeist 
18-09-2024 Irene (I.) Huijgens – Hilligehekken (83), Zeist 
18-09-2024 Boukje (B.A.) Zeinstra (74), Doorn  
29-09-2024 Dominique (D.) Kraan - van der Made (90), 

Zeist 
29-09-2024 Wilhelmus (W.) van Denderen (92), Zeist 
03-10-2024 Anne (A.) Koole – Bart (85), Zeist 
08-10-2024 Jeanette (A.) van Osselen – Riem (80), Doorn 
09-10-2024 Fred (F.A). Lennaerts (96), Woudenberg 
11-10-2024 Truus (G.) Croes – Zorge (91), Doorn 
12-10-2024 Truus (G.M.) Buitinga (88), Zeist 
17-10-2024 Aukje (A.) Vroklage – Lantinga (96), Zeist 
18-10-2024 Bert (G.J.) van Rijnsoever (88), Zeist 
24-10-2024 Tineke (C.W.) Velders - van Gameren (94), 

Zeist

Uit de parochie 
en verder…

Gedoopt in de  
St. Josephkerk, 
Zeist     
Op 29 september heeft Eliah Goes, zoon van Robert Goes 
en Theresia Goes-Roelofs, van pastor Johan Rutgers het H. 
Doopsel ontvangen.  
 

Op 27 oktober heeft Josephine Charlotte Ruijs Kolsters, 
dochter van Victoria Ruijs en Peter Kolsters, het H. Doopsel 
ontvangen van pastor Johan Rutgers.  

FOTO: Pixabay

Nieuws uit de wijkinloophuizen: 
Troost

In een wereld die soms overweldigend kan zijn, hebben we 
allemaal momenten waarop we behoefte hebben aan troost. 
Of het nu gaat om een luisterend oor, een open gesprek, of 
simpelweg een plek waar we even op adem kunnen komen. 
Onze wijkinloophuizen spelen hierin een belangrijke rol. Ze zijn 
als een veilige haven in de drukte van het dagelijks leven, een 
plek waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of omstan-
digheden. Daarnaast bieden wij praktische hulp, naast het 
doorverwijzen naar andere instanties helpen wij met aanvragen 
voor de Voedselbank, stichting Leerkansen en Kinderhulp. Daar 
zijn mensen in het dagelijks leven al erg mee geholpen. 
 
De inloophuizen bieden ook veel naast de praktische hulp; ze 
vormen gemeenschappen waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten, waar er tijd is voor koffie, thee en gesprek. Het is vaak in 
de kleine ontmoetingen dat de grootste troost gevonden wordt. 
In de wijkinloophuizen kunnen mensen hun zorgen delen, zij 
weten dat ze niet alleen staan, en ervaren dat er altijd iemand 
is die om hen geeft. Hier wordt ruimte geboden voor kwets-
baarheid en begrip voor eenzaamheid, met het oog op nieuwe 
hoop en verbinding. 
 
Troost zit dus vaak in de nabijheid van anderen, in de aanwe-
zigheid van een luisterend oor of een hartelijke glimlach. Onze 
huizen, gedragen door vrijwilligers en kerken, bieden een plek 
waar mensen weer op adem kunnen komen, waar troost niet 
alleen in woorden, maar ook in daden zichtbaar wordt. In deze 
gemeenschappen wordt Gods liefde tastbaar, juist in de 
aandacht voor elkaar. Of het nou om een gezamenlijke maaltijd 
of een moeder-kindochtend gaat, het kan al veel voor mensen 
betekenen. Wij willen u dan ook vragen om mensen naar ons 
door te verwijzen wanneer zij daar behoefte aan hebben en 
nodigen u van harte uit om zelf ook eens langs te komen. 
Marianne Krijgsman, Marian van Giezen, Ton Verduin, Rianne Verweij 
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Wel & Wee

Rectificatie 
In het Herfst – Allerheiligen – Allerzielennummer van  
De Mantel is van twee overledenen gedeeltelijk niet de 
juiste informatie weergeven. De juiste weergave moet 
zijn: 
02-08-2024 Rien (M.C.M.) Gerts (82), Zeist 
14-08-2024 Alice (A.E.G.) van der Laan (90), Driebergen-

Rijsenburg

FOTO Gerard Ruijs

Het is vaak in de kleine ontmoetingen 
dat de grootste troost gevonden wordt.
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van links naar rechts 
Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl  

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu  

 
Procesbegeleider: 

Kristel de Fijter, 06-10710569, procesbegeleider@stlucas.nu, 
 

Secretariaat pastoraal team:  

Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl  
 

 Voor dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart  
kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen:  

06-22265661 

BESTUUR R.K.  
PAROCHIE SINT MAARTEN 
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist  

info@parochie-sintmaarten.nl 
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann 
Vicevoorzitter: Peter Reinders 
Secretaris: Gerard Hoogervorst 
Penningmeester: Olaf Kesler 
Personeel/vrijwillgers: vacature 
Onroerend goed: Dimitry Melchiors 
Communicatie: vacature 
Vertrouwenspersoon: Ingrid Middelkoop 

06 14808633,  
                     ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas
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DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: secretariaat, 0343-412148  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk 
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R. 
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.  
Geopend vrij 10.00-13.00 uur, 0343-514708,  
voor urgente zaken 06-10433511  
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl  
PG/LR: Ton Buijs, 06-51533641 tonbuijs@xs4all.nl  
NL 07 RABO 0162 1643 35 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Petrus Banden 
 
LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk 
Kerk: Planterslaan 19a, 3956 VV, Leersum. 
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,  
andries@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294  
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
LR: Ans Middelplaats, 06-21154070 w.middelplaats@ziggo.nl 
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten  
geloofsgemeenschap St. Andries 
 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, rietveldelly52@gmail.com 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 
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